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Sunuş 


Bu kitabın Türkçeye tercüme edilmesi fikri, yaklaşık iki sene önce, Amerikalı bir meslektaşımdan aldığım bir uyarı mektubu üzerine gündeme geldi. Benötesi Psikolojisi çerçevesinde yaptığımız faaliyetlere, niye eşcinsellikle ilgili değişik tedavi yaklaşımlarını da dâhil etmediğimizi soruyordu. Takip eden günlerde yaptığımız araştırmalar sonucunda, ABD ve Avrupa'da eşcinselliğin tedavisine yönelik ciddi girişimlerin ve NARTH (National Association for Research and Therapy of Homosexuality/Eşcinsellik Üzerine Ulusal Araştırma ve Tedavi Birliği) olarak bilinen, ciddi bir organizasyonun olduğunu öğrendik. Birliğin başkanı olan Joseph Nicolosi'nin, elinizde tercümesi bulunan kitabı dikkatimizi çekti. Bu kitap vasıtasıyla Türk okuyucusuna, bu "hassas" konuda bir "ilk tanışma" fırsatı sunabilmeyi ümit ediyoruz. 

Kesin istatistiksel veriler elimizde olmasa da mesleki müşahedelerimize dayanarak ülkemizde de yüz binlerce ergen ve 


genç yetişkinin, cinsel kimlik karmaşası yaşadığını biliyoruz. 


7 


Dr. JOSEPH NICOLOSI 


Çekirdek ailenin dağılması, muhabbete zaman ayıramayan işkolik babalar, narsisizm ve hedonizme gittikçe daha fazla yenik düşen anneler, insanı da bir tüketim nesnesi hâline getiren acımasız tüketim toplumu ve "rating" uğruna her türlü rezilliği pazarlayan medya gibi sosyokültürel faktörlerin tesiri ile eşcinsellik eğiliminde, geçmiş zamanlara kıyasla bir artis söz konusu olabilir. 

İşte bu postmodernizm kaosunda bir grup insan, "Ben bedenimi istediğim gibi kullanırım" diyerek eşcinselliği bir hayat tarzı, hatta -kendilerine göre- özgürce bir varoluş tarzı olarak seçebilir. Öte yandan, bir grup insan da “Hayır, ben fiziksel olarak nasıl yaratıldımsa, cinsel açıdan da öyle var olmak istiyorum" deme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Eğer kişinin içinde, vicdanına ve inanç sistemine ters düşen, kabul edemediği cinsel dürtüler varsa bunlarla mücadele edebilmek için, bir uzmandan yardım isteyebilir. İşte "onarım terapisi", bu insanlara hitap eden bir yaklaşımdır. 

Şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmalar (Dean Hamer 
1993 ve Brian Mustanski 2005), eşcinselliğin genetik temelli 
bir cinsel eğilim olduğunu kanıtlamıyor. Bu durumda, kişinin anne ve babasıyla ilişkilerinin, yani psikodinamik özgeçmişimizin, cinsel yönelimde en önemli rolü oynadığı düşüncesi ağır basıyor. Nicolosi ve diğer araştırmacılar, erkek eşcinselliğinde baba ilişkilerinin önemini vurguluyorlar ve terapi stratejisi bu doğrultuda geliştiriliyor. Bireysel terapide içgörünün artması nörotik acıyı azaltırken, grup terapileri de insan ilişkilerinde gerçekleşmeye başlayan değişiklikleri, pratikte uygulamaya koymuş oluyor. Mesela bir cinsel kimlikle veya bir alt kişilikle abartılı bir şekilde özdeşleşme azalıyor, “olduğu gibi olan” insan meydana çıkıyor. Aslında birer savunma mekaniz- 


ması olan yapay rollerini terk eden insan, grup ortamında belki de hayatında ilk kez, daha önce hiç tatmadığı bir özgürlük ve varoluş hafifliği yaşıyor. Kabul görmenin "sergileme" veya provokasyon olmadan da mümkün olabileceği yaşantısı, hem kendi kendine hem de cinsleri ne olursa olsun çevresindeki bütün insanlara yönelik, yeni bir tür "sevgi"ye yol açıyor. 

Unutmayalım ki, şu yarı rüya gibi geçen dünya hayatında "roller", muhtevaları ne olursa olsun, bizim sadece gölge yönlerimizdir. Eşcinsellik ve beraberinde yaşananlar, ne denli güçlü olursa olsunlar, son değerlendirmede içimizdeki bir rolün, yani alt kişiliğin duyu ve duygularıdır. Evet, bu duygular benim bir yönüm ama ben sadece onlardan ibaret değilim. Peki öyleyse ben kimim? İşte, onarım terapisi çerçevesinde gerçekleştirilen bireysel terapi vasıtasıyla kişisel tarih açıklığa kavuşuyor. Aynı zamanda, elde edilen bu içgörü, grup terapisinde diğer insanlarla beraber "şimdi ve burada" yaşanıyor. 
Böylece asli kimlik arayışı devreye giriyor ve insanlar adım adım o rol bağımlılığından kurtularak daha özgür bir varoluş alanına adım atıyorlar. 

Bu kitabın, gerek eşcinsel olmadığı hâlde eşcinsellik kaygısı yaşayan, gerekse içindeki eşcinsel temayüllerle hayatı "cehennem azabı" hâline dönüşmüş insanlarımıza bir ümit kapısı aralayacağını temenni ediyoruz. Kitabın aynı zamanda, bazı "moda akımlar" nedeniyle eşcinselliğin tedavisi üzerine pek fazla eğilmeyen psikiyatrist ve psikologlara yeni bir bakış açısı da sunacağına inanıyoruz. 

Psikiyatr Dr. Nesip Mustafa Merter 
Türkiye Benötesi Psikolojisi Derneği Başkanı 


Giriş 


Homoseksüel olduğu hâlde “gey” etiketini ve bu etiketin ima ettiği her şeyi reddeden erkekler var. Bu erkekler, psikolojilerinde yadsıyamayacakları bir “homoseksüel” yönleri olsa da “gey” kavramının işaret ettiği yaşam biçimini ve değerleri benimsemiyorlar. Bu yüzden de değer yargıları ile cinsel eğilimleri arasında çatışma yaşıyorlar. Bu tür erkeklerin kişilik gelişimi öyküleri homoerotik arzularla yüklü olmasına rağmen, bu duygulara boyun eğmek yerine homoseksüel yönelimlerinin üstesinden gelmeyi hedefliyorlar. 

Önceleri homoseksüelliği sağlıksız bir durum, hatta bir hastalık olarak sınıflandırmakta olan psikiyatri camiası, son yıllarda bu görüşün tam tersi bir tutum benimsedi. Bu durum gey olmayan homoseksüeller olarak adlandırdığım grubun kendi hâline bırakılması sonucunu doğurdu. Psikoloji bilimi, her türlü değerden bağımsız ve tarafsız bir felsefeye dayalı olduğunu iddia ettiği hâlde, bu gruptaki erkeklerin iç dünyasındaki mücadelesini görmez- 


den gelip onlara, “içselleştirilmiş homofobi”, yani homoseksüaliteden rasyonel olmayan bir korku yaşadıklarını ve bu nedenle kendi kendilerinden nefret ettiklerini söylemeyi tercih etti. 

Homoseksüellik aslında gelişimsel bir problemdir ve genellikle erken çocukluk yıllarında, baba ile oğul arasında yaşanan problemlerden kaynaklanır. Heteroseksüel gelişimin sağlanmasında her iki ebeveynin ortak katkı ve desteği gerekir. Böylece oğlan çocuk, kendini anneden ayrıştırıp baba ile özdeşim kurar. 
Başarısız bir baba-oğul ilişkisi, erkek cinsiyet kimliğinin içselleştirilmesinde başarısızlığa sebep olabilir. Psikoterapide karşılaştıgimiz homoseksüel erkeklerin büyük bir çoğunluğu, tasvir ettigimiz bu gelişimsel sendrom tablosuna uymaktadır. 

Cinsiyet özdeşimini başarılı bir şekilde tamamlayamayan çocuk, sadece babasına yabancılaşmakla kalmaz, hemcinsi akranlarından da uzaklaşır. Çocukluk yıllarında erkeksi olmayan davranışlar ve aynı yaş grubundaki diğer oğlan çocuklarla yaşanan problemlerin birlikte görülmesi fenomeni, literatürde çoğunlukla homoseksüelliğin ilk belirtileri olarak kabul edilmektedir. Erkekler tarafından dışlanma ve kişinin kendi cinsiyetinden alacağı kuvvetten mahrum kalması, erkekliğin erotikleştirilmesine neden olur. Sıklıkla rastlanan, teşhircilik ya da aşırı tutuk davranışlarla kendini gösteren bir bedene yabancılaşma süreci söz konusudur. Ayrıca kişisel güç duyumunda eksiklik yaşanır. Sonuçta, örselenmiş cinsiyet kimliğini onarma dürtüsü olarak homoseksüellik gelişir. Fizyolojik araştırmalar, genetik ve hormonal faktörlerin homoseksüelliğin ortaya çıkmasında rol oynamadığını göstermektedir. Ancak, bazı öncül belirleyiciler, bazı erkek çocukları, cinsiyet kimliği örselenmesine daha yatkın kılıyor olabilir. 

Homoseksüellikle ilişkilendirilen problemler arasında; hakkını savunmada ve kendini ortaya koymada zorlanma, ba- 


ğımlılığın ve öfkenin cinselleştirilmesi ve diğer erkeklerden savunmacı bir tutumla kopma sayılabilir. Homoseksüel erkekler, tipik olarak, erotik olmayan erkek erkeğe arkadaşlık ilişkilerinde zorluk yaşarlar. 

Öte yandan, gey ilişkilerine baktığımızda, eşcinsel ilişkilerde birçok yapısal kısıtlamalar görürüz. Gey çiftler değişkenlikleri ve istikrarsızlıkları ile bilinirler. Araştırmalar, gey ilişkilerinde rastgele birçok partner değiştirmenin (promiscuity) sıklıkla görüldüğünü ve cinselliğin ön planda yer aldığını göstermektedir. İlişkide dişilik öğesinin eksikliği istikrarsızlığa neden olduğu için erkek çiftler, uzun vadede tek eşli bir hayat sürdürmekte güçlük çekmektedirler. 

Gey erkek, her ne kadar androjenliğin değerini vurguluyor olsa da, buna ters düşen bir şekilde gey dünyası, erkeksi (maskulen) arketip arayışı içersindedir. Şöyle ki, erkeksi olmayan erkek, ilişkide daha düşük bir hiyerarşik konumda görülür. Gey ilişkilerinin doğasından kaynaklanan diğer bir sorun, cinsiyet yapılarının aynı olmasından kaynaklanan sınırlılıklardır. Cinsel ilişki sırasında “benim siram-senin sıran” tarzı cinsel tekniklerin gerekli olması, cinselliğin yalıtılmış ve narsist bir niteliğe bürünmesine yol açar. Erkek bedeninin anatomisinden kaynaklanan elverişsizliğe, bir de heteroseksüel çiftlerde yaşanan, birinin diğerini “tüm açıklığıyla ve bütünüyle” içine alma yaşantısının psikolojik yoksunluğu eklenir. 

Son yıllarda, gey özgürlüğü hareketinin yazarları, gey yaşam tarzının ve homoseksüelliğin toplum içinde sadece hoşgörüyle karşılanmakla kalmayıp aynı zamanda onaylanmasını da talep eden yazılar yazdılar. Bu tür yazılarda homoseksüellikte yaşanan sık ve rastgele eş değiştirme (promiscuity) olgusu ya tümüyle yadsınır ya da homoseksüelliğin doğasının gerektirdiği yeni toplum düzeninin bir getirisi olarak rasyonalize edilir. Homoseksü- 


elliğin değerini aynı derecede takdir edemeyenler ise homofobik, 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yani homoseksüellikten rasyonel olmayan bir korku yaşayan kişiler olarak nitelendirilir. Gey yazarlar, bir insanın kişisel değer yargıları çerçevesinde heteroseksüel yaşam tarzına daha fazla deger atfedebileceği görüşünün meşruluğunu kabul etmezler. 

Homoseksüellikten heteroseksüelliğe dönüş terapisi diye tanımlayabileceğimiz “onarım terapisi”, cinsiyet kimliği üzerine yapılmış deneysel araştırmalar ve nesne ilişkileri kuramı üzerine kuruludur. Terapide ilk olarak ele alınması gereken hedeflerden bir tanesi, danışanın homoseksüel durumunun arkasında yatan aile ilişkilerindeki dinamiklerin açıklığa kavuşturulması olmalıdır. Babayla barışma, erken safhalarda halledilmesi gereken bir konudur. Terapinin diğer öncül hedefleri arasında, kendini kabul duygusunun geliştirilmesi ve aşırı suçluluk duygularının giderilmesi vardır. Cinsiyet farklılıkları üzerinde önemle durulur ve kişinin kendi cinsiyetini bütünüyle kabul etmesinin, beraberinde getirdiği güçlülük hissi ele alınır. İtaatkâr “iyi çocuk” rolüyle birlikte benimsenen sahte benliğin olumsuz etkilerinden sıyrılmak, birçok danışanın hedefleri arasındadır. Başlangıç aşamasında, ego güçlendirme ve kendini kabul ettirmeyi öğrenme sürecinde üstesinden gelinmesi gereken birçok zorlukla karşılaşılır. Grup terapisinde danışan, etkili bir sözel iletişim kurarak kendini ifade etme ve kabul ettirme yetisini geliştirmek durumundadır. Gruptaki erkeklerin, cinsellik içermeyen ve karşılıklı açık sözlülüğe dayanan bir bağ kurması, terapinin önemli hedeflerindendir. Çünkü savunmacı kopma, homoseksüel erkeğin, “esrarengiz olmayan” sıradan erkeklerle arkadaşlık kurmasına karşı bir direnç yaratmaktadır. 

Onarım terapisinde terapötik ilişki çok önemlidir. Özellikle aktarım konuları terapi içinde dikkatlice ele alınmalıdır. Ak- 


tarımların birçoğu baba-oğul ilişkisinin yeniden sahneye konması gibidir. Negatif aktarım!, aslında terapinin gelişiminde degerli bir aşama işlevi görür; ancak danışan ve terapist tarafından bu sürecin tartışılarak açıklığa kavuşturulması gerekir. Onarım terapisinde, alanında uzman bir bayan terapist de önemli rol oynabilir, ancak bayan terapist vakti geldiğinde danışmanlığı erkek bir terapiste devretmek için hazırlıklı olmalıdır. 

Onarım terapisi, homoseksüel hislerin tamamen silinmesi anlamında bir “tedavi” olarak anlaşılmamamlıdır. Ancak, bir erkeğin diğer erkeklerle olan ilişkilerini olumlu anlamda geliştirmesi ve erkek cinsiyetiyle özdeşleşmesini güçlendirmesi anlamında son dercece etkin olabilir. 

Tedavinin sonunda birçok erkek danışan, bir müddet için cinsellikten uzak bir hayatı seçmişler ve bu konuda bizden de destek görmüşlerdir. Birçokları da, heteroseksüel evlilik hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlemişlerdir. 


1 negatif aktarım (negative transference): Psikanalizde hastanın, çocuklu- 


ğunda ebeveynlerine veya diğer önemli kişilere yönelik düşman lık, nefret, vb. gibi duygularını analiste yönlendirmesi. 
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I 
Cinsiyet Kimligi 


Edinme Çabası 


Erkeklerde erkeksiliğin kazanılması, doğal bir süreçten ibaret değildir... başlıbaşına bir başarıdır. 
Robert Stoller 


Çocukluk yıllarında, bir babanın himayesine duyulan ihtiyaç kadar güçlü başka bir ihtiyaç düşünemiyorum. 


Sigmund Freud 
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1. Gey Olmayan Homoseksüel Kimdir? 


Son yıllarda gey yaşam tarzını benimsemek ve “dolaptan çıkmak”? üzerine çok fazla şey yazılıp çizildi. Eşcinsel kimliğini açığa vurmanın, korkulardan ve kendini kandırmaktan kurtularak özgürlük ve kişisel bütünlük yolunu benimsemek anlamına geldiği ifade edildi. 

Ne var ki, kişisel bütünlüğünü gey kimliğiyle orataya çıkarak gerçekleştirme arayışında olmayan belli bir grup homoseksüel 


2 coming out of the closet: Gey terminolojisinde kullanılan, İngilizce “co- 


ming out of the closet” deyiminin Türkçesi. Dolap, eşcinsel kimliğin saklanmasının metaforudur. Dolaptan çıkma ise eşcinsel kimliğini açıklamak anlamına gelir. Türkçede daha çok açılma, kendini ifşa etmek, eşcinsel olduğunu açıklamak olarak kullanılır. 

Eşcinsel hareket içinde “coming out/açılma” ya da tam adıyla “coming, out of the closets/dolaplardan çıkma”nın önemi büyüktür. Toplumsal miladı Amerika'daki Stonewall ayaklanması olarak kabul edilir. Sonra da her eşcinselin bireysel düzeyde sürdürdüğü bir mücadele olmuştur. Yani kendisine ve topluma, “ben eşcinselim” dediği noktadır. Politik mücadelenin mihenk taşıdır. (Murat Çelikkan, “Türkiye'de Bir İlk”, Radikal 2, 22 Eylül 2002) 
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erkek de var. Bu gruptaki erkekler başka bir doğrultuda gelişmeyi tercih etmişlerdir. Burada homoseksüel kelimesi, bu durumdaki bir erkeğin psikolojik durumunun bir yönünü ifade etmektedir. Öte yandan, böyle bir erkeğin gey olduğu söylenemez. Gey kelimesi bu çağa özgü bir sosyo-politik kimlik ve yaşam tarzını tarif etmektedir ki, yukarıda bahsi geçen homoseksüel erkeğin böyle bir iddiası yoktur. Ben bu gruptaki erkeği, gey olmayan homoseksüel (non-gay homosexual) olarak adlandırıyorum. 

Gey olmayan homoseksüel, kendi değerler sistemi ile cinsel yönelimi arasında bir bölünme yaşayan erkektir. Temelde yaşamın hetoroseksüel örüntüsü ile özdeşim kurmuştur. Gey olmayan homoseksüel, kişisel gelişiminin, hemcinslerine olan cinsel eğilimi yüzünden derinden derine engellendiğini hissetmektedir. 

Gey Özgürlük Haretketi'nin öncesinde, psikiyatri literatüründe homoseksüellik, “ubbi durumu” açısından değerlendirilerek, tek boyutlu bir biçimde tasvir edilirdi. Şimdilerde ise gey hareketi, uzun zaman önce ele alınmış olması gerektiği hâlde ihmal edilmiş olan gey deneyiminin kişisel ve ilişkisel boyuttaki meselelerine açıklık getirmek üzere, genellikle gey araştırmacılar tarafından yapılan, yeni araştırmaları desteklemektedir. Benim bu kitap ile kamuoyunun dikkatine sunduğum çalışmaların yardımı ile artık homoseksüel erkekler, gey yaşam tarzını mı tercih etmek istediklerine yoksa homoseksüellikten kurtularak kişisel gelişimi öngeren bir yolu mu seçmek istediklerine karar verebilirler. 
Umudum, kişisel bütünlüğe götüren bu yolun aydınlanmasına 


yardımcı olabilmektir. 


16 yaşında bir genç adam, homoseksüel olabileceğine dair yoğun 
düşünceler içerisinde ofisime geldi. Ona eğer gerçekten homosek- 


süel olmuş olsaydı buraya gelmek yerine Onaylayıcı Gey Terapisini de seçebileceğini veya kendini homoseksüel olarak geliştirme arayışında olabileceğini söyledim. Sonrasında, ona benim terapilerime katılan erkeklerden bahsettim. Önce biraz kafası karışmış göründü; biraz düşündükten sonra ise şöyle dedi: Yani onların da he- 


nüz “dolaptan çıkmadığını” mı söylüyorsunuz. 


Eğer homoseksüelsen bu konuda yapabileceğin tek dürüst yaklaşımın, gey kimliğin ile yaşamak olduğunu varsayan popüler söylem, genç adamın kafasını karıştırmıştı. Buna inanmış biri olarak, kendi kimliklerinin bütünlüğü içersinde başka bir mücadele yolunu seçmiş erkekler olduğunu işitmek onu şaşırtmıştı. 

Onarım terapisi arayışında olan kimseler, sosyal damgalanmayı mutsuzluklarının sebebi olarak görmezler. Birçokları gey yaşam tarzını gözden geçirmiş ve “sandıklarından farklı” olduğu gerçeğini görerek bu yolculuktan hayal kırıklığı içerisinde geri dönmüşlerdir. Kendilik tanımları, bütüncül olarak geleneksel aile hayatı içinde örülmüştür. Hetoroseksüel sosyal kimliklerinden vazgeçmeyi reddederler. Onlar toplumun doğal düzenine karşı savaş açmak yerine, kendi iç dünyaların- da bir mücadeleye girmeyi yeğlemişlerdir. 23 yaşında bir danışanın açıkladığı gibi: 


Bu duyguları ve zorlayıcı dürtüleri yaşadım, fakat gey olmak düşüncesi bana çok saçma geliyor (...) son derece garip bir yaşam tarzı, toplumdan o derece kopuk ki (...) asla kendimi bir parçası olarak göremeyeceğim bir şey. 


Başka bir genç adam ise şöyle diyordu: 


Hiçbir zaman homoseksüel eğilimlerimin “bu şekilde doğmuş” olmamdan kaynakladığına inanmadım. Bu oldukça onur kırıcı ve bana değişime dair bir ümit bırakmadığı için aynı zamanda 


kendimi geliştirme arzuma da ket vuran bir tutum. 
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Bir digeri: 
Benim için, homoseksüel yaşam tarzını benimsemek bir yalanı yaşamak gibiydi. O hayatı, bana son derece acı veren, karmaşa yaşatan ve hayatımı zorlaştıran, yıkıcı bir güç olarak görüyorum. 
Yalnızca bu homoseksüel duyguların arkasında yatanları araştır- 


maya başladıktan sonra gerçek anlamada huzur bulmaya ve ken- 


dimi kabul edebilmeye başladım. 


Hem toplum hem de psikoloji biliminin, gey olmayan homoseksüelin kim olduğunu anlaması gerekmektedir. Toplum bu insanlara alaycı bir tavırla bakarken, psikoloji onları kendinden nefret eden ve yanlış yönlendirilmiş kişiler olarak algılamaktadır. Bu insanların kimliği, popüler ideolojinin çatlakları arasında kaybolmuştur. Heteroseksüel dünya onlara kapılarını kapatmış, gey dünyası ise onları kendinden sayıp sahiplenmemektedir. 

Gey olmayan homoseksüel erkeklerin ihmal edilmesinde sorumlu olan merci, ruh sağlığı uzmanlık alanıdır. Bu alandaki uzmanlar, geylerin özgürlüğünü destektekleme girişimleri ile diğer gruptaki homoseksüelleri hasır altı etmişlerdir. Homoseksüelliğin psikolojik rahatsızlıklar kategorisinden çıkarılması, gey olmayan homoseksüellerin yaşadıkları sıkıntının ve iç mücadelenin gerçekliği konusunda genel bir şüphe oluşmasına sebep olmuştur. Öte yandan, gey olmayan homoseksüelin kendisi de bu sosyal dışlanmaya katkıda bulunmaktadır. Bu insan, pek de öyle kimliğinden hoşnut bir şekilde geylerin protesto gösterilerinde boy gösterecek bir kimse değildir. Bunun yerine, yaşadığı çelişkiyi, diğer insanlardan uzakta, sessizce ve gizlice çözmeye çalışır. Popüler kültüre karşı açılan bu sessiz savaş, paradoksal olarak, gey olmayan erkeğin aslında ne denli muhafa- 


zakâr olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa yaşadığımız şu günlerde çocuk tacizcileri ve fahişeler dahi çıkıp, Oprah veya Geraldo gibi ünlü televizyon programcılarına öykülerini anlatıyorlar. 

Gey olmayan homoseksüelin, aslında olmadığı bir şeyle özdeşleşmek zorunda kalması son derece talihsiz bir durumdur. 
Gey dünyası, onun kendini ifşa etmeme (keepsing himself in the closet) sebebinin ya korkaklığı ya da cahilliği olduğunu varsaymakta ve yeterli zaman ve eğitimle onun da er geç özgürlüğü bulacağına inanmaktadır. Hâlbuki, gey olmak nasıl bir kişinin kendi kimliğiyle ilgili verdiği bir kararsa, gey olmamak da yine aynı şekilde, kişinin bilinçli tercihi ile verdiği bir karardır. Böyle bir erkek için, homoseksüelliğini açıklamayıp kendi içinde saklamak; kendini anlamak, gelişmek ve ihtiyaç duyarsa değişmek için gerekli olan ortamı ve dinamizmi yaratabilir. Bu kimse için, “saklı olmak” (the closet) başlı başına bir seçim, mücadele, dayanışma, inanç ve kişisel gelişim biçimidir; çoğu zaman kendini aşma sürecine açılan içsel bir mekân gibidir. 

Son zamanlarda gey erkeğin toplum içerisindeki yerini bulması adına büyük ilerleme kaydedildi. Şimdi aynı anlayışın gey olmayan homoseksüeller için de yaygınlaştırılması gerekmektedir. Zira böyle bir kişi, felsefi ve varoluşsal açıdan geçerli bir seçim yapmıştır. Kendisi, suçluluk duygularının yönlendirdiği, çekingen, korku dolu bir insan değil; bilakis, kimliğinin bütünlüğünü muhafaza etmek adına, homoseksüelliğin getirdiği zorlukları kabullenmek yerine aşmaya hazır bir kişidir. 
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2. Tanı Kriterleri Politikası 


Psikiyatrinin üç büyük öncüsü olan Freud, Jung ve Adler homoseksüeliği patolojik bir durum olarak görmüşlerdir. Ancak bugün homoseksüellik, psikiyatrik ruh sağlığı bozuklukları tanı kriterleri el kitabında (DSM-III-R)? bir bozukluk olarak yer almamaktadır. 

Acaba Freud, Jung ve Adler, homoseksüellikle ilgili olarak sadece kendi zamanlarındaki cehaleti ve önyargıyı mı yansıtmaktaydılar? Homoseksüelliğin bir bozukluk olarak görülmemesi; modem çağımızın, aydınlanmış ve gelişmiş anlayışının mı bir sonucudur? Bu görüş değişikliğine sebep olan herhangi bir yeni araştıma yapılmış mıdır? Gerçek şu ki, bu radikal görüş değişikliğinin geçerliliğini kanıtlayan ne psikolojik ne de sosyolojik hiçbir yeni araştırma yoktur. Yapılan araştırmalar, sorunun cevabını açıklığa kavuşturup geçerli bir yanıt sunamamıştır. Profesyonellerin tartışmalarına son verip bu konuda son sö- 


zü söyleyen ise politika olmuştur. 


3 Tanı el kitabının son versiyonu olan DSM IV'te de yer almamaktadır (ç.n.) 
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Militan gey savunucuları, küçük fakat etkili bir dayanışma ağı ile çalışarak Amerikan toplumununda bir çeşit kayıtsızlık ve kafa karışıklığı oluşmasına neden oldular. Gey militanlar; homoseksüelliğin normal bir durum olduğu onaylanmadığı sürece, homoseksüel erkeğin bir kişi olarak toplumda kabul görmeyeceği konusunda ısrar ederler. Aynı şekilde “hoşgörüsüz bir imaj vermemek için dikkatli davranan” entellektüellerimiz de homoseksüelliği normal kabul etmişlerdir. Fakat, sıradan insan için aynı şey söz konusu değildir. Onlara göre bu 


durum hiç de “normal görünmemektedir.” 


Tanının Tarihçesi 

1952 yılında Amerikan Psikiyatri Derneğinin yayınladığı Ruh 
ve Akıl Sağlığı Bozuklukları Sınıflandırması ve Tanı Kriteleri El Kitabında (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders/ DSM) homoseksüellik, sosyopatik kişilik bozuklukları listesinde yer almaktaydı. 1968'de ise DSM-II, homoseksüelliği sosyopatik kişilik bozuklukları listesinden çıkartıp diğer cinsel sapmalarla birlikte sınıflandırdı. Bu yeniden düzenlenmiş DSM sınıflandırmasına göre homoseksüellik, ancak kişinin benlik algılamasıyla uyumsuzluk gösterdiği takdirde problem olarak görülüyordu. 
Eğer homoseksüel durum ile ilgili içsel bir bağdaşmazlık söz konusu değilse; yani kişi kendisiyle barışıksa ve homoseksüel duygu, düşünce veya davranışlarından ötürü çelişki yaşamıyorsa homoseksüellik, patolojik bir durum olarak kabul edilmiyordu. 

Oysa bu yanlış bir ayırımdır çünkü sorun, kişinin homoseksüelliğiyle ilgili tutumundan değil, homoseksüelliğin kendisinden kaynaklanmaktadır. Homoseksüellik, bilinç düzeyindeki ego ile bağdaşık olsa bile, benliğin derinliklerindeki katmanları 


ile asla uyum içerisinde olamaz. Çünkü homoseksüellik, kişinin 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kimlik bütünlüğünü sağlıklı bir şekilde oluşturamadığının bir göstergesidir. Gerçek benlikle yaşanan uyumsuzluğun göstergesi olan belirtiler, er geç mutlaka kendini gösterecektir. 

DSM'nin 1973'te yenilenen basımındaysa artık homoseksüellikten hiç bahsedilmez; tanı kriterleri el kitabında homoseksüelliğin adı bile geçmez. 

Daha doğrusu, “Başka Bir Kategoriye Girmeyen Diğer Cinsel Bozukluklar” başlıklı geniş bir kategoride homoseksüelliğe belli belirsiz değinilir. Burada aslında “kişinin cinsel eğilimleri ile ilgili olarak sürekli ve belirgin olarak yaşadığı sıkıntı” tanımlanmaktadır. Homoseksüel yönelim ibaresini kullanmaktan özellikle kaçınılmıştır; böylece “sürekli ve belirgin olarak yaşanan sıkıntı” hâlinin aynı zamanda heteroseksüeller için de geçerli olabileceği ima edilir. 

Oysa psikiyatri tarihi boyunca, bir heteroseksüelin heteroseksüelliğinden dolayı sıkıntı yaşayıp tedavi arayışında olduğu ve homoseksüel olmayı arzuladığı bir vaka hiç görülmüş müdür? 
Bu soruyu DSM Bilimsel Terimlendirme (Nomenklatür) Komitesi başkanı Robert L. Spitzer'e yönelttiğimde verdiği cevap şöyle oldu: “Sizin de tahmin ettiğiniz gibi, bu sorunun cevabı hayır.” 

O hâlde psikiyatri bilimi, neden artık homoseksüelliği bir 


sorun olarak görmemektedir? 


Politik Faktörler 

Bayer (1981), Amerikan Psikiyatri Birliğinin tanı kriterleri sınıflandırmasında homoseksülellikle ilgili görüş değişikliği üzerine yapmış olduğu bilimsel analizinde şöyle der: “Bu sonuç, mantığın önerdiği şekilde bilimsel bir gerçeği yansıtmaktan ziyade, içinde bulunduğu zamanın ideolojik eğilimine uy- 


gun olarak gerçekleştirilen bir eylemin ürünüdür” (s. 3-4). 
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Bütün dünyada etksini hissettiren cinsel devrimin ve insan hakları, azınlık hakları, kadın hakları gibi “haklar” hareketlerinin etkileri birleşerek psikoloji bilimi üzerinde sindirici bir etki yaptı. Hatta bazı yazarlar hetoreseksüellerin, homoseksüellik üzerinde araştırma yapabilme yeterliliğine sahip olup olmadıklarını dahi sorguladırlar (Suppe 1982). Sesi fazlaca çıkmakta olan herhangi bir azınlık grubunu gücendirme ya da yargılayıcı görünme korkusu yüzünden, gey yaşam tarzının niteliğini eleştiren çok az yazı yazılabilmiştir. Örneğin, son yapılan araştırmalardaki homoseksüel erkeklerle ilgili davranışsal bulgular, tanımadıkları insanlarla cinsel ilişkiye girme davranışının (anonymous sex) önceden tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yine de hiç kimse bu gerçek üzerinde yorum yapma cesaretini gösteremezdi. 

Homoseksüelliğin DSM tanı kitabından çıkarılması, bu konudaki tedavi ve araştırmalar üzerinde cesaret kırıcı bir etki yaptı. Oysa Freud'la başlayan, erken dönemli bir yığın psikodinamik araştırma ve teori, homoseksüelliğin doğuştan getirilen doğal bir durum olmadığını göstermiştir. İlginçtir ki, homoseksüelliğin aslında problemli bir durum olmadığı herkesin bilgisine sunulduktan sonra, konu ile ilgili literatür aniden duruverdi. Klinik alandaki uzmanlar konu hakkında birbirleriyle konuşmaktan ve profesyonel toplantılarda tebliğler sunmaktan çekinir hâle geldiler. 

Araştırmacılar arasında yaşanan bu sessizlik, homoseksüelligin sağlıklı ve normal bir cinsel davranış türü olduğuna dair bilimsel kanıtların bulunmasından ziyade, artık bu konuyu daha fazla tartışmamanın, genel geçer bir kural hâline gelmesinden kaynaklanmaktaydı. Homoseksüellikle ilgili analizler böylece sona ermişti. Buna rağmen, analitik yorumlardan kaçınılarak araş- 


turmalar sürdürüldü. 
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Gey taraftarı olan diğer araştırmacılar ise homoseksüelliğin patoloji olarak kabul edilmesinden korktuklarından, homoseksüelliğin psikolojik sebepleriyle ilgili her türlü araştırmadan kaçındılar. Ne de olsa, heteroseksüelliğin sebepleriyle ilgili benzer araştırmalar yapılmamıştı (Stein ve Cohen, 1986). Bunun yerine, homoseksüelliğin yalnızca genetik ya da hormonal temellerinin araştırılmasını desteklediler. Gey taraftarları, böyle bir buluşun homoseksüelliğin normal olup olmadığına dair süregiden tartışmalara kökten bir çözüm getireceğine inanıyorlardı. 

Homoseksüel eğilimlerin ortaya çıkmasında öncül belirleyici olarak bazı genetik faktörlerin varlığı söz konusu olabilir. 
Fakat bu şekilde düşünüldüğünde alkolizm için de benzer bir durum söz konusudur. Bugün, bazı biyolojik belirleyicilerin alkolizmin ortaya çıkmasında rol oynadığı görülmüş olsa da, alkolizm hâlâ tedavi edilmesi gereken, toplumsal bir problem olarak görülmeye devam etmektedir. Alkolizm tedavilerinde en başarılı olanların, toplumsal ve manevi yönden destekleyi- 


ci terapiler olduğu bulunmuştur. 


İnsancıl Faktörler 

Psikiyatrinin tanı kitabından homoseksüelliğin kaldırılmasında, politik baskıların yanı sıra iki neden daha vardı. İlk olarak, psikiyatri çevreleri homoseksüellere atfedilen hasta etiketini kaldırmak suretiyle, sosyal ayrımcılığın ortadan kalkabileceğini ümit ediyordu (Bornhouse 1977, Bayer 1981). Çoğu psikoterapist kendini, duygusal zorlanmaları ortadan kaldırmaya ve sosyal baskı sonucu oluşan suçluluk duygularının yıkıcı etkilerini bertaraf etmeye adamıştır. Homoseksüellik tanısı varolmaya devam ettikçe, toplumun önyargısının ve homoseksüel şahsın ıstırabı- 


nın pekiştirilmiş olacağına dair bir inanış vardı. 
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İkinci neden ise psikoloji uzmanlığının, homoseksüelliğin psikodinamik nedenlerini, şüpheye yer bırakmayacak biçimde tesbit edememiş olmasıydı. Dolayısıyla, başarı sağlayabilecek uygun bir tedavi yöntemi de geliştirilememişti. Tarihsel olarak bakıldığında, homoseksüelliğin tedavisinde tedavi oranı oldukça düşüktür. Başarılı olduğunu iddia eden birkaç çalışmada ise heteroseksüelliğe dönen danışanların oranı yüzde %15 ila 30 arasındadır; üstelik, bu “iyileşme”nin uzun vadede kalıcı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu sonuçlar, homeseksüellik durumunun kabul edilmesinin daha yerinde olacağı fikrini doğurdu. 

İnsancıl amaçları takdir etmemek elbette mümkün değildir. Fakat uzmanlık alanının etkili bir tedavi geliştirmekte başarısız kalması, bir davranış biçiminin normalliğinin belirlenmesinde alınacak ölçüt olmamalıdır. Bu şekilde düşündüğümüzde “Eğer tamir edemiyorsak, demek ki bozuk değil” mantığıyla hareket etmiş oluyoruz. Psikoloji uzmanlığının sorumluluğu, tanı koymak ve böylece, “hastalık” ya da kişiye rahatsızlık veren durumun teşhis edilebilmesini sağlamaktır; yoksa hazır bir tedavi yöntemi bulunamadı diye hastalığın tanısının 


el kitabından silinmesi değildir. 


Karşı Ayrımcılık Problemi 

Başlangıçta niyet, her ne kadar ayrımcılığa son vermek idiyse de sonuçta başka bir grup insan için ayrımcılık ortaya çıktı. Bu insanlar, sosyal ve ahlaki değerleri ile kendilik duyguları, homoseksüel yaşam biçimiyle bağdaşmayan erkeklerdi. 
Sözünü sakınmayan yeni tavrı ile gey hareketi, sahte bir senaryo ileri sürdü. Bu senaryoya göre “kurban hasta”, her zaman 


için tuzağa düşüp bu tür davranışların homofobik eğilimlerinden çıkar sağlayan ruh sağlığı uzmanlarının kurbanı oluyordu. 
Fakat bu noktada, kişisel bütünlüğe farklı bir açıdan bakan ve psikoterapi yardımı ile gelişme ve değişme yolu arayan homoseksüeller görmezden gelindi. Maalesef, kendilerine karşı dürüst yaklaşan bu cesur erkekler, psikolojik baskının kurbanları olarak yaftalandılar. 

Homoseksüelliğin bazı erkekler için istenmeyen bir durum olduğunun, psikiyatri uzmanlığı tarafından kabul edilememiş olması, ruh sağlığı uzmanlarının tedavi önerme cesaretini de kırmıştır. En kötüsü de, yardım ümidiyle gittiği uzmandan, bunun bir problem olmadığını ve durumunu kabul etmesi gerektiğini işiten danışanın durumudur. Danışan için bu son derece moral bozucu bir deneyimdir ve homoseksüellikten kurtulmak için verdiği mücadeleyi çok daha zorlaştırır. 

Bazı insanlar, “kişi ne yapıyorsa odur” gibi basit bir zihniyete dayanarak kişiyi, sadece istenmeyen cinsel davranışları ile tanımlarlar. Oysa tam tersine, bana gelen danışanlarım, homoseksüel eğilimi ve davranışları gerçekteki kendilerine hiç de uymayan bir şey olarak yaşantılarlar. Bu insanlar kendi kimliklerini tanımlarken, cinsel davranışlarından ziyade, ahlaki değerleri ve gelenekleri daha ağır basmaktadır. Cinsel davranışlar, insanın kimliğinin sadece bir yönüdür. Kimlik, diğer insanlarla olan ilişkiler yoluyla sürekli olarak derinleşen, gelişen, hatta değişen bir yapıdadır. 

Gey olmayan homoseksüel erkeğin ihtiyaçlarına yer veren, aynı zamanda değişmek istemeyenleri de gücendirmeyecek bir psikolojik bozukluk modeli önerilebilir mi? Tek çözum, tartışmaya baskı ve ürkütme yolu ile son noktayı koymak yerine, tartışmaların devam etmesine izin vererek “anlaşamamak üzerinde anlaşmak”, yani farklı görüşlerin olabile- 


ceğini kabul etmektir. 
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Gey erkeğin istediği şekilde yaşama hakkını kabul etmekle birlikte, psikoloji biliminin de böyle bir yaşam tarzının ve toplumsal kimliğin sağlıklı olup olmadığını ayrıştırma sorumluluğu olduğu gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Psikoloji biliminin, homoseksüelliğin nedenini, yapısını ve tedavisini araştırmaya devam etme sorumluluğu vardır. Ben, ne gey yaşam tarzının sağlıklı bir yaşam tarzı olarak kabul edilebileceğine, ne de homoseksüel kimliğin tam olarak ego uyumlu (ego-synto- 


nic)* olabileceğine asla inanmıyorum. 


4 ego uyumlu (ego-syntonic): Kişinin kendi tutum, eğilim, davranış ve dü- 


şüncelerini kabul edilebilir bulması; bunları kişiliğinin normal bir yansıması olarak kabul etmesi. Örneğin, eşcinsel eğilimlerinden rahatsız değilse ve bunları yaradılışının doğal bir yanı olarak kabul ediyorsa, eşcinsellik bağlamında ego-uyumlu olarak değerlendirilecektir. (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 
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3. Ruh Sağlığı Uzmanlarının Başarısızlığı 


Günümüzde, homoseksüelliğin değiştirilemiyeceğine dair popüler varsayımın etkisinde kalan çoğu psikoterapist, “tedavi” olarak danışanlarını, homoseksüelliklerini kabul etmeleri yönünde cesaretlendirmektedir. Bu durumda en etkili tedavinin, kişinin suçluluk duygularına karşı duyarsızlaştırılması olduğu düşünülür. Bunun yapılmasının nedeni, terapistlerin çogunun gey yaşam tarzını savunduklarından değil, başarılı bir tedavi yönteminin olmadığına inanmalarındandır. 

Bu duruma bir örnek olarak davranışçı psikolog Joseph Wolpe'u gösterebiliriz. Homoseksüelliğinden dolayı suçluluk duyan, dindar bir danışan olan Wolpe, hangi davranışın sönmesi gereken davranış olduğuna karar vermek durumunda kaldı. Homoseksüellik mi yoksa dindarlıktan kaynaklananan suçluluk duygusu mu? Sonuçta Wolpe, homoseksüelliği degistirmek yerine, suçluluk duygusunu tedavi etmeye karar verdi”. Bu vaka, hem terapistin gücünü hem de gücün kulla- 


> Buvakaile ilgili iki ilginç noktadan birincisinde, Wolpe bu kararının, homoseksüelliğin kişinin biyolojik özellikleri tarafından belirlendiği inancınılma biçimini gözler önüne serer. Bugün psikoloji, her türlü “değer yargısından bağımsız” bir felsefeyle hizmet verdiği iddiasındadır. Ancak burada da görüldüğü gibi, dini suçluluk duygusunu ortadan kaldırma kararı gibi kararlar alınırken, terapistin seçimine dayanan bambaşka bir değerler hiyerarşisi söz konusudur. 

De Angelis (1988), Leahey'den alıntı yaparak, ilk başlarda psikolojinin, felsefenin pratiğe uygulanması olarak algılandığını anlatır. Bu felsefe, insanın manevi tabiatına uygun olarak yaşama ihtiyacını vurgulayan ahlaki ve dini prensiplere dayanmaktaydı. 19. yüzyılın sonlarında, yeni bilimsel ve rasyonalist akım, bu geleneğe karşı bir hareket olarak yükselmeye başladı. Psikoloji, felsefi kökeni ile olan bağlarını tamamen kopararak objektif, ampirik ve değer yargılarından bağımsız olarak insan doğasının bilimi olma çabasına girdi. Leahey'in ifade ettiği gibi, nihayet felsefi olarak tarafsız bir psikoloji bilimi kurulmuş olduğuna inanıldı. 

Daha sonra, 1960'larda insancıl akım, psikolojinin yeni fakat bu defa maskelenmiş bir ahlaki otorite versiyonu geliştirmesinde etkili oldu. Artık ahlakın, duyguların mikyasına dayanılarak ölçülüp değerlendirildiği bir dönem başlamıştı (De Angelis, 1988). 1960'ların ve 1970'lerin bu popüler akımı, psikolojinin geleneğine karşı çıkıp, duygusal olarak açık olma, içinden geldiği gibi doğal hareket etme, spontanlık ve kişinin kendine karşı dürüst olması prensiplerini aşıladı. Bundan böyle kişisel gelişim, zeka ve problem çözme becerilerinin bir ürünü olarak görülmüyor; yalnızca duygusal terimlerle değerlenna dayalı olduğunu ifade eder. İkincisi ise girişkenlik eğitiminden (assertion training) geçmesinin ardından danışan, kendiliğinden heteroseksüel 


yönelimini keşfetmiş ve evlenmiştir. Bu durumda Wolpe onu, homoseksüelliği tedavi edilmiş bir vaka olarak kabul etmiştir. 
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diriliyordu. Yozlaştırılmış bir ahlak anlayışının göstergesi olarak “kendini iyi hissetmek”, iyi davranışın tek ölçütü hâline geldi (De Angelis, s.5). İnsancıl psikoloji, psikanaliz geleneğinin yaklaşımlarının çoğunu reddetti ve yerine; kişinin hiçbir beklenti olmadan, bütünüyle, olduğu gibi kabul edilmesi şeklindeki yumuşak yaklaşımı getirdi. Carl Rogers'in danışan merkezli felsefesinin etkisiyle, terapistlerin tarafsız, yani yönlendici olmayan bir tutum izlemeleri ve terapiyi herhangi bir değer yargısı sistemi ile bulandırmamaları bekleniyordu. 

Oysa gerçekte, etkili bir terapi, danışan ve terapist arasında paylaşılan bir değerler sistemi ile yön bulur. Ne psikoloji ne de başka bir sosyal bilim, “olması gereken”e dair bazı bakış açılarına sahip olmadan, bir şeyin “ne” olduğuna dair görüş ileri süremez. Özellikle de insan yaşamının türlü dramlarıyla her gün iç içe olmak durumunda kalan ruh sağlığı uzmanlığı, ister istemez felsefi meselelerin ağındadır. Terapist, sorularına cevaplar arayan insanlara yardım etmek zorundadır ve bu cevaplar sadece davranışsal veriler arasında bulunabilecek gibi değildir ya da değer yargılarından bağımsız, yönlendirici olmayan danışan-terapist etkileşimi sonucunda ortaya çıkacak da değildir. Ancak bu cevaplar, homoseksüellikle ilgili paylaştıkları ortak görüşleri bağlamında danışan ve terapistin karşılıklı etkileşimi ile açığa çıkar. 
Bu bağlamda, özgür seçimi ile homoseksüellikten kurtulmak isteyenlere tedavi imkânı sağlamamak, aslında bu insanları küçük 


düşüren ve ahlaki olmayan bir tutumdur. 


Homoseksüellik Tedavilerinin Tarihçesi Psikanalitik literatürde erkek homoseksüelliği, çok uzun bir zaman boyunca cinsiyet kimliği rahatsizligi® göstergesi olarak al- 


© gender-identity deficit 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gılandı. Yakın tarihlerde bu cinsiyet rahatsızlığı, deneysel olarak da ortaya kondu. Buna karşın, bu kavrayışın peşinden tutarlı ve başarılı bir tedavi metodu geliştirilemedi. Başarılı bir tedavi metodunun geliştirlememiş olmasının sebebi, geleneksel psikanalizin “kadın korkusu” ve bu korkuyu aşma varsayımının üzerinde çok fazla durmuş olması olabilir. Oysa asıl üzerinde durulması gereken, diğer erkeklerle ilişki kurmadaki sorunlar, başka bir deyişle “savunmacı kopmanın” (defensive detachment) çözümlenmesi olmalıydı (Moberly, 1983). 

Stekel (1930), erken tarihli çalışmalarında, içlerinden birini detaylı olarak anlattığı Freudyen psikanaliz uygulaması ile tamamen tedavi olmuş birçok vaka bildirmiştir. Rubenstein (1956)'in çalışması ise öncül (prognostik) belirleyicilerle ilgili bazı kıymetli anlayışlar kazandırmaktadır. Rubenstein, on yıl boyunca homoseksüellerle yürüttüğü psikanaliz tedavilerini gözden geçirdiği çalışmasında, aşırı iyimser olmaya karşı uyarmakla beraber, “Birçok hastaya önemli ölçüde yardım edilebilir; hatta bazıları başlangıçtaki beklentilerin üstünde bir gelişme gösterebilir” demektedir (s.18). 

Onarım yaklaşımı geleneğini izleyen Anna Freud (1949, 1952), heteroseksüel uyumla sonuçlanmış dört vakayı da içeren, “iyi sonuçlar” gösteren birçok vakadan bahseder. Yine onarım yaklaşımından hareketle Ovesey (1969), en az beş yıl süren bir takip çalışmasından sonra bile heteroseksüel yaşam biçimini başarıyla sürdüren üç vaka rapor etmektedir. 

Masters ve Johnson'un, kısa-süreli yoğunlaştırılmış psikoterapi programı raporlarına göre, Schwartz ve Masters (1984), beş yıl sonunda, sadece 9628.”lük bir başarısızlık oranı ile cesaret verici sonuçlara ulaşmışlardır. Aynı şekilde, Mayerson ve Lief (1965), ayrıntılı bir çalışma ile başarılı sonuçlar aktar- 


maktadırlar; buna göre ortalama dört buçuk yıllık bir takip sürecinde, hastalarının %47’sinin heteroseksüel bir yaşam sürdürmekte olduğunu tesbit etmişlerdir. 

Bieber (1962), hastalarında 9627'lik bir iyileşme oranı görüldüğünü bildirir. Ellis (1956), 28 homoseksüel erkek hastasından 18'inin, kadınlarla tatmin edici bir aşk illişkisi yaşama- da “belirgin” ya da “önemli” ölçüde gelişme gösterdiğini rapor etmektedir. Hem Wallace (1969) hem de Eidelberg (1956), daha kısa sürekli bir psikanaliz uygulaması ile başarılı olmuş birer homseksüel tedavi vakası aktarmaktadırlar. Poe (1952), onarım yaklaşımından uyarlanmış bir tedavi süreci sonucu, benzer biçimde başarılı olmuş bir pasif homoseksüel vakasını ayrıntılarıyla aktarır. Grup terapisi formatını kullanan Birk (1974) de aynı şekilde birçok vakada anlamlı gelişmeler kaydedildiğini belirtir. 

Whitener ve Nikelly (1964), 30 homoseksüel kolej öğrencisi üzerinde yaptıkları araştırmada, yüksek motivasyonlu, diğerlerine göre daha sağlıklı karakter yapıları gösteren ve uzun süre homoseksüel eylemde bulunmamış danışanları arasında önemli gelişmeler kaydedildiğini aktarmaktadırlar. Ross ve Mendelsohn (1958), 15 kolej öğrencisinden 1 Vinin, orta seviye ile dikkate deger bir seviye arasında değişen gelişmeler göstermiş olduğunu ifade etmişlerdir. Monroe ve Enelow (1960), 7 hastadan #ünde anlamlı değişiklikler gözlemlediklerini belirtmişlerdir. 

Van den Aardweg (1986), 101 homoseksüel danışanın terapi sonuçlarını son derece ayrıntılı bir biçimde analiz ederek dört farklı değişim kategorisi belirlemiştir: Kökten ve Kalıcı (Radical) Değişim, Yeterli (Satisfactory) Değişim, İlerleme Kaydeden (Improved) ve Değişim Göstermeyen (No Change). 
Tedaviye birkaç aydan fazla devam edenlerden 96 65'i Kökten ya da Yeterli Değişim kategorilerinde değerlendirilebilecek so- 


nuçlar elde etmeyi başarmışlardır. 


36 


ONARIM TERAPİSİ 


Wolpe (1969), tedaviyi bıraktıktan sonra kendiliğinden homoseksüellikten heteroseksüelliğe geçen bir danışan rapor eder. Pattison ve Pattison (1980), manevi içerikli sohbetler yolu ile homoseksüelliklerinin üstesinden gelen on bir erkekten söz eder. Bu gibi vakalar, değişimlerin psikoterapi alanı dışında da ortaya çıkabileceğini göstermektedir. 

Psikoterapi alanı içerisinde, sonuçları umut vadedici ile açıkça cesaret kırıcı arasında değişim gösteren bir dizi farklı tedavi yaklaşımı uygulanmıştır. Daha sonra Moberly'nin ileri sürdüğü “savunmacı kopma” kavramının katkısıyla nedensel modele dayanan bir terapi tarzının temeli atıldı. Moberly, savunmacı kopmanın, iyileşmeyi engelleyen birincil faktör olarak tedavideki en temel direnci oluşturduğunu belirlemiştir. 

Erken dönemli psikanaliz tedavi yöntemlerinde, başka birtakım temel hatalar da göze çarpmaktadır. Klasik eğitim almış olan terapist, danışanına duygusal olarak mesafelidir. 
Erkeklerle yakın ilişki kurmaya ihtiyaç duyan ve iyileşmesi sağlıklı bir terapötik ilişkiye bağlı olan homoseksüel danışan, terapistin bu mesafeli tavrı karşısında hayal kırıklığına uğrar. 
Duygusal olarak mesafeli görünen terapist, çocukluk ve ilk gençlik yıllarındaki soğuk ve eleştirel baba yüzünden yaşanan hayal kırıklıkları ile yüklü hatıraları yeniden canlandırır. 
Moberly, bu hatayı düzeltmek için, terapistin daha fazla duygusal katılım göstermek zorunda olduğunu ve terapötik yol gösterme sürecinin sınırları içerisinde, bağımlılığa izin verilmesi gerektiğini savunur. Danışanın aynı cinsiyetteki ebeveyni ile yaşadığı gelişimsel bloklar üzerinde çalışabilmak için, terapistin danışanla aynı cinsiyette olması gerekir. Onarım terapisinde terapötik ilişki, tedavide merkezi rol oynar. Sadece birincil terapistle olan ilişki değil, aynı zamanda grup te- 


rapisinde, benzer düşünce yapısına sahip olan grup üyeleri 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ile yaşanan etkileşim de oldukça önemlidir. Erkeklerle, karşılıklı eşitlik ile güvene dayanan ve cinsellik içermeyen (nonerotic) samimi ilişkiler, terapötik sürecin gelişimine katkıda bulunur. Değişim arzusunda olan danışan için, üzerinde degisimin yapılandırılabileceği, daima altta yatan temel bir kimliğin (bu durumda gizli heteroseksüellik/latent heterosexuality) varlığı söz konusudur. Bu tedavi yaklaşımında, doğal gelişim modeli izlenmektedir; buna göre, karşı cinsten bir eşle yakınlaşma yönünde ilerlemek amaçlanır. 

Onarım terapisinde danışan, özellikle cinsel kimliğini ve kendi erkeklik algısını gözden geçirir. Başarılı bir tedavi, danışanın erkek kimliği geliştirme yönündeki seçimine bağlıdır. Danışan, zamanla ihtiyaç duyduğu erkekliğin tamamına sahip olduguna inanacak ve sonuçta, artık bundan böyle kendisi dışında diğer erkeklere yönelmeye ihtiyacı kalmayacaktır. Gerçekten de danışan, “nasıl hissedersem hissedeyim, aslında ben gizli (latent) bir heteroseksüelim” inancıyla terapiye gelmiştir. 

Tedavi, bireyin kişisel geçmişini yorumlamasında; erken çocukluk dönemi olaylarını ve ebeveyniyle, özellikle de babasıyla olan ilişkisini anlamasında belirli bir yol sunar. Destekleyici bir yaklaşımla ve altta yatan dürtülerin anlaşılmasına yönelik eğitim ile homoerotik dürtüler en aza indirgenmeye çalışılır. Burada asıl amaç, konuyla ilgili farkındalık kazanmak ve sonuçta kendi hissettiklerini anlamlandırmasında bir dönüşüme sebep olacak bir yön belirlemektir. Moberly'nin (1983) belirttiği gibi “homoerotik duygular, hemcinslerle yakın ilişki kurma ihtiyacından kaynaklanan meşru bir durum olarak yeniden yorumlanmalıdır.” Bir sonraki aşamada, cinsellik içermeyen (nonerotic) yakın arkadaşlıklar kurulabilirse, erkek erkeğe bir bağ oluşur ve erkeksi kimlik özellikleri gelişir. Bir da- 


nışanın belirttiği gibi: 
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Homoseksüelliği anlama arayışım içinde birçok teori ile karşılaştım fakat hiçbiri benim geçekteki yaşam deneyimimle bu kadar örtüşmemişti. Şunu söylemeliyim ki, bu teori homoseksüelliğin sebebine inmekte. Kendimi bu şekilde anlamaya başladıktan sonra öz güvenim, kendimden eminliğim arttı; gittikçe daha da olgunlaşmaya ve erkeksi özellikler geliştirmeye başladım. Yaralanmış fakat iyileşmekte olan bir adam olarak ilerliyorum (...) 


bugüne ve geleceğe umutla bakıyorum. 


Tedavi, danışanın homoerotik düşünce, duygu ve davranışlarının üstesinden gelme hedefini daha da ileri götürür. Bazı erkeklerin amacı, eş ve çocuklar ile bir aile; bazılarının ise cinsellikten uzak, bekar bir yaşam tarzı benimsemek olabilir. 
Çoğu danışan öncelikle, homoseksüel düşüncelerin, bağımlı ve tatmin edici olmayan ilişkilerin ve tamamlanamamış cinsiyet kimliğinden kaynaklanan düşük özgüvenin üstesinden gelmeye odaklanır. 


Tedavi Grubu 

Bu tedavi metodu, terapi uyguladığım danışanların çoğunluğuna uymakla beraber, cinsiyet kimliğine ilişkin rahatsızlık belirtileri göstermeyen ve gelişim modelimize uymayan bazı kişiler, onarım terapisi için uygun değildir. Yine, bazı homoseksüel danışanlar, cinsel yönelimlerinden memnundurlar ve 


tedavi olma isteği duymazlar. 


“Tedavi” mi “Değişim” mi? 

“Sonuçlanabilen ve Sonuçlanamayan Analiz” (Analysis: Terminable and Interminable) adlı son eserinde Freud, analizin aslında yaşam boyu süren bir süreç olduğu sonucuna varmışur. Bu çıkarım, sürekli bir gelişim süreci gerektiren alkolizm 


veya öz güven problemleri gibi benzer diğer birçok terapötik 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konuda olduğu gibi, homoseksüelliğin tedavisi için de geçerlidir. Aynı şekilde, kişisel gelişime giden kestirme yollar olmadığı gibi, hedefe ulaşmanın ne kadar zaman alacağı, seçilen yön kadar önemli değildir. Önemli olan şey, kişinin, kendini adadığı bir değer yolunda ilerlediğini hissetmesidir. Gey olmayan homoseksüel erkek, cinselliği ile erkeksi kimliğini bütünleştirme yolunda ilerlemektedir. Geride kalan aylara baktığında, hedeflerinden bazılarına ulaştığını fark etmek, en büyük motivasyonu sağlar. 

Bazı okurlar bu yaklaşımın, tutucu ve gey-karsiti, cinsellik-karşıtı, özgürlük karşıtı olduğunu düşünebilirler. Oysa, gey yaşam tarzına alternatif arayan erkekler açısından bakıldığında bu yaklaşım, geliştirici bir tedavidir. Bu tedavi yöntemi, cinsiyet farklılıklarının önemini, ailenin ve geleneksel değerlerin kıymetini ve çocuklarda cinsiyet karmaşasını önlemenin zaruriyetini vurgulamaktadır. 

Çoğu erkek danışan, bu görüşlerde kendi içlerinde yaşadıkları gerçekliğin karşılığını bulmuş ve bu yaklaşımı, hayatlarını zorlaştıran, hemcinslerine yönelik takıntılı düşüncelerin üste- 


sinden gelmelerinde yardımcı bir yaklaşım olarak görmüşlerdir. 
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4. Baba-Oğul İlişkisinin Önemi 


Homoseksüellik, genelde aile ilişkilerinde, özelde ise baba- oğul ilişkisinde yaşanan sorunlardan kaynaklanan gelişimsel bir problemdir. Erkek çocuk, baba ile yaşanan başarısız ilişkinin bir sonucu olarak, erkek cinsiyet kimliğini tam olarak içselleştiremez ve homoseksüel bir gelişim gösterir. En yaygın 


olarak karşılaşılan klinik model budur. 


Cinsiyet Kimliğinin Gelişimi 

Gerek erkek gerekse kız çocuklar, bebeklik dönemlerinde öncelikle bakım ve ilginin ilk ve birincil kaynağı olan anne ile özdeşim kurarlar. Ancak sonrasında, kız çocuğu anne ile olan birincil özdeşimini korurken, erkek çocuk ek bir gelişimsel görev olarak özdeşimini anneden, “ikinci önemli” (second other) ebeveyne aktarır (Greenspan 1982). Baba ile olan ilişkisi vasıtasıyla erkek çocuk, normal olarak erkeksi bir kişilik geliştirmesi için gerekli olan erkeksi (mas- 


kulen) özdeşime yönelecektir (Sears ve ark. 1957). Sadece 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erkekler için söz konusu olan bu ek gelişimsel görev, cinsiyet kimliği gelişiminde erkeklerin kızlara göre neden daha fazla zorluk yaşadığını açıklamaktadır (LaTorre 1979). Bu aynı zamanda homoseksüellik oranının, erkeklerde kadınlara göre neden daha yüksek olduğunun da açıklaması olabilir (Lynn 1961). 


Cinsiyet Özdeşimi Yaşı 

Çocuğun yaşam seyrinde, her bir önemli gelişim aşaması için, alıcılığın yüksek olduğu kritik öğrenme dönemleri vardır. Farkındalığın en yüksek düzeyde olduğu bu dönemlerin biyolojik bir temeli olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, çocuğun dil gelişimi için öğrenmeye açık olduğu belirli bir zaman dilimi vardır; dilin en iyi öğrenilebildiği dönem, yaşamın ilk üç yılıdır ve bu kritik zaman dönemi sonrasında, dilin kazanılması son derece güçleşir. Çocuğun cinsiyet kimliği gelişimi içinde, alıcılığının yüksek olduğu kritik bir dönem vardır. Bu dönem aşıldıktan sonra, çocuğun gerekli dersi öğrenmesi kolay olmayacaktır. Araştırmacıların çoğu, cinsiyet özdeşimi için kritik dönemin çocuğun üçüncü yılından önce olduğu konusunda hemfikirdirler (Greenacre 1957, Kohlberg 1966, LaTorre 1979, Moberky 1983, Money ve Ehrhardt 1972, Socarides 1968, Stoller 1968). Bu zaman dilimi içerisinde aliciligin en yüksek olduğu dönem, ikinci yılın ikinci yarısı olarak görünmektedir. 

En erken aylardan itibaren, hatta belki de dördüncü ay kadar erken (Albein 1975), çocuğun babayla ilgili bazı algılamaları vardır (Loewald 1951, Mahler ve ark. 1975). 18. aydan itibaren çocuk, kız-oğlan, kadın-erkek resimlerini bir- 


birlerinden ayırt edebilmeye başlar (LaTorre 1979). Sosyal 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boyutta, oğlan çocuğu giderek artan bir şekilde bir erkek olarak muamele görmektedir. Bu süreçte gerçekleşen dil edinci de, insanların kadın ve erkek olmak üzere temel ayırımını pekiştiren bir rol oynar. 

Erkek çocuk, aşamalı bir şekilde anneden uzaklaşma ihtiyacı hisseder. Anneden sadece ayrı olmakla kalmayıp -kız kardeşinin bireyleşme deneyiminde olduğu gibi- aynı zamanda anneden farklı da olduğunun bedensel duyumuna dayanan, yoğun bir sezgi geliştirir. Bu yeni ve heyecan verici farklılık, bir şekilde babaya benzemektedir. Aşamalı bir şekilde, babayı “kendi-benzeri” bir nesne olarak görmeye başlar. Bu aşamada, erkeklik (maleness) için açık ve alıcı durumda olan çocuk, “babasına karşı özel bir ilgi gösterir; babası gibi büyümek ve onun gibi olmak ister...” (Freud 1921, s.105). Çocuk, babaya karşı artan ilgisinin, paylaştıkları ortak erkeklik unsuruna dayanan biyolojik benzerlikten kaynaklandığını henüz anlamaz. Babanın, gelecekte alacağı şeklin bir modeli olduğunun da henüz farkında değildir. Çocuk bu ilgisinin kaynağının bilincinde olmasa dahi, babayla arasında bir şekilde bir yakınlık duygusu ve karizmatik bir çekim gücü oluşur. 

Bu aşamada, baba gibi olma isteğiyle birlikte, çocuğun bağımlılık duygusu da artar. Babası tarafından kabul edilmeyi ve onaylanmayı arzular. Kuvvetini sadece iç güdülerden alan, yeni filizlenmekte olan erkek kimliği, baba-oğul ilişkisinde yansımalarını bulmak zorundadır. 

Babanın bir ayna işlevi görmesi ve oğlunun erkekliğini onaylaması gerekir. Payne'in açıklamasına göre “içteki erkeklik, dıştaki erkeklik tarafından ortaya çıkartılır ve kutsanır” (1985, s. 13).7 Bu güzel ve gizemli uyum, içsel ihtiyaç 


7 “The masculinity within is called forth and blessed by the masculinity 
without.” 
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ile dışsal gerçekliğin birleşimidir. Çocuk, babasında buldugu heyecan veren, eğlenceli ve enerji verici şeyi içselleştirmek ister. Burada anneyi aşmanın verdiği bir özgürlük ve güçlülük hissi yaşanır ve bu güç, babada vücut bulmuş olarak temsil edilmektedir. 

Baba şefkatli ve kabul edici olduğunda, oğlan çocuğun kendini kadınsılıktan (feminen) ayrıştırması ve erkeksi (maskulen) alana girmesi teşvik edilmiş olacaktır. Böylece çocuk, erkeklikle özdeşleşecek ve büyük ihtimalle heteroseksüel olacaktır. Eğer her iki ebeveyn de çocuğu bu yönde teşvik ederlerse çocuk, erkek cinsel özdeşleşmesini ve heteroseksüelliğini sağlıklı bir şekilde tamamlama yolunda ra- 


hatlıkla ilerleyecektir. 


Anneden Ayrılmada Babanın Etkisi 

Çocuğun cinsiyet kimliğinin gelişme sürecinde babaya düşen en önemli görevlerden biri, annenin anne-bebek ilişkisini uzatma dürtüsüne karşı çocuğu korumaktır (Stoller 1979). Anne ve oğul arasındaki bu yakınlık o denli birincil, o denli bütün ve özeldir ki, babanın varlığı bu yakınlığı kırmak için neredeyse travmatik bir hâl almak zorunda kalabilir (Freud 1910). Baba, oğluna örnek olarak anneyle yakın fakat özerk (otonom) bir ilişki kurabilmenin mümkün olduğunu gösterir. 

Ebeveyn ve oğul arasındaki bu ilişki üçgeni, erkek çocuğun, anneden ayrı ve farklı olduğunu açık bir şekilde anlamasını sağlar. Homoseksüel erkeğin aile geçmişine bakıldığında, genelde bu ilişki üçgeninin hatalı olduğu görülür. 
Tipik bir şekilde, anneyle oğul arasında aşırı yakın bir iliş- 


ki varken, baba her ikisiyle de mesafelidir. İdeal olarak, erkek çocuğun özdeşiminin kadınsılıktan (feminen) erkeksiliğe (maskulen) doğru yön değiştirmesine yardımcı olmak için, anne ve baba birlikte hareket etmelidir. Şayet annenin aşırı yakınlığı, cinsiyet özdeşimindeki bu değişimi engelleyebilecek derecede ise bu durumda ancak şefkatli ve baskın bir baba, annenin çocuk üzerindeki geriletici (regressive) etkisini kırabilir. 

Çocuğun babayla problemler yaşadığı iki üç yaş civarında, annenin çocuğun yanında yer alması, önemli bir faktör olabilir. Aşırı korumacı, şefkatli ve kabul edici bir anne, çocuğun, problem yaşadığı babadan tamamen kopmasını kolaylaştıran, duygusal anlamda güvenli bir sığınak sağlıyor olabilir. Anne, duygusal olarak varlığını daha az hissetirme eğiliminde olduğunda ise çocuk, babadan kaynaklanan hayal kırıklıklarına tahammül etmeye daha fazla eğilim gösterebilir. 

Birçok yazar, erkek çocuğun anneden ayrılarak bireyleşmesine yardım etmede, babanın önemini kabul etmişlerdir (Abelin 1971, 1975, APA Panel 1978, Greenson 1968, Loewald 1951, Ross, 1977, 1979). Mahler (1955), “anneden vazgeçiş”in (renunciation of the mother) önemini belirtir ve sağlam, güvenilir bir baba imajının, annenin çocuğunu tekrar içine çekme (reengulfment) tehlikesini önlemek için gerekli olduğuna inanır. 

Babanın, oğlunun erkeklik duygusunun gelişimine katkıda bulunma görevini üstlenmesi önemlidir. Bu amaç için, babanın bizzat kendisinin çok fazla erkeksi (maskulen) olması da gerekmez. Görünürde efemine olan bir babanın, oğlunun cinsiyet kimliği üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur; hatta birçok efemine homoseksüel erkek, heteroseksüel oğullar yetiştirmişlerdir. Çocuk, bir kez erkeklikle (maleness) özdeşleştiğinde, diğer erkekleri model almaya açık hâle gelir. 
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Kadinsiliktan® Vazgeçiş 

“Erkek olmanın ilk şartı, kadın olmamaktır.”9 (Stoller 1985, s. 183). 

Çocukluğun çok erken yıllarında erkek çocukların çoğu, bir cinsiyeti sahiplenebilmek için, diğerinden feragat etmek zorunda olmadıklarını sanırlar. Ancak, sonunda gerçeklik, sağlıklı bir çocuğu kadınsılıktan ve kadınsılığın ayrıcalıklarından vazgeçmeye zorlar. Yine de birçok homoseksüel erkek, androjenlik ve duruma göre biseksüellik olarak ifade ettikleri, bu çocukça hem kadın hem erkek olma arzusuna takılı kalırlar. 
Bazen, Judy Garland, Barbara Streisand, Marilyn Monroe ve Bette Midler gibi ünlü kadınlar idealleştirilir; hatta belli bir erkeğin ideal kadın imajının gülünç bir yansıması şeklinde, bu kadınların taklit edilmesi söz konusudur. 

Heteroseksüel erkekler, kadınsılıkla iç içe olmanın kendilerini geriye çeken etkisine kapılmamak için sürekli tetiktedirler (Stoller ve Herdt 1981). Onlar için, heteroseksüel bir çift olmak, bu çatışma için bir çözüm yoludur. Erkek, karısıyla yaşadığı tamamlayıcı nitelikteki duygusal ve cinsel yakınlık yolu ile, erkeksiliği bir dişi (feminen) tarafından yutulmadan, ka- 


dınsılıkla birleşmekte özgürdür. 


Baba ile Özdeşim Kurma 

Uzun yıllar boyunca, psikanaliz ekolünün çocuk gelişimi literatüründe babanın rolü üzerinde çok az durulmuştur. Son yıllarda, baba-oğul ilişkisinin duygusal yoğunluğu özellikle de babanın, erkek çocuğun cinsiyet kimliğinin şekillenmesine olan katkısı, giderek daha iyi anlaşılmaktadır (Greenspan 
8 feminenlik 


9 “The first order of business in being a man is: don't be a woman.” 
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1982, Herzong 1982, Liddicoat 1975, Miller 1958, Musean ve Distler 1960, Tyson 1985, 1986, Wost 1959). 

Şunu biliyoruz ki, çocuk model aldığı babanın kişilik özelliklerinin, değer ve davranışlarının birçoğunu içselleştiririp kendine mal ederek kendi egosunu şekillendirmeye başlar. Erkek çocuğunun bu temel ihtiyacı “baba açlığı” (Herzog 1982) ve “baba susuzluğu” (Abelin 1975) olarak adlandırılmıştır. Gelişiminin ilk dönemleri boyunca erkek çocuğun yaşamındaki en önemli erkek figürü genellikle babadır. Ancak, bu erkek figürü o anda çocuğun yaşamında yer alan; dede, ağabey, kom- şu, amca gibi herhangi bir erkek de olabilir. Model alınan bu kişi genelde, anneyle duygusal anlamda yakın olan bir erkektir. 

Erkek çocuğun babayla ne şekilde özdeşim kurduğunu anlamaya yönelik psikanalitik girişimlerde önceleri, saldırganla özdeşim kurma teorisi üzerinde duruldu. Klasik psikanalizde- ki ödipal çatışma teorisine göre erkek çocuk, babasını cezalandırıcı, tehdit edici ve hadım edici olarak algılar ve duyduğu korkudan dolayı babayla özdeşim kurar. Daha sonraki teorisyenler böyle bir süreci “savunma amaçlı özdeşim” (defensive identification) olarak adlandırmışlardır. Bu kavram, bizim için hâlâ önemini korumaktadır çünkü çocuğun, erkekliğini elde etmek için başka bir erkekle girdiği ilk rekabet tecrübelerini temsil eder. Gerçekten de, başka bir erkekle girilen rekabetin uzlaşmaya varması, erkeklik kimliğinin şekillenmesinde merkezi önem taşır. Ancak son yıllarda, özdeşim gelişiminin çok daha komplike bir yapıya sahip olduğu açıklık kazanmıştır. 

Freud'dan bu yana, daha yakın zamanlı teorisyenler, baba- oğul ilişkisindeki cezalandırma ve sınır koyma unsurlarının yanı sıra, baba sıcaklığı, şefkati, ilgisi ve yakınlığı gibi pozitif öğelerin de önemine vurgu yaparak özdeşimle ilgili anlayışımızı geliştirmişlerdir (Brim 1958, Parsons 1955). Hatta, babanın ilgi, şefkat ve sıcaklık nitelikleri göstermesi, erkeklik cinsiyet-özdeşimi için gerekli görülmektedir (Mowrr 1950, Mussen ve Distler 1959-1960, Mussen ve Rutherford 1963, Payne ve Mussen 1956). Babaları sıcak ve şefkatli olan beş yaşındaki erkek çocukların baba ile özdeşimlerinin, babaları “soğuk” olan çocuklara göre daha güçlü olduğu görülmüştür (Sears 1953). Ergenlik çağındaki erkek çocuklarda da benzer bulgular tesbit edilmiştir (Payne and Mussen 1956). Mussen ve Distler (1958); “Babalarını sıcak, ilgili, destekleyici ve ödüllendirici olarak algılayan genç erkek çocuklarının, babalarıyla daha güçlü bir özdeşim kurma, dolayısıyla da erkeksi ilgiler edinme ihtimalinin daha yüksek olduğu” sonucuna varmışlardır (s. 353). Aynı araştırmacılar, çocuğun babasını aynı zamanda hem şefkatli hem de cezalandırıcı olarak algılaması ile yüksek derecede erkeksi özellikler (maskulenlik) göstermesi arasında ilişki tespit etmişlerdir. 

Babayla olan ilişki vasıtasıyla cinsiyet-özdeşimini gerçekleştirememek, birçok farklı sebepten kaynaklanıyor olabilir; işte bunlardan bazıları: 

1. Anneyle Olan İlişkinin Daha Ödüllendirici Olması. Öğrenme teorisi bize şefkat ve pozitif ilgi gibi ödüllerin özdeşleşme sürecinde ne denli önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 
Babanın anneye göre daha az ödüllendiren bir ebeveyn olması durumunda, çocuğun anne ile olan özdeşiminden vazgeçmede ne kadar isteksiz davrandığını görebiliriz. 

2. Güçlü Bir Baba Figürünün Olmaması. Babanın, oğlunda- ki erkeklik özdeşleşmesini ortaya çıkarabilme yeteneği iki etkene bağlıdır. Birincisi, babanın evdeki varlığının güçlü bir etkiye sahip olması; ikincisi ise babanın ulaşılabilirliği, sıcaklığı ve empati yeteneğidir (Ross 1979). Bütün bu niteliklerin bileşimini en iyi biçimde betimleyebilmek için “belirgin” (salient) 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kelimesi kullanılabilir. Gerçekten de, belirgin kelimesinin “etrafındaki şeyler arasından dışa ya da üste doğru fırlayıp çıkıntı oluşturan şey” şeklindeki tanımı, erkeksiliğe (maskulenlik) karşılık gelen bir metafor sunmaktadır. Şöyle de denebilir: baskınlık artı şefkat, eşittir belirgin bir baba. 

Baskınlık kavramı şu şekilde açıklanabilir: Erken dönemli psikanalitik literatürde, erkek çocuğun korkusundan dolayı babayla özdeşleştiği düşünülür. Bu durum, “saldırganla özdeşim kurma” olarak bilinmektedir (A.Freud 1946). Baba, çocugun annesiyle arasındaki rahat, sevgi ve ilgi dolu, bağımlı ilişkiyi bozar. Çocuk, bu meydan okumayla yüzleşmek zorundadır çünkü babasının sunduğu şefkat, sevgi, yüksek ilgi, hatta maddi şeyler gibi ödüller, onun karşılık vermesine bağlıdır. 
Çocuğu anneyle olan birincil özdeşiminden ve rahat ilişkisinden vazgeçirebilmesi için, babanın güçlü ve çocuk için yeterince ilgi çekici bir ebeveyn olması gerekir. 

Şefkat kavramı (nurturance); sıcaklık, kabul, çocuğun yanında ve ulaşılabilir olmak, ilgi göstermek ve sevginin fiziksel olarak gösterilmesi gibi özelliklerle tanımlanır. Annenin şefkatü genellikle koşulsuzdur; fakat baba, çocuk ve gerçeklik arasında aracı konumda olduğundan, koşullu bir şefkat göstermesi daha olasıdır. 

3. Özerkliğin Desteklenmesi. Yeni yürümeye başlayan çocugun aynı gelişim dönemi içerisinde gerçekleştirmesi gereken iki önemli görev vardır: özerk bir kimliğin şekillendirilmesi (kişisel güç duygusunun gelişimini de içerir) ve cinsiyet özdeşimi. Özellikle erkek çocuk için bu iki görev birbirine oldukça bağımlıdır çünkü kişisel güç, erkeklik duygusunu; erkeklik de kişisel güç duygusunu pekiştirir. 

Bazı babalar, çocuklarına gösterdikleri ilgi ve sevecenliği, 


kendi narsist ihtiyaçlarını tatmin etmede bir araç olarak kullanırlar. Çocuğa gösterdikleri sevgi, kontrol edici ve benmerkezlidir. Eğer baba, çocuğun kendisine ait erkek özerkliğini teşvik edemezse, çocuğa gösterdiği sevgi de tek başına yeterli değildir. Sevgi, çocuğun erkekliğini bulma çabasına karşı bir güç olarak kullanıdığı takdirde, hem kişisel güç hem de cinsiyet gelişimi sabote edilmiş olur. 

Erkeksi özerkliğin gelişimi, aşırı korumacı ve aşırı baskıcı tutumların her ikisi tarafından da engellenebilir. Friedberg (1975)'in gözlemine göre: “Büyüdüklerinde homoseksüel olan çocuklar, ya aşırı şımartılmış olanlar ya da kendilerini çaresiz bir şekilde aşağı konumda görenlerdir”(s.202). 

4. Babanın Yokluğu. Birçok araştırma, baba yokluğunun çocukta kendini ifade etmede güvensizlik ve bağımlılığa, ve/veya zayıf erkeklik kimliğine sebep olabileceğini göstermektedir (Apfelberg 1944, Bach 1946, Badanies 1976, Biller 1968, 1969, Hetherington 1966, Santrock 1970). Evden uzun süre ayrı kalan Norveçli gemicilerin çocukları üzerinde yapılan bir araştırmada incelenen 80 çocukta; genel olarak olgunlaşmama, arkadaşlar arasında zayıf uyum sağlama ve babayla özdeşime yönelik daha güçlü bir çaba görülmüştür (Lynn ve Sawrey 1959). 

Kendileri için önemli bir erkek figürü tarafından duygusal reddedilme yaşamadıkları takdirde, babadan yoksun büyüyen erkek çocukların heteroseksüel uyum sağlamayı başarabildiklerine dair açık bulgular vardır. Bu çocuklar, incinmeye karşı kendilerini savunma güdüsü olmadan, erkek figürlere güvenli ve alıcı bir tutumla yönelerek büyüyebilirler. Zira homoseksüelliğin başlıca nedeni baba figürünün yokluğu değil; erkek figürü tarafından reddedilmeye karşı, çocuğun savunmacı kopma tutumu geliştirmesidir. Çocuk, 


erkekliğe karşı açık olduğu sürece ihtiyaçlarını giderecek 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bazı baba modelleri ile karşılaşacaktır. Her erkeğin başka bir erkekle yakın bir ilişki kurma ihtiyacı vardır ve bu, sağlıklı bir ihtiyaçtır. Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bu arzu, ilk olarak baba ile daha sonraları ise çocuğun yaşıtı erkek çocuklarla giderilir. Bu güdü engellendiği takdirde, “onarıcı caba”!9 (Moberly 1983, s. ix) olarak homoseksüel eğilim ortaya çıkar. 

Erkek çocuğun babayla özdeşimindeki başarısızlığı etkileyen birçok faktör vardır. Annenin baskınlığı, veya daha ödüllendirici olması ve ebeveynlerden birinin narsist ihtiyaçları, bu duruma katkıda bulunan etmenler arasındadır. Yine de her zaman için esas unsur babadır ve babanın, çocuğun cinsiyet özdeşimi gelişimini desteklemek için yeterince belirgin bir ilişki yaratabilmiş olup olmadığıdır. 


10 reperative striving 
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5. Baba-Oğul Bağının Biçimlenmesi 


Gerçeklilik İlkesi olarak Baba 

Daha önce de açıkladığımız gibi, annenin bebekle ilişkisi genelde karşılıklı bağımlılığa dayanan (sembiyotik) bir ilişkidir ve anne koşulsuz olarak kabul edicidir. Çocuk, en erken yaşantılarında kendisi için dış dünyayı sembolize eden babaya ulaştığında, üstesinden gelmesi gereken ilk gerçek kabul edilme güçlüğü ile karşılaşır. Çocuk için baba; gücü, bağımsızlığı ve çevreye hâkimiyeti sembolize etmektedir. 

Baba-oğul ilişkisinin önemi çok büyükür. Baba ile ilişkide yaşanan travmatik başarısızlık, çocuğu derinden yaralayıp âdeta sakat bırakacaktır. Babayla olan ilişki, yaşam boyu sürecek olan içsel ihtiyaçlarla dışsal beklenti ve zorunlulukları dengeleme görevinin bir temsilidir. Çocuğun babayla olan ilişkisi, Gerçeklik İlkesini (Freud 1990) pekiştirici bir rol oynar. 


Baba-Oğul İlişkisinin Fiziksel Doğası 
Oğullarının bebeklik dönemi süresince çoğu baba, kolayca 


incinebilecek durumdaki bebeğe bakım ve ilgi gösterme konusunda kendini rahat hissetmez ve bir çeşit yetersizlik duygusu yaşar. Daha sonraları, bebek yürümeye başlayıp etrafını fütursuzca araştırıp incelemeye koyulduğunda bebeğin bu hareketliliği, baba ile oğulun birlikte olabildiği ortak bir zemin oluşturur. Babayı ve anne ile baba arasındaki farklılıkları keşfetme imkânı bulan çocuk, babayı anneden ayıran en önemli özelliği keşfeder: Baba bir şeyler yapar! Babada, erkek çocuğun heyecan verici bulduğu fiziksel bir cesaret, erkeksi bir enerji vardır. 

Baba-oğul ilişkisi, her zaman için fiziksel bir aktivitenin paylaşımına dayalı olmuştur. Hatta, “bir şeyin nasıl yapıldığının gösterilmesine olan ihtiyacı”, çocuğun pre-ödipal dönem boyunca babasıyla olan ilişkisini karakterize eder (Herzog 1980). Davranışsal ve bedensel bir olgu olarak özdeşim, baba ile oğlun birlikte bir şeyler “yapması”nın sonucu olarak ortaya çıkıyor görünmektedir. Oğlunun ilk oyun arkadaşlarından biri olarak baba, kendi erkeksi etkileşim biçimi ile çocuğu zorlamaktadır. Baba, bir yandan makul sınırlar koyarken, diğer yandan da oğlunun gençlik enerjisini ve iyimserliğini cesaretlendirip destekler. Erkek çocuk babasından, tehlikenin eğlenceli ve heyecanlı olabileceğini öğrenir. 

Çocuğun yürümeye başlamasından yetişkinliğe kadar, sadece ilk çocukluk yıllarında değil, yetişkinlikte de birlikte bir şeyler yapmak, erkeklerin birbirleri ile ilişki kurma biçimini karakterize eder. Erkekler, vücutlarını kuvvet, çeviklik ve hareket bakımından görmeye eğilimlidirler; bu nedenle fiziksel bir düzeyde ilişki kurma ihtiyacındadırlar. Erkeklerin aksine, kadınların çoğu oturup yüz yüze konuşarak statik bir etkileşim kurabilir. Benzer şekilde erkekler bedenlerini, işlevsel açıdan nasıl kullandıklarına göre değerlendirirken, kadınlar bedenlerine statik objeler olarak bakıp nasıl göründüğü ile ilgilenme eğilimindedirler (Franzoi 1989). Bir başka deyişle, gelişmekte 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olan erkek çocuğun gelişim görevi, kendi bedenini normal olan erkeksi ve hareket yönelimli tarz ile değerlendirmek ve diğer erkek çocuklarla olan ilişkilerinde bedenini kullanmaktır. 

Cinsel kimlikle ilgili bocalamalar yaşayan erkek çocuklar ise babaları ile bir şeyler yapmaya hiç ilgi göstermezken (hatta, direnç gösterirken); giyinip kuşanmak, süslenmek ve güzel görünmekten büyük heyecan duyarlar. Bütün pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) oğlan çocukları bu tarz efemine davranışlar göstermeseler dahi, genellikle baba oğul ilişkisinin erken dönemlerinde yaşanan, “yapmak”la ilgili bu gelişim boyutunu kaçırırlar. Bu çocuklar çoğunlukla, yaşamlarının ileriki evrelerinde erkeksi cesaret, dayanıklılık, kuvvet ve güç özelliklerinin cezbedici gizemine kapılırlar. 

Daha önceki kuşaklarda, her gün yapılması gereken fiziksel iş gücüne dayalı faaliyetler, baba ve oğulu birleştiren bir ortam yaratıyordu. Geleneksel olarak, baba ve oğul arasında paylaşılan bu ortak görevlere dayalı, işlevsel bir ilişki vardı. Oğul, babasını hayatın zorlukları ile yüzleşirken izler; babasının toprakla, ekinle, iş aletleriye ve hava şartlarıyla mücadelesine tanık olurdu. Ya da babanın, oğlunun da kendisine yardım edebileceği, küçük bir iş yeri olurdu. Oğul, babasının işini tecrübe edip öğrenme imkânı bulur ve böylece erkekler dünyasındaki yerini tasavvur edebilirdi. 

Günümüzün teknolojisi ve iş bölümü, baba-oğul bağının üzerinde şekillendiği ortak temeli aşındırmaktadır. Bugün, erkek çocuk çoğunlukla babasının işinden anlamaz. Baba genellikle evden uzakta; çocuğun idrakini aşan, teknik bir işle uğraşmaktadır. Babanın işi, ev hayatından kopuk olduğu için, bugünün erkekleri de kendi oğullarından kopukturlar. 
Baba ile oğul arasında ara buluculuk yapan annedir; sonuç 


olarak oğlan, babasını kadınsı (feminen) gözle görür. Baba 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ile oğul arasındaki bağ, bu kadınsı bakış açısıyla çarpıtılır ve zayıflar. Babanın kim olduğunu, nasıl biri olduğunu ve neler hissettiğini oğluna anne anlatır. Bugün, sık sık baba-oğulun birlikte katılabilecekleri Küçükler Ligi, Erkek İzciler ve kamp gezileri gibi yapay etkinlikler düzenlemek zorunda kalıyoruz. Her ne kadar suni de olsa bu etkinlikler, erkeklik özdeşiminin zemini olan erkek-erkeğe bağların oluşması için 


gerekli olan ortamı yaratır. 


Erkekliğe Giris!! 

Tarih boyunca çeşitli toplumlarda, oğlan çocuğun erkekliğe ilk adımı atmak için bir başlangıç ritüelinden geçmesi gerekmiştir. Bu çeşit sınamalardan geçmek, insan bilincinin erkekler açısından önemli bir öğesi olagelmiştir (Bly 1990, Campbell 1971). Erkekliğe giriş ritüeli (ya da ergenlik ayinleri), çocuğun erkeklik öncesi (pre-maskulen) benliğini öldürerek ve erkeklik dünyasına yeniden doğumunu sembolize eder. Tehlike, acizlik ve sembolik olarak yok olma tehdidi içeren ritüel ile ergen, erkek statüsünü hak etmek üzere yeterince güçlü, yeterince dayanıklı ve yeterince akıllı olup olmadığının belirlenmesi için bir sınamadan geçer. 

Erkek çocuk için ilk smanma, kopma-bireylesme döneminde, kendini ayrı bir birey olarak görmeye başlayıp babaya yönelmesiyle birlikte başlar. Büyüdükçe ve babayla olan ilişkileri geliştikçe, dış dünyanın gerçeklerini temsil eden babasının ondan beklenti ve istekleri olacağını ve bunları karşılaması gerektiğini öğrenir. Babanın sevgisi koşulsuz olmadığından çocuk, babayla uyum içinde geçinebilmek için çaba sarfetmek zorundadır. 


11 masculine initiation 
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Bütün erkekliğe geçiş ayinleri, yetişkin bir erkeğin gözetiminde kişinin bazı sınanmalardan geçmesini içerir. Eğer çocuk başarılı olursa, erkeksi (maskulen) enerjinin dönüştürücü gücünü aktaran bu yetişkin erkeğin teyid etmesiyle ayin son noktasına ulaşır. Yeni Gine'nin Sambia kabilesinde olduğu gibi, bazı kültürlerde bu tarz ergenlik ayinleri toplumsal yaşamda çok önemli bir rol oynamaktadır (Stoller ve Herdt 1981). Bu kültürde erkekliğe (maskulenlik) çok büyük değer verilir. Sambialı erkekler, oğullarının erkeksiliğinin, annenin çocuğa olan aşırı yakınlığı nedeniyle tehdit altına girdiğine inanırlar. Erkekli- ge geçiş ayini süresince, erkek çocuklar annelerinden ve kız kardeşlerinden uzaklaştırılarak ormana götürülür. Bazen vahşice ve ürkütücü olabilen bir ayin ile oğlan çocuk, erkekliğe doğru yeni bir sosyalleşme sürecinden geçecek, böylelikle de cesur 


bir erkek, bir koca ve bir baba olacaktır. 


Sambialıların erkekliğe giriş ayinleri, şu noktaları vurgular: 

1. Anneyle özdeşimin gereğinden uzun sürmesi oğlan çocuğun erkekliği (maskulen) için bir tehdit oluşturur; 

2. Erkeklik ancak diğer erkekler tarafından aktarılabilir; ve 

3. Erkeklik basit bir şekilde edinilen bir şey değil, hak edilmesi gereken, değerli bir ödüldür. 

Sıkı bir mücadeleye, onaylanıp kabul edilme deneyiminin de eklendiği bir ortamda tam bir erkeklik ve hetoreseksüellikten söz edebiliriz. Aynı şey homoseksüellik için geçerli değildir. Doğrudan doğruya bir mücadele, zorlukla karşılaşma ya da rekabet yoktur. Babayla zıtlaşma olduğunda bile bu, hiçbir zaman, çocuğun galip gelmesi ihtimali olan, “dürüst ve adil” 


bir rekabet olmaz. Bunun yerine, homoseksüel erkeğin baba 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figürü ile girdiği mücadelenin, dolaylı ve sinsice olduğunu görürüz. Özellikle de anne ile yıkıcı bir ortaklık söz konusu olduğunda çocuk; babayı dışlamak, zayıf düşürmek ya da alaya almak için anne ile bir olup komplolar kurar. 
Homoseksüellik erkeklerden yabancılaşmaktır. Kişi, bebeklik yıllarında babadan ve yaşamın sonraki safhalarında erkek akranlardan yabancılaşır. Dolayısıyla homoseksüel erkek, mahrum bırakıldığını hissettiği şeyi erotize ederek, diğer erkekler aracılığı ile erkeklik dünyasına bir giriş 


yolu aramaktadır. 
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6. Baba-Oğul İlişkisinde Başarısızlık 


Homoseksüelliğin gelişimi üzerine yapılan son araştırmalarda baba-oğul ilişkisinin önemine özellikle işaret edilmeye başlanmıştır (Bene 1965, Biler 1974, Greenson 1968, Moberly 1983, Payne 1981, 1984, 1985, van den Aardweg 1986, Yablonsky 1982). Homoseksüellikle ilgili ilk yapılan psikanalitik çalışmalarda ise bunun aksine, ana vurgu sahiplenici ve aşırı baskın karakterdeki annenin etkisi üzerindeydi. (Freud 1910, 1921). 


Baba-Oğul Arasındaki Zayıf İlişkiyi 

Gösteren Araştırmalar 

Gerek klinik gerekse deneysel araştırmalar, homoseksüellerin çocukluk dönemlerinde babayla olan ilişkilerinin, hetoreseksüellere göre daha mesafeli, hatta düşmancıl veya reddedici nitelikte olduğunu göstermiştir (Allen 1962, Bell ve ark. 
1981, Bene 1965, Bieber ve ark. 1962, Ferenczi 1914, Freud 1905, Jonas 1944, Milic ve Crowne 1986, O'Connor 1964, 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Schofield 1965, Shearer 1966, Siegelman 1974, Townes ve ark 1980, West 1959, Yablonsky 1982). 

Bazı araştırmalar, örneklem olarak terapiye gelen hasta grubunu kullandıkları için eleştirilmişlerdir. Buna karşılık, Evans (1969), Apperson ve McAdoo (1966) psikoterapi görmeyen homoseksüel denekler kullandılar. Aynı şekilde, bu deneklerin de heteroseksüellere kıyasla, babalarını daha eleştirel, soğuk, sabırsız ve mesafeli olarak algılama eğiliminde oldukları görüldü. Evans, babaların, homoseksüel oğullarıyla çocukluk döneminde daha az vakit geçirdiklerini ve çocuklarında erkeksiliği daha az desteklediklerini saptamıştır. Baba ile zayıf ilişki ve sonrasında erkek ilgi ve arkadaşlığı arayışı, çoğu homoseksüelin kişisel öyküsünde dikkati çeker: “Bütün hayatım boyunca bir kez olsun babama dokunmadım. Onunla el sıkışmama dahi müsaade yoktu. Her şey belli bir mesafedeydi. Oysa ki ben hep ona yakın olabilmeyi istedim” (Gottlieb 1977, s. 28) 

Sağlıklı bir baba-oğul ilişkisinde görülen erkeksi (maskulen) nitelikler; kendine güven, bağımsızlık, girişkenlik ve kişisel güç duygusudur. Homoseksüel danışanlar, diğer erkeklerde onları çeken şeyin ne olduğunu anlatırken, sağlıklı bir baba-oğul ilişkisinde bulunabilecek erkeksi niteliklerden tekrar tekrar bahsederler: girişkenlik, hakkını savunup kendini ifade edebilmek, kendine güven, kendi yaşamını kontrol etmek, liderlik, kararlılık ve güç. 

40 homoseksüel erkekle yaptığı bir çalışmada Brown 
(1963), babasıyla sevecen bir ilişkisi olan tek bir homoseksüel vaka dahi rapor etmemiştir. Rosen'e (1988) göre, “Erkekler için gelişim esnasında sevgi dolu, iyi bir babanın varlığı; belki de homoseksüel gelişime set çekebilecek en iyi koruyucudur (...) 
Çocukluğunun erken gelişim dönemlerinde böyle sevecen bir babaya sahip tek bir vaka dahi hatırlamıyorum” (s. 21). 
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Friedman ve Stern (1980) aynı görüşü paylaşarak, “kalıcı bir baba-oğul ilişkisini, homoseksüel gelişimi önleyici bir faktör” olarak tarif ederler (5.437). Socarides (1976), “Homoseksüel erkekler, babalarını daima ya zayıf, silik ve mesafeli bir figür olarak ya da öfkeli, soğuk ve merhametsiz biri olarak tarif ederler” demektedir (s. 145). Bieber (1962) ise şöyle der: “Şu sonuca vardık ki; oğluyla sıcak bir bağ kuran yapıcı ve destekleyici bir baba, homoseksüel bir oğul ihtimalini imkânsız kılar” (s. 311). 

Homoseksüellerin babalarıyla yapılan daha yakın zamanlı çalışmalar, Bieber'inki gibi ifadelerin aşırı abartılı çıkarımlar olabileceğini düşündürmektedir. Bazı homoseksüeller (özellikle cinsiyet-kimlik rahatsızlığına dair bir işaret göstermeyenler), babalarıyla ilişkilerinde belli bir sorun yaşamamışlardır. 
Ancak klinik bulgular, baba-oğul ilişkilerinin zayıf olmasının 


yine de baskın bir şekilde etkili olduğunu göstermektedir. 


Babaya Karşı Duyulan Öfkenin Niteliği 

Heteroseksüel erkekler de babalarından olumsuz ifadelerle bahsedebilseler dahi, homoseksüel erkeklerin babalarını bir model olarak reddetmeleri daha sık rastlanan bir durumdur. Bu, iki grup arasında belirgin bir ayırıcı özellik olarak görünmektedir. Homoseksüel danışanların, babaya karşı yoğun bir öfke ve kin duygusu yaşadıklarını oldukça sık gözlemledim. Babalar oğullarının, beklenmedik bir şekilde yüzeye çıkan, anlam veremedikleri bir öfke ve düşmanlık duygusunu taşıdıklarını sıklıkla ifade ederler. Öte yandan heteroseksüel danışanların, babalarıyla iligili şikayetleri olsa dahi onlar, homoseksüllerin ifade ettiği içten içe kırgınlık, incinme, hayal kırıklığı ve babala- 


rını anlamada yetersizlik gibi problemleri nadiren dile getirirler. 
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Heteroseksül erkekler babalarıyla ilgili olarak yaşadıkları hayal kırıklıklarını dışa vurduklarında engellenmişlik, hayal kırıklığı ve içten içe yaşanan kurban edilmişlik duygusuna genellikle daha az rastlanır. Babalarına karşı duydukları öfkeyi dışa vurmada çok daha açıktırlar. Homoseksüller kadar katı kin tutma eğilimi göstermezler; hatta genellikle, sevdiği bir insanın kusurlarını anlayan bir kimsenin yaşayacağı, yalın bir serzeniş duygusu gösterirler. 

Homoseksüel bir erkeğin babasıyla fiziksel anlamda bir çatışmaya girdiğini hiç duymadım. Homoseksüellerde düşmanca duygular tipik olarak dolaylı yoldan; iltihaplı bir yara gibi, derinden bir kırgınlık, dışa vurulamayan bir öfke ve aşağılık duyguları şeklinde açığa çıkar. Kısa süren, tek tük ani öfke patlamalarını saymazsak bunlar öylesine seyrektir (ki uzun süre etkisinden kurtulamazlar), homoseksüel bir oğulun babasına karşı öfkesini samimi bir olgunlukla dışa vurduğuna pek rastlanmaz. 

Hâlâ babası tarafından kabul edilme ve onaylanma arayışı içinde olan birçok genç erkek heteroseksüel ile çalıştım. 
Bu erkeklerden bazılarına, kopuk ilişkilerini iyileştirmek için babaları ile birlikte katıldıkları danışmanlık seansları uygulandı. Bu seanslarda, heteroseksüel olan bu oğulların daha bağımsız bir özdeğer duygusuna sahip olduklarını ve baba-oğul arasındaki güç dengesizliğinin daha az olduğunu gördüm. Oğullar babaları ile daha eşit bir düzeyde iletişim kurabiliyorlar ve daha az incinmişlik duygusu ve onaylanma arzusu gösteriyorlar. Heteroseksüel erkek başkalarına güvenmediğinde, bu güvensizlik sadece erkeklere yönelik değildir. Homoseksüellerde ise rahatsızlık hissidir ve güvensizlik, öncelikli olarak aynı cinsten kişilere yöneltilmiştir. 

Diğer erkeklere yönelik bu çözümlenmemiş düşmanca duygular, birçok şekilde kendini belli eder. Gottlieb (1977), 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“sözle arkadan vurma ve sirretligin, gey yaşantısının nişanı” (s. 81) olduğuna dikkat çeker. Gey yazar Barry Dank (1974), homofillZ organizasyonların politikalarını açıklarken, bu iro- 


nik durumu resmetmektedir: 


Çok sayıda farklı homofil organizasyonun iç politikasına dair gözlemlerime dayanarak bireysel başarı, başarısızlığın belirleyicisidir önermesini geliştirdim. Bir başka deyişle, homofilin lideri ne kadar başarılı ise diğerlerinin ona karşı hareket etme isteği de o denli daha büyüktür. Başarılı olmanın tuzaklarına düşmekten sakinabilen çok az homofil lideri vardır (...) Ek olarak, homofil lideri, dikkate değer derecedeki emniyetsizlik hissi yüzünden ciddi sıkıntı yaşayabilir. Bu durumda (...) kendi emniyetsizlik hissi (onu), takipçilerini gözden düşürmek için bir şeyler yapmaya teşvik edebilir. Bu tür davranışlar, sıklıkla takipçilerde daha da fazla kıskançlık uyanmasına neden olur ve (ona) karşı 


harekete geçme arzularını pekiştirici rol oynar (5.193). 


Homoseksüel danışanlar, ailelerine yaptıkları ziyaretlerin dönüşünde kendilerini depresif ve kontrolden çıkmış hissettiklerini sıklıkla ifade ederler. Yeni yeni gelişen erkeksi (maskulen) kimlikleri bu ziyaretlerde sarsılır. Bazen bu ziyaretleri; 


düşünmeden, dürtüsel olarak girilen bir seksüel ilişki takip 


2 homophile: Homoseksüel erkek. Homofil, homoseksüeller için kullanılan bir kelime olup, cinsellik (sex) yerine sevgi (-phile Yunan dilinde) üzerine vurgu yaptığı için tercih edilmiştir. Bu terim 1950 ve 1960'ların homoseksüel organizsayonlarinda ve yayınlarında yaygın olarak kullanilmıştır. Bu dönemin homoseksüel organizasyonları genel olarak homofil hareketi (homophile movement) olarak bilinir. 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında Gey Özgürlüğü hareketlerinin ortaya çıkması ile birlikte bu terim kullanılmaz olmuş ve yerini lezbiyen, gey, biseksüel gibi terimlere bırakmıştır. Buna karşın, bazı homofil gruplar 1980'lere ve 1990'lara, hatta günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. (Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Homophile.) 
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eder. Görünen o ki bu tür davranışlar, tehdit altındaki erkek- 


si kimliği tekrar ele geçirme çabasıdır. 


Gizem Olarak Baba 

Babası gibi bir adam olmak istememe kararına sıkı sıkıya bağlanan homoseksüel tavrına çok sık tanık olmuşumdur. Buna rağmen, paradoksal olarak, babanın “nasıl biri” olduğu bir gizem olarak kalır. Oğul, yetişkinlik yaşamını babasını anlamaya çalışarak onun kim olduğunu ve nasıl bir insan olduğunu öğrenmeye çalışarak geçirebilir. 

Bu üç ana tema, danışanların babalarını anlama girişimlerinin ilk aşamalarında açığa çıkar. Babalar genellikle eleştirel, çoğunlukla etkisiz ve daima gizemli olarak tarif edilirler. Ör- 


neğin, bir danışan hatıralarını şöyle aktarmıştı: 


Babam daima bir şeylerle meşgul olurdu (...) yaprakları toplar, odun keser veya arabayı tamir ederdi. Fiziksel olarak her zaman oracıkta olmasına rağmen, onun hakkında fazla bir şey bilmiyorum çünkü her şey daima annemin kontrolündeydi. Şimdi anlıyorum ki, aslında babam hiçbir zaman ailemizde yaşananların 


bir parçası olmamıştı. 
Başka bir danışan ise yaşadıklarını şöyle açıkladı: 


Babamı tanıyorum, ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum (...) Her zaman için onunla ilgili şeyleri doğru okumaya çalışmak ve ipuçları toplamak zorundasındır. Bazen gerçekten kızgın mı yoksa öyleymiş gibi mi yapıyor, anlayamıyorum. Bir gün bütün kızgınlığımla patladım ve “Sen tam bir kapalı kutusun. Seni kimse asla anlayamaz” diye bağırdım. Hep tahminler yürütmek zorunda kalmaktan, onu “okumaya” çalışmaktan usandığımı söyledim. Sonunda, anladım ki bu kadar çabaya değmiyor. Bu be- 


nim için gerçekten çok ağır bir yük. 
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Otobiyografik bir eser olarak kabul edilen Diğer Sesler, Diger Odalar (Other Voices, Other Rooms), gey yazar Truman Capote'un yayınlanan ilk romanıdır. Romanda, bebeklik döneminde kendisini terk etmiş olan babasını aramakta olan utangaç ve hayalperest bir oğlan çocuğu anlatılır. Kitabın önsözün- de Capote, “Ana tema, aslında hayal ürünü olan bu kişinin varlığını arayışımdı” der (1948, s. xv). Benzer şekilde, gey yazar J. R. Ackerley'in Babam ve Ben (My Father and Myself) adlı otobiyografisine de sıcak ve sevgi dolu bir baba arayışı konu olmuştur. Bu kitapta, Ackerley'in hiçbir zaman anlayamadığı babasını arayışının yoğun ve acıklı öyküsüne tanık oluruz. Babasının ölümünden sonra Ackerley, geçmişe dair düşüncelerini şöyle ifade eder: 


Aramızdaki iletişim bozukluğundan dolayı kendimi suçlama eğilimindeydim. Sağlıkla ilgili konuları saymazsak ona hiçbir zaman gereken özeni göstermedim. İnsandan ziyade yararlı bir mobilya parçası gibi gördüğümüz bir kişiden size güvenmesini nasıl bekleyebilirsiniz? Üstelik ben onunla ilgilenmiyorsam o da benimle ilgilenmeye pek tenezzül etmiyordu. Eğer isteseydi benim kalbimi kolaylıkla kazanabilirdi. (Ama) ya bunun farkında değildi ya da böyle bir şeyi istemedi (s. 175-176). 


Bazı danışanlar, babaları ile aralarındaki kopuk ilişkiyi onarma dürtüsü ile homoerotik ilgileri arasındaki ilintinin far- 


kına varırlar. 30 yaşında bir danışanın açıkladığı gibi: 


Babam, hayatımdaki bir boşluktu. Şimdiye kadar ilişki yaşadığım bütün erkeklerin babama ne kadar benzediklerinin yeni yeni farkına varmaya başladım. İlk sevgilim Jack, uzun boylu, yaşça benden daha yaşlı, esmer ve sakallı biriydi. O zaman 25 yaşında olduğum hâlde, kendimi 15 yaşında gibi hissediyordum. Ona “baba” diyordum. Onunla beraberken kendimi son derece doğal, 


son derece iyi hissediyordum. 
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Homoseksüel, yaşamı boyunca babasını anlamaya çalışır. 
Onun için, baba ve erkeklik (maskulen) kavramlarının ikisi de esrarengiz ve anlaşılmazdır. Baba, sinirli ve düşmanca davrandığında, çocuk için karmaşık ve çözümlenmesi güç bir gizem hâline gelirken; duygusal anlamda mesafeli ve yetersiz olduğunda hasretle arzulanan bir gizeme dönüşür. 


Homoseksüellerin Babaları 

Baba-oğul ilişkileri ile ilgili literatürü gözden geçirdiğimizde, homoseksüel babalarının, çocuğu annenin yörüngesinin dışına çıkarabilmek için gereken yoğunlukta etkili bir ilişki kurmada genelde başarısız oldukları görülür. Etkin bir baba olabilmek; güçlü, aynı zamanda da müşfik ve sevecen olmayı gerektirir. Bazı babalar güçlü ama sevecenlikten uzak iken, bazıları da sevecen fakat zayıftır. Genel olarak söyleyecek olursak etkili olmayan babaların ya çok sert, katı ve eleştirel olduklarını ya da tam tersine pasif ve içedönük, kendilerini geri çekmiş kimseler olduklarını görürürüz. Babanın oğluna karşı sürekli olarak düşmanca bir tutum içinde olduğu çok nadir görülürken, belirsizlik ve çelişkilerle dolu bir baba tutumuna çok daha sık rastlanmaktadır. Buna karşın baba, aslında oğlu için her zaman en iyisini istediğini içtenlikle ifade edebilmektedir. 

Homoseksüellerin babalarının genel niteliklerini belirlemeye çalışırken, onları basit bir şekilde “kötü” ya da “yetersiz” olarak kategorize edemeyiz. Şunu söylemek gerekir, homoseksüel babalarının çoğu, sevdiği bir insanla içinden çıkamadığı bir çatışma içinde yaşayan herhangi birinden daha suçlu değildir. 
Kendisinin de anlayamadığı sebeplerden ötürü sık sık öz oğlu tarafından reddedilmişlik duyguları yaşayan baba, kendini oğlu- 


nun savunmacı kopma tutumunun bir kurbanı olarak görür. 
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Bu babalardan bazıları oğullarına çok değer verirler ve onlarla yakınlaşmak isterler. 15 yaşındaki oğlunun terapisine içtenlikle katılan bir adam, oğluna hitaben şöyle diyordu: “Sen daha küçücük bir bebekken seni kollarıma aldığımda neler düşündüğümü hatırlıyorum, senin için sadece en iyiyi ve en güzeli istemiştim. Olabileceğinin en iyisini olman için sana her türlü imkânı sunmayı istedim.” 

Peki yanlış giden nedir? Bu konuda sadece tahminler yürütebiliriz. Yukarıdaki vakada baba, kız arkadaşının hamile kaldığını öğrenerek evlendiğinde 20'li yaşların başındaydı. 
Evlilikleri tam bir felaketti ve çok kısa bir süre sonra boşanmayla sonuçlandı. Kendi hayatındaki fırtınalarla boğuşmakta olan baba, oğlunun duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değildi. 

Homoseksüel babalarının çoğu, belirgin kişilik bozuklukları göstermezler. Öte yandan, hassas ve sevecen bir baba, yeni kurulan bir ailenin ekonomik ve duygusal yükü veya eşi ile olan ilişkisinde yaşadığı zorluklar gibi nedenler yüzünden, za- 


manla duygusal anlamda uzak ve erişilmez hâle gelebilir. 


Belirgin Kişilik Bozuklukları 

Çocuğun, kritik gelişim evresi esnasında, babası tarafından reddedilmeyi yaşamak zorunda kalmasının her zaman için gözle görülür bir nedenini bulamasak da bazı vakalarda, babanın belirgin kişilik bozuklukları göstermesi söz konusudur. Bu kişilik bozuklukları ekseriyetle benmerkezcilik, narsizm, eleştiride aşırıya kaçma ve soğukluk özelliklerini kapsar. Bazen de baba, oğluna karşı sıcak, sevgi dolu ve bilinçli bir şekilde ilgili olduğu hâlde, yine de onu samimiyetle kabullenmeyi başa- 


ramayabilir. Baba, oğlunun bireyleşme sürecini veya onun aile 


66 


ONARIM TERAPİSİ 


içindeki varlığını dahi kendisi için bir tehdit unsuru olarak algılayabilir. Kendi babasına veya ağabeyine karşı beslediği çözümlenmemiş düşmanlık ve rekabet hislerini oğluna aktarabilir. Bütün bunlar bilinç düzeyinde olabileceği gibi bilinçdışı düzeyde de yaşanıyor olabilir. 

Oğlunun kimlik oluşumuna yardımcı olabilmek için, öncelikle babanın kendisini erkek (maskulen) kimliğinde yeterince güvenli hissetmesi gerekir. Kendisini tehdit altında hisseden bir baba, oğlunun cinsiyet kimliğinin şekillendiği kritik dönemde, kendi güvensizlik hislerini oğluna yansıtabilir. 
Diğer oğullarına gerektiği şekilde davranan baba, kendi olgunlaşmamış doğasını veya nevrotik ihtiyaçlarını homoseksüel oğlu üzerine yöneltebilir. Baba ve oğul arasındaki böyle negatif bir dinamik, erken dönemlerde oluşur. Baba ve oğul, yaşamlarının geri kalan yılları boyunca her ikisi için de hüsran kaynağı olan bu ilişki biçimini, bilmeden sürdürürler. 
Erkek erkeğe bir yakınlık yolu ile erkeklik bağı (male bonding) bir kez oluştuktan sonra, gelecekte baba veya diğer erkekler yüzünden yaşanabilecek hayal kırıklıkları ya da reddedilmeler, duygusal incinmeye neden olabilse bile, cinsiyet kimliği gelişimini etkilemeyecektir. Gerçekte, birçok erkek çocuk kritik cinsiyet özdeşimi döneminde zaman zaman babasını reddebilir. Yine de, sağlıklı ve duygusal olarak esnek, kendini çabuk toparlayabilen bir baba, oğluna ulaşmanın bir yolunu bulup ilişkilerini yeniden düzenleyebilir. Buradaki belirleyici nokta; babanın, oğlunu kabul etmesinin karşılığında ondan, bazı beklentilerini gerçekleştirmesini istemek zorunda bırakmak yerine, samimi olarak oğluna destek oldugunu gösterebilmesidir. 

Bir danışan, babasınının narsist özelliklerini şöyle anla- 


tiyordu: 
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Güney Amerika'dan döndüğüm zaman, bazı akrabalar gelip tatilimin nasıl geçtiğini sordular. Babam kendi hikâyemi anlatmama izin vermemekte ustadır. Sanki bu, onun hikâyesiydi. Tatilden daha yeni dönmüştüm ve o, bütün akrabalara sanki kendi hikâyesiymiş gibi benim yaşadıklarımı anlattı. 


Babaya yönelik eleştiriler arasında oldukça sık tekrarlanan bir sorun da, aile içinde diğer bireylerden duygusal olarak uzak olmasıdır. Güçlü görünüyor olsa bile, aile hayatına dair sorumluluklarını üzerine almada başarısız olmuş olabilir. Homoseksüel babaları, genelde aileden kopuk, çaresiz, somurtkan, uzak duran ve ara sıra savurduğu tenkitler dışında aile işlerine karışmayan biri olarak tanımlanır. Homoseksüel danışanlar, genellikle babalarını, ailenin diğer fertlerine yabancılaşmış, diğer aile fertlerinin; arkasından “ihtiyar adam” diye alaya aldıkları biri olarak resmederler. 

Bazen baba, verici olmada zorlanır ya da bu konuda çatışma yaşar. Bu durumda, “annene benim yerime bak” şeklinde, kendi rolünü oğluna devredebilir. Bu tarz bir baba, genelde ailenin günlük etkinliklerine katılmaz, kendi dünyasında yaşar; ailede neler olup bittiğiyle ilgilenmeyip diğerlerinden ayrı, kendi başına takılır. Anne işleri organize etmekle meşgulken, çocuklar da lider ol- 


manın yolunu ararlar. Bir danışan babasını şöyle anlatıyordu: 


Kimseyi ilgilendirmeyen konularda dahi eleştirilirsin (...) Söylenmeden, şikayet etmeden duramaz. Geri planda durup işleri bize bırakır ve sadece eleştirmek için burnunu sokar. Sen mutfağı temizlerken, orada öylece oturur ve sana tek tek neler yapman gerektiğini söyler ama parmağını bile kımıldatmaz. Kendisi bir şey yapmaz ama senin her şeyi, onun istediği şekilde yaptığından emin olmak ister. 

Ailem, babama hak etmediği birçok yetki verdi. Gerçek lider o değildi, güçlü olan o değildi. Annem ona birçok yetki verdi çünkü bunun böyle olması gerektiğini düşünüyordu. Hep “Git babana sor” derdi. Babama sormak mı? Bu bir şaka olmalı. 
Babam her zaman arka plandaydı. Ona bir şey soracak olsan, baş- 


ka birine sormanı söylerdi. O kendi kendine hiçbir karar alamazdı. 


Bazı homoseksüel babalarının, eşleriyle aralarında pasif-bağımlı tarzda bir ilişkileri vardır. Bu babalar, oğullarını evdeki çok sayıda erkekten biriymiş gibi gördüklerinden, sanki onlar tarafından tehdit ediliyormuş gibi hissederler. Bu tarz babaların, çocukluklarında annelerinin dikkatini çekebilmek için erkek kardeşleri ile rekabet etmek zorunda kaldıklarını düşünüyorum. 

Homoseksüel ressam David Hockney'in “Babamın Portresi” (1955) adlı sanatsal portre çalışmasında tipik bir homoseksüel erkek babası resmedilmiştir. Benzer şekilde, “Ailem” (1977) adlı tabloda, anne çocukları ile ilgilenirken, babanın gergin bir şekilde düşüncelere boğulmuş ve kendini geri çekmiş olduğunu görürürüz. 

Soğuk, kopuk, narsist baba tipolojisi, John Rechy (1963) 


tarafından şu şekilde tasvir edilmektedir: 


Noelden nefret ederdim. 

Babam her sene bir Nacimiento kurardı. Evleri, ağıla doğru yola koyulmuş bilge adamları, bulutların üstünde melekleri ile Hz. 
İsa'nın doğumunu anlatan bir Noel sahnesiydi bu. Babam Noelden haftalar önce o figürleri hazılamaya koyulurdu ve hergün okuldan eve geldiğimde, o çalışırken ben de yanında dikilmek zorunda kalırdım. Bazen benden ona yardım etmemi isteyene dek saatler geçerdi ama ben, o bir şey isteyinceye kadar orada öy- 


lece hiç konuşmadan beklemek zorundaydım. 


Bu tür vakalarda oğul, baba tarafından narsist bir tehdit olarak görülmektedir. Ross (1960) bu dinamiği, “ürün ile re- 


kabet” olarak adlandırmıştır. 
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En sonunda, kendimi bazı değerlendirmelere teslim ettim. Ne oluyordu da homoseksüel hislerim hep canlı kalıyordu? Babama karşı anormal bir duygu yoksunluğu içinde olduğumu keşfettim. 
Daha yakından baktığımda ise yıllarca bastırmış olduğum derin bir öfkenin ve incinmişliğin farkına vardım. 


Andy Comiskey 
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7. Çocuklukta Ortaya Çıkan Problemler 


Çocuklukta Savunmacı Kopma 

Pre-homoseksüel (homoseksüellik öncesi) erkek çocuk, tipik olarak babası ile olan ilişkisinde incinme ve hayal kırıklıkları yaşamıştır. Bu incinmişlik duygusu aktif bir şekilde istismar edilmenin veya sadece pasif ihmalin sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir. Erkek çocuk, bu incinmeye iki aşamadan geçerek reaksiyon gösterir. Çocuğun ilişki kurma girişimleri baba tarafından görmezden geliniyor veya reddediliyorsa ve çocuk, babanın onaylamaması yüzünden sürekli olarak engelenmişlik ve hayal kırıklığı duyguları yaşıyorsa; bu duyguları yaşayan aynı yaşlardaki her çocuğun doğal olarak uyguladığı, karşı gelme ve protesto stratejilerini kullanmak durumunda kalabilir (Dallas 1990). Protesto dönemi; ağlamalar, ısrarlı istekler ve yıkıcı davranışlar içerecektir. 

Sağlıksız bir aile yapısı içinde bu tarz dışa vurumlar görmezden gelinir ve bazı durumlarda da cezalandırılır. Çocuk 


bundan şu dersi çıkarır; doğrudan protesto hiç bir işe yaramamakta, hatta işler daha da kötüye gidebilmektedir. Ebeveynleri çocuğun tepkilerine karşılık vermediğinde, çocuk çaresizliğe düşer ve mücadeleden vazgeçer. Başarısız olmuş protesto eylemlerinden aldığı ders ile çocuğun zayıflık, başarısızlık, depresyon ve kurban edilmişlik duygularıyla yüklü olarak anneye sığınmaktan başka çaresi kalmaz. Gelecekte olabilecek incinmelere karşı bir korunma tedbiri olarak savunmacı bir tutumla kendisini babadan koparıp ayrıştırır (Moberly 1983). Kendini korumaya yönelik bu son darbe, öznel olarak “bir daha asla” şeklinde yaşantılanır (Schechter 1978). Bu bir anlamda şöyle demektir, “Seni ve temsil ettiğin seyi yani erkekliğini (maskulenlik) reddediyorum.” Daha sonraki çocukluk yıllarında öfkesini dolaylı yoldan, babayı görmezden gelerek, ailede önemli bir yeri olduğunu yadsıyarak ve annesiyle birlik olup babaya karşı komplolar kurarak gösterecektir. 

Pre-homoseksüel erkek çocuk, 5-12 yaşları arasında gizil (latent) döneme girdiğinde savunmacı kopma, özellikle daha belirgin hâle gelir. Bu yaşlarda annesine ve belki de büyük annesine, teyzelerine ya da ablalarına yakın duran pre- homoseksüel çocuk, tipik bir şekilde yaşıtı olan diğer oğlan çocukların karşısında korkak ve ihtiyatlıdır. Ona tehlikeli görünen agresif oyunlar oynamakta olan akranlarını dışarıdan izleyen bir “mutfak penceresi çocuğu” hâline gelir. Diger çocuklar ilgisini çekmektedir fakat aynı zamanda da onların yapmakta oldukları şeylerden korkmaktadır. Savunmacı kopma, onu duygusal bakımdan diğer erkeklerden ve kendi erkekliğinden soyutlar. Kadınlar tanıdık ve aşina iken erkekler gizemli ve esrarengizdirler. 

Bundan sonra ergenliğin erken dönemlerinde, cinsel ihti- 


yaçların dışa vurulması arzusu başladığında böyle bir genç 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adamın, kendisine tanıdık gelene değil de, kendisi için erişilmez olana yönelmesi anlaşılır bir durumdur. Aşina olduğumuz bir şeyi seksüalize edemeyiz. Bizler “ben-değil-öteki”ne doğru çekiliriz. 

Bunun yanı sıra, yıkıcı etkileri olan başka bir dersin izleri de ileriki hayata taşınacaktır. Özellikle diğer erkeklerle ilişkilerinde kendini doğrudan ortaya koyarak hakkını savunmanın bir işe yaramadığını öğrenmiş olan genç adam, erkek akranla- 


rına karşı kendini pasif ve zayıf olarak algılayacaktır. 


Karşıt-Cinsiyet Davranışları 

Genç erkeklerde, erkeksi olmayan davranışlar ile homoseksüellik arasında yüksek korelasyon saptanmıştır. 575 homoseksüel ve 284 heteroseksüel ile yapılan bir çalışmada, Bell ve arkadaşları (1981) yetişkin homoseksüelliği ile en fazla korelasyon gösteren değişkenin, çocukluk yıllarından hatırlanan “cinsiyet uyumsuzluğu”13 olduğunu bulmuşlardır. Friedmean (1988) yakın tarihli literatürü gözden geçirerek bulguları şu şekilde özetlemiştir: “Yetişkin homoseksüelliğinin çoğu örneğine, çocuklukta ve ön-ergenlik döneminde yaşanan bir tür cinsiyet karmaşı öncülük etmiştir” (5.212). 1980'de yaptıkları bir çalışmada Friedman ve Stern şu ifadeyi kullanırlar: “Pre- homoseksüel (homoseksüellik öncesi) gençlerin saldırganlık içeren davranışlardan (agressif activity) kaçınma eğiliminde olduklarını son derece iyi bilmemize rağmen, bu bulgunun evrenselliği karşısında hayrete düştük” (s. 436). Kadınsı (feminen) özellikler gösteren 16 erkek çocuk ile yapılan 10 yıllık boylamsal bir çalışmada Zuger (1978), bu çocuklardan %7Finin büyüdüklerinde ya homoseksüel, travesti ya da tran- 


13 gender noncomformity 
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seksüel olduklarını tesbit etmiştir. Zuger, erkek çocuklardaki kadınsılığı (feminenliği), homoseksüelliğin sadece bir belirleyicisi olarak değil, aynı zamanda homosekstelligin bizatihi ilk basamağı olarak görür (1988). Money ve Russo'nun (1979), genç yetişkinliklerine kadar takip ettikleri, cinsiyet kimliği karmaşası yaşayan 11 erkek çocuktan iki tanesi dışında hepsi, homoseksüel olmuştur. 

Hockenberry ve Billingham’a (1987) göre, bir erkek çocukta cinsel yönelimi belirleyen en kuvvetli beş ayırıcı özelli- 


gin aşağıdakiler olduğu görülmektedir: 


1. erkek çocuklarla mı kız çocuklarla mı oynadığı 

2. erkek oyunlarını mı kız oyunlarını mı tercih ettiği 

3. kendini bir sporcu olarak hayal edip etmediği 

4. macera ve spor hikâyeleri okuyup okumadığı 

5. etrafındakiler tarafından bir “kız gibi” olarak görülüp görülmediği 

Hockenberry ve Billingham, çocukluk yıllarında erkeksi (male) davranışların eksikliğinin, homoseksüelliğin öngörülmesinde, kadınsı özelliklerin varlığından bile daha güçlü bir belirleyici olduğunu saptamışlardır. 

Biebers'in klasik çalışmasının bir tekrarı olarak aynı anket formunu, klinik dışından bir örnekleme uyguladığı çalışmasında Evans (1969), benzer sonuçlar elde ederek homoseksüellerin hetoreseksüellere kıyasla, çocukluklarında daha narin ve beceriksiz olarak bilindiklerini tespit etmiştir. Bunlar, genelde incinmekten ve yaralanmaktan korkan, kavga dövüşten kaçınan, erkeklerden çok kızlarla oynama eğilimi gösteren çocuklardır ve kendilerini, bir köşeye çekilmiş, diğer erkek çocukların rekabet içeren oyunlarına nadiren katılan çocuklar 


olarak tarif ederler. 
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1400 homoseksüel ve 200 heteroseksüelin incelendiği, çok 
geniş kapsamlı bir araştırmada Harry (1982), çocukluklarında kendilerini sosyal olarak yalnız, kızlarla birlikte olmak isteyen, kızlarla oynayan, kız kıyafetleri giyen ve “nonoş” lakabı takılan çocuklar olarak hatırlama oranının, homoseksüellerde anlamlı ölçüde daha fazla olduğunu bulmuştur. 

Sahhir ve Robins (1973), 89 homoseksüelle yapılan bir çalışmada yine benzer sonuçlar elde ederek deneklerden % 65'inin çocukluklarına dair hatırladıkları; diğer erkek çocuklarla oynamaktan kaçınmak, erkek çocukların oyun ve etkinliklerine karşı rahatsızlık duymak ve bebeklerle oynamaya ilgi şeklinde karakterize edilen “kız-gibi” olma sendromu yaşadıklarını tesbit etmişlerdir. Yine, Green ve arkadaşları (1987) da aynı şekilde, erkek çocuklarda görülen kız rolü yapma ve bebeklerle oynama davranışlarının, yetişkinlikteki homoseksüel yönelimle belirgin şekilde ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Whitam (1977), 206 homoseksüel ile 78 heteroseksüel erkeği karşılaştırdığı araştırmasında, aşağıda sıralanan çocukluk çağı özelliklerinin tamamında anlamlı farklıklar tesbit etmiştir: (1) oyuncak bebeklere ilgi (2) kız kıyafetleri giyme (3) çocuk oyunlarında kızlarla birlikte oynamayı tercih etme (4) yetişkin erkeklerden ziyade, yetişkin kadınların refakatinde olmayı tercih etme (5) diğer erkek çocuklar tarafından ”kız gibi” olarak görülme ve (6) çocukluk çağı cinsel içerikli imalarda kızlar yerine erkeklere cinsel ilgi gösterme. Ayrıca, çocukluk çağında görülen bu işaretler ne kadar fazla ise, yetişkinlikteki homoseksüel yönelimin de o denli güçlü olduğu saptanmıştır. 

Öte yandan homoseksüellerin, çocukluk çağında, Fiziksel Saldırganlık Ölçeği'nden daha düşük puan aldıkları (Freud ve Blanchard 1987), öfkeyi açığa vurmada ve sosyal or- 


tamlarda kendilerini ortaya koymada tutukluk yaşadıkları 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ve çekingen davrandıkları (Whitener ve Nikelly 1962) saptanmıştır. Bazı yazarlar, annenin, çocukla olan iletişiminde bilinçli veya bilinçsiz düzeyde, kadınsı davranış beklentisini bir şekilde çocuğa aktarmış olabileceğini düşünmektedirler (Green 1987, Miller 1958, Wolpe 1969). Çocuklukta yaşanan cinsiyet karmaşasında, bazı vakalarda ebeveynlerden birinin veya her ikisinin çocukla örtük bir şekilde, gizli bir anlaşma içinde oldukları gözlemlenir (Money ve Russo 1979). 
Green'in de işaret ettiği gibi, eğer ebeveynler kadınsı davranışları tasvip etmediklerini aktif bir şekilde göstermezlerse nötr tutumları, çocuk tarafından göz yummak olarak yorumlanabilir (gizli iletişim). Bu dinamik, 43 yaşındaki bir danışan tarafından şöyle anlatılmaktadır: 


Arkadaşım, San Francisco'daki bir barın önünde kadın kıyafetleri içinde bir resmimi çekti. Daha sonra, o resmi anneme gösterdi. 
Yaşadığım ilk duygu utanmaydı ama ardından, “İşte anne, istediğin şey zaten bu değil miydi?” diye düşündüm. 


Homoseksüel olarak gelişmekte olan erkek çocuk, küçük kız çocuklarının arkadaşlığını tercih etme eğilimindedir. Buna karşın, pre-heteroseksüel (heteroseksüel öncesi) erkek çocuk çoğunlukla, küçük kızlara karşı küçümseme ve hor görme tavrı içerisindedir. Kendi erkek imajını sağlamlaştırabilmek için, kendini erkek (maskulen) olarak güçlü bir şekilde ayırt etme ihtiyacı duyar. Küçük kızları yadsımaya ayrılan yoğun enerji, muhtemelen kabul edilmez nitelikteki feminen özdeşime geri dönme arzusuna karşı geliştirilmiş olan bir karşıt tepki oluş- 


turma (reaction formation)!* şeklindeki savunma mekanizma- 


14 karşıt tepki oluşturma (reaction formation): (1) Psikanalizde, birey 
açısından kabul edilemez olan, kaygı yaratan veya tehdit oluşturan dürtülerin, duyguların vb. inkâr edilerek (bastırılarak) tam tersi dürtü ve 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sına işaret etmektedir. Pre-heteroseksüel erkek çocuk tipik bir şekilde, oğlanların aynı oluşlarını onaylamak ve pekiştirmek adına birbirleriyle rekabete girdikleri, “kızlar giremez” tarzı kulüplere, takım sporlarına, yarışlara, bahislere, hava atmalara, blöflere ve palavralara ilgi gösterir. 

Çocukluk çağındaki cinsiyet karmaşası, “psikopatoloji ve aile patolojisi” ile ilintilidir (Friedman 1988, s. 212). Buna ragmen yine de, çocuklarda cinsiyet karmaşasının tedavi edilmesine karşı çıkan eleştiriler bulunabilmektedir. Stein ve Cohen (1986), bu çocuklara tedavi uygulamak yerine, cinsiyet uyumsuzluğunun ebeveyn tarafından onaylanmaması durumuna 


karşı bir şeyler yapmak gerektiğine inanmaktadırlar. 


Çocuklukta Arkadaşlarla Yaşanan Problemler 

Homoseksüel erkeklerin çoğu, diğer erkeklerle bir arada olmaktan rahatsızlık duymalarının, erken çocukluk dönemlerinde yaşadıkları problemlere kadar uzandığını söylerler. Araştırmalar, çocuklukta erkek akranlarla ilişkilerde yaşanan zorluklar 


ile sonraki yıllarda ortaya çıkan homoseksüel yönelim arasında 


duyguların benimsenmesiyle tanımlanan bir savunma mekanizması. Bu mekanizma tamamen bilinçsizdir ve çok erken yaşlarda gelişir. Gerçek duygularını, dürtülerini, arzularını saklamaya ve kendini farklı göstermeye yönelik bilinçli inkârla karıştırılmamalıdır. Burada söz konusu olan en azından bilinçli algı düzeyinde gerçek anlamda bir dönüşümdür. 
Örneğin cezalandırılma veya sevgiyi kaybetme korkusuyla ebeveynine yönelik nefretini bastırarak tam tersine yönelen, yani ebeveynine hayranlıkla ve sevgiyle bağlanan çocuğun, bilinç düzeyinde hissettiği şey nefret değil, sevgidir. (2) Cohen bu terimi bireyin ulaşmak isteyip de ulaşamayacağı hedefleri kötü (ekşi üzüm) olarak değerlendirdiği bir ego savunması için kullanıyor. Üniversiteye gitme ümidi olmayan bir gencin, üniversite eğitimini zaman kaybı olarak değerlendirmesi, buna bir örnektir. (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 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anlamlı derecede korelasyon olduğunu göstermektedir. Hatta, van den Aardweg (1986)'in literatür taramasına göre, homoseksüellerin geçmişlerinde babayla zayıf ilişkiden ziyade, arkanlarla olan zayıf ilişkilere daha sık rastlanmaktadır. Bu, babayla olan ilişkinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Baba tarafından reddedilme, çoğunlukla hatırlanamayacak kadar erken yaşlarda yaşanmıştır; buna karşın, çocukluk arkadaşlarıyla yaşanan sorunlar genellikle canlı bir şekilde hatırlanır. 

Friedman (1988), erkek erkeğe bağlanma ilişkilerinin, “homoseksüel erkeklerde, çocukluğun ilk gençlik döneminde, çoğunlukla acı verici bir şekilde çarpıtılmış” olduğunu tesbit etmiş ve bu fenomenin homoseksüelliğin gelişiminde, “etiyolojik açıdan merkezi önemi olduğu” tezini ileri sürmüştür (s. 
240). Homoseksüel danışanlar, karakteristik olarak çocukluk yıllarında, erkeksi olmadıklarını, kendilerini zayıf ve kabul edilemez hissettiklerini, dolayısıyla erkek akranlarının etkinliklerinin dışında kaldıklarını anlatırlar ve kendilerini hayal kırıklıkları içinde, mutsuz ve reddedilmiş hisseden çocuklar olarak tarif ederler. Erkek akran grupları, ikinci yılın ikinci yarısından itibaren, erkek çocuk üzerinde oldukça etkili olmaya başlar. Gelişim esnasında diğer erkek çocukların önemi; Fagotun (1985 a ve b), kreşteki erkek çocukların bile 6gretmenlerine kıyasla erkek yaşıtlarından daha çok etkilendiklerini bulduğu çalışmalarıyla daha da açıklık kazanmıştır. 

Mücadele ve destek vermenin dengeli bir şekilde bir araya gelmesi sayesinde, gruptaki erkek çocuklar, birbirlerindeki erkeksi (maskulen) potansiyelin ortaya çıkarılmasında kendilerine özgü bir güce sahiptirler. Birbirlerini önce aşağılayıp sonra sevgi ve şefkatle kucaklayarak havaya kaldırdıkları, ergenlik öncesi dönemdeki erkek çocuklara özgü bu yolun bir örneği, Stand By Me (Benimle Kal) filminde gözlemlenebilir. Gruptaki erkekler 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birbirlerine, dirençli olmayı ve güven duymayı öğretirken, bu tür faaliyetlerin dışında kalan pre-homoseksüel erkek çocuk, bundan yoksun kalır. Yaşıtı olan erkek arkadaşlarından ayrılmış veya uzaklaştırılmış; hareketli, hatta agresif biçimde oynamakta olan diğer erkek çocukları mutfak penceresinden seyreden pre- homoseksüel erkek çocuk hikâyesini sıkça duyarız. “Mutfak penceresi çocuğu” diğer erkek çocuklarını bir yandan gıpta ile bir yandan da korkarak izlerken onların yanında olmayı ve onlar gibi özgürce oynayabilmeyi düşler. Onların gözüpek cesaretlerini kıskanır, fakat onların arasına katılmaktan korkar. Kendini bir şekilde beceriksiz, hazırlıksız, yetersiz ya da donanimsiz hisseder ve onlara katılmak yerine, mutfakta kendi işleriyle meşgul olan annesinin yanına döner. Benzeri bir durumu William Aaron, oto- 


biyografisinde şöyle anlatır (1972): 


Hassas yapılı, bildik “erkeksi” uğraşlara ne ilgisi ne de yeteneği olmayan şu “artistik” çocuklardan biri olmamın, homoseksüelli- ge yönelmeme katkısı olmuştur. Fiziksel aktivitelerden, özelliklede spor ve oyunlarından nefret ederdim. akımın bir parçası olabilmek için çaba harcadığım zamanlarda, son derece feci bir başarısızlık yaşar, ardından da çok uzun süre, beceriksizliğimin utancı içinde kıvranırdım. Klasik bir vakaydım ben; (daha sonraları) kendimi erkek dünyasının dışında ve sadece daha ezoterik bir çevrede rahat ve yeterli hissettim. (s. 21-22-23) 


Pre-homoseksüel erkek çocuğun bu özlemleri, duygusal kopmanın sembolü olan o pencere ile birlikte, yaşamı boyunca onunla birlikte kalabilir. Maskeleri Çıkar (Take off the Masks) (1984) adlı eserinde Malcolm Boyd, böylesi bir kopmayı anlatır: 


Ergenlik çağına geldiğimde, çok kitap okuyan, kırılgan yapılı, hassas bir gençtim. Aşırı derecede duygusaldım ve yapayalnızdım. Di- 


ger erkeklerden birkaçıyla kesik kesik arkadaşlıklarım olduysa da, 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bunlar çoğunlukla, aniden ve hiçbir açıklama olmaksızın sonlandı. 
Hatanın benden kaynaklandığına ve bunun ilişkileri sürdürmedeki kişisel yetersizliğimin bir sonucu olduğuna inandım. Çoğu zaman, akranım genç erkeklerin dışarıdaki dünyasına, tıpkı demir parmaklı bir hapishane hücresinin penceresinden bakan bir mahküm gibi baktım. Kendi benliğimin hücresinde hapsolduğumu hissediyor ve 


dışarı çıkmak için çırpınıyordum. (s. 34) 


Bir danışan, iş yerindeki çok çekici bulduğu bir arkadaşı ile olan ilişkisinden çok sık bahsediyordu. Görünüşe göre, kendisinde eksikliğini hissettiği erkeksi özelliklerin birçoğunun canlı örneğini bu iş arkadaşında bulmuştu. Aşağıda bu da- 


nışanın anlattığı bir rüya verilmiştir: 


Yetişkin biriydim ama sanki küçük bir çocukmuşum gibi oynuyordum. Ayağımda patenler, kolumda kırmızı oyuncak bir kamyon, o iş arkadaşımın evine doğru gidiyordum. Sonra da evinin 


önünde durup dışarı çıkıp benimle oynaması için onu bekledim. 


Bu rüya, danışanın bügün yaşamakta olduğu açmazı sembolize ediyordu. Rüyada, erkek kabülü için pasif ve alıcı bir şekilde askıda bekleme hâli resmediliyordu. Rüyanın yorumlanmasında, danışan, rüyada gördüğü imajın, erkekliğin kendisine gelmesi için bekleyen kendi bilinçdışı özdeşimini (...) bekleyiş hâlindeki küçük bir çocuk olarak yansıttığının farkına vardı. 

İki ağabeyiyle olan ilişkisini daha iyi anlamak ve iyileştirmek isteyen 32 yaşındaki bir danışan, çocuklukta yaşadığı kopuşla ilgili edindiği içgörüyü şöyle açıklamaktadır: 


Geçenlerde eski aile filmlerini izledik. 8-9 yaşlarımdaki hâlimde görebildiğim şeyler oldukça şaşırtıcıydı. Kendi savunmacı tavrımı ve ağabeylerimle nasıl zıt düştüğümü görebiliyordum. Konu- 


şulanlar net olarak duyulmuyordu ama annem hep birlikte kameranın önünde durmamızı istediğinde, onlardan ne denli ayrı olduğumu görebiliyordum. Tüm dikkatler, aptalca bir şey yapmakta olan ağabeylerimden birinin üzerinde toplandığında tavrımı görmeliydiniz: “Bırak Allah aşkına, sersemin tekisin sen.” 
Ağabeylerimle birlikte olduğum çoğu zamanlar, kendimi bu şekilde ayrı ve farklı hissettiğimi hatırlıyorum. 


Bedene Yabancılaşma 

Birçok çalışma, pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) çocuğun, kendi bedenine yabancılaşmış olduğunu göstermektedir. Danışanlar, ilk çocukluk dönemlerinden itibaren bedenlerine karşı tutumlarında aşırı bir çekingenlik hissettiklerini sıklıkla dile getirirler. Bu, her ne kadar heteroseksüel gelişim gösteren çocuklarda da görülen bir özellik olsa dahi, homoseksüellerde bu durum çoğunlukla yetişkinliğe dek sürer. Daha sonrasında bir telafi etme çabası olarak bu utangaçlık, yerini teşhirciliğe bırakabilir. Gerek çekingenlik gerekse teşhircilik, bedene yabancılaşmanın farklı biçimleridir. Diğer erkeklerin bulunduğu ortamlarda fiziksel anlamda bir çekingenlik, ergenlikten önce kendini göstermeye 


başlar. Bir danışan şöyle anlatıyordu: 


Çok net bir şekilde hatırlıyorum. 11 yaşındaydım, banyo yapıyordum ve annemle teyzem banyoda benim yanımdaydılar. Sonra bir karışıklık oldu, musluktan su akmıyordu ve eniştem yardıma çağrıldı. O içeri girince üzerimi örttüğümü hatırlıyorum. O zamanlar 


bile bunda bir tuhaflık olduğunu biliyordum. 
Başka danışanlar da kendi bedenleri ile olan kopukluktan bahsetmektedirler: 


13 yaşımdayken koltuk altlarımda tüyler çıkmaya başladı ve ben 
(...) “Aman Tanrım! Kabinden dışarı çıkamayacağım” diye dü- 


şündüm. 
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Ergenlik çağındayken bacaklarımdaki tüylerden dolayı, şort giymeye çok utanırdım. Katılmak zorunda olduğum lise piknigimizden önceki gece, tüy dökücü krem ile tüylerden kurtulmaya çalıştım. Sonra da onları traş etmeye kalktım. Bacaklarımda küçük küçük kesikler ve çiziklerle kala kalmıştım ve diger çocukların ne yaptığımı anlayacağı korkusuyla korkunç bir 


utanç yaşıyordum. 


Homoseksüellerin aile dinamiklerinde, özellikle de baba tarafından, çocuğun erkekliği genellikle kabul görmemiştir. 
Erkekliği görmezden gelindiği için çocuk, daha sonraları bir eksiklik (bakılma ve hayran olunma ihtiyacı) duyacaktır. Çocukta kalıcı hâle gelen bu erkek ilgisi ihtiyacının, derin duygusal sonuçları vardır. Homoseksüel erkeklerin çoğu için, kişinin bedeni özne değil, nesnedir. Bedeniyle gurur duyuyor ve onu sergilemek için can atıyor olabilir, ya da bedeninden dolayı aşağılık duyguları yaşayarak onu saklamaya çalışıyor olabilir. En tipik şekliyle, ikircikli (ambivalent) duygular içinde olacaktır ancak her iki durumda da bedenini doğal bir şekilde kabullenmekten yoksundur. Onun için, bedeni daima büyüleyici bir nesne olarak kalır. Aşağıda başka bir danışanın üstünlük ve aşağılık duyguları arasında yaşadığı zihin 


karmaşasını görüyoruz: 


Çıplak pozlarımı çekmesi için bir fotoğrafçı tuttum. Çok güzel bir gündü ve “Neden olmasın?” diye düşündüm. Kuytu bir yere gittik (...) Sadece kendimi görmek istiyordum.. Poz vermedim, kendimi hiç kasmadım. Dün fotoğraflar elime geçtiğinde ağlamaya başladım. “Ben gerçekten de çok yakisikliymisim!” diye düşündüm. İnsanlar bunu bana daha önce de söylemişlerdi 


ama hiçbir zaman onlara gerçekten inanmamıştım. Dış görünüşümle ilgili öylesine güvensizdim ki, hep yaşlı erkeklerle, bana çekici olduğumu söyleyecek baba figürleriyle çıkıyordum. 


Benlik bütünlüğü, insanlardan ayrı kalarak gerçekleşemez. 
Özellikle çocukluğun ilk dönemlerinde, ayna işlevi görerek bize kim olduğumuzu söyleyecek diğer insanlara ihtiyacımız vardır. Bu, anne babaların, öğretmenlerin, arkadaşların ve yaşamımızdaki diğer sevdiğimiz insanların bize katkı sağlayan önemli bir işlevidir. Yukarıda alıntılanan, fiziksel vücut yapısıyla içsel benliği hiçbir zaman bütünleşememiş genç adam, aradaki bu boşluğu doldurabilmek için fotoğraf makinasına ihtiyaç duymuştu. Dışarıdan yardım almaksızın, yabancılaşmış yönlerimizi kendimizle yeniden bağdaştıramayız. Erkekliklerini (maskulen) yansıtabilmek için, kimi homoseksüel erkekler fotoğraf makinalarını, kimileri aynaları, kimileri de diğer erkeklerin ilgisini kullanırlar. 

Kişinin yabancılaştığı erkekliğiyle (maskulen) bir bütünleşme çabası olarak, erkeklerin ilgisini çekmeye yönelik bu arayışı, bazı danışanların, neden giyinip kuşanıp gey barlarında öylece oturarak, gece boyunca erkeklerin ilgisini çekmekten zevk aldıklarının bir açıklaması olabilir. Baska bir danışan, erkek ilgisine duyulan bu ihtiyacın, seksüel duygularlarla nasıl karıştırıldığını şöyle anlatmaktadır: 


İş yerimdeki şu adam var ya odaya bir giriyor, anında bütün dikkatler onun etrafında toplanıyor, ben sanki hiç orada değilim. Bana öyle geliyor ki, onun biraz olsun bana ilgi göstermesini sağlayabilsem, bu benim için büyük bir zafer olurdu. İşte bu noktada cinsel duygular kafamı karıştırıyor. Bu “Ah aman, onu istiyorum” meselesi değil, sadece ilgi görme ihtiyacı (...) 
Benim ne yaptığımı fark etsin istiyorum. Bu ihtiyaç, objektif olarak baktığımda, aslında yaşamak istemediğim cinsel duygu- 


larla birbirine karışıyor. 
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Diğer bir danışan fiziksel benliği ile arasındaki kopukluğu şöyle anlatıyordu: 


İşten eve giderken yolum bir basketbol sahasının önünden geçiyordu. Kendimi, orada oynamakta olan erkeklerin ter içindeki vücutlarına bakarak tahrik olurken buldum. En çok da yapmakta oldukları şey beni tahrik ediyordu, çünkü ben hiçbir zaman bu gibi şeyler yapmamıştım. 

Beni üzen şey, kendim sahada olup oynadığım zamanlarda bundan zevk alamayışım. Hiçbir zaman spora ilgim olmadı. Sahaya çıksam, sürekli kendi kendimi izliyor olacağım. “Nasılım? 
Yeterince iyi miyim? Acaba hakkımda ne düşünüyorlar?” gibi düşüncelerle oyundan zevk alamayacağım. Bu yüzden, onlarla oynamak yerine, sonunda gidip orada oynayan adamla cinsel 


ilişkiye giriyorum. 


Erotik Geçiş Dönemi 

Pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) erkek çocuk; babayla erken dönemli ilişkilerinde sevgi, onaylanma ve özdeşim kurma ihtiyaçları karşılanmadığı için, yoğun bir şekilde acı veren bir yoksunluk duygusu yaşar. Çocuk belli bir yaşa gelince erkekler tarafından ilgi görmeye duyulan açlık, cinsel bir çabaya dönüşür ve bir geçiş dönemi başlar. Bu geçiş döneminin tam olarak ortaya çıkma zamanı, çocuğun duygusal gelişimine ve cinsel deneyimlerine bağlıdır. Çoğu erkek çocukta bu geçiş dönemi, ergenliğin başlarında (13-15 yaşlarında) yaşanır. Bu dönem boyunca, karşılanmamış sevgi, onaylanma ve özdeşim ihtiyaçları yoğun bir cinsel boyut kazanır. Bu psikoljik ön-belirleyiciler, zihinde idealize edilmiş sevgiliyi resmeden gelisimsel şemalar olarak biçimlenen “sevgi haritaları” (Monedy 1988) olarak adlandırılmıştır. Bir danışan, bu erotik geçiş ev- 


resini şöyle anlatıyordu: 
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Benim sorunum hep arkadaş edinmekle ilgiliydi. Bu durum, 10- 
11 yaşlarındayken başladı (...) Hiç arkadaşım yoktu ve arkadaşa 
ihtiyacım vardı. Potansiyel arkadaşlar benim gözümde birer kahraman figürü gibiydiler. Onlarla bir bağ kurmak ve onlara yakın olmak istiyordum çünkü bu şekilde güç kazandığımı hissedecektim. Onlarla birlikte olabilseydim yaşamım çok daha heyecan verici bir hâl alacaktı. 

“Ben bu sorunu neden çözemiyorum? Neden arkadaşlık kuramıyorum? Neden onlarla bir bağ kuramıyorum? Neden her seferinde bu arkadaşlıklarda hüsrana uğruyorum? Ben neden orada onlarla bir arada olamıyorum?” diye düşünüp duruyordum. 

12-13 yaşlarına geldiğimde bu durum cinsel nitelik kazanmaya başladı. İstediğim sadece bir arkadaş değil, onun bedeni ve bütün her şeyiydi. O zamanlar, bunun sadece, büyümekte olduğum için cinselliğin önem kazanmaya başlamasıyla ilgili olduğunu düşünmüştüm. Erkeklerle seks de sadece bu ihtiyacın farklı bir biçimde ifade edilmesiydi. Ancak 20'li yaşlara geldiğimde bu durum daha da rahatsızlık verici bir hâle gelmeye başladı. Öncesinde de bu şiddetli arzumun farkında olmama rağmen, bu beni korkutan bir şey değildi (...) sadece bir sorundu. 

Bu duygular daha seksüel bir hâl almaya başladığında, hissettiğim şeyin gerçekte ne olduğunu sorgulamaya başladım. 
Aslında gerçek anlamda bunun üzerinde durmamıştım bile çünkü kendi kendine hallolacağını düşünüyordum. Ancak yaşadıklarımın gerçekte ne anlama geldiğini anlayabilecek bilgiye sahip değildim. Bununla bir kez yüzleştikten sonra, o kadar da korkunç olmadığını fark ettim. Anladım ki, onca zaman istediğim şey, aslında bir erkekle cinsel ilişki yaşamak değildi. Ben gerçekte, arkadaşlığa duyduğum ihtiyacı yansıtıyordum. 


Erotik geçiş dönemindeki erkek çocucuğun, diğer oğlanlara, genellikle de kendinden büyük olan ve hayranlık duyduğu o niteliklere sahip olanlara karşı yoğun bir ilgi geliştirmesi 


muhtemeldir. Bu kişi, özellikle sporda iyi olan, dost canlısı ve 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dışa dönük ya da yakışıklı ve kendinden emin bir oğlan olabilir. Bu çocuğa karşı, ilk başlarda cinsel olmayan bir aşk geliştirilir. Sonrasında bunu, hayranlığın erotize edildiği bir geçiş dönemi izler. Birçok danışanın anlattıkları, çocuklukta karşılanmamış sevgi ihtiyaçlarının, ileride homoseksüel çekim duymalarına temel oluşturduğu görüşünü desteklemektedir. Çoğu danışan, hemcinsiyle yaşadığı ilk fiziksel temasın “içteki o boşluğu doldurmak için” temelde öpüşüp sarılmaktan ibaret olduğunu hatırlar. Bu romantik-sevgi ihtiyacı zamanla yerini, 


ağırlıklı olarak erotik arzulara bırakır. 


Onarıcı Dürtü Olarak Homoseksüellik 

Psikanalitik literatürde homoseksüellik, uzun bir süre erkeklik kimliğindeki bir rahatsızlığı “onarma” girişimi olarak ele alınmıştır. Bu yeni bir teori değildir; aslında psikanalitik literatürde uzun bir geçmişi vardır. Her ne kadar, her homoseksüel eğilim basitçe onarıcı dürtü olarak açıklanamasa da, çoğu homoseksüel erkek için “onarma” girişimi, önemli bir motivasyon kaynağıdır. Homoseküel erkek, kendisinin olmayı istediği gibi olan bir erkekle karşılaştığında, o kişiyi gözünde idealize etme ve aralarındaki ilişkiyi romantize etme eğilimi gösterir. 

Onarıcı dürtü teorisi, homoseksüelliği narsizm ile ilişkilendirmiş olan Sigmund Freud (1914) ile başlar: “Bir insan, kendisini olduğu gibi sevebilir, kendisini eskiden olduğu gibi sevebilir, bir zamanlar kendisinin bir parçası olan birini de sevebilir veya olmak isteyeceği birini sevebilir” (s. 90). Bu son sevgi türünü biraz daha açarsak Freud, kendisinin hiçbir zaman sahip olamadığı mükemmelliklere sahip birini seven, “za- 


yıf ve yoksun” bir kişiyi tarif etmektedir (s. 101). 
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Gey araştırmacılar Mattison ve McWhirter (1984), “homoseksüelliğin bir akıl hastalığı değil, erotik-nesneye duyulan çekimin farklı bir biçimde dışa vurumu” olduğuna inanıyorlardı (s. 4). Buna rağmen, onlar dahi gey ilişkilerinde, kimlik bozukluğunu onarmaya yönelik bir ihtiyacın bulunduğunu belirtmişlerdir. Aşağıda, bu iki araştırmacının, birbirlerine kaşılıklı olarak çekim yaşayan iki erkekle yaptıkları 


görüşmeden bir kesit verilmiştir: 


“İkimiz sanki tek bir kişi oluyorduk” diyor Joe, gözleri buğulanarak. “Öyle huzur vericiydi ki. Patrick'in altın zincirini takıp caddeden aşağı yürürken, İngilizcemin geliştiğini hissettim. Ritz Otelinde kalabilirdim.” 

“Ve ben de Joe'nun iş çizmelerini giydiğimde, yemin ederim ki pazılarım beş santim büyüyordu” diyor Patrick gülerek. “Ben oydum.” 


“Hayır, ben sendim!” diyor Joe. (s.23) 


Araştırmacılara göre, Joe ve Patrick birbirlerini ayna imajlar olarak hissediyorlardı. Bu olgu “ikizleme”!> ya da daha net şekliyle “narsist ayna”16 olarak adlandırılır. Aynı doğrultuda Fenichel (1945), “Psikanalitik anlayışa göre homoseksüellik, kendini sevme ile heteroseksüel sevgi arasındaki bir ara evredir” diye yazmıştır (s. 428). Homoseksüel davranışın, aşağılık duygularını ve güvensizlik hissini geçici olarak telafi etme amacıyla kullanıldığını bulan Miller (1958) gibi, Nunberg (1938) de, homoseksüelliğin, temelde imrenme ve aşağılık duygularına dayandığı görüşündedir. Weiss'e (1963) göre, homoseksüel eğilim, çocuğu kendi gerçek kim- 
15 
16 


“twinning” 
“narcissistic mirroring” 
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liğine yabancılaştıran aile ortamından kaynaklanmaktadır. 
Çocuk, yetişkinliğe ulaştığında bir “sihirli-aynal7 ilişkisi ararayışına girer (...) Yani bir partnerle birleşerek bu sayede idealindeki kendisi olmayı ümit eder” (s. 73). Weiss ayrıca, “Partner genellikle benliğin bastırılmış parçasının, söz gelimi 'erkek'liğinin, dışa vurulmuş sembolüdür” demektedir (s.73). Yine Weiss, “Ben kendim olmak istemiyorum; onun erkeklik organlarına sahip olmak istiyorum, ben o olmak istiyorum” (s. 73) diyen bir danışanını anlatır. Aynı şekilde Rado (1949) ve Anna Freud (1949, 1951, 1952) da homoseksüelliği, onarıcı dürtü olarak görmüşlerdir. Anna Freud klinik gözlemlerinde, cinsel partner olarak, kendi kayıp erkekliklerini temsil eden “güçlü erkek” tipini seçmiş homoseksüel vakalarını anlatır. Başarı elde ettiği dört vakaya dair raporunda Anna Freud (1952), partnerleriyle özdeşim kurma yoluyla aslında kendi erkekliklerini (masculinity) aramakta oldukları yorumunu yaparak, bu hastaların heterosekseülliğe yönelmelerini sağlayabildiğini ifade etmektedir. 

Lionel Ovesey (1969), onarım dürtüsü üzerinde duran psikanalitik geleneği biraz daha geliştirerek homoseksüelliği, özellikle kendini ortaya koyup kabul ettirme ve bağımlılık ihtiyaçlarını da ihtiva eden erkeksi rolleri uygulamadaki başarı- 


sızlığı gidermeye yönelik girişimler olarak tanımlar 


17 sembiyoz (symbiosis): (1) Genel ve özgün anlamıyla birlikte yaşama. 


Biyolojide, iki canlı türünün, bağımlı bir ilişkisi içinde yaşaması. Bu yaşam biçiminin her zaman her iki taraf için de yararlı olması gerekmez. 
(2) Psikiyatride iki insan arasında aşırı bağımlılıkla ve karşılıklı birbirini kullanmayla veya taraflardan birisinin yaşamak için asalakça diğerine tutunmasıyla (Fromm) tanımlanan patolojik bir ilişki. Sadomazoşizm buna bir örnektir. Fromm'un verdiği ensest bağları başka bir örnektir. 
(Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 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Diğer bir yazar, Kaplan (1967), homoseksüelliğin genelde 


kişinin kendi öz-imajından!8 hoşnut olmamasından kaynak- 


landığı görüşündedir. Kaplan'ın gözlemlerine göre: 


Öyle görünüyor ki bazı homoseksüeller, cinsel nesne olarak, fiziksel veya kişisel açıdan veya her iki açıdan kendilerinde eksik olduğunu hissettileri niteliklere sahip insanları seçiyorlar (...) 
Kişinin hâlihazırda olduğu hâliyle kendi kendisinden duyduğu memnuniyetsizliğin (...) idealinde olmak istediği kişiye dair içselleştirilmiş ölçütlere göre belirlenmesi, bazı homoseksüel duy- 


gu ve davranışların en önemli nedenlerinden biri olabilir. 
Kaplan şöyle devam eder: 


Homoseksüel, çoğu zaman, diğer erkeklerde görüp de kendisinde eksik olduğunu hissettiği niteliklerin arayışındadır. Bu nedenle birleşme ona, anlık da olsa, o an için bir bütün olduğu ya da yaşadığı özdeşim sayesinde kendinde eksik olan niteliklere, o 


an için sahip olduğu hissini verir. (s. 152-153) 


Kaplan, “Bir modele duyulan ihtiyaç, kişisel yetersizlik hissi 


ve ayrıştırılmamış fakat güçlü bir cinsel dürtünün birleşiminin” 


(s. 356) homoseksüelliğe neden olabileceğine inanır. Kaplan aşa- 


ğıdaki modeli tarif etmektedir: 


18 


Kişi bir şekilde kendi öz-imajından hoşnutsuzdur. Sonra ego idealine çok benzeyen modeller görür ve onlarla seksüel ilişkiler yaşar (...) Bu modeller özdeşim nesneleri olarak seçilir ve özdeşim fantezisi, seksüel ilişki içerisinde fazlasıyla artar ve yoğunlaşır. Bir bakıma homoseksüel, birçok yönden, kendi kendisi ile aşk ilişkisi yaşayan narsist kişiye benzemektedir. Ancak homoseksüel, kendisini olduğu gibi sevemez (...) O, bunun yerine ego idealini sever. (s. 358) 

öz-imaj (self-image): Kişinin kendisi hakkında hissettiklerinin ve düşündüklerinin toplamı; kendine, ne olduğuna ilişkin imajı. Bu imaj gerçekçi olabileceği gibi, fantastik veya idealleştirilmiş de olabilir. (Kaynak Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 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Klinik calismasinda Barnhouse (1977), benzer sekilde, güç ve bağımlılık ihtiyaçlarını, erkeklerde homoseksüel eğilimi tetikleyen önemli unsurlardan biri olarak görmekte ve 


şöyle demektedir: 


Bağımlılık ihtiyaçları baskın olduğunda, partnerin “erkeklik” gücüyle özdeşim kurabilmek adına, homoseksüel yönelim gelişebilir. 
Bir danışanımın ifade ettiği gibi, “Bu, pek de Peter'i sevmeyi istedigimden değildi; ben Peter olmak istiyordum.” Böylesi erkekler, dışarıdan bakıldığında başarılı gibi görünen bir hayat yaşıyor olsalar dahi, kendilerini zayıf ve yetersiz hissederler. (s. 52) 


Tripp (1975), homoseksüel davranışı, yaşanan bir “eksiklik” hissinden dolayı, aynı cinsten olan bir kişideki hayran olunan ya da arzulanan niteliklerin “ithal” edilmesine yönelik bir girişim olarak değerlendirmektedir. Benzer şekilde, Gottlieb (1977) de homoseksüel danışanlarında bu onarım dürtüsünün örneklerine rastlamıştır: 


Danışan: Sanırım bu gerçekten de ilkel bir düşünce, ama fiziksel temas bir şekilde kendini daha güçlü, daha çekici ve daha kendi-merkezli hissetmeni sağlıyor. Burada insanın kendi narsisizmini beslemeye yönelik bir eğilim var (...) Sanırım diğer kişinin çekiciliği silinip gidiyor (...) Senin bir parçan hâline geliyor ve seni zenginleştiriyor. (s. 39) 


Socarides (1968, 1978), onarım teorisine klinik açıdan destek sağlamış; Bieber'in 1962'deki geniş kapsamlı çalışması da, üçlü aile dinamiğindeki bozuklukları araştırarak teoriye emprik anlamda destek vermiştir. Van den Aardweg (1985, 1986), homoseksüel davranışı, erkek cinsiyetinde yetersiz hissetmekten kaynaklanan aşağılık duyguları ve zayıflık hislerini telafi etmeye yönelik bir girişim olarak tanımlamıştır. Moberley (1983) ise, aynı cinse yönelik erotik çekim hissetmeyi, özellikle onarıcı bir dürtü olarak açıklamıştır. 
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Homoseksüel bir danışanının seansından alınmış olan aşağıdaki ifadelerde, onarıcı dürtünün bir örneğine rastlanmaktadır: 


Babam askerden döndüğünde ben üç yaşındaydım. Annem beni hep kadın arkadaşlarının arasında büyütmüştü. Babam, bir talim subayıydı, eve dödüğünde her zaman kucağa alınmak ve şımartılmak isteyen bir çocukla karşılaştı. Şimdiye kadar sadece kadınlar arasında olduğumdan, erkekler beni gerçekten ürkütüyordu. 
Babam, annemin beni yetiştirme tarzına çok kızmıştı. Eve geldigi andan itibaren ilk gençlik yıllarıma kadar, onun anneme sürekli “Ben onu adam edeceğim, sen de bana yardım et” dediğini hatırlıyorum. Ağlayacak ya da sızlanacak olsam, asla tahmin bile edemeyeceğiniz kadar çok dayak yerdim. Benim yüzümden hayal kırıklığı yaşayan bu çok öfkeli adamla birlikte geçirdiğim yıllardan sonra, kendi kendime babam gibi olmayacağıma dair yemin ettim. Uzun yıllar boyunca bu yemine bağlı kaldım. Ben onun gibi değildim. 

Babam ve ben birbirimizle iki çift laf edemezdik. Ben siyah desem o beyaz derdi. Kendimizden asla ödün vermezdik. O, bir kapıdan girse ben diğer kapıdan dışarı çıkardım. Onunla baş edemezdim. O geyik avlamaya giderdi, ben de silahının geri tepip onu öldürmesi için dua ederdim (...) O yokken evde nasıl bir huzur vardı anlatamam. Daha sonraları homoseksüel eğilimim davranışa dönüştügünde babamdan alamadığım ve büyük ihtimalle, o zamanlar ondan almayı dahi istemeyeceğim bir şeyin peşinde koştuğumu anla- 


dım. Bütün o davranışlar bir çeşit bağımlılığa dönüşmüştü. 


Pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) çocuklarla ilgili bir çalışmada Friedman ve Stern (1980), homoseksüel eğilimden yine onarıcı bir dürtü olarak bahsederler. Onların hipotezine göre: 

Cinsel anlamda erkeklere yakın olma isteği, gelişimin kritik bir 


evresinde erkek akranlarla genel olarak yakınlık kurma arzularının yoğun olduğu bir ortamda ortaya çıkar. Erotik arzular, sosyal uyaranların yetersizliğinden kaynaklanan yoksunluğu, fante- 


zi dünyasında onarır görünmektedir. (s. 436) 


Jakobi'nin (1969) aktardığı şekliyle, psikanalitik yaklaşımın öncülerinden biri olan Carl Jung, homoseksüel durumu tanımlayışında onarıcı dürtü teorisinin özünü yakalamıştır: 


Homoseksüellik, erkeğin içindeki bastırılmış ama kopmamış bir erkeksilik (maskulenlik) elementidir (...) Kendi psişesinin derinliklerinde (...) bu element, kişisel gelişim yoluyla değil de, biyolojik düzlemde başka bir erkekle “birlesme”!? yoluyla aranır. (s. 51) 


Psikoterapötik literatür boyunca klinisyenler homoseksüel davranışın onarıcı yönünü defalarca gözlemlemişlerdir; ancak yine de, bu gözlemler küçük bir akademik çevrenin dışında pek bilinmez. Homoseksüellikle ilgili bu ve bunun gibi diğer teoriler üzerinde görüş birliği sağlanamamasının bir nedenini Ruth Barnhouse (1977) şöyle açıklamaktadır: 


Onlar (homoseksüel savunucuları), ‘x’ faktörünün her zaman için homoseksüelliğe neden olduğu kanıtlanamayacağından, veya bütün homoseksüeller ‘x’ faktörünün acısını çekiyor olmadıgindan, sonuç olarak ‘x’ ile homoseksellik arasında bir ilişki ola- 


mayacağını iddia ediyorlar. (s. 58) 


19 “fusion” 
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8. Diğer Faktörler: Anne ve Aile İlişkileri 


Anneyle İlişki 

Homoseksüeller üzerine yapılan ilk bilimsel araştırmalardan beri, homoseksüel annelerinin, aşırı yakın, korumacı ve baskın oldukları düşünülmüştür. Annenin etkisi, baba-oğul ilişkisini baltalayan ve cinsiyet özerkliği de dahil olmak üzere, çocuğun özerkliğini sabote eden bir etken olarak görülmektedir. Birçok yazar, homosekseüellerin erken çocukluk dönemlerinde anormal derecede yakın bir anne-oğul ilişkisine rastlanıldığından bahseder (Bender ve Paster 1941, Fenichel 1945, Freud 1922, Jonas 1944, Jung 1917, Socarides 1968, West 1959). Anne-oğul ilişkisinin bağlayıcı doğasından ötürü, bu ilişkinin sadece yakın olmakla kalmayıp aynı zamanda yoğun bir şekilde ikircikli (ambivalent) duygular içermesi muhtemeldir (Kronemeyer 1980, Scott 1957). 


Üçlü Sistem Üzerine Vurgu Yapan Araştırmalar 
İlk bakışta anlaşılmayabilse de, her iki ebeveynin de be- 


bek üzerindeki etkisi çok derindir. Bu konuda Winnicott 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(1965), “tek başına bebek diye bir şey yoktur, daha ziyade anne, baba ve bebek, üçü hep birlikte yaşar” der (s. 43). “Üçlü sistem,” teorisine göre anne, baba ve oğul, üçü birlikte homoeksüel gelişime neden olurlar. Bu üçlü ilişkide, yoğun sevgi gösteren, baskın ve mütehakkim bir anne ile mesafeli, etkisiz ve reddedici bir baba kombinasyonu söz konusudur. 
Bu temel üçlü örüntünün birçok farklı varyasyonları vardır. 
Bieber ve arkadaşlarının (1962) meşhur araştırmaları, homoseksüeliğin gelişiminde üçlü sistemin rolünü istatistiksel olarak ortaya koymuştur. Üçlü sisteme dair bulgular, daha sonraları diğer birçok araştırmacı tarafından da desteklenmiştir (Braatan ve Darling 1965, Brown 1963, Evans 1969, Sharer 1966, Snortum ve ark. 1969, Wallace 1969, Whitener ve Nikelly 1964). Marmor (1980), bu araştırmaları şöyle özetler: 


Baba figürü ile zayıf bir ilişki; bunun sonucunda da yeterli erkeksi (maskulen) özdeşimin gelişememesi; anne modeli ile yakın fakat ikircikli (ambivalent) bir ilişki, birçok klinik araştırmada ortak payda olarak görünmektedir. (s. 10-11) 


Homoseksüelliğin gelişiminde rol oynayan başka ilave faktörlerin de bulunduğuna inanmakla birlikte Mamor, şunları ekler: 


Homoseksüel erkeklerin arka planında böyle bir anne-baba şablonuna sıkça rastlanıldığı, uzun zamandır tespit edilmiş bir gerçektir. (s. 11) 


Bu üçlü sistemin değişik varyasyonları, aşağıdaki çalışma örneklemelerinde görülmektedir: 

e Anne aşırı şefkatli ve sevecen, baba ya hiç yok ya da duygusal olarak mesafeli (Freud 1910, 1922). 

e Anne kontrol edici ve yakın (close-binding), baba kopuk ve reddedici (Siegelman 1974). 
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e Anne baskın, baba ya pasif ya da hiç yok (Bene 1965, Chang ve Black 1960, Gundlach 1969, Stephan 1973, Wolpe 1969). 

e Örneklemin yaklaşık olarak yarısında, anne aşırı korumacı veya mütehakkim, babayla olan ilişki ise zayıf veya önemsizdir (Westwood 1960). 

e Aşırı korumacı, aşırı müsamahakar ve baskın bir anne ile ya hiç var olmayan ya da negatif bir baba söz konusudur (Bender ve Paster 1941, Hamilton 1939, Miller 1958, Whitener ve Nikelly 1962). (Bender ve Paster, vakaların 96 90'ında babanın ya hiç olmadığını ya da kötü davranan, istirmarcı bir baba olduğunu bulmuşlardır.) 

e Anne aşırı korumacı veya mütehakkimdir babayla ilişki ise zayıftır (Schofield 1965, klinik dışı örneklem kullanılmıştır). 

e Aşırı duygusal bir anne ile yetersiz bir baba söz konusudur (West 1959). 

e Duygularını dışa vuran, sevecen bir anne ile anlayışsız, despot, otokratik ya da çoğunlukla ortalarda olmayan bir baba söz konusudur (Terman ve Miles 1939). 

e Anne yakın (close-binding) ve samimi, baba düşmancıl ve kopuktur (Thomson 1973). 

e Anneyle anormal derecede yoğun bir ilişki, babayla yetersiz ve tatmin edici olmayan bir ilişki vardır (Robertson 
1972). 


Şunu kesinlikle belirtmek gerek ki, çocuğunu güçlü bir şekilde etkileyen, hatta manipüle eden bir anne, baskın bir kişilik tipi göstermeyebilir. Homoseksüel annelerinin birçoğu kırılgan ve kaygılı yapıdadırlar, yani zayıf bir kişilik yapısına sahiptirler. 
Aslında zayıflıklarının ve zaaflarının bir sonucu olarak oğulları üzerinde güçlü bir manipülatif etki kurmuşlardır. 
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Klasik üçlü aile örüntüsü, William Aaron'un Heteroseksüel (Düzcinsel/Straight, 1972) adlı otobiyografik eserinde şöyle anlatılmaktadır: 


Annem güçlü, sıcak ve etkileyici bir insandı (...) hayatımın ilk beş yılında nerdeyse diğer tüm etkilerin ötesinde bana tümüyle o hükmetti (...) saldırgan, girişken ve tuttuğunu koparan biriydi. 
Babam ise hemen hemen her yönüyle annemin tam tersiydi. En azından çocukluğum boyunca onun zayıf ve kararsız biri olduğunu düşündüm. Ailemizle ilgili önemli kararlara veya planlara hiç 


karışmazdı (...) zaten çoğu zaman yanımızda da değildi. (s. 20) 


Araştırmalar, annenin boğucu ve aşırı korumacı olarak betimlenmesinden ziyade babanın soğuk, mesafeli ve/veya düşmancıl olarak betimlenmesi konusunda daha fazla tutarlılık göstermektedir. Biz, homoseksüelliğin gelişiminde annenin de bir etkisi olduğuna, ancak baba-oğul ilişkisinin daha önemli 


bir etmen olduğuna inanıyoruz. 


Zayıf Aile İlişkileri 

Genel olarak kötü bir aile hayatı ile homoseksüelliğin ortaya çıkışı arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Homoseksüellerin geçmiş yaşantılarındaki “olumsuz özellikler” Bieber'in 1962 tarihli çalışmasında ortaya konulmuş ve Evans'ın 1969 tarihli çalışmasında da klinik dışı örneklem ile benzer bulgular elde edilmiştir. Sapkın cinsel davranışları cesaretlendiren, aile yapısı içindeki örtük iletişimler, Litin ve arkadaşları (1956) tarafından Kolb ve Jhonson'un (1955) homoseksüellikle ilgili çalışması esas alınarak tanımlanmıştır. 

Homoseksüellerin anne babalarının evlilik ilişkilerinin, yıkıcı veya atipik olduğu Jonas 1944, van den Aardweg 1986) 


ve genellikle anne baba arasında üstünlük mücadelesi olduğu 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(Hadden 1966) sıklıkla görülür. Homoseksüellik, parçalanmış aileler, mutsuz çocukluklar ve her iki ebeveynle de zayıf ilişkilerle ilişkilendirilmiştir (Ibrahim 1976). 

Bir danışan şöyle demekteydi: 


İşlevsel olmayan (disfonksiyonel) bir ailenin kurallarını öğrenerek büyüdüm: Konuşma, hissetme ve güvenme! 

Kız kardeşim evi terk ettiğinde babam ona, “Sen bu evde bir yabancı olarak büyüdün ve şimdi de bir yabancı gibi ayrılıyorsun” demişti. Aslında bu cümle, çocuklarının hepsi için de geçerli olabilirdi. Babamdan hep korktum, bu bana bugün bile acı veriyor. 
Babam; annemi, kız kardeşimi, erkek kardeşlerimi ve beni yıllarca hem duygusal hem de fiziksel olarak taciz etti. 

25 yıldan fazla bir süredir, manevi hayatımı geliştirmeye çalışıyorum, bir yandan da terapi görüyorum. Homoseksüel eğilimlerim hayatım boyunca bana hep sıkıntı yarattı. Öyle zamanlar oldu ki, babama “Bütün o başka adamların kollarında hep seni ara- 


dım durdum” diyebilmiş olmayı istedim. 


Aile İlişkilerinin Cinsiyet Kimliği 

Üzerindeki Etkileri 

Geleneksel aile yapısı, devamlı olan ve birbirine bağlılık içeren bir baba-oğul ilişkisini destekler ve böylece heteroseksüel gelişimi besler. Biliyoruz ki “Baba ile en mükemmel ilişki (...) yetişkinler kalıcı tek eşli ilişkiler kurduklarında mümkün olur” (Lamb, 1981, s. 460). 

Erkek çocuk, cinsiyet özdeşiminin dönüşümünde kendisine yardımcı olmak için her iki ebeveynin işbirliği içinde olmasına ihtiyaç duyduğundan, aile yapısı özellikle kritik bir önem taşır. Oğlanın babasını taklit etmesini ödüllendirmek için her iki ebeveyn birlikte hareket etmelidirler. 

Cinsiyet bozukluğu yaşayan çocuklar, genellikle erken çocukluklarında, babanın ya hiç olmaması ya da boşanma nedeniyle uzak olmasından dolayı baba figürü ile daha az irtibat hâlinde bulunmuşlardır (Rekers 1987). Çocukluklarında en çok karşıt- cinsiyet davranışı (cross-gender) gösterdiklerini belirten erkekler çoğunlukla, babalarıyla ilişkilerinin en kötü olduğunu belirten kişiler arasından çıkar (Freund ve Blanchard 1983, Nash ve Hayes 1965). Benzer şekilde, babasız evlerde yetişen erkek çocukların, bazen daha kadınsı (feminen) oldukları bulunmuştur (McCord 1962). Ev içinde baskın olan ebeveyn baba olduğunda, erkek çocuklar daha fazla geleneksel erkeksi davranışlar sergileme eğilimi gösterirler (Hetherington 1966). 

Sağlıklı bir evlilik ilişkisinde her iki ebeveynin de duygusal gereksinimleri karşılanır. Tatmin ve emniyet duygusu yaşayan ebeveynler, diğer bir yetişkin tarafından karşılanması gereken duygusal gereksinimlerini gidermek için bir çocuğu kullanmayacaklardır. Baba, anneyle oğlu arasındaki ilişkiye ket vurmanın yanı sıra, annenin ihtiyaçlarının karşılanmasını da sağlar. Tatminsiz, boş bir evlilikte, çoğu anneler eşlerinin duygusal olarak yokluğundan kaynaklanan boşluğu doldurmak için oğullarını kullanırlar. Ancak karı koca arasında bir sevgi bağı olduğunda baba, oğluna bir kadın erkek ilişkisi modeli sunmakla kalmaz, aynı zamanda da karısına çocukla sürdürmek isteyebileceği aşırı yakınlıktan vazgeçebilmesi için ihtiyaç duyduğu emniyet duygusunu da sağlar. 

Babayla sürekli olarak tartışan annelerin oğulları, özellikle de anneye yakın ve babayla bağları zayıfsa büyük olasılıkla annelerine hak vererek, onların acılarıyla özdeşim kuracaklardır. 
Bundan sonraki aşamaysa, anne ve oğulun babaya karşı birlik olmalarıdır. Çocuk, erkeksi (maskulen) olmayı kabalık, acımasızlık ve duyarsızlık olarak görecek, dolayısıyla kendi cisiyetinin tezahürlerini reddetmeye daha eğilimli olacaktır. Bir 


danışan böylesi bir durumu şu şekilde dile getirmektedir: 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Çocukluğum boyunca annem çok önemli bir rol oynadı. Ben onun sırdaşı ve en yakın arkadaşı oldum. Onun da babamla ilişkisi, benimki kadar kötüydü; bundan eminim. Bütün bunların, babamı sevmememde ve onun gibi olmamaya yemin etmemde 


bir payı olduğunu biliyorum. 


Atipik ebeveyn-çocuk ilişkisi ve genel olarak zayıf aile ilişkileri gösteren bu tür erken dönemli aile örüntülerinin, uyum bozukluklarının birçok biçimine neden olduğu bilinmektedir. 
Bu tür çalışmalar, homoseksüelliğin sağlıklı bir psikolojiyle bağdaşamayacağına dair tartışmamıza katkıda bulunan ek ka- 


nıtlar sunmaktadır. 


Tahakküm ve Saldırganlık Konuları 

Çocuğun kendini duygusal olarak kolayca incinebilir hissettiği bir evde, güçlü olan ebeveynle özdeşim kurmaktan başka sığınağı yoktur. Özdeşim genelde, ödül ve ceza dengesini belirlemede en fazla güç sahibi olan ebeveyn ile gerçekleşir. 
“Saldırganla özdeşim kurma,”29 özellikle, stresin yüksek oldugu ve her iki ebeveynin de çok az sevgi, ilgi ve sıcaklık gösterdikleri ailelerde görülür. Görünüşe göre bu özdeşim, çocuğun yaşadığı çaresizlik duygusunun sonucu olarak gelişmektedir. 

Hangi ebeveynin daha baskın olduğu, özellikle erkek çocuğun özdeşimini etkilemesi bakımından önemli görünmektedir (Hetherington 1965, Mussen ve Distler 1959-1960, Mussen ve Rutgherford 1963). Annenin baskın veya nispeten erkeksi olduğu durumlarda, çocuğun erkeksi cinsel rol işlev- 


lerinin şekillenmesinde bir engel ortaya çıkar. Araştırmalar, 


20 saldırganla özdeşim (identification with the aggressor): Kişinin, başa 


çıkamadığı bir saldırganın veya rakibin davranışlarını taklit etmesiyle tanımlanan bilinçaltı bir savunma mekanizması. (Kaynak: Psikoloji Sözlügü, Bilim ve Sanat Yayınları) 
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bu tarz annelerin oğullarının, babanın baskın olduğu evlerde yetişen erkek çocuklara nazaran daha kadınsı (feminen) tercihler edindiklerini göstermektedir. Ayrıca bu çocuklar babaları ile daha zayıf bir özdeşim kurma eğilimi gösterirler (Payne ve Mussen 1956). Saldırgan tutumlu, korkutup sindiren bir ağabeyin de kendinden yaşça küçük olan erkek kardeşin erkeklik özdeşimini (masculine identification) engellediği tekrar tekrar bulgulanmıştır. 


Annenin Erkekliğe Verdiği Değer 

Annenin babaya ve genel olarak erkeklere karşı tutumu çok önemlidir. Eğer kadın, erkeğin aile içindeki rolünü sarsıp zedelerse bu durum erkeğin arzulanan bir model olma statüsünü zayıflatır. Eğer anne, babayı ulaşılması gereken bir model olarak yansıtmazsa erkek olmanın saygın bir değeri olduğunu gösterememiş olur. 

Her iki ebeveyn de oğullarının uygun cinsiyet davranışları edinmesinden gurur duyduklarını, çocuğa açıkça göstermelidirler (Tyson 1985). Ne anne ne de babanın çocuğun çabalarını baltalamaması konusunda aile içindeki uyum ve eşler arasındaki işbirliği özel bir önem taşır. Bazı homoseksüel erkeklerin geçmişlerine bakıldığında annenin erkeklik ve cinselliği aşağı gördüğü ve oğlunun bir erkek olmaktan utanmasına neden olduğu görülür (Wallace 1969). 

Higham (1976), “bu çocukların kendi cinsiyetlerinden hoşnut olmalarını ve gurur duymalarını önleyen aile içindeki çelişik ve kafa karıştırıcı cinsiyet tutumları”nın etkisi üzerinde durur ve şöyle ekler “Anne, kocasını küçük gördüğünde, oğul erkekliği reddeder” (s. 55). 


102 


9. Fizyogenetik Faktörler 


Homoseksüellik üzerine, sadece genetik açıklamalarla sınırlı kalan çalışmaların ötesine geçerek, homoseksüel gelişimde aile dinamiklerinin önemini ilk kabul eden Freud'dur (1905). 
Freud'un zamanından bu yana, baba-oğul ve bazen de anne- oğul ilişkisindeki problemlerle ilgili bir hayli bulgu topladık. 

Bilimsel bulgular, homoseksüellikte genetik ve hormonal faktörlerin belirleyici bir role sahip olmadığını kanıtlamıştır (Bikre 1981, Perloff 1965, West 1977). Buna rağmen, homoseksüelliği, ailesel etmenlerden ziyade genetik etmenlerin belirlediğini kanıtlamaya çalışan girişimler hâlâ sürmektedir. Bu çabalar, gey savunucularının homoseksüel davranışların normal kabul edilmesini sağlayacak sebepler bulma konusundaki ısrarlılıklarını yansıtmaktadır. 

Homoseksüelliğin biyolojik bir temele sahip olup olmadığı sorusu, homoseksüellere azınlık statüsü ve hakları verilmesi ile ilgili baskılar yüzünden yeniden gündeme gelmiştir. Eğer homoseksüelliğin doğuştan gelen bir durum olduğuna dair bilimsel kanıtlar bulunabilseydi, bu özel vatandaşlık hakları statüsünün haklı gösterilebilmesi için destek sağlanmış olacaktı. 
Diğer yandan, azınlık statüsüne karşı olanlar, homoseksüelliği sonradan edinilmiş bir davranış olarak görmektedirler. Geyler, genellikle, “bu şekilde doğmuş” olduklarına güçlü bir şekilde inanırlar. Kişi, cinsel yönelimiyle ne denli derin özdeşleşmişse o denli güçlü bir şekilde bunun doğuştan belirlenmiş olduğuna inanmayı tercih eder. 

Fizyogenetik araştırmalar, insanlarla yapılan çalışmalar ve hayvanlarla yapılan çalışmalar diye iki kategoriye ayrılabilir. 
İnsanlarla yapılan çalışmaların birkaçında, homoseksüel ve heteroseksüel erkekler arasında hormonal farklılıklar olduğu rapor edilmiştir (Dorner ve ark. 1975), ancak tatmin edici kanıtlar çok azdır. Ek olarak, bu araştırmalar tutarlılıkları ve bulgularının tekrarlanabilirliği bakımından son derece eksiktirler. 

Birçok araştırmada, bazı androjenlerde görülen testosteren hormonunun, homoseksüel davranıştan sorumlu olabileceği hipotezi ileri sürülmüştür. West (1977), bu olasılığı araştırmış ve şu sonuca varmıştır: “Yetişkin erkeklerde, cinsel organların duyarlılığını ve reaksiyonunu zayıflatır, cinsel arzuları azaltır ve sonuç olarak fiziksel iktidarsızlığa neden olur, ancak heteroseksüel yönelimi ortadan kaldırmaz” (5.65). 

Dahası, Westin çıkardığı sonuçlara göre: “Hormon seviyelerinde, cinsel karakteristiklerde fiziksel anomaliler üretmeye neden olacak derecede büyük bir dengesizlik dahi, bir kural olarak cinsel yönelimi değiştirmez.” (s.67) 

Farelerde hormon seviyeleri üzerinde oynanılmasının tutarlı bir şekilde her seferinde homoseksüel davranışa neden olduğu görülmüşse de (West 1977), bu bulgulardan çıkan sonuçların insanlara uyarlanabilirliği oldukça sınırlıdır. Kemir- 


genlerin davranışlarından yola çıkarak genellemeye gitmek, 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insan cinsel yaşantısını, bildiğimiz seviyesinden çok aşağı bir dereceye indirgemek olacaktır. West (1977)’in de açıkladığı gibi: “Yüksek seviyedeki hayvanlarda, özellikle de insanlarda cinsel davranış (...) hiçbir zaman doğrudan doğruya hormon konsantrasyonuna bağlı kalmaz (s. 64—-65).” Ross ve arakadaşları (1978), cinsel davranışın hormonal temelini inceleyerek şu sonuca varmışlardır: “(Bunun), homoseksüellik ve transseksüellik de dahil olmak üzere, cinsel aktivite veya cinsel tercihin hiçbir biçimininde belirleyici hiçbir rolü yoktur” (s. 
315). Perloff (1965) ise şunları söylemektedir: “Homoseksüellik, tamamen psikolojik bir fenomen olup ne hormonal bir örüntüye bağlıdır ne de endokrin maddelerinin etkisiyle değişebilir niteliktedir” (s. 68). 

Hayvanlar âlemindeki homoseksüel bulgular ile ilgili birçok iddiaya karşın Gadpaille'nin (1980) ifadesine göre: “Tercihe dayalı homoseksüellik, insana yakın hiçbir memeli alt türünde doğal olarak bulunmamaktadır. Kadın/erkek (maskulen/feminen) farklılıkları ve heteroseksüel tercihler, filogenetik sıralama boyunca oldukça istikrarlıdır” (s. 335). “Tabiat mı yoksa çevre mi” tartışmasına yönelik incelemesinde Gundlach (1969): “Cinsiyet rolleri ve cinsel davranışlarda kültürün belirleyiciliğine dair kanıtlar ışığında, doğuştan gelen bir fiziksel özellik ya da kişilik özelliğinin homoseksüelliğin belirleyicisi olma olasılığı oldukça uzak görünmektedir” der (s. 139). 

Ehrhardt ve Meyer-Bahlburg'un (1981) literatür taraması çalışmasının özetinde şöyle denilmektedir: “Cinsiyet kimliği büyük oranda doğum sonrası çevresel etkilere bağlıdır (...) Doğum öncesi endokrin ortamının, erotik partner tercihinin gelişiminde bir rolü olduğu (...) kesin bir şekilde ortaya konulamamıştır” (s.312). Money (1987): “Cinsel yöne- 


lim, kromozom ve genlerin doğrudan kontrolü altında değildir (...) [ancak](...) dolaylı olarak etkilenmiştir ve de büyük ölçüde doğum sonrası sosyalleşme sürecine bağlıdır” demektedir (s. 34). Masters, Johnson ve Kolodny'nin (1985) de belirttikleri gibi: “Homoseksüelliğe dair genetik teori, bugün artık çoğunluk tarafından bir kenara atılmıştır” (s. 
411). Karlen (1971), klasik çalışmasında şu sonuca varmıştır: “Bulgular ağırlıklı olarak, genlerin homoseksüelliğe neden olmadığını göstermektedir” (s. 337). 

Bütün bu bulgular, çalışmaların yeniden psikolojik alana yönelmesine neden olmuştur. Hoult (1984) bu durumu çok 


güzel ifade eder: 


Biyolojik modele dair ileri sürülen iddialar kuşkuludur, çünkü bu modele dair kanıtlar ya hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilmiştir (ve genellikle insan davranışına uyarlanabilir değildir) ya da kesin bir sonuç çıkarmada yetersiz, birbiriyle çelişkili veya metodolojik olarak eksiktirler. Sonuç olarak, bu sebeplerden dolayı, günümüzün davranış bilimcileri, insanın cinsel davranışının birçok yönünü açıklamada biyolojik bir model yerine, sağlam temellere basarak bir sosyal öğrenme modeli kulanmayı tercih etmektedirler (s. 137). 


Literatür taramasının sonunda, insanlardaki homoseksüel davranışa dair kayda değer bir biyolojik tesir bulmanın neden bu kadar zor olduğu üzerinde düşünmek gerek. Cevap, fizyolojinin, homoseksüel davranışı belirlemede, önemli bir etkisinin olmadığıdır. Cinsiyet kimliği ve ona bağlı olarak da cinsel yönelimin şekillenmesinde bazı genetik faktörlerin katkısı olabileceği olasılık dahilinde olmayı sürdürse de biz, yeniden psikolojik ve çevresel nedenler üzerine çalışma yapmalıyız (Meyer-Bahlburg 1977). 

Homoseksüelliği, doğruluğu kanıtlanmayan biyolojik nedenlere bağlamak, ciddi sonuçlar doğurabilir. Bunların en 


kötüsü de kişinin değişime dair ümit beslemesinin daha iyi 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olduğu anlamının çıkarılmasıdır. Homoseksüelliğin biyolojik olarak belirlenmiş olduğuna inanmak, onun ötesinde bir gelişime yönelik her türlü girişimin cesaretini kırar. 

Öte yandan, homoseksüelliğe ilişkin bazı biyolojik yatkınlıkların söz konusu olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurabiliriz; ancak bu, efsanevi bir “homoseksüel gen”in var olduğu anlamına gelmez. Bir erkeği cinsiyet bozukluğu göstermeye yatkın kılan ve bunun sonucunda da homoseksüelliğe neden olan bazı fizyolojik faktörler söz konusu olabilir; ancak homoseksüelliği önceden belirleyen bir fizyolojik faktör olamaz. Bu durumu alkolizme benzetebiliriz. Bazı insanların, diğerlerine göre alkolizme daha yatkın olarak doğduklarına dair ikna edici bulgular olmasına rağmen, kişi kalıtımsal yatkınlığından ötürü kaçınılmaz bir şekilde alkolik olmaya mahküm değildir. 
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10. Homoseksüel Kişilikle İlintili Özellikler 


Erkek Cinsiyet Rahatsızlığı?! 

Krafft-Ebing'in 1894 tarihli ilk psikoloji yazılarında, homoseksüel erkekler, heteroseksüel olanlara kıyasla daha kadınsı (feminen) eğilimli olarak tanımlanmıştır. Sonrasında, gey hakları hareketinin ilk öncülerinden biri olan Hirschfeld (1920), bu görüşü daha da ileri götürerek homoseksüeli; kadınsı özellikler göstererek, erkeksi özellikler gösteren (maskulen) erkeklere ilgi duyan, iki cinsiyet arası bir tür veya “erdişi” (intersex) olarak görmüştür. 

O günden bu yana başka yazarlar da erkek homoseksüelliğini ya kadınsı olmayla (effeminacy), ya da kendini bir erkek (maskulen) olarak eksik ve yetersiz görme duygusu ile ilişkilendirmişlerdir (K. Adler 1967, Anomaly 1948, Beecher 1972, Bergler 1971, Bieber 1962, Evans 1969, Friedberg 1975, Hatterer 1970, Jung 1922, 1934, 1954, Marmor 1965, Money ve Ehrhardt 1972, Saghir ve Robins 1973, Whitam 1977). Socari- 


21 male gender-deficit 


108 


ONARIM TERAPİSİ 


des (1968, 1978), homoseksüellerin, “bireysel-kimlikteki cin- 


<7 


siyet-rahatsızlığı”ndan?? mustarip olduklarını ileri sürmektedir. Bieber (1965), homoseksüel erkeklerin genel olarak kendilerini “gerçek erkekler” olarak düşünemediklerini, diğer homoseksüel erkekleri de tam anlamıyla erkek (maskulen) olarak göremediklerini ifade etmektedir (s. 257). Gerçekten de modern gey hakları hareketinin kurucusu Harry Hay, grubunun üyelerini “androjenler” olarak adlandırmıştır (Timmons, 1990). Robert Stroller (1978), yaptığı araştırmayı şöyle özetler: “Kadınsılık (femininity) ve erkek homoseksüelliği arasındaki ilişki, binlerce yıldır bilinmektedir. Yani bu konu üzerinde çalışan bizler, muhtemelen yalnızca bu gözlemin doğrulugunu kuvvetlendirmekteyiz” (s. 543). 

Stroller (1965)'in tanımlamasıyla cinsiyet kimliği, kimliğin erkeksilik (masculinity) ve kadınsılılıkla (femininity) ilgili olan kısmıdır. Erkek cinsiyet kimliği, bir erkeğin, erkeksi (maksulen) ya da erkek gibi (manly) olduğuna dair “hem bilincinde hem de bilinçdışındaki” farkındalığıdır. Biz, homoseksüeli, erkek cinsiyet kimliğinde bir eksiklik (deficit) yaşayan kişi olarak görüyoruz. 

Bu durum, özdeki cinsiyet kimliği ile, yani kişinin bir erkek olduğunun temelde fakında oluşu ile, karıştırılmamalıdır. 
Öz cinsiyet kimliğindeki bir karmaşa, transeksüellikle sonuçlanabilir. Çoğu homoseksüelin öz cinsiyet kimliği bozulmamıştır (intact), ancak özel ve sübjektif bir duygu olarak kendini tam olarak erkek özdeşimli (male identified) hissedememe söz konusudur. 

Erkek cinsiyet kimliği rahatsızlığı, basit bir şekilde, o erke- 


ğin, kendi kültüründeki erkeklik (maskulen) imajına uymaması anlamında değildir. Bir heteroseksüelin sanatçı bir doğası olabilir ve tiyatrodan, resimden, yemek yapmaktan hoşlanıyor olabilir; diğer yandan bir homoseksüelin, rodeo binicisi ya da profesyonel futbol oyuncusu olabilmesi de mümkündür. 
Bu daha ziyade, erkeklik (maleness) veya dişiliğin (femaleness) içsel duyumundaki bir yetersizliği ifade etmektedir. Cinsiyet kimliği rahatsızlığı, kişinin kendi erkekliği (maleness) ile ilgili içsel olarak kendi özelinde yaşadığı eksiklik veya yetersizlik duygusudur ve bu her zaman gözle görülür kadınsı (effeminate) özellikler şeklinde ortaya çıkmaz. Dışarıdan bakıldığında erkeksi görünen bazı homoseksüel erkekler, dış görünüşlerini, bir erkek olarak yetersizlikleriyle ilgili içsel kaygılarına karşı bir kalkan olarak özenle yapılandırmışlardır. Bu tarz aşırı ödünleme?3 bazen, sadece deri kıyafetlerin giyildiği gey “leather” (deri) barlarında görülür. Bu barlarda, erkeksi görünme çabası ile; deri motosiklet ceketleri, kovboy kıyafetleri, asker veya polis üniformaları ve erkekliği karikatürize eden diğer kıyafetleri giyen erkeklere rastlanır. 

Bazı danışanlar, erkekliklerine dair eksiklik duygularının?* 
çok açık bir şekilde farkındadırlar. Bir danışan bunu şöyle açıklamıştı: “Buraya gelmeden önce bile, istediğimin başka bir erkek olmadığının farkına varmıştım. “Benim istediğim, erkek gibi bir bendi.” Homoseksüellikle ilgili cinsiyet rahatsızlığı sendromu,25 gördüğüm klinik popülasyonun büyük bir çogunluğuna uymaktadır. Klinik deneyimimde küçük bir azınlık olan diğer bir erkek grubu ise cinsiyet kimliği rahatsızlığı sendromuna29 uymamaktadır. 


23 
24 


overcompensation 

sense of masculine deficite 

25 gender-deficit syndrome 

26 gender-identity deficit syndrome 
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Cinsiyet Rahatsızlığının Ölçülmesi 

Uzun bir zaman boyunca homoseksüellikle ilişkili olduğu düşünülen erkeklik eksikliğine dair içsel duyumu, objektif olarak ölçebilmek için birçok girişimde bulunulmuştur. 

1939'da Terman ve Miles, erkek homoseksüellerin, heteroseksüellere kıyasla daha feminen olduklarını rapor etmiştir. Aynı şekilde, Manosevitz (1971), Minnesota Çok Ölçekli Kişilik Envanteri'nin (MMPI) maskulen-feminen skalası; Thompson ve arkadaşları (1973), çeşitli testler; Bernard ve Epstein (1978), Bem Cinsiyet-Rolü Çizelgesi; ve Evans (1971), Sıfat Kontrol Listesi ve Heibrun'un Maskulen-Feminen Skalası kullanarak benzer bulgular rapor etmişlerdir. 
Bem Cinsiyet Rolü Envanteri'nin yeniden gözden geçirilmiş versiyonunu kullanan Kurdek (1987), homoseksüel erkeklerin kendilerini tanımlamada cinsiyete dayalı özellikleri daha az kullandıklarını tespit etmiştir. Altı ana ölçek kullanan Hawkins ve arkadaşları (1988), heteroseksüel ve homoseksüel erkekler arasındaki en belirgin farkın, homoseksüel erkeklerin daha fazla kadınsı (feminen) özellik göstermesi olduğunu saptamıştır. Bir başka araştırmada, kadın (feminen) cinsiyet kimliği ile homoseksüel duygular arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Buhrich ve ark. 1982, McConaghy ve arkadaşları. 1979). 

Cinsiyet kimliğinin ölçülmesi oldukça zor bir problemdir. 
hâlihazırdaki testlerin gerçekte tam olarak neyi ölçmekte olduğunu sorgulayan bir dizi çalışma yapılmıştır (Bernard 1981, Lunneborg 1972). Birçok ölçek, cinsiyet rolü ile cinsiyet kimliğini birbirine karıştırma noktasında eleştiri almıştır. Gerçekten de, kültürel açıdan basmakalıp kadın ve erkek nosyonunu, içsel bir 


yaşantı olan cinsiyet kimliğinden ayırt etmek güçtür. 
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Freund ve arkadaslan (1974), Feminen Cinsiyet Kimligi Ölçeğini (FGI) tasarlayarak bu sorunu çözme girişiminde bulunmuşlar ve geliştirdikleri ölçek, bugüne dek ayırım gücü en yüksek testlerden biri olarak kabul edilmiştir. Freud, homoseksüellik ile feminen cinsiyet kimliği arasında bir korelasyon arıyordu. Fakat yine de, homoseksüellerin üçte biri heteroseksüellerden ayırt edilemiyordu. Ancak, üçte ikisi daha baskın feminen cinsiyet kimliği özellikleri gösteriyordu. Bu testin yeniden gözden geçirilmiş versiyonu (FGI-R, 1977), benzer şekilde, erkek homoseksüellerde (feminen) cinsiyet kimliğinin baskın olduğunu gösterdi. Diğer araştırmacılar (Sanders ve arkadaşları 1985) aynı testle farklı puanlama metotları kullanarak homoseksüelerin, heteroseksüllere göre çok daha fazla feminen-özdeşimli değil fakat daha az maskulen-özdeşimli olduklarını saptamışlardır. Bell ve arkadaşlarının 1981'de yapmış oldukları geniş çaplı araştırmada, homoseksüel erkeklerin büyük çoğunluğunun kendilerini “ne maskulen ne de feminen” (s. 80) hissettikleri yönünde desktekleyici bulgular elde edilmiştir. 


Giriskenlikle2’ İlgili Problemler 

Birçok homoseksüel danışan, yeri geldiğinde kendini savunup hakkını korumada zorluk yaşadığını ifade eder; özellikle diger erkeklerle rekabet söz konusu olduğunda bu daha da zorlaşır. Homoseksüellerin girişken olmada yaşadıkları zorluk, birçok araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir (Brown 1963, Ellis 1956, Jung 1951, Kronemeyer 1980, Mintz 1966, Ovesey 1969, van den Aardweg, 1985, 1986, Weiss 1963, Wolpe 1969). Dallas (1990), homoseksüel danışanlarının 9070'inin belirgin derecede pasif karakterli olduklarını görmüş ve bunu “bütünlüğü 


harcama pahasına uyum gösterme” olarak tanımlamıştır. 


27 assertion 
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Toby Bieber'e (1967) göre: “Homoseksüellerin hayat hikâyelerinde neredeyse her zaman, tehditlere şiddetle karşı koyup mücadeleye hazır olma noktasında ciddi yetersizliklere rastlanır ki bu durum, düşmancıl ya da kopuk bir baba ile özdeşim kuramamakla ilintilidir...” (5.60). 

Çocuğun babaya yönelip reddedilmeyi yaşantılamasıyla birlikte, karşıt tepki oluşumunun ilk aşaması başlar. Sağlıksız aile sisteminde, bu tür protesto davranışları görmezden gelinir, cezalandırırlır ya da engellenir. Sonuçta pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) erkek çocuk, protestosundan vazgeçer. Böyle bir çocuğun, erkek otorite figürleriyle daha sonraki karşılaşmalarında pasif veya pasif agresif bir tavır benimsemesi muhtemeldir. Babayla olan ilişkideki bu başarısızlık, çocuğun gelişim aşamalarından kopma-bireyleşmenin kritik evresinde gerçekleşmiştir. Homoseksüelliğin oluşum nedeninin, çocuğun içsel gücünü kazandığı bu evrede ortaya çıktığını spesifik olarak ilk ileri süren Socarides (1973, 1978) olmuştur. Çocuktaki Gerçeklik İlkesi'ni pekiştiren kişi babadır; dolayısıyla bu kritik evrede babayla ilişkide yaşanan başarısızlık, sonuçta gerçek dünyanın beklentilerine karşılık vermede genel bir başarısızlık duygusuna neden olabilir. 

Homoseksüel öncesi erkek çocuk, anneyle özdeşim aşamasında kalırsa emniyeti ve her türlü ihtiyacının karşılanması güvence altına alınmış olacaktır; ancak bu sefer de kendini bağımlı, sınırlandırılmış ve zayıf hissedecektir. Öncelikle erkek cinsiyet kimliği, ikinci olarak da kişisel güç olmak üzere iki açıdan noksan kalacaktır. Anneyi terk ederek babaya yönelen çocuk ise, özerklik ve bireyleşmeyi yaşantılama imkânı bulacaktır. Baba, annesinin yaptığı şekliyle onun arzu ve isteklerini önceden sezinleyip yerine getirmeyen, gerçekliğe dair bir boyutu temsil etmektedir. Babaya yönelen çocuk, reddedilme 


riskini göze almış olur. Pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) dönemdeki erkek çocukların çoğu, anne ile baba arasinda- ki bir çitin üstüne ata biner gibi oturmuş bekler durumdadır; sadece bir ayağı dışarıdaki dünyadır. 

Girişkenlik ve kişisel güç duyumundaki yetersizlik, hayat ve kariyerle ilgili önemli kararlar almada neredeyse her zaman güçlük yaşanmasına neden olur. Danışanlar, erkekler tarafından takdir edilmeye olan aşırı derecedeki ihtiyaçlarının, doğal bir ihtiyaç olan kendilerini ortaya koyma dürtüsünden feragat etmelerine neden olmasından şikayet ederek iş yaşamında girişkenlikle ilintili yaşadıkları birçok sorunu dile getirirler. Kadınların görüşleri, onlar üzerinde çok az etki yapsa da, erkeklerden gelen en ufak bir söz veya eleştiri son derece üzücü olabilir, hatta öfke veya depresyon yaşamalarına neden olabilir. 
Bir danışan diğer erkeklerin görüşlerine karşı aşırı hassasiyetini şöyle anlatmaktadır: 


Dün harikaydım, kendimi çok iyi hissediyordum, derken arkadaşım Jack aradı. Arama nedeni, Çarşamba günü benimle golf oynayamayacağını söylemekti. Bunu sanki çok olağan bir şeyi söylermiş gibi rahatlıkla söyledi; sanki hiçbir önemi yokmuş gibi, hiç de önemli bir hadise değilmiş gibi, “oynayamıyoruz” dedi. Jack telefonu kapattığında, kendimi berbat hissediyordum. 
Kendi kendime düşündüm, “Nasıl olur da kendimi harika hissederken, sadece üç dakika sonra kendimi bu denli berbat hissediyor olabilirim?” Onun, gerçek bir arkadaş olmadığına karar verdim. Eğer üzerimde bu denli büyük bir tesir yapıyorsa, onu hayatımdan çıkarmalıydım. 

Sonra bugün, bir düğün için frak kiralamak amacıyla dışarı çıkmam gerekti. Satıcı benden önce gelen iri yarı adamın ölçülerini alırken ona “Egzersiz yapıyor musunuz?” diye sordu. Onun peşinden benim ölçülerimi aldı. Erkek erkeğe bir ortamdı; sıskalığıma dair bir yorumda bulunmadı. Oradan ayrıldığımda kendimi yeni- 


den iyi hissettim. Kendi kendime sordum “Peki şimdi ne oldu?” 
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Sanırım Jack benim yetişkin gibi, erkek gibi hissetme duygumu, benden almıştı. Ardinan bu satış elemanı (...) hiç de, “Aman Tanrım ne sıska bir adam, ona frak uydurmak ne zor olacak” falan demedi (...) Ölçülerimi aldı, tamam dedi ve gülümsedi (...) 
Sadece iki adamın erkek erkeğe yaptıkları bir diyalog gibiydi ve 


bu bana kendimi iyi hissettirdi. 


Girişken olma ve kendini kabul ettirmeyle ilgili sorunlar, en çok, erkek otorite figürleriyle olan ilişkilerde ortaya çıkar. 
Homoseksüel, kendini ya korkak sabotajcı tarzında, muhtemelen annesiyle bir olup babasına karşı yapmış olduğu gibi, erkek otoritesine karşı kadınlarla birlik olmuş; ya da düşmancıl ve tepkisel bir tarzda öfkesini doğrudan dışa vurduğu, sonuç olarak da kendi kendisine zarar veren bir tutum içerisinde bulabilir. Güçlü otorite figürleri ile girilen diyalog, genelde erkek erkeğe, eşit bir temelde gerçekleşmez. Homoseksüel eğilim içindeki bir erkek için, güçlü bir erkek otorite figürü ile karşılıklı dürüst bir sözlü alışveriş, hemen hemen her zaman bir problemin ortaya çıkmasına sebep verir. Onun burada yapması gereken, eşit temelde erkek erkeğe bir diyalog kurabilmek ve bunu koruyabilmek uğruna; hâlihazırda sürdürdüğü kelimelerle arkadan vurma ve içten içe kuru öfke28 tarzından vazgeçmektir. 

Girişken olamama ve kendini ifade edememeyle ilgili sorunlar çoğu kez başkalarının duygularını incitmemek için gösterilen aşırı bir hassasiyet tutumuna kadar varır. Danışanlar, yaygın bir şekilde, gerçek duygularını ya da görüşlerini dile getirmede başarısız olduklarını ve başkalarının incineceği ya da kızacağı korkusunun, kendilerini yönlendirmesine izin verdiklerini ifade 


ederler. Öfkeyi uygun biçimde ifade etmede yaşanan zorluk, ge- 


28 impotent rage 
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nel bir çaresizlik ve hayal kırıklığı (frustrasyon)?? duygusuna neden olur. Kendini ortaya koymada yaşanan sorunlar, değişik fobiler şeklinde açığa çıkabilir. Hayatı zorlaştıran, usandırıcı yersiz korkular, heterosekseksüellere kıyasla homoseksüellerde daha yaygın olarak görülmektedir. Genç bir danışan, otobanda birleşen yollarda korku yaşadığını aktarmıştı. Aynada gördüğü arkadan gelen aracın sürücüsüne kıyasla, özellikle de bu sürücü erkek olduğunda, yeterince hızlı gidememekle ilgili kaygı yaşı- 


yordu. Bir diğer danışan ise şunları söylemişti: 


Yüksek köprülerden ve anayol üst geçitlerinden çok korkuyorum. Buralardan geçerken bayılabilirim diye endişeleniyorum. 
Bugünki randevuma da geç kaldım çünkü rampanın üzerinden geçmekten korkuyordum ve ordan geçmemek için yolumu uzatmak zorunda kaldım. Kendimden öyle çok utanmıştım ve kendime öylesine kızmıştım ki ağlıyordum. Diğer bütün arabalar 


köprülerin üzerinden sorunsuzca geçiyorlardı. 


Başka bir danışan ise şöyle diyordu: 


Bende telefon fobisi var. Sanki birini telefonla aramak mütecaviz olmak gibi bir his veriyor. Beni dinleyecekler mi, dinlemeyecekler mi? Bir soru sorduğumda bana gülecekler mi? Yüzlerini göremediğim için hakkımda ne düşündüklerini bilemem. Bir yandan da, eğer gerekli aramaları yapmazsam çok daha fazla sorun 


çıkacağını biliyorum. 


Girişkenlikle ilgili olarak çok sık rastalanan korkulardan biri de gey erkeklerin kendi aralarında “işeme utancı”39 dedik- 


leri, umumi tuvaletlerde, özellikle de etrafta başka erkekler ol- 


29 frustrasyon: Bir amaca ulaşma ya da gereksinimi karşılamadaki başarısızlık ya da engelleme karşısında kişide oluşan psişik gerilim. (Kaynak: Roche Tıp Sözlüğü) 


30 “pee shy” 
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duğunda, idrar yapmada güçlük yaşamalarıdır. Bu fenomen, diğer erkeklerle rekabete girmekle ve homoseksüel hislerle ilgili olarak yaşanan kaygılarla ilişkilendirilmiştir (Myers 1989). 
Gördüğüm danışanlar içinde bu sorunu yaşadığını aktaran yedi erkekten altısı homoseksüeldi. O tek heteroseksüel danışan da, girişkenlik problemi ve babasına karşı çözümlenmemiş bir öfke yaşıyordu. Bu problem genelde, yaygın şekilde ifade edilen, penisinin çok küçük olduğu korkusu ile ilişkilendirilir ancak sadece bununla sınırlı değildir. Bir danışan şöyle diyordu: 


Herkes gibi orada öylece ayakta durup işeyebilmek benim için her zaman zor olmuştu. Bu çok basit şeyi yapabilmek için her şeyi verebilirim. Bu problem, tuvaletlerin benim için erotik olarak uyarıcı bir mekân olmaya başlamasından önce de vardı; bilirsiniz, hani bazı erkekler diğer erkeklere baktığında... Tabii sorun sadece bu 


değil, bir türlü rahat olamıyorum işte. 


Psikodinamik açıdan, idrar boşaltmak; girişken olma ve kendini ortaya koyabilmenin bir biçimi, yani sembolik anlamda diğer erkeklerin önünde rahat edebilmek olarak görülür. 
Yukarıda bahsi geçen danışan, sohbet esnasında içini boşaltıp kendini ortaya “dökememek”le, diğer erkeklerin önünde su “dökmek” te (idrar boşaltma) yaşadığı güçlük arasında içgörü- 


lü bir bağlantı kurmuştu. 


Bağımlılığın ve Saldırganlığın Cinselleştirilmesi 

Psikanalitik literatür, homoseksüelliği, bağımlılığın ve saldırganlığın cinselleştirmesi olarak gören anlayışında, zengin bir geçmişe sahiptir (Horney 1937, Thompson 1947). 

Araştırmacılar, aynı cinsten olan iş arkadaşlarına karşı düşmanca duygular beslendiğini (Barnhouse 1977) saptamışlardır. 


Bu duygular “haksızlıklara odaklanmak, kusur bulmak ve gücenmelerin iceride biriktirilmesi” (Bergler 1971) veya otorite problemleri (Fenichel 1945, Ovesey 1969) şeklinde açığa çıkar. Düşmanca duyguları, dolaylı olarak, gizli saklı ve dolambaçlı yollardan ifade etme eğilimi vardır. Kişi ya bu duyguları içinde tutup için için yanar ya da duruma ve ortama uygun olmayan şekilde patlar. Tabi ki bu düşmanca duyguların arkasında korku vardır. 

Saldırganlığın cinselleştirilmesi bir savunma biçimidir; bir tür boyun eğme ama aynı zamanda da fethetme yoludur. Homoseksüellerdeki bu çözümlenmemiş, bağımlılık ve girişkenlik dürtüleri, Thompson (1947), Scott (1957), Brown (1963), Shearer (1966) tarafından tanımlanmıştır. Korkulan veya nefret edilen bir erkeği seksüalize etmek ya da “sevmek,” bir nevi onunla rekabetten kaçınma yolu olarak tarif edilmiştir (Fenichel, 1945). 
Benzer şekilde, Trip (1975) ergenlik çağındaki erkek çocuğun, bir akran grubu lideri ile cinsel ilişkiye girerek, cinselliği, “korkulan bir erkeği alt etmek” için kullanabileceğini belirtir. 

Homoseksüellik ile güç ve bağımlılık ihtiyaçları arasındaki bağı en açık şekilde ortaya koyabilen kişi Oversey (1969) olmuştur. Onun yaklaşımına göre homoseksüellik, güç ve bağımlılık arasındaki dinamik ilişkinin açıklaması; uygun yeterlilikte erkeksi-özdeşimi gerçekleştirememiş erkeğin, homoseksüel davranış yoluyla erkeksi güç arayışıdır. 

Ovesey (1969), homoseksüel davranışın altında yatan üç ayrı motivasyon belirlemiştir: cinsel ihtiyaç, bağımlılık ihtiyacı ve güç ihtiyacı. Bunlardan sadece ilkinin esas hedefi cinsel tatmindir; oysa “bağımlılık ve güç bileşenleri (...) tamamen farklı, seksüel olmayan amaçlar güderler fakat bu amaçlara ulaşmak için üreme organlarını kullanırlar” (s. 32-33). Ovesey ve Woods'a göre, homoseksüel motivasyon “tek başına var olmaz; ancak yalancı-homoseksüel (pseudo-homoseksüel) moti- 


vasyonlar olan bağımlılık ve güç ihtiyacı ile bağlantılı olarak 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var olur” (1980, s. 331). Ovesey ve Woods şunu da eklerler “Bu üç motivasyonun birbirleriyle ilişkili olduğunu ve birbirlerini karşılıklı olarak pekiştirdiklerini klinik ortamda gözlemlemek mümkündür” (s. 334). 

Erken yaşlarda edindiği, baba tarafından reddedilmişlik duygusunun bir neticesi olarak ve erkeklikten savunmacı kopmasının sonucunda homoseksüel erkek, erkeksiliğe ithaf edilen özellikler olan güç, girişkenlik ve dayanıklılıkla ilgili olarak zayiflik ve yetersizlik duyguları taşır. Bilinçdışındaki, kendi erkeksiliğini elde etmeye yönelik yoğun arayış ve çabalamadan dolayı, erkeksi kuvvet onu çekmektedir. Fakat aynı zamanda, babasıyla olan acı veren tecrübesinden dolayı güç ve iktidar sahibi konumdaki erkeklere karşı kuşku doludur. Homoseksüel temas, erkeklerin özel dünyasına girebilmek için erotik bir köprü gibi kullanılır. Bu, kişisel kuvvetle değil de onun yerine erotik güç yoluyla erkeksi (maskulen) kabulü yaşayabilmek için bir yoldur. Homoseksüel erkek, erkeklerle olan ilişkileri özellikle güç açısından değerlendirme eğiliminde olduğundan, zaman zaman güç dürtüsünde “aşırı dengeleme” (overcompensation)>! 
söz konusu olur. Kendi içindeki yetersizlik duygusunu dengeleyebilmek için ya da diğer erkekler tarafından sömürülme veya bağımlı olma korkusundan ötürü, işinde özel bir çaba sarf eder ve çok çalışır. Öyle ki bu başarılı olma ihtiyacını, sanki daha önceden kendine yapılmış bir haksızlığı ortadan kaldırmak isterce- 


sine bir “öç alma duygusu” ile yaşıyor olabilir. 
3L aşırı dengeleme (overcompensation): Adler’e göre, gerçek veya hayali fiziksel/ruhsal bir eksikliği telafi etmeye yönelik aşırı, nevrotik çabalar. 
Aşağılık kompleksinin yarattığı yetersizlik duygusuna tepki olarak ortaya çıkan bu güç ve üstünlük arayışı, Adlerci psikolojinin temel kavramlarından birisidir ve özgün anlamıyla patolojik bir egemenlik ihtiyacına karşılık gelir (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilm ve Sanat Yayınları) 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Buna karşın, boyun eğme ve itaat etmede mazoşist bir tatmin olabilir (Thompson 1947) ki bu durum, aynı cinse yapışma davranışını3? artırmaktadır. Hemen hemen bütün homoseksüel danışanlar, ilişkilerinin, sıklıkla bağımlılık yapan bir hâle dönüştüğünden bahsederler. Kimliklerin birbiri içinde kaynaşması yaygın olduğu gibi, ilişkide sınır belirleme ve güç dengesi ile ilgili meseleler sıklıkla gündeme gelir. Bu konular genellikle ilişkinin sonlanmasına sebep olur. 

Neredeyse hiç istisnasız, bütün homoseksüel danışanlar, bir hüsran yaşadıklarında zihinlerini meşgul eden cinsel fantezilerde bir artış olduğunu ifade ederler. Kendilerini zayıf ve yalnız hissettikleri ve kendileri hakkında olumsuz duygular yaşadıkları zamanlar, kontrolü kaybettiklerini en fazla hissettikleri, ,dolayısıyla, cinsel davranışlara yöneldikleri zamanlardır. 

Aynı şekilde, tam tersi bir durum da geçerlidir: Kendilerini daha erişkin, daha erkeksi, daha başarılı ve kişisel anlamda daha güçlü hissettikleri zamanlarda, bulundukları ortamdaki çekici erkeklere ilgileri olabilse dahi, onlar için bu erkekler, cinsel anlamda daha az zorlayıcı olacaktır. 

Danışanlar, kendi kendilerine kızdıklarında ve depresif hissettiklerinde, cinsel davranışlar yoluyla depresyondan kurtulmaya çalıştıklarından sıkça bahsederler. Cinsel davranış, kaygıyı azaltıcı bir rol oynar ve benliğin yeniden onaylanması adına bir girişimdir. Duygusal enerji, uygun olan biçimde kendini or- 


taya koymaya33 yönlendirilebilecekken bastırılmış ve depresyon 


32 same-sex clinging behavior 


33 kendini ortaya koyma (self-assertion): Kişinin, kendi haklarını, duygularını ve düşüncelerini başkalarını rahatsız etmeyecek, zorlamayacak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak bir şekilde gereğince dışa vurabilme yetisi. Bu yetinin bulunmamasının, özellikle depresyonda önemli bir etken olduğu düşünülmektedir (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 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biçiminde ortaya çıkarak kendi aleyhine dönmüş, sonra da cinsellik yoluyla boşaltılmıştır. Bu kendi kendine zarar verici3+ döngü, erkeksi olmayan (non-maskulen) bir öz-imajını35 ve de kendi üzerindeki kontrolünü kaybetme duygusunu pekiştirir. 

Yenilgi ve başarısızlık yaşantılayan homoseksüel olmayan erkekler de benzer şekilde homoseksüel fanteziler kurabilir veya rüyalar görebilirler. Heteroseksüel erkeklerde de iş, evlilik veya aile sorumluluklardan bunalarak kontrolü kaybetme duygusu ile geçici olarak homoseksüel tezahürlerin ortaya çıkması, sıradışı bir durum değildir. Ancak bu dürtüler, yaşamlarında olumlu gelişmeler olduğunda kendiliğinden yok olur. 


Erkeklerden Kopma 

Savunmacı kopma,3© uzun bir zamandan beri literatürde, duygusal incinmeye karşı kendini korumaya yönelik bir bebeklik çağı manevrası olarak görülmüştür. Moberly (1983), homoseksüel erkeğin babasıyla yaşadığı acı veren ilişkinin savunmacı kopmayla sonuçlandığını ve bunun daha sonra diğer erkeklerle olan ilişkilere de taşındığını fark ederek homoseksüelliğin tedavisine önemli bir katkıda bulunmuştur. Moberly, savunmacı kopmanın dinamiğine ilişkin ilk kanıtı, gey aktivist bir arkadaşıyla aralarında geçen bir sohbet esnasında keşfetti. Arkadaşı, bazen toplantılarına bir şeyin “uğursuzluk” getirdiğinden şüphe ettiğini söylüyordu çünkü hemen her zaman, üyeler arasında bölücü nitelikte hararetli tartışmalar patlak veriyordu. O 


34 
35 


self-defeating 


6z-imaj (self-image): Kişinin kendisi hakkında hissettiklerinin ve düşündüklerinin toplamı; kendine ve ne olduğuna ilişkin imajı. Bu imaj gerçekçi olabileceği gibi fantastik veya idealleştirilmiş de olabilir. (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 


36 defensive detachment 
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noktadan itibaren Moberly, bilinçdışı negatif bir dinamikten şüphelenmeye başladı (Moberly, özel yazışmalar). 

Pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) erkek, tam erkeklik duygusunun gelişmekte olduğu ve babasından etkilenmeye özellikle açık olduğu bir zamanda, babasıyla olan ilişkisinde acı ve hayal kırıklığı yaşamıştır. Çocuk, kendini gelecekteki olası incinmelere karşı koruyabilmek için duygusal olarak uzaklaşma olarak tanımlanabilecek savunmacı bir duruş geliştirmiştir. Bu durumda çocuk, sadece babasıyla özdeşim kuramamakla kalmaz, yaşadığı bu incinmeden dolayı babayı ve onun temsil ettiği erkekliği reddeder. Bu dramda, yaşanmış olan travmanın önemli etkisi vardır. Çocuğun, onun için bu denli güçlü ve cazip bir figür olan babasına sırt çevirebilmesi için, mutlaka bazı acı dolu, travmatik olaylar yaşamış olması gerekir. Travma korku yaratır, korku da yabancılaşmanın temelidir. Korku tarafından tutsak edildiğimizde, başkalarına ve kendi hakiki (otantik) doğamıza yabancı kalırız. Bu yabancılaşma, homoseksüelliğin özünü teşkil eder. 

Savunmacı kopma, aynı cinse yönelik ilginin ikircikli (ambivalent) doğasının sadece bir tarafıdır. Diğer tarafı ise düşmalık ve güvensizliktir. İkisi birlikte, Moberly'nin (1983), aynı cins çelişkisi (same-sex ambivalence) olarak adlandırdığı yapıyı biçimlendirir. Diğer erkeklere karşı sevgi ve düşmanlık arasında gidip gelen, aynı cinse yönelik ikircikli duygular, ömür boyunca, tam bir erkek özdeşimini engelleyici işlev görür. Homoseksüel erkek, diğer erkeklerle olan ilişkileri erotize edebilmesine rağmen, savunmacı kopması, erkeklikle (maleness) tam bir özdeşim kurabilmesine engel oluşturur. Diğer erkekleri sevebilse dahi, aynı zamanda onlara karşı düşmancıl ve güvensizdir. Erkeklere karşı bu engelleyici (frustrating) ve ikircikli tutum, erkekler arası ilişkilerde sıkça ve rastgele eş değiştirmenin (promiscuity) çok fazla görülüyor olmasının bir açıklamasıdır. 

Homoseksüelin savunmacı kopma tutumu ayrıca, kişinin heteroseksüel bir kimlik geliştirmesine imkân sağlayacak olan erkeksiliği içselleştirmesini de önler. Savunmacı kopma tutumu tarafından bloke edilmiş, erkeksi olanı (maskuleni) içe almaya yönelik bu sağlıklı arzu, onu, sürekli hüsrana uğratan (frustrating) bir açmaza mahküm eder. Hemcinslerle olan ilişkiler, aslında iyileştirici olabilecekken, cinsellik olasılığının işin içine girmesiyle, altta yatan zımni bir gündemle ilişki, bir oyun niteliğine bürünür. 

Savunmacı kopma, genelde homoseksüel yaşantıyla ilintili olan yalnızlığın ve yabancılaşmanın niteliğine açıklık getirmek- 


tedir. John Rechy (1963) çocukluğunu şöyle hatırlar: 


Evin içinde oturmayı severdim ve antrenin penceresinden dışarıya, yandaki boş arsadaki kaktüs bahçesinin ötesine bakardım. 
O pencerede oturup gelen geçen insanları izlerdim. Kendimi mucizevi bir şekilde dışarıdaki insanlardan ayrılmış hissediyordum; aradaki cam ile onlardan ayrılmış olarak ve onlara karışmadan, bir ekran aracılığıyla, o dünyayı görebiliyordum. 

Çok kitap okudum, çok ama çok film izledim. Başka hayatları iz- 


ledim ama sadece bir pencereden. (s. 20) 


Birçok danışan, ilişkilerin gerektirdiği beklentileri karşılama- da bir tür kopukluk duygusu yaşadığını ifade etmektedir. Problemler baş edilemeyecek gibi göründüğünde, savumacı kopmanın yeniden harekete geçirilmesiyle, kendilerini diğer kişiden ayırmaya yönelerek sanki o kişinin hiçbir önemi yokmuş ya da o kişi yokmuş gibi davranma eğilimindedirler. Görünüşte oldukça popüler olan, yüzeyde dışadönük, sosyal ve çok sayıda arkadaşı 


varmış gibi görünen bazı danışanlar da genelde, kimsenin onları 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gerçek anlamıyla tanımadığı, çok yalnız kimselerdir. Derinlerde kökleşmiş bu yalıtılmışlığa, genellikle düşük benlik saygısı, depresyon ve kendi kendinden kopukluk duygusu eşlik eder. Genelde danışanlar, bu hayal kırıklığı (frustrasyon) ve yalıtılmışlık duygularının onları, dürtüsel olarak, rastgele (anonymous sex) cinsel ilişkiler peşinden koşmaya götürdüğünü ifade ederler. 
Çünkü bu rastgele cinsel ilişkiler onlara, erkeksi olanı (maskulen) bir nevi içe alarak kendine katma duygusu ve de kendi kendileriyle bir bağ kurma duygusu yaşatmaktadır. 

Maskeleri Çıkar (Take Off the Masks) adlı eserinde Malcolm Boyd (1984), diğer erkeklerden savunmacı kopmanın niteliğini betimlemenin yanı sıra, bir erkekliğe giriş ayininden mahrum kaldığını da sezgisel olarak duyumsamaktadır. 
Boyd'un, kendini babası tarafından ihmal edilmiş hissettiğini söylemeye dahi gerek yok: 


Hayatımın o döneminde (ergenlik) kendimde, erkeklere ve erkeksiliğe karşı özel bir bağ, aynı zamanda da bunlardan bir korku hissettim. Bir ev ziyareti esnasında, üzerlerinde sadece şortla bir yatak odasında oturan iki erkek gördüm. Aralarında paylaşılan erkek erkeğe sırların varlığını hissettiren arkadaşlıklarındaki rahatlık ve birbireriyle rahatça bedensel temas kurabilmeleri, bana kendimi dışarıda kalmış hissettirdi. Erkekliğe girişi kaçırmış mıydım? Eğer o odada onlarla beraber olmuş olsaydım, onlardan uzak, öylece katı ve hissiz duracaktım. Erkek olmaktan anladığım şeyin bendeki bütün etkisi belirsiz ve kafa karıştırıcıydı. (s. 35) 


Savunmacı kopma, babanın kişisel olarak reddedilmesinden çok daha fazla anlam içerir. Savunmacı kopmada “seni ve temsil ettiğin erkekliği reddediyorum” mesajı vardır. Babanın erkekliğini (maskulen) reddetmek için yaptığı bu manevranın, bir ömür boyu sürecek olan kişisel ve kişiler arası boyuttaki sonuçları, küçük oğlan çocuğunun hayal edebileceğinin çok ötesindedir. 


124 
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Homoseksüel Aşklarının Sınırları 

Kadın olsun erkek olsun, her birimiz romantik sevginin gücü tarafından yönlendiriliriz. Delicesine aşklar, güçlerini, tam ve bütün bir insana dönüşmeye yönelik bilinçdışı itkiden alırlar. 
Heteroseksüel insanlarda bu itki, ben-olmayan-diğerini arzulayarak, erkek-dişi kutuplarını bir araya getirmeye yöneliktir. Ancak homoseksüellerde bu itki; kişinin, kendi öz (orijinal) cinsiyetinin bütünlüğündeki noksanlığı tamamlamaya yönelik çabasıdır. 

İki erkek birbirini asla tam anlamıyla ve açık biçimde içine alamaz. Doğuştan gelen anatomik uygunsuzluğun yanı sıra kalıtsal bir psikolojik yetersizlik de söz konusudur. İki partner de aynı eksiklikle bir araya gelir. Her biri, sembolik ve seksüel olarak diğer kişide kendi cinsiyet bütünlüğünü tamamlamaya çalışmaktadır. Fakat bu yolla, diğer kişi de bir bütün olmamıştır; böylece ilişki, düş kırıklığı ile son bulur. 

Aynı cinsle yaşanan ilişkilerdeki kalıtsal uygunsuzluk; hata bulma, sinirlilik, boğulma hissi, güç mücadeleleri, sahiplenme ve tahakküm, baskınlık, sıkılma, hayal kırıklığı, duygusal olarak geri çekilme ve sadakatsizlik şeklinde kendini gösterir. Homoseksüel erkek, diğer erkekleri arzulamasına rağmen, onlardan korkmaktadır. Bu bağlayıcı ikircikliliğin (binding ambivalence) bir sonucu olarak homoseksüel erkek, hemcinsleriyle yaşadığı ilişkilerde gerçek anlamda samimi bir yakınlık bulamaz. 

Gey çiftlerin ilişkileri karakteristik olarak kavgalar, tartışmalar, küsüp yeniden barışmalar ve sürekli hayal kırıklıkları ile dolu, kısa süren, gelip geçici ilişkilerdir. İlişkiler bazen yogun romantik bir şekle bürünebilir; ancak bu delicesine askin odak noktası cinsellik olduğundan, asla olgun bir sevgiye dönüşemez. Yahut uzun vadeli arkadaşlıklarda karar kılınır, bir yandan da başkalarıyla yan ilişkiler sürdürülür. Ancak yine de araştırmalar bu ilişkilerin, fonksiyonlarını iyi derecede yerine getiren heteroseksüel bir evliliğin karakteristik özelliklerinden olan; süreklilik, güven, karşılıklı ve eşit ölçüde birbirine bagimlihk ve cinsel sadakat gibi olgun niteliklere neredeyse hiçbir zaman sahip olamadığını göstermektedir. 

Bu tespitler, aynı cinsle yaşanan arkadaşlıları tamamen reddetmek anlamına gelmez. Arkadaşlık kapsamının genişliği boyutunda sevgi vardır; ancak bu sevgi, arkadaşlıkla sınır- 


lı bir sevgidir. 


Erkek Çiftlere Bir Bakış 

Cinsel eğilimi ne olursa olsun çoğu insan, sürekli bir ilişki ümidi besler. Hayat boyu süren ilişkiler çoğu insana, daha yüksek derecede bir özgüven, duygusal emniyet, sağlık ve mutluluk kazandırır. 

Homoseksüeller de hayatlarını tek bir partnerle paylaşma arzularını dile getirirler (Saghir ve Robins 1973, Weinberg ve Williams 1974). Onlar da kalıcı ilişkileri birçok kişisel problemin çözümü olarak görmektedirler (Hoffman 1968). Sürekli bir ilişki yaşayan gey erkek, toplumun hoşgörüsüzlüğüne karşı daha kaygısızdır, kendini daha az suçlu ve depresif hisseder (Weinberg ve Williams 1974). 

Warren'ın (1974) öncü çalışmasının dışında, aynı cinsle yaşanan uzun vadeli ilişkiler, yakın tarihlere kadar pek dikkate alınmamıştır. Daha sonraları, 1984’te McWhirter ve Mattison, uzun süreli homoseksüel çift ilişkilerinin niteliğini ve istikrarlılığını değerlendirmek amacıyla tasarladıkları, Erkek Çift (The Male Couple) adlı, derinlemesine bir çalışma yayınladılar. Kendileri de, biri psikiyatrist diğeri psikolog, gey bir çift olan yazarların, bu çalışma ile amaçları, gey ilişkilerinin uzun sürmediğine dair yaygın kanının yanlışlığını ispat etmekti. 
Uzun araştırmalardan sonra, ilişki süreleri 1 ila 37 yıl arasında değişen 156 erkek çift tesbit edebildiler. Bu gruptakilerin üçte ikisi, zımni ya da açık olarak belirtilmiş cinsel sadakat beklentisi ile ilişkiye başlamışlardı. 

Araştırma sonuçlarına göre, 156 çiftten sadece 7'si cinsel sadakati koruyabilmişti. Dahası, bu 7 çiftten hiçbirinin beraberlikleri 5 yılı geçmiyordu. Diğer bir deyişle araştırmacılar, cinsel sadakati beş yıldan daha uzun bir süre koruyabilen tek bir erkek çift bile bulamamışlardı. Araştırmacıların ifadesiyle: 


İlişki dışı cinsel aktivitenin olabileceği beklentisi, erkek çiftler için kural, heteroseksüeller çiftler için ise istisnai bir durumdu. Heteroseksüel çiftler ilişkilerinin, “ölüm bizi ayırıncaya dek” sürecek bir ilişki olacağı beklentisi içinde yaşarken, gey çifler ilişkilerinin kısa vadede dahi ayakta kalıp kalamayacağından emin değillerdi (s. 3). 


McWhirter ve Mattison ilişki dışı cinsel aktivitenin, güven, öz güven ve bağımlılıkla ilgili konularda genellikle sorunlara 


neden olduğunu kabul ederler. Buna rağmen, onlara göre: 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Çiftleri, on yıl boyunca bir arada tutan en önemli faktör, birbirlerini sahiplenme duygusunun eksikliğidir. Birçok çift, henüz ilişkilerinin en başında, birbirlerini cinsel olarak sahiplenmelerinin, birlikteliklerine karşı en büyük içsel tehdit hâline gelebile- 


ceğini öğrenirler (s. 256). 


Başka araştırmacılar da, cinsel özgürlüğün gey ilişkileri için faydalı olduğu kanısındadırlar (Harry 1978, Peplau 1982). 

Çok sayıda araştırma, sadakatsizliğin uzun süreli erkek ilişkilerinde genel karakteristik olduğunu tesbit etmiştir. 
(Bergler 1951, Dailey 1979, Saghir ve Robins 1973). Otuz çift ile gerçekleştirilen bir çalışmada Hooker (1965, s. 46), bu çiftlerden sadece üçünün “kalıcılık, cinsel süreklilik, sevgi, şefkat ve samimiyet dolu ilişkilere karşı yoğun bir arzu” ifade ettiklerini fakat sadece bir çiftin on yıllık, tek eşli bir ilişkiyi sürdürebildiğini saptamıştır. Hooker'ın vardığı sonuca göre “Homoseksüllerin birçoğu için, bir gecelik ilişkiler veya kısa süreli ilişkiler tipik sayılır” (s. 49). 

İlişkide cinsel sadakat arzusu ve böylesi bir bağlanmanın faydaları evrensel olarak geçerlidir. İnsanlığın uzun tarihçesi boyunca sadakatsizlik hiçbir zaman olgunlukla bağdaştırılmamıştır. Sadakatsizliğin göreceli olarak yaygın olduğu toplumlarda bile bu durum, ihtiyatlı bir şekilde müsamaha edilmekten öteye gitmez. 

Gey ilişkilerinin kısa süreli ve rastgele (promiscuous) olduğunun yadsınamaz gerçekliği ile yüzleşen gey literatürünün, ilişkilerde sadakat beklentisinin gerçekçi olmadığı mesajını yaymaktan başka seçeneği kalmamıştır. McWhirter ve Mattison daha da ileri giderek sadakati, “duygusal bağımlılık” anlamına gelecek şekilde yeniden tanımlamamız gerektiğini söylerler. Bu şu anlama 


gelir: Başkalarıyla da cinsel ilişkilerinin olacağı anlaşılmış olmasına rağmen, partnerlerin yine de birbirlerine duygusal olarak sadık kalacaklarına dair bir anlaşmaları vardır. 

Ancak cinsel sadakatin olmadığı bir ilişkide duygusal sadakatin korunabilmesi nasıl mümkün olabilir? Bedenden ayrılmış böyle bir sadakat, sadece bir soyutlamadır. Gerçek şu ki, başkalarıyla cinsel ilişkilerin olabileceği konusunda bir anlaş- 


ma, ilişkide güven ve samimiyet ihtimalini ortadan kaldırır. 


Düş Kırıklığı37 ve Sevmeyi Seçmek 

Homoseksüel ilişki, hem savunmacı kopma hem de kişisel eksiklikleri telafi etmeye yönelik motivasyon yüzünden iki kat zorluk altındadır. Bu yüzden ilişki, genellikle kişinin bir “imaj” olarak gerçek dışı bir şekilde idealize edilmesi biçimini alır. Bu imajın peşine takılmak, çoğunlukla diğer erkeğe karşı kendi kendini küçültecek derecede bir bağımlılık geliştirmek anlamına gelir. Bu gerçek dışı perspektif, diğer kişinin yüzeysel özelliklerine dayalıdır ve hayal kırıklığı yaşanmasına neden olur. Gerçekçi olmayan bu yansıtmalar nedeniyle homoseksüel çift, bu “düş kırıklığı” dönemini aşıp ilişki aşamasına geçebilmede zorluk yaşar. 

Tıpkı babasıyla ilişkisinde olduğu gibi homoseksüel erkek, sevgilisini de bütünüyle, tam ve gerçekçi bir şekilde algılayamaz. Aynı cinsle yaşanan ilişkiye dair ikircikliliği ve savunmacı kopması yüzünden, ilişkide güveni ve samimi yakınlığı yaşayamaz. İlişkisinde kolayca düş kırıklığı yaşayan homoseksüel erkek, genellikle yeni bir partner arayışına girerek ümidini tazeler. Hâlbuki, bu düş kırıklığı evresi, aslında olgun bir ilişkiye başlama fırsatı sunmaktadır. Burada yapmamız gereken 


şey, diğer insanı hatalarıyla birlikte dürüst ve gerçekçi bir şe- 


37 disillusionment 
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kilde algılayabilmektir. Ondan sonra, bu dürüst algılamaya dayanarak, onu sevmeyi seçebiliriz. Olgun bir ilişkinin başlangıç noktasını belirleyen şey, işte bu sevebilme seçeneğidir. 

Diğer erkeklerle ilişki arayışı ve bu ilişkileri cinselleştirmesiyle, homoseksüel erkek, kayıp bir parçasıyla bütünleşmeye çabalamaktadır. Diğer erkeklere yönelik bu ilginin kaynağında bir eksiklik ve açığı kapatma duygusu olduğundan, homoseksüel erkek, sevebilmek için tam olarak özgür değildir. Diğer erkekleri genellikle kendisi için ne yapabileceklerine göre değerlendirir. Bu yüzden kendinden bir şey vermeyi, kendini zenginleştirmekten ziyade küçülten ve eksilten bir ödün olarak görebilir. Bir ilişkiye, derin bir eksiklik duygusunu beraberinde getiren kişi, düş kırıklığı evresini atlatamayabilir, çünkü kendine bir partner seçerek aradığı şeyi elde edemez. Bir kişiye bağlanmak demek, gelecekteki olasılıklardan vazgeçmek anlamına gelir. Yalnız kalma ihtimalinin korkusu, yani gerçek bir kaygı vardır. Bu yüzden homoseksüel kişi, umudunu gelecekteki olası ilişkilere bağlama eğilimindedir. 

Sevmeyi seçmek, ilişkinin sınırlarını kabul etmektir. Şu ya da bu, her zaman için ilişkide eksik kalan bir şeyler olabilir. 
Sevilen kişi hiçbir zaman tam olarak beklentilere uygun olmayacaktır. Ancak olgunluk, bu sınırları kabul etmek ve onlara rağmen bir ilişki yaratabilmek demektir. İlişkide yeni imkânları görebilme yaratıcılığı, kaynağını yine ilişki içinde bulunabilenecek bir esneklikten alır. Çünkü gerçekte, muhtemelen dışarıda değil ama gelişmiş yanıt repertuarımız içinde, her zaman için alternatif seçenekler var olacaktır. 

Bu hikâyeden çıkarılacak ders şudur: Tek eşli bir homoseksüel ilişki beklemeyin çünkü eğlencelik aşklar ve günü bir- 


lik ilişkiler, gey yaşam tarzının bir parçasıdır. 
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Erkeksi İdeali Arayış 

Androjenlikle ilgili gey söylemine rağmen erkeksilik, gey erkeğin ideali olmayı sürdürmektedir. Cinsel partnerlerde arananılan şey, kişinin kendi eksik kalmış erkeksiliğidir. Hooker (1965), homoseksüellerde erkeksiliğe özel bir önem verildiğini gözlemlemiştir. Hoffman (1968) erkeksiliği, “en çok arzulanan tek vasıf” (s. 17) olarak tanımlamaktadır. Ayrıca “Kadınsı (effeminate) erkekler, erkeksi görünümlü homoseksüellere göre daha düşük değerde addedilir” (s. 145) demektedir. Barry Dank ise şu gözlemde bulunmuştur (1974): 


Gey dünyasında erkeksilik, değer verilen bir meta, seks pazarında kıymetli bir maldır (...) Gey dünyasında herkesin hemfikir olduğu tek bir konu varsa o da erkeksi olmanın kadınsı olmaktan iyi olduğudur. Gey dünyası normlarına göre önemli olan, erkeksi olmaktur. Kişi bir “erkek” olmalıdır, “kız gibi” değil. Geyler arasında “şu yumuşak kraliçeler (nellie queens) beni hasta ediyor” gibi tipik ifadelere çok sık rastlanır. Erkeksiliğin tercih edilmesi, sadece cinsel olarak çekici bulunması ile sınırlı değildir (...) Arkadaşlık gruplarında ve incelediğim homoseksüel organizasyonlarında da statü, yüksek oranda erkeksilik-kadınısılıkla ilgilidir. En erkeksi olan, statü hiyerarşisinde başta olmaya en yakın olandır. (s. 19) 


Benzer şekilde, Bell ve Weinberg (1978), bir dönüm nok- 


tası niteliğinde olan çalışmalarında şöyle demektedirler: 


Araştımamıza katılanların çoğunun, cinsel partnerde bekledikleri özellikler içinde en başta geleni, partnerin stereotipik “erkek- 


si” imaja uyma derecesiydi. (s. 92) 
Bir danışanın açıkladığı gibi: 


Bu hafta, şimdiye kadar cinsel ilişkide bulunduğum bütün er- 


keklerin bir listesini yaptım. Onlarda beni cezbeden şeyin ne ol- 


Dr. JOSEPH NICOLOSI 


duğunu bulmaya çalışıyordum. Anladım ki onlarda beni çeken şeyler, dışa vuran erkeksi özellikler ve kendinden emin bir görünüm vermeleriydi. Bu erkeklerden bazılarında aşırı erkeksi özellikler (hipermaskulenlik) vardı; mesela vücut geliştirme çalışmış kişilerdi. Geriye baktığımda, erkeksiliğe olan bu ilgimin, kendime olan güvensizliğimle ilintili olduğunun farkına varıyorum. 
Yine şimdi farkına varıyorum ki, aslında birlikte olduğum erkek- 


lerin çoğu da en az benim kadar güvensizdi. 


Anna Freud (1949), cinsel partner olarak “güçlü adam” arayışının, kendi kayıp erkeksiliğini elde etmeye yönelik bir çabayı temsil ettiği vakalardan söz eder. İkincil derecede erkeksi addedilen cinsel özellikler (tüy, güç ve kabalık), cinsel obje seçimini tayin eden belirleyiciler olarak kullanılıyordu çünkü bunlar hastanın kendisinde eksikliğini gördüğü şeyleri temsil ediyordu. Benzer şekilde Nunberg (1938), mitolojik bir inanış olan “sempatik büyü”38 den etkilenenerek, “güçlü kuvvetli bir erkekle sadece temas kurarak, kucaklaşarak veya bir öpüşmeyle bu gücü içine çekebileceğine ve kendisinin de o arzuladığı erkek kadar güçlü olabileceğine” (s. 5) inanan homoseksüel danışan tipinden bahsetmektedir. 

Öte yandan heteroseksüel erkek, kendi öz cinsiyetindeki bir eksikliği gidermeye yönelik bilinçdışı bir ihtiyaç duymadığından, doyum elde edebilmek için kadınsı (feminen) ideal arayışına psikolojik olarak bağımlı biri değildir. 

Bir danışan, başka bir erkeğin erkekliğine yönelik bu dürtüyü ve bunun kendi içindeki eksiklik duygusuna dayanan kökenini şöyle ifade etmektedir: 
38 uyuşumlu büyü (sympathetic magic): Eski yunanlılara göre doğal büyü, 
nesnelerin gizli ve bilinmeyen özellikleri aracılığıyla gerçekleşir ve bunun için de “nesnelerin birbiriyle birleşme ya da birbirini etkileme eğilimi” anlamına gelen sempati sözcüğü kullanılmıştır. Bir nesne ya da bir olayın, aralarındaki sempatik bağın sonucu olarak, belli bir mesafeden bir diğerini etkileyebileceği inancına dayanır (ç.n.) 
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Ben bir erkek olarak doğdum. Bu benim kimliğim. Erkek olma düşüncesi bana her zaman hoş gelmiştir ama kendimi bu konuda hep güvensiz hissettim. Ben güvensiz olarak doğmadım. Güvensizlik duygularıma insanlar ve yaşadığım olaylar sebep oldu, tıpkı güven duygusunun kazanılmasında olduğu gibi. Tüm yaşamım boyunca, bana erkek olarak yeterince iyi olmadığımı söyleyen mesajlar aldım. Babam bana erkeklerin çok çalıştıklarını öğretti, sonra da sürekli olarak beni eleştirdi ve küçümsedi. 
Ortopedik bir rahatsızlıkla dünyaya gelmiştim. Bu durumum, sert egzersizler yapmama ve rekabet içeren sporlara katılmama müsaade etmiyordu. Yıllarca yaşıtlarımın bu fiziksel etkinlikler yoluyla, coşkulu bir şekilde erkekliklerini ortaya koymalarını izledim. Açıkça görülür biçimde kendilerinden hoşnut olarak, hem eğleniyor hem de başarma duygusu yaşıyorlardı. Oysa ben aynı şeyleri yapmaya kalkıştığımda yaşadığım şey, fiziksel acı ve düşme korkusuydu. Bu da bana erkek olmakta başarısız olduğum mesajını veren şeylerden biriydi. 

Benim yapamadığım şeyleri başarabilen erkeklerin arasına karışmaya çalıştığımda kendimi korkak ve sindirilmiş hissettim. Onlar beni ikinci planda görüyorlardı; ben de geride durdum ve erkekler kulübünden dışlandım. Yaşadığım güvensizlik hisleriyle birlikte, bütün erkeklik haklarımın elimden alındığını hissettim. 
Ben bir erkek olmalıydım ama yaşadıklarım yüzünden kendimi öyle hissetmiyordum. Ve sonra toplum, erkeksiliğe (maskulen) olan şiddetli arzumun nedeninin “bu şekilde doğmuş” olmam olduğunu söyledi bana. İki buçuk yıllık terapim sırasında, homoseksüel eğilimlerimin başka bir erkeğe değil de erkeksi bir benliğe olan özlemimden kaynaklandığını anladım. Ben bu şekilde doğmamıştım. Üzerimde sonradan açılmış bir yaraydı bu. Gurur, beni kırılganlığın utanılacak bir şey olduğuna inandırmıştı. 
Beni hayal kırıklığına uğratan erkekleri affettim, tıpkı kaçıp durduğum yıllar için kendimi affettiğim gibi. Ve nihayet özgürlük 


ve güç ile kutsandım. 
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Eksik Kalan Kadın (Feminen) Öğesi 

Bir aşk ilişkisini tamamlayan ve ilişkide istikrarı sağlayan unsur kadındır. Dengeliyici kadınsı öğe, yani kadının fiziksel ve duygusal anlamda tamamlayıcı yaratılışının ilişkiyi canlı tutan uyarıcı ve harekete geçirici etkisi olmaksızın, erkekler genelde cinsel yakınlığı ve samimiyeti sürdürmeyi başaramazlar. Romantik tutkular giderek azaldığında ve aynı cinsten olmanın aşinalığı belirginleşmeye başladığında, genellikle içlerinden birinin aşkı sona erer. Çoğunlukla, yaşanan bir olay veya durum katalizör rolü oynar; beklenmedik veya sıradışı bir şey partnerlerden birini hayal kırıklığına uğratır. Birdenbire karşıdaki kişi, başlangıçta düşünüldüğü gibi, ideal biri olmaktan çıkar. Derin bir acı hissi ve her ikisinde de karşılıklı olarak yaşanan aldanmışlık duygusu vardır. Peş peşe, gittikçe sıklaşan küçük çapta kavgalar yaşanabilir; ardından da partnerlerden biri veya her ikisi birden, başlangıçta düşündükleri kadar birbirlerine uygun olmadıklarına karar verirler. Ya da bu küçük kavgalar yerine, şiddetli ve yıkıcı tek bir güç gösterisi, ilişkinin sonunu getirebilir. 

Erkek çiftler ilişkide ilk sıkkınlık duygularının yaşanmaya başlamasıyla birlikte, çoğunlukla narsist manevralar yaparak ilgiyi yeniden canlandırmaya çalışırlar. Bu yüzden, hemen ardından romantik jestlerle telafi edilmeye çalışılan aldatmalar, alay etmeler, ilgisizlik gösterileri ve kavgalar yaşanır. Bağımlılık, kıskançlık ve öfkenin yoğun olarak yaşandığı homoseksüel ilişkiler, “dramlar, ıstırap, üzüntü ve ihanetlerle daha en başından zora girmiştir” (Pollak 1985, s. 51). Danışmanlık yaptığım çiftler arasında en kırılgan, patlamaya hazır durumdaki ilişkiler, erkek çiftlerin ilişkileri olmuştur. Yoğun karşıtlıklar ve çelişkiler, şiddetli anlaşmazlıklar, bazen de fiziksel yaralanmalar, ho- 


moseksüel ilişkilerinde rastlanan tipik şikayetlerdir. İlişki, ço- 


ONARIM TERAPİSİ 


cuklukta karşılanmamış bağımlılık ihtiyaçlarını taşımak zorunda kaldığından, kıskançlık ve şüphecilik yoğun oranda yaşanır. 
Homoseksüel partnerin zihni genellikle, “O acaba şimdi nerede?” “Kiminle beraber?” veya “Eğer mastürbasyon yapıyorsa acaba kimi düşlüyor?” gibi sorularla meşguldür. Çiftlerde cinsel iktidarsızlık görülebilir ya da bir çeşit kontrol kurma biçimi olarak partnerlerden biri kasıtlı olarak diğerine cinsel anlamda hayal kırıklığı yaşatıyor olabilir. Partnerler sık sık aşırı talepkar hâle gelir veya kıskançlaşırlar ve kişisel sınırların taciz edildiginden şikayet ederler. Ayrildiklan zaman da, genellikle ilişkileri hakkında aldırmaz ve alaycı bir tavır takınırlar. 

Daha sonra çoğu kez yeni bir aşk, paylaşılan her ortak noktanın keşfiyle yaşanan heyecanlarla dolu başka bir ikizlik evresi ile birlikte romantik duygular getirir. Ancak, genellikle bu keşifler gerçekte var olmayan benzerliklerin yansıtmaları olduğundan, ilişkinin bu evresi, yeni düş kırıklıklarına gebedir. Böylesi yaşantılar içinde bir erkek, kısa bir süre sonra kendini tekrar boğuluyormuş gibi hissetmeye başlar; bunalmışlık ve huzursuzluk yaşar ve buna rağmen yaşadığı hayal kırıklığı, yeni bir sevgili arzusunun kıvılcımlarını ateşler. 

Carol Lynn Pearson, Goodbye, I Love You (Güle Güle, Seni Seviyorum) adlı kitabında gey olan kocasının delicesine aşık olma ve ardından düş kırıklığına uğrama döngülerini güçlü ve duyarlı bir dille tasvir eder. Pearson, kocasının kendisini ve dört çocuğunu San Francisco gey camiası için nasıl terk ettiğini ve “Castro Sokağı'nın görünmeyen çavuşunun” ardına düşerek geçen zamanı dile getirir. (Pearson'un kocası daha sonra AIDS yüzünden hayatını kaybetmiştir.) 

Pearson'un kocası, her seferinde ömür boyu birlikte olacağı doğru erkeği bulduğuna inanarak karısına sevgililerini anlatmak 


için periyodik aralıklarla eve gelmiştir. Ne var ki, bütün ilşkileri, kısa süren tutkulu bir aşk döneminin ardından düş kırıklığı ile son bulmuştur. Çoşku dolu aşırı bir mutluluk ve iyimserligin, yerini derin hayal kırıklığı ve acıya bıraktığı duygusal geçişler, yaşadığı bütün aşk ilişkilerinin ortak niteliğidir. Sevgililerinin aşırı bağımlı, talepkar olmalarından ve olgun olmamalarından yakınarak karısı gibi bir erkek bulamadığı gerçeğinden duyduğu üzüntüyü ifade etmiştir. William Aaron da benzer prob- 


lemler yaşadığını kendi ifadesiyle şöyle dile getirir: 


Ben gey dünyasının gerçeklerini kabul ettim ve böylelikle cinsel beraberlikleri oldukları şekilde kabul ederek zevk alabildim: yani geçici, olgunlaşmamış ama çoğu zaman zevkli maceralar olarak (...) 
Tanıdığım gey erkekler arasında en mutlu olanlar, homoseksüel hayatın gerçeklerine iyi uyum sağlamış, keyfini çıkarmaya bakan 


ve fazla bir şey beklemeyen, gamsız tiplerdi. (1972, s. 138) 


İlişkilerde tekrarlanan düş kırıklıklarının sıkça yaşanması, gey taraftarı terapistler tarafından genellikle, içselleştirilmiş homofobinin bir sonucu olarak yorumlandı. Biz bu görüşe katılmıyoruz ve bunun aslında hem savunmacı kopmanın, hem de aynı cinsle eşleşen her çiftte kalıtsal olarak var olan temel uyuşmazlığın bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Kadınlara kıyasla erkekler, ilişkide cinsellik ve sevgiyi çok daha çabuk ve kolayca ayırabilirler. Kadın (feminen) etkisinin olmadığı bir aşk ilişkisinde, 


çok önemli bir sağlamlaştırıcı kuvvet her zaman eksik kalacaktır. 


İlişkilerde Yaşanan Güçlükler 

Kendimizi en iyi şekilde, samimi olarak bağlandığımız bir ilişki yoluyla tanırız. Bir ilişki ne denli samimi ve yakınsa ilişkinin sunduğu kişisel gelişim imkânları da o denli büyük olur. İlişkide partnerimize olan etkimizle ve onun bize 


olan etkisiyle, kendimiz hakkında en derin düzeyde bir şeyler öğreniriz. Buna karşın, homoseksüel danışanlar, çoğu kez bir erkeği samimi olarak tanımaya başladıklarında ona karşı cinsel ilgilerinin azaldığını ifade ederler. Onların ifadelerine göre, her zaman için uzak olan, cinsel olarak çekici olandır. Burada, uzaktakinin çekiciliği ve sonrasında yakındakinin ilgisizliği döngüsünün getirdiği hüsranı ve hayal kırıklığını görüyoruz; sürüp giden bu döngü, çok kereler sonu 


hüsranla biten, umutsuz bir samimiyet arayışından ibarettir. 


Sınır Koyma Problemi 

Samimi bir ilişkide birbirlerine bağlanan her çift, bazı şeylerden feragat ederek kendini partnerine teslim etmenin güçlüğünü yaşarken, paradoksal bir şekilde bir yandan da samimiyetlerinin sınırlarını çizmek durumundadır. İlişki, birey kimliğini aynı zamanda hem zenginleştirip hem de tehdit altına sokabilir. Sonuç olarak, her ilişkide yaklaşma-uzaklaşma çatışmasının?’ yaşanması kaçınılmazdır. Homoseksüel ilişkilerde bu yaklaşma-uzaklaşma çatışması özellikle daha belirgindir. 
Uzun süreli ilişkiler yaşamış birçok danışan, partnerlerini sahiplenici, kontrol edici ve boğucu olarak tarif ederler. Kendi kimliğinin başka birinin kimliği içinde eriyip kaybolması şeklinde bir tehdit algılayan kişi, genellikle yeni sınırlar çizmeye çalışır ve gey dünyasında bu, tipik olarak farklı biriyle cinsel ilişki yaşamayı kapsar. 

Sınırlarının zayıfladığı duygusuyla başa çıkmak için ilişki 


dışı cinsel deneyim yaşayarak telafi yoluna gitmek, son derece 


39 yaklaşma-uzaklaşma çatışması (approach-avoidance conflict): Olumlu 


(arzu edilen) bir hedefe ulaşmanın, aynı ölçüde hem arzu edilen hem de arzu edilmeyen sonuçları bulunduğu durumlarda yaşanan çatışma. Kişinin çok istediği bir işin, ailesinden uzun bir süre ayrı kalmasını gerektirmesi buna bir örnektir (ç.n.) 


Dr. JOSEPH NICOLOSI 


yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Popüler gey söylemi her ne kadar “eğlencelik” niteliğinde olduğunu söylesede cinsel ilişkiler, insan üzerinde olağanüstü ve çok derin etkileri olan, kişilerarası bir etkileşim yolu olmayı sürdürmektedir. İlişki dışında biriyle yaşanan cinsel deneyim, güveni sarsar ve partnerler arasında yeni bir ayrılık yaratır. Bir insandan diğerine, bir ilişkiden öbürüne sıçramak; aynalarla dolu bir odada, olduğu yerde amaçsızca dolanıp durmak gibidir. Ne tarafa dönerse dönsün, insan kendisiyle yüz yüze gelir. Durup da yaşamına baktığında, hayal kırıklıklarının ve hüsranlarının değişmeyen örüntüsüyle karşılaşır: Partnerlerinin her biri problemmiş gibi göründüyse de asıl değişmeyen ve sabit kalan kendisidir. 


12. Gey Cinselliği 


Araştırma Bulguları 

Gey yaşam tarzının kompulsif (zorlanımlı)*9 ve bağımlılık yapıcı unsurları, birçok araştırmacı yazar tarafından belgelenmiştir. 1948'de Kinsey, uzun-süreli homoseksüel ilişkilere çok az rastlanıldığını gözlemlemiştir. Daha yakın tarihli araştırmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Hoffman’a (1968) göre: “Amerika'da gey yaşamını belirleyen özellikler içinde en çarpıcı olan, rastgele cinsel ilişkilerdir” (s. 45). Silverstein ve White (1977) The Joy of Gey Sex (Gey Seksin Zevki) adlı eserlerinde, sürekli çeşitlilik ve heyecan yaşatan tek gecelik aşkları ve kısa sürede birinden diğerine sıçrayan ilişkileriyle geylerin, günümüzde hedonizmin en aşırı biçimini temsil ettiklerini söylerler. 

1978 yılında, Bell ve Weinberg'in araştırmasını yayımlayan 
Kinsey Enstitüsü, araştırmayı şimdiye kadar homoseksüellik 


40 kompülsif: Anlamsız bir eyleme ya da düşünceye yöneltici ya da zorlayıcı (Kaynak: Roche Tıp Sözlüğü) 
zorlanım (compulsion): Kişinin, bilinç düzeyinde, aksi yöndeki iradesi- ne rağmen belli bir şekilde davranmaya zorlanması (Kaynak: Psilkoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları). 
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üzerine yapılan çalışmalar içinde en iddialısı olarak tanımladı. 
Araştırmanın bulguları, homoseksüel erkeklerin 9028'inin bin veya daha fazla partnerle cinsel ilişki yaşadıklarını ortaya koydu. Dahası, araştırmaya katılan homoseksüel erkeklerin %79u, ilişkide bulundukları cinsel partnerlerinin yarısından çoğunun, tanımadıkları kimseler olduğunu söylediler. Yine bu araştırmada, cinsel olarak aktif olan erkeklerden yalnızca 9o lik bir kısmının, hayatı boyunca birlikte olduğu partner sayısı beşten azdı. Araştırmacıların kabul ettikleri sonuca göre: “Homoseksüel erkeklerin “önüne gelenle cinsel ilişkiye girdikleri” (promiscuity) kanısını abartılı bulanlara inanmak pek de mümkün değildir” (s. 82). “Beyaz homoseksüel erkeklerin neredeyse yarısı (...) homoseksüel yaşamlarının hızlı gidişatı esnasında en az 
500 farklı cinsel partnerle beraber olduklarını söylediler” (s. 85). 

Bu tip rastgele cinsel ilişkilerle dolu yaşam tarzını, bir da- 


nışan şöyle tarif etmektedir: 


Sadece, ismini dahi bilmediğim kimselerle (anonymous sex) cinsel ilişkiler yaşıyordum ve insanlarla asla gerçek bir ilişkiye girmiyordum. Şimdi geriye baktığımda bunun ne denli büyük bir zaman ve enerji kaybı olduğunu görüyorum. O cehennemde ne yapıyordum? Eğer enerjimi daha üretken bir şekilde kullansaydım şimdi farklı bir yerde olurdum. Düşünüyorum da büyük bir ihtimalle daha üretken, belki de daha başarılı ve daha mutlu olabilirdim. O yaşam tarzı, enerjimi fazlasıyla tüketti. İş o noktaya gelince, olay heyecan vericiydi ve önüne geçilemez oluyordu. O anda, sonuçları her ne olursa olsun, sonra bir şekilde hallederim diye düşünüyordum. Bu gibi yaşantıların içindeyken kendimden başka hiç kimseyi düşünmedim, sadece ve sadece kendimi düşündüm. O anda be- 


nim için önemli olan tek şey, sadece o anın tadını çıkarmaktı. 
Pollak (1985), homoseksüel ilişkilerin çok ender olarak iki seneyi aştığını belirtir ve gey erkeklerde cinsel davranışı, “büyük ölçüde rastgele cinsel ilişkilerle” birlikte, “bir yılda ortalama birkaç düzine” ve “yaşam boyunca birkaç yüz partner” ola- 


rak tarif eder (s. 44). Ona göre: 


Homoseksüellerin rastgele cinsel partner bulma sistemi, en düşük “maliyet” (kaybedilen zaman ve kur yaptığı kişi tarafından reddedilme riski) ile en yüksek “hasılat” (partner ve orgazm sayısı) elde edebilme amacına yönelik olarak, verimlilik ve ekono- mi arayışının bir ürünüdür. Çabuk sonuca varmanın mümkün olduğu, belli müşterileriyle bilinen, belirli mekânlar vardır; genellikle bu amaç için ayrılmış bir arka odaları olan “leather” (deri) barları, saunalar ve parklar gibi. (s. 44) 


William Aaron Straight (Heteroseksüel) adlı otobiyografik 


eserinde de benzer sonuçlara varmıştır: 


Gey yaşamında sadakat neredeyse imkânsızdır. Homoseksüel erkek kompülsif (zorlanımlı) olarak, cinsel partnerlerinden erkekliği “emerek” özümsemeye yönelik bir ihtiyaç duyduğundan, devamlı olarak (yeni partnerler) aramak durumundadır. Her zaman için en başarılı homoseksüel “evlilikler”, çiftlerin görünürde birlikte yaşam sürdürürken, bir yandan her ikisinin de başkalarıyla aşk maceraları yaşayabilecekleri konusunda aralarında bir 


anlaşma olan evliliklerdir (s. 208). 
Aaron'un çıkarımına göre: 


Gey hayatında en tipik olan ve en iyi yürüyen, kişisellikten uzak, hatta kimsenin kimseyi tanımadığı (anonymous) cinsel birlikteliklerdir. Grup olarak baktığımda genelde tanıdığım bütün homoseksüellerin zihinleri, heteroseksüellere kıyasla daha fazla seks ile meşgul görünüyor ve iyi bir seks yaşamını, “heyecan verici ortamlarda çok sayıda partner” olarak algılama eğilimleri de çok daha fazla (s. 209). 


Homoseksüel ilişkilerdeki sadakatsizlikle ilgili olarak bir- 


çok araştırmada tekrarla elde edilen bu bulgulara rağmen bazı 


Dr. JOSEPH NICOLOSI 


danışmanlar, homoseksüel danışanlarına tek eşli bir ilişki geliştirmelerini önermekteler. Ancak, homseksüelliğin nedeninin, kişinin kendi erkekliğinin sembolik arayışı olduğunun gerçek anlamda anlaşılması, bu tarz bir danışmanlığın naifligini ortaya sermektedir. 

Gey yaşam tarzının çok sayıda ve rastgele cinsel ilişkilerle dolu karakterine ve o hayatın getirdiği hayal kırıklığı, hüsran ve ahlaki çöküntüye şahit olan çok sayıda danışan, homoseksüelliği bırakmak için onarım terapisine başlamaktadır. Bu danışanlar, ömür boyu sürecek tek eşli bir ilişkiye duydukları ihtiyacın, gey dünyasında karşılanmasının neredeyse imkânsız 


olduğunun farkındadırlar. 


Rastgele ve Çok Sayıda Partnerle 

Birlikte Olmaya İten Faktörler 

Masters ve Johnson (1979) da dahil olmak üzere birçok araştırmacı, bir partnerden diğerine gezmenin bağımlılık boyutunu kabul etmişlerdir. Depresif bir erkek; anonim cinsel ilişkilerin heyecanı, yoğunluğu, hatta tehlikesi ardından gelen orgazmik boşalma ve yaşanan gerginlikteki ani azalma sebebiyle, geçici bir hakimiyet ve üstünlük duygusu kazanabilir. Sonrasında ise büyük olasılıkla kendinen iğrenme, pişmanlık ve kontrolden çıkmışlık hissleri yaşayacaktır. Pişman olup tövbe ederek yeniden kontrol kazanır ve her şey yine iyiye döner. Ancak bu sağlıklı hâli besleyecek hiçbir şey olmadığından, yeniden depresyona girip güçsüz ve kendi kendinden kopuk hissederek, kendisine ulaşabilmek ve kontrolü yeniden eline aldığını hissedebilmek için, tanımadığı insanlarla rastgele (anonymous) seks arayışına yönelmesi sade- 


ce an meselesidir. 
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Homoseksüel bir danışan çoğunlukla, bir başka erkek tarafından görmezden gelindiğini yada önemsenmediğini hissettiği bir olayın akabinde rastgele seks arayışına girdiğini söyler. 
Bu gibi durumlarda homoseksüel erkek, kendini kurban gibi hissederek güvenini tazeleyebilmek ve kendisinden alındığını düşündüğü bir şeyi geri alabilmek için, cinsel eyleme yönelmektedir. Sonrasında, yine bir kez daha kendini suçlu hissederek pişmanlık içinde tövbe etmek ya da bir şekilde hatasını telafi etmek durumunda kalır. Birçok gey erkek sadece cinsel boşalmaya değil, bütün bu kompülsif (zorlanımlı) döngüye bağımlı hâle gelir. Cinsel zorlanım (compulsivity), davranış boyutunda olmadığında dahi, takıntı hâlinde zihni meşgul eden düşünceler ve fanteziler yoluyla kişinin bütün hayatını etkisi altına alarak yönlendirme eğilimindedir. 

Gey yaşam tarzında çok sık görülen bu tarz tekrarlayıcı, kompülsif (zorlanımlı), kişisellikten ve duygudan yoksun (impersonal) cinsel davranışlarda, genel olarak cinsel sapma (perversiyon) ile alakalı nitelikleri görüyoruz: Kişi arzu nesnesine, yoğun bir ilişki arzulayarak odaklanmış bir şekilde bağlanıyor fakat aynı zamanda da samimi bir yakınlığa karşı direnç gösteriyor. Böyle bir yaşam tarzını sürdüren erkekler, doğal olarak cinsellik ve sevgiyi (affection) birbirinden ayırma eğilimindedirler. Hoffman (1968), gey yaşamında görülen “seks fetişleştrme”ilsinden söz eder (s. 168) ve Gottlieb (1977), cinsel fantezinin güçlü bir unsur olarak, gey kültüründe kurumlaşmış hâle geldiğine işaret eder. Masters ve Johnson (1979), bu fantezilerin, heteroseksüellerinkilere nazaran daha fazla şiddet 


içerme eğiliminde olduğunu tespit etmişlerdir. 


41 sex fetishization 
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Homoseksüel çekim, genellikle, kişinin vücut parçalarına veya başka yönlerine karşı ilkel bir tepki niteliğindedir ve kişinin bu yönlerine olan ilgi, aşinalık yoluyla azaldığında, peşinden o kişinin geriye kalan diğer yönlerine olan ilgi de kaybedilir. Bu çekim genellikle, bir eksikliği gidermeye yönelik bilinçdışı sembolik uğraşın göstergesi olarak, kompülsif (zorlanımlı) özellik taşır. Buna karşın heteroseksüel erkeklerde takıntılı biçimde kişinin bir özelliğine odaklanma, daha az görülür. Bazı erkekler, hayallerindeki ideal kadını uzun boylu, sarışın, mavi gözlü veya ideal vücut ölçülerine sahip olarak tasavvur etseler dahi, bu özelliklere sahip olmayan kadınlara belirgin biçimde ilgisiz oldukları çok nadir görülür. 


Cinsel Aynılık Problemi 

Aynı cinsiyette iki insan arasındaki cinsel eylem karakteristik olarak yalıtılmıştır (izole) ve narsistçe bir nitelik taşır. 
Bu şekilde yaşanan bir cinsellik, “Benim sıram—senin sıran” ve “sen beni yap—ben seni yapayım” (s. 214) gibi bir teknikle, “karşılıklı olarak birlikte yaşantılananan bir deneyim olmaktan ziyade, bireysel olarak zevk alınan” bir eylemdir (Masters ve Johnson, 1979, s. 214). Orgazm anları birbirinden ayrı olarak yaşantılanır ve aralarında anlaşmaya varabilmeleri için, konuşup tartışmaları gerekir. Cinsel aynılık, ilgiyi azaltır ve başka partnerler edinmek de dahil olmak üzere, daha çok çeşitlilik ihtiyacı yaratır (Masters ve Johnson 1979). Gey yazarlar McWhirter ve Mattison (1984), “Erkek çiftlerde bulunan eşitlik ve benzerlikler, uzun süreli ilişkilerinde cinsel canlılığı sürdürmelerinde aşılması çok güç engellerdir” (s. 134). 


Cinsellik Üzerindeki Vurgu 
Gey dünyasının sağlıksız koşullarda yaşamasından toplumun sorumlu olduğuna inanan bir yazar bu koşulları şöyle 


gözlemlemiştir: 
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Şunu belirtmek gerek ki gey dünyasındaki tek gerçek değer kriteri, fiziksel cekiciliktir (...) Genç homoseksüel, homoseksüel kardeşlerinin çoğu zaman, ona sadece bir seks objesi olarak ilgi gösterdiklerini anlayacaktır. Onu yemeğe davet etseler ve ona kalacak bir yer verseler bile, ona karşı duydukları cinsel ilgilerini tatmin ettikten sonra büyük ihtimalle onun varlığını ve onun kişisel ihtiyaçlarını unutacaklardır (...) Homoseksüel dünyada tek geçerli akçe fiziksel çekicilik olduğundan, orada genç ve yakışıklı olmak, maddi zenginliğin tek değer kriteri olduğuna inanılan bir yerde milyoner olmaya benzer (Hoffman, 1968, s. 58, 153, 155). 


Homoseksüel kültürde yaşlanmak çok olumsuz karşılanır çünkü gençliğe ve güzelliğe, yüksek bir değer biçilmiştir (Bell ve Weinberg 1978, Kelly ve Worell 1977). Altısı homoseksüel olmak üzere, on çiftin psikanalitik incelemesinde Gershman (1981), homoseksüel çiftlerde “cinselliğin çok daha önemli olduğunu ve ilişkide daha büyük bir rol oynadığını” gözlemlemiştir. Gershman ayrıca, terapide gördüğü homoseksüellerin “çok büyük bir yalnızlık, yaygın olarak narsizm, sahiplenme arzusu, güvensizlik ve aşağılık duyguları gösterdikleri” ve “bu ihtiyaçlarını daha etkin biçimde gideren cinselliğin onlar için daha önemli hâle geldiği” gözleminde bulunmuştur (s. 154). 

Yaptığı incelemede Gershman, üzerinde çalıştığı erkek çiflerin büyük bir çoğunluğunun, saklı tutulmak kaydıyla başkalarıyla rastgele cinsel ilişkiler yaşabilecekleri (promiscuity) konusunda anlaşmış olduklarını bulmuştur. Üzerinde çalıştığı erkek çiflerin birçok yönden birbirlerine yüksek derecede uyum gösterebilirken, cinsel ilgiyi uzun süre canlı tutmada büyük zorluk yaşadıklarını bulgulamıştır. 

Gey kimliği cinsellik etrafında bina edilmiştir ve gerçekten de seks, başından sonunda kadar gey hayatının merkezi temasıdır. Bu husus, geyler arasında tek eşliliğin sürdürülemeyişi- 


ne katkıda bulunan, çok güçlü bir etkendir. 
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13. Patolojik Öğelerin Görmezden Gelinmesi 


Gey Özgürlüğü Tartışması 

Gey Özgürlük Hareketi (Gay Liberation Movement) 1969'da, New York'ta, The Stonewall Club'da yapılan protestolarla başladı. Bugün üçüncü on yılında olan bu hareket, iki özel talep ileri sürmüştür: 

Tolerans. Gey liderler, sosyal, ekonomik ve politik eşitlik için seslerini yükselttiler. Toplumun her alanıyla ilgili medeni haklar talep edildi ve uzun yıllardır süregelen, “homosekstel- 


xa” 


lere karşı ayırımcılığa” son verilmesi istendi. 

Tasvip edilmek. Gey özgürlük hareketinin bu ikinci boyutu toplumu, homoseksüelliğin normal olduğuna; solaklığa nazaran daha nadir görülen bir durum olduğu kabul edilmekle birlikte, yine de tıpkı solak olmak gibi sağlıklı ve doğal bir durum olduğuna ikna etmeye girişerek bir adım daha ileri gider. 
Bu durumdan kaynaklanan her türlü dezavantaj da sağ elini kullanan toplumun ön yargılarına atfedilir. 

Hoşgörü ve tasvip edilme tartışması, çoğu kez karıştırılıp 


bulandırılır ve eş anlamlı olarak sunulur. Çünkü, eğer toplum 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hoşgörülü olur ve bireyin gey yaşam tarzını sürdürme hakkına saygı duyarsa, bir adım daha ileri giderek bu yaşam tarzına ve homoseksüel duruma eşit olarak değer verileceğine dair yanlış bir varsayım vardır. Bireysel haklara saygı duymamız gerekmesine rağmen, yine de bir toplum olarak hâlâ, “Sağlıklı olan nedir?” sorusunu araştırma sorumluluğumuz vardır. Son yirmi yıldır, Gey Özgürlük Hareketi sadece politik ve sosyal eşitlik hakkı talep etmekle kalmamış, aynı zamanda bu durumun normal kabul edilmesini de istemiştir. 

Bütün insanların belki sadece 964'ünün homoseksüel olmasına rağmen, homoseksüelliğin insan cinselliğinin normal bir varyasyonu olarak kabul edilmesi gerektiğini savunan mantığı anlamak mümkün değildir. Homoseksüelliğin başka kültürlerde ve belirli koşullar altında, insandan aşağı (subhuman) canlı türlerinde de görülüyor olması (Ford ve Beach 1951), yine bu durumun normalliğinin kanıtı olarak ileri sürülmektedir. Böyle bir mantık yürütme, her kış kayak yapan insanların belli bir yüzdesinin düşüp bacağını kıracağı gerçeğine dayanarak kırık bacağın doğal bir durum olarak kabul edilmesi ve kimsenin bu durumdan kaçınmaya çalışmaması gerektiği sonucunu çıkarmaya benzer. 

Gerçekten de birçok insan homoseksüel arzularını doğal bir durum olarak hissetmektedir. Ancak, biz inanıyoruz ki “normal” hissettiren şey, samimi bir cinsel yakınlık yoluyla kişinin kendi kendisini iyileştirmeye yönelik bilinçdışı çabadır. Homoseksüel durum, gerçeğine uygun olarak anlaşıldığı takdirde, bu durumun her zaman için gelişimin tamamlanmasına bir engel teşkil ettiği görülür. Biz toplum olarak, hoşgörüsüzlük korkumuz yüzünden, belagati (retorik) hakikatten (realite) ayırma ve bu du- 


rumu dürüstçe değerlendirme aşamasına gelemedik. 
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İnkâr Yaklaşımı 

Gey ilişkileri üzerinde son zamanlarda yapılmış çalışmaları gözden geçiren bir okuyucu, derinlemesine yorumların eksikliği karşısında şaşkına dönmekten kendini alamaz. Gey araştırmacılar ısrarla tanımlayıcı olup, çok nadir değerlendirmelerde bulunurlar. İlişkide cinsel davranış rakamlara dökülüp son derece detaylı nicel değerlendirmeler yapılırken, psikolojik veya duygusal boyutlarla ilgili niteliksel yorumlar kısır kalmıştır. Bu tarz araştırmalar tipik olarak sosyolojik yaklaşımlıdır ve sonuç olarak da her türlü patolojinin sosyal sebepler- 


den kaynaklandığı varsayılır. 


Rastgele ve Çok Sayıda Partnerle 

Cinsel İlişkilere Dair Bulgular 

Gey dünyasındaki rastgele cinsel ilişkiler (promiscuity), gey savunucuları tarafından şiddetle inkâr edilmiştir. Öte yandan, başka gey araştırmacıları bu durumun varlığını kabul etmiş ve normal ilan etmişlerdir. Her homoseksüelin, adını dahi bilmediği (anonymous) çok sayıda partneri olmasa da, gerçekte gey dünyasında cinsel ilişkilerin karakteristik olarak rastgele ve çok partnerli (promiscuity) olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak varlığını sürdürmektedir. 

Gey dünyasındaki rastgele cinsel ilişkilerlerle ilgili araştırma bulgularından haberdar olan gey savunucuları, bu tarz cinsel davranışları, gey olmanın bir parçası olarak değerlendirerek mantığa büründürmeye yönelirler. Bu görüşü doğrulamak için (1) geylerin çok partnerli ve rastgele cinsel ilişkilere (promiscuity) yönelmelerinin sebebi olarak heteroseksüel baskıyı suçlamak (2) cinsel ilişkide samimi yakınlığın (intimacy) de- 


gerini azımsamak ya da (3) samimi ve yakın (intimacy) bir ilişkiden kaçınmada, çok partnerliliğin (promiscuity) rolünü yadsımak gibi yollara başvururlar. Homoseksüelliği savunanlar, çok partnerli ve gelişigüzel cinselliğin önemini en aza indirgerler. Sanki bu durum, ciddi psikolojik araştırmalara değmeyecek, sadece kişisel zevkle ilgili bir durummuşcasına “bazı kimselerin yapı olarak kişisellikten ve duygusallıktan uzak bir cinsellik yaşamaya (impersonal sex) yatkın olduğunu” söylerler (Fisher 1975, s 241). Gey yaşam tarzının karakteristik olarak çok partnerli ve rastgele cinsel ilişkileri, geleneksel toplumun değerleriyle kaçınılmaz bir çatışmayı içinde barındırmaktadır. Toplumun geniş bir kesiminin kabulünü kazanabilmek için, gey liderler bu antisosyal uygulamayı hafife almak zorundadırlar. Cinsel özgürlük, her zaman için gey hareketinin başlıca talebi olduğundan, gey liderler, tek eşlilik ve ilişkiye dair sorumluluğu teşvik etmeye yanaşmamışlardır. Bu toplumsal kabul engelinin aşılması için yeni bir taktik, gey yaşam tarzına dair saygın bir imaj yansıtacak şekildeki bir ulusal medya kampanyasının desteğidir. Hetoreseksüel toplumu, homoseksüellik hakkında eğitme girişiminde bu liderler, medeni haklar ve daha geniş bir onaylanma elde etmek amacıyla gey yaşam tarzının cinsel boyutunun fazla üzerinde durulmayarak önemsizmiş gibi gösterilmesini önermişlerdir (Time Magazine, Temmuz 10; 1989). 


Sorulmaması Gereken Bir Soru 

Gey araştırmacıları homoseksüelliğin etiyolojisini, apriori (önsel) bir gerçeklik olarak araştırılıp sorgulanmasına gerek olmayan, önemsiz bir mesele gibi göstermeyi tercih ederler. Tıpkı hetoreseksüelliğin nedenini kimsenin araştıramayacağı gibi, 


homoseksüelliğin nedenini de kimse sorgulamamalıdır (Stein 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ve Cohn 1968). Gey savunucuları, homoseksüelliğin cinsel tercihten başka bir şey olmadığını ileri sürerler (Stuppe 1982). Bu tıpkı kişinin vanilya veya çikolatayı tercih etmesi gibidir. Bu görüşe katılmayan Money (1986), meselenin “tercih”le hiçbir ilgisi olmadığını söyler. Aynı şekilde Friedman (1988), “cinsel tercih” tıpkı “cinsiyet-kimliği tercihi” kadar anlamsızdır der. 
“Homoseksüellik normaldir” ideolojisini sıkı sıkıya benimsemiş olanlar, homoseksüellerin geçmişinde görülen sağlıksız aile örüntülerine dair tekrar eden araştırma bulgularını önemsemezler. Büyük bir çoğunlukla ağır basan araştırma kanıtlarını, bazı tutarsız bulgular olduğu gerekçesiyle bir kenara atarlar. Patoloji sorusununun tekrar gündeme gelmesi korkusuyla, homoseksüelliğin kökenininin araştırılmasını caydırarak engellemek istemişlerdir. Gey savunucuları, homoseksüellik üzerine erken tarihli araştıma ve teorileri, eski veya tarihi geçmiş diyerek, sanki bütün o araştırmaların aksinin ispatlandığı kabul edilmiş bir gerçeklikmişçesine kayıtsızca bir kenara atarlar. Gerçekte, homoseksüellik üzerine yapılmış 75 yıllık klinik ve deneysel araştırmaları geçersiz kılacak hiçbir bilimsel veri yoktur. Başka hangi toplumsal tartışma konusunda, 75 yıllık profesyonel bulguların basitçe “çürütüldüğü” sonucuna varılmıştır? Aslında tartış- 


maların sürdürülmesi gerekmektedir. 


Kültürler arası Hususlar 

Homoseksüelliğin kabul görmemesinin yalnızca Batı'ya ait bir önyargı olduğunu gösterme çabasındaki gey araştırmacıları, sıkça diğer kültürlere yönelik araştırmalara dikkat çekerler. Gerçekten de kültürler arası çalışmalar gözden geçirildiğinde geniş bir çeşitlilik gösteren homoseksüel davranış 


örüntüleri ortaya çıkar. 
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Homoseksüelliği araştıran modern ve geniş kapsamlı ilk kültürler arası araştırma, Ford ve Beach (1951)'in dünya genelinde 76 toplumun analizini içeren, Cinsel Davranış Örüntüleri (Patterns of Sexual Behavior) adlı çalışmalarıdır. Araştırmacıların vardıkları sonuca göre, bilinen bütün kültürlerde cinsel eğilim, güçlü bir şekilde heteroseksüellik yönündedir. Carrier (1980), erkeklerin özgürce homoseksüel aktivitelere katılabildiği toplumlarda dahi, bireysel olarak homoseksüelliğin tasvip edilmediğini belirtmektedir. 

Ancak, bazı ilkel kabilelerdeki ritüelleştirilmiş homoseksüel davranış, erkekliğe giriş sürecinin bir parçasıdır. Yeni Gine'nin Sambia kabilesi, sıklıkla, kültürel olarak kabul edilen homoseksüel davranışın bir örneği olarak gösterilmektedir. Bu kültür daha yakından incelenip tam olarak anlaşıldığında, genç erkek çocuklar ve erkeklerin homoseksüel davranışının aslında, o toplumda daha çok değer verilen heteroseksüel davranışa sembolik bir hazırlık olduğu görülür (Stoller ve Herdt 1985). 
Bütün oğlanlar için kurumlaşmış homo-erotizm denen olgu, aslında sadece ilerideki heteroseksüel evlilik için bir hazırlıktır. 
“O kabilede, erkekler de kadınlar da, çocuk sahibi oluncaya kadar tam bir şahsiyet olarak kabul edilmezler” (s. 400). “Homoseksüellik olumsuz karşılanır ve tasvip edilmez. (Homosekstel) davranışlara müptela olan bir erkek, “değersiz, işe yaramaz adam’ olarak hor görülme riskiyle karşı karşıya kalır” (s. 401). 
Başka bir kültürde, Irian Jaya'nın Kimam kabilesinde, yine erkek çocuğun sübjektif erkeklik duygusunu kuvvetlendirmek amacıyla ritüelleştirilmiş homoseksüel davranışın kullanıldığını görüyoruz (Gray 1968). Bazı Amerikan Kızılderili kültürlerindeki inanışa göre ay, erkek çocuğuna görünerek, ondan bir ok ve yay ile bir Kızılderili kadını bohçası arasında seçim yap- 


masını ister. Bu inanışa göre, eğer çocuk tereddüt ederse, ay 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ona kadın bohçasını verir ve çocuğun kaderi homoseksüel olarak bağlanmış olur (Indians (Kızılderililer) 1973, s. 129). 


Usta-Çırak İlişkisi 

Tarih boyunca erkek çocukların olgunlaşmasında ve erkekliklerinin gelişmesinde rol oynayan yol gösterici ustalar (mentor) olmuştur. Bir “koç” vazifesi gören vaftiz babası, haham veya hami; çocuğa kendi erkek bakış açısından hayata dair bilgisini aktarma görevini üstlenir. Fenichel (1945), genç erkeğin, “çırağın ustasına duyduğu sevgi” yoluyla erkekliğin sırlarını arayışını tarif etmektedir. Oğlanların yaşlı ustalar tarafından eğitildiği Eski Yunan'da homoseksüel davranış, genellikle ustayla olan ilişkinin bir parçasıydı. Birçok kültür ve gelenekte homoseksüel davranış, erkekliği ve heteroseksüelliği elde etme amacına yönelik olarak ritüelleşmiş bir girişim olarak kullanılır. Hatta, denilebilir ki homoseksüellik, yol gösteri- 


ci bir ustaya duyulan doğal ihtiyacın cinsellestirilmesidir. 


Suçlama Yaklaşımı 

Gey yazarlar sıklıkla, homoseksüelliğe karşı kültürel önyargıların içselleştirilmesi sonucunda geylerde oluşan zayıf öz-imajum, homoseksüelliğe özgü problemlerin kaynağı olarak gösterirler. Bu problemin sosyal çözümlü olduğunu savunurlar. Onların iddialarına göre bu heteroseksist önyargıların çözümlenmesiyle 


birlikte, homoseksüellikle ilintili sorunlar da çözülmüş olacaktır. 


Homofobi 
Fobi; aslında abartılı, irrasyonel (mantık dışı) bir korku olarak tanımlanmasına rağmen; günümüzde homofobi, bütün her 


şeyi içine alabilen, homoseksüellikle ilgili her türlü olumsuz 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tepkiyi açıklamada kullanılan, tek boyutlu bir terim hâline geldi. Homoseksüelin geçirdiği her sancılı gelişim evresi ya sosyal homofobiye ya da içselleştirilmiş homofobiye atfedildi. Zayıf baba-oğul ilişkisinin, oğlunun kadınsılığı (feminenliği) karşısında “tehdit altında” hisseden babanın homofobisinin bir sonucu olduğu ileri sürüldü. Çocuklukta akranlardan uzaklaşmanın nedeninin de, çocuğun içselleştirilmiş homofobisi olduğu söylendi. Yetişkin homoseksüelin, ailesinden ve toplumdan uzaklaşıp yabancılaşması da yine homofobiye dayandırıldı. 
Homoseksüelin ergenlik döneminde yaşadığı depresyon, yalnızlık, düşük benlik saygısı, madde ve alkol bağımlılığı da genellikle sosyal ya da içselleştirilmiş homofobiye dayandırılır. 
Narsizm bile, içe yansıtılan (introjected)* homofobi ile açıklanır. Benzer şekilde pasiflik ve kendini ifade edememe de düşmancıl bir ortama karşı geliştirilen tepki olarak görülür. Uzun vadeli ilişkileri kurmada ve sürdürmede yaşanan başarısızlık gibi kişiler arası problemler de homofobiye yüklenir. Tedavi sürecinde yüzeye çıkan ruhsal çelişkiler de homofobiye atfedilir (Malyon 1982). Bir partnerden diğerine dolaşıp durmak ise içselleştirilmiş homofobi yüzünden, kendi kendini cezalandırma olarak yorumlanır. Homoseksüel duruma özgü herhangi bir bozukluğun olacağı düşüncesi peşinen reddedilir. 
42 içe yansıtma (introjection). (1) Genel anlamıyla, dışarıda olan bir şeyi 
kendi bünyesine alma. (2) Bir başka insanın veya grubun inançlarını, deger yargılarını, vb. kendi kişiliğine katma. Buradaki kendi bünyesine alma, kendi kişiliğine katma vs. bir özümseme, kendininmiş gibi benimseme değil de daha çok bir kopyalama, olduğu gibi alma sürecidir. Çocuğun ebeveynlerinin tutumunu, ya da ergenin akran grubunun davranışlarını kopyalaması buna bir örnektir. Bu anlamda içselleştirme. Kaygı yaratan durumlarda içe yansıtma bir savunma mekanizması olarak da iş görebilir (bükemediğin eli 6p!’). Ayrıca özdeşim, özümseme. (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 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Homofobi terimini ilk ortaya atan Weinberg, (1972) homofobiyi tanımlayan beş kriter ileri sürmüştür. Homofobinin en sık değinilen özelliği “değerlere tehdit oluşturması”dır (s. 16- 17). Homofobinin tanımı, “heteroseksüelliğe, homoseksüelli- ge göre daha üstün ve/veya ‘daha dogal’ olarak değer atfeden her türlü inanç sistemi” (Morin 1977) olarak, aslında Weinberg'in ilk tanımlamasının çok ötesinde genişletildi. Bu tanıma göre, muhtemelen her dini gelenek ve dünya tarihindeki her kültür, homofobik olarak düşünülebilir. Ebeveynlerlere bir anket uygulasak ve onlara, büyüdüğünde çocuklarının homoseksüel olmasını isteyip istemediklerini soracak olsak, neredeyse her anne babanın homofobik olduğu ortaya çıkacaktır. 
Bu terim, artık usandıracak derecede genişletilmiştir. 

Ne var ki, bu tabiri kullanan birçok kişi, bir kimsenin “fobik” olmadan, kendi değerleri çerçevesinde gey yaşam tarzını reddetmesinin gayet mümkün olduğunu kabul etmeye yanaşmaz. Oysa böyle bir kişi, gey yaşam tarzının kendi değerlerini yıkabileceği tehdidini hissetmez; sadece bu yaşam tarzını do- 


gal bir alternatif olarak kabul etmez. 


Tedavide Kısıtlamalar 

Homofobik olarak etiketlenme korkusu, psikologları, danışanlarına faydalı buldukları bir tedavi sunmaktan alıkoyabilir. 
Psikologlara, cinsiyet kimliği bozukluğu olan çocukları tedavi etmemeleri yönünde baskı uygulanmıştır. Bazen bu durum, çocuklarını tedavi ettirmek isteyen anne babaların yardım arayışını son derece güçleştirmektedir. Bazıları ise, homoseksüellik haddi zatında bir hastalık olarak kategorize edilmediğinden, terapi arayışında olan yetişkinleri tedavi etmeyi etik bulmamaktadırlar. 


Onarım terapistlerinin, sosyal kontrolün ajanları oldukları ileri 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sürülmektedir (Marmor 1980). Bu eleştirilere rağmen hâlâ bazı klinisyenler, homoseksüel danışanların hâlihazırda varolan teda- 


viyi alma fırsatını hakettiklerine inanmaya devam etmektedirler. 


Toplumsal Desteğin Yetersizliği 

Geylerdeki rastgele cinsel ilişkilerin (promiscuity) nedeni olarak sıkça başvurulan sosyolojik açıklama, geylerin toplum tarafından kültürel olarak destek görmemeleridir. Gey çiftlere örnek olabilecek başarılı rol modellerinin sayısı oldukça azdır, zaten heteroseksüel olan anne babaları da onlar için bir örnek teşkil edemezler. Gey yaşam tarzının toplumda daha görünür hâle gelmesi ve sosyal kabul görmesiyle birlikte, homoseksüel çiftlerin daha uzun süre birlikte olabilecekleri söylenir. Denir ki: “Heteroseksüel ilişkilerin kalıcı olmasında çimento işlevi gören, sosyal ve maddesel öğelerin eksikliği” gey dünyasındaki “duygusallık ve cinsellik arasındaki derin uçurumun” en önemli nedenidir (Pollak 1985, ss. 50-51). 

Geylerdeki rastgele ve çok sayıda partnerle cinsel ilişki yaşamanın nedenlerine yönelik başka açılamalar da vardır. 
Birçok araştırmacının görüşüne göre, bir gey erkek ne denli gizli saklı kalmışsa (closeted); kimliği belirsiz, rastgele kişilerle (anonymous) cinsel eylemlerde bulunma ihtimali de o denli yüksektir. Bazı araştırmacılar ise geylerdeki rastgele cinsel yaşantıların nedenini, kadınların kısıtlayıcı etkisinin olmamasında bulurlar. Başka bir görüşe göre ise gey ilişkilerindeki sadakatsizlik; bunun, cinsel fırsatlarlar üzerine kurulu gey kültürünün bir parçası olmasından kaynaklanmaktadır. Homoseksüeller kültürel destekten ve kurumsal rehberlikten yoksun olsalar dahi, biz iddia ediyoruz ki geylerdeki 


rastgele cinsel ilişkilerin (promiscuity) en temel nedeni, homoseksüel durumun doğası gereği doyumsuzluk ve tatminsizlik 


getiren (unfulfilling) karakteridir. 


“Yeni Düzen” Yaklaşımı 

Bazı araştırmacılar, gey dünyasının rastgele ve çok sayıda partnerle cinsel ilişkilerle alakalı kötü ününü “kültürel etiketleme”ye dayandırarak homoseksüel çiftlere yönelik olarak farklı birtakım beklentiler önermektedirler (Warren 1974). Birçok yazar, homoseksüel davranışın, heteroseksüel normlarla değerlendirilmemesi gerektiğini ileri sürmekte ve sadakatin, doğal olan homoseksüel ilişkilerde uygulanabilir olmadığını savunmaktadırlar (McWhirter ve Mattison 1984, Warren 1974). 

Bu “yeni düzen” yaklaşımı, gey yazarlar arasında olan heteroseksüel değerlere karşı genel bir hor görme tavrının ve gelişigüzel cinsel ilişkilerin (promiscuity) insan doğasının özünde olduğu iddiasının bir parçasıdır. Bazı araştırmacılar heteroseksüel evliliğin gücünün, temelde kurumsal baskıdan kaynaklandığını söylemektedirler. Bu araştırmacılardan birine göre “kadın ve erkek birçok heteroseksüel, cinsel ilişkilerinde daha gelişigüzel davranabilme ve çok partnerli olma şansı için çok şey feda etmeye hazırdır” (Fisher 1975, s. 231). 

Bu yazarlardan bir diğeri olan Churchill, kalıcı ilişkilere dair ümitsizliğini ifade ediyor: 

Mantıki olarak varsayılabilir ki, partnerinin bütün ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarının tam olarak karşılayabilecek bir kimse hiç olmamıştır ve asla olmayacaktır. Bu yüzden hem kadınlar hem de 

kocaları ustalıklı yalanlar ve hilelerle birbirilerini aldatmak ve pohpohlamak için ciddi ölçüde zaman harcamak durumundadırlar (...) Onlar, evliliklerinin üzerine kurulu olduğu ve cinsel 


ilişkilerini meşrulaştıran bir ilüzyonu sürdürmek zorundadırlar (1967, s. 301). 
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Chruchill, gile erkeği tabirinin akla getirdiği “kasvetli” tabloyu şöyle tarif ediyor: 


Bir aile erkeği veya evcimen biri olarak dış dünyayla serbestçe ilinti kuran bir kimse tahayyül etmek (...) güçtür. Digerleriyle derinden ilgili olmayı ve diğerlerini çokça düşünmeyi içeren aile yaşamına özgü sorumlululuklarla yüklü ve zihni meşgul olan herhangi bir kadın veya erkek için bu neredeyse imkânsızdır (s. 305). 


Geleneksel Yahudi-Hıristiyan ailesi için, Churchill şöyle der: 


(Aile) bütün iyi şeylerin kaynağı olmaktan öte, sosyal ve ahlaki kötülüklerin birçoğunun da tek kaynağıdır. Eğer sade ev yaşamına özgü bütün meziyetler ailenin sinesinde öğreniliyorsa (...) 
unutulmamalıdır ki; kendini beğenmişlik, kıskançlık, yobazlık, darkafalılık, haset, bencillik, rekabet, önyargı, para hırsı, açgözlülük, kibir ve hırs gibi daha aşağı görülen ahlaksızlık ve kötü 


huyların birçokları da yine ailenin sinesinde öğrenilir. |s. 304| 


Fakat çocuk, sevgiyi, paylaşımı, vermeyi, samimiyeti ve yakınlığı kendi ev ortamında, aile fertlerinin arasında öğrenemezse başka nerede öğrenebilir ki? Çocuklukta sevgi görmek, gelecekte diğerkam (alturistic) tutumlar geliştirebilmenin ön şartıdır. Geylerin yazılarında sıkça karşılaşılan, bu kötümserlik ve istihza ile küçümsenen aile hayatı portresi, yazarların kendi ailelerine karşı tutumlarını yansıtıyor olabilir; gerçekten de denilebilir ki gey erkeklerin birçoğu, kendi aile sistemlerinin ihanetine uğramışlardır. 


Gey Onaylayıcı Terapi 

Son yıllarda ortaya çıkan Gey Onaylayıcı Terapi (GAT: Gay Affirmative Therapy), homoseksüel erkeğin kendi cinsel eğilimini kabullenmesini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. 
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GAT, homoseksüel erkeğe toplum tarafından empoze edilmiş olan yükü hafifletme amacı güder. Ancak, bu terapinin kabul edilir yegane terapi formu olarak gösterilmesiyle birlikte, onarım terapisi arayan gey olmayan homoseksüellere getirdiği suçluluk duygusuyla GAT, aslında kendi yüklerini empoze etmektedir. 

GAT, “içeri”den “dışarı”ya açılmaya doğru bir çeşit kişisel gelişim hiyerarşisi olduğunu varsayarak kendini ifşa etme (coming out) sürecinin, her homoseksüel danışanın sorunlarının çözümü olacağına dair keyfi bir varsayımda bulunur. Burada ima edilen şey, sorunlarını kendi içinde, saklandığı yerde (in the closet) çözmeye kalktığında bireyin kişisel gelişiminin durakladığıdır. 

Bir danışan onarım terapisi alma arzusunu dile getirdiğinde GAT, onun bilinçsiz olarak içselleştirdiği topluma ait önyargıları yansıttığını varsayar. Çoğu gey-onaylayıcı terapist, onarım terapisinin yalnızca bir erkeğin düşük öz saygısını ve suçluluk duygularını daha da arttırmaya hizmet edeceğine inanmaktadır. 

William Aaron, Straight (Heteroseksüel) adlı otobiyografik eserinde farklı bir perspektif sunmaktadır. “Bir kimseyi, görüşlerini alçaltarak ve içten içe aşağıladığı bir şeyi (homoseksüelliği) kabul ederek, topluma makul biçimde uyum sağlayabileceğine ikna etmek, cevap değildir” (s. 13). 


Gey Onaylayıcı Terapinin Felsefesi 

Gey erkeğin hayatın zorluklarına uyum sağlamada desteklenmesi, kıymetli bir GAT hedefi olsa da, biz GAT'nin varsayımlarına katılmıyoruz. 

Bu varsayımların kökeninde, homoseksüelliğin doğal ve sağlıklı bir cinsellik çeşidi olduğuna dair mutlak bir yargı var- 


dır. Bu apriori varsayımdan hareketle GAT, gey bir kimsenin 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geliştirdiği her türlü kişisel ve kişiler arası sorunu ya sosyal homofobiye ya da içselleştirilmiş homofobiye dayandırır. 
GAT'nin teorik modeli, danışanın yaşam tecrübelerini kurban edilmişlik bağlamında ele alarak ister istemez onu, geleneksel toplumun karşısında ailenin, hatta etnik kimliğin dahi dışında bir yere koymuş olur. Ancak, olgun bir kimlik sahibi olmak, bireyin kişilik gelişimiyle ilgili en derin problemlerinde ister “dışarıda bir yerdeki” isterse de içselleştirilmiş olan başkalarının etkilerini suçlamaktan fazlasını gerektirir. 

GAT uygulayan terapistler, danışanların öz saygılarında anlamlı gelişim gösterdiklerini bildirirerek, bu gelişimi içselleştirilmiş homofobinin çözümlenmesine bağlamaktadırlar. O hâlde, homoseksüelliği entegre etmeyen, fakat homoseksüelliği kabullenmemenin ve değişmeyi arzu etmenin geçerliliğine dayanan onarım terapisiyle aynı olumlu sonuçları elde ettiğimiz gerçeğine, GAT nasıl bir açıklama getirecektir? 

İronik bir şekilde, GAT ve onarım terapisi, homoseksüel erkeğin neye ihtiyaç duyduğu ve neyi arzuladığı konusunda hemfikirdirler: Kendine, diğer erkekleri sevme izni vermek. Ancak GAT, bu ilişkileri erotize eden gey ideolojisi dahilinde çalışır. 
Biz bunun, ilişkide bir bağ oluşmasına vesile olacak olan karşılıklı eşitliği sabote ettiğine inanıyoruz. Gey onaylayıcı terapistler, grup üyelerine, homoseksüel olduklarını açıklayarak pozitif gey modelleri teşkil etmeyi ümit ederler. Onların terapisi, kültür karşıtı bir yaşam tarzı ve ideolojinin ağır yükünü beraberinde getirmektedir. Onarım terapistleri, geleneksel değerler çerçevesinde çalışırken, pozitif heteroseksüel bir model sunarlar. 

Şayet GAT, bir şekilde işe yarıyorsa, yanlış nedenlerden dolayı işe yaramaktadır. Danışanlar GAT'den fayda görüyorlarsa, bunun sebebi GAT'nin ideolojisi değil, bu ideolojiye rağmen tedavi 


ortamında tesadüfen oluşabilen, hemcinslerle kurulan bağdır. 
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Yeni Kültüre Uyum Sağlama? Sorunu 

Gey literatüründe kendini ifşa etme, yani açılma (coming out) süreci, gey erkeğin gelişiminin ve mutluluğunun başlıca şartı olarak defalarca vurgulanmıştır. 

Başlangıçta bir seferlik bir olay olduğu düşünülen şey, şimdi gey literatüründe genellikle yaşam boyu süren bir süreç olarak görülmektedir. Bu süreç, çok aşamalı ve görünüşe göre doğrusal (lineer) olmayan; olumsuz sosyal baskıların devam ediyor olmasından dolayı, zaman zaman geçmiş meselelerin tektar gözden geçirilmesini gerektiren bir süreçtir (McDonald 1982). Açılma (coming-out) süreci, “heteroseksüel” (straight) bir kimlik sahibi olma ve evlenip bir yuva kurma umudunu da bir kenara bırakmayı içerir. 

Açılmak (coming out), kişinin sadece homoseksüel olduğunu kendisine ve başkalarına itiraf etmesi anlamına gelmez; aynı zamanda hâkim (dominant) heteroseksüel kültürü terk etmesi anlamına da gelir. Gey alt kültürüne uyum sağlamak (reacculturation), gey literatüründe sıkça karşılaşılan bir temadır ve açılma (coming out) sürecinde temel bir ikinci aşama olarak kabul edilir. Bu, geniş anlamda kültürden yabancılaşma, aynı zamanda homoseksüel erkeğin geçmişte kendini birlikte tanımladığı ailesinden, arkadaşlarından ve sevdiği insanlardan ayrılması anlamına gelir. Evlilik ve tek eşlilik gibi toplumun birçok değer ve normları, bu uyum sağlama süreci içinde feda 
43 reacculturation: “Kültürleşme” (acculturation), iki ya da daha cok kültürün, karşılıklı etkileşme sonucu, benzeşme yönünde değişmeye uğramaları olarak tanımlanır. “Reacculturation” fazla kullanılan bir terim olmamakla birlikte, esasen bir “acculturation” sürecinin ürünü olan azınlık gruplarından gelen öğrencilerin üniversite ortamına girdiklerinde, 


bu yeni ortama göre geçirmek/yaşamak zorunda oldukları değişim süreci kastedilir (ç.n.) 
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edilir. Gey yazarlar, homoseksüelliğin kendine özgü prensipler ve “temelde heteroseksüel toplumla çatışan” standartlar gerektirdiği tartışmasını, giderek artan bir sıklıkta gündeme getirmektedirler (Suppe 1981, s. 76). Buna göre: 


Kişi, (...) cinselliği, öncelikle bir eğlence etkinliği olarak kabul etmeyi öğrenmelidir. Öyle ki bir partner ile eve gitmek, tenis kortunda birkaç set için partner seçmek kadar olağan ve bağlanmayı gerektirmeyen (uncommitting) bir şey olabilir. (s. 77) 


Yeni kültüre uyum sağlama (reacculturation) ve yeni bir kimlik edinmeye duyulan bu ihtiyaç, bir yabancılaşmanın göstergesidir. Toplumdan değil fakat kişinin en derin ve en hakiki benliğinden yabancılaşmasıdır bu. Yeni kültüre uyum sağlama süreci (reacculturation), özde çocukluk tepkisi olarak geliştirilmiş olan (pre-homoseksüel [homoseksüel öncesi] çocuğun bulduğu çözüm yolu kendi kimliğini, reddedici bir babadan ayırmaktı) savunmacı kopmayı daha da pekiştirmekten başka bir işe yaramaz. Yeni kültüre uyum sürecinde, bu içruhsal (intrapsychic)* bölünme topluma yansıtılır çünkü yeniden kültürlenme aslında sosyal ölçekte yaşanan bir çeşit savunmacı kopmadır. 

Gey kimliğini benimseyerek kişisel bütünlük nasıl bulunabilir? Aslına bakılırsa kişinin eksik kalmış, tamamlanmamış cinsiyet kimliğinin etrafında yeni bir kimlik inşa etmek, ne kadar da trajik bir durumdur. Bütünüyle yeni bir kültür inşa etmeye kalkışmaksa daha da kötüdür. 


44 içruhsal (intrapsychic). Bireyler arasında ya da bireyle çevre arasında 


değil de, kişinin kendi ruhunda olup biten karmaşık süreçler (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 
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Il 
Psikoterapi 


Her homoseksüel, gizli bir heteroseksüeldir. 


Irving Bieber 
Bizim heteroseksüelliğimiz, bin korkunun altına 


gömülüdür. 
Colin Cook 
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14. Tedavi 


Bir erkek, bilinç düzeyinde, hemcinsine duyduğu cinsel arzularını kabullendiğine inanıyor olabilir, hatta bu arzuları memnuniyetle karşılıyor olabilir; ancak benliğinin en derin katmanlarında her zaman bir çatışma içinde olacaktır. Doğa, erkeği kadına tamamlayıcı olarak kurgulamıştır ve bir kimsenin kendi cinsinin aynılığına yapışıp kalması, dünyaya tek bir gözle bakmak demektir. Ben, hiçbir erkeğin homoseksüel yönelimli yaşayarak, asla gerçek anlamda huzurlu olabileceğine inanmıyorum. 

Homoseksüel bir erkeğin açmazı şudur: Diğer erkeklerle ilişkileri yoluyla aslında bilinçsiz olarak kendi erkeksi (maskulen) özdeşleşmesini tamamlamaya çalışmaktadır. Öte yandan, savunmacı kopması nedeniyle erkeksiliğe karşı korkuyla yaklaştığından, onu hiçbir zaman içselleştiremez. 

Aynı cinsten bir terapist ile olan ilişkisinde danışan, kendi başarısız baba-oğul ilişkisinde yaşayamadığı eksik kalmış bazı şeyleri bulabilir. Bir erkek, karşılıklı eşitlik, samimiyet, onaylama ve dostluğa dayanan, cinsellik içermeyen erkek erkeğe arkadaşlıklar yaşayabilme güçlüğünü yenerek erkekliği (maskulen) içselleştirip özümser. Erkek, diğer bir erkekle olan ilişkisini erotize ettiği takdirde ise sürekli olarak erkekliği içselleştirememe- 


nin verdiği hayal kırıklığı ve çöküntüyü (frustrasyonu) yaşar. 


Tedavinin Başlangıcı 

İlk seansta, danışan genellikle bir iyimserlik hatta coşku hâli içinde görünür. Nihayet homoseksüelliğinden kurtulmasına yardımcı olmaya istekli bir terapist bulmuştur. Aynı zamanda, belki de hayatında ilk kez onu samimi olarak anlayacağını ve kabul edeceğini umduğu bir erkekle, yani terapistiyle olan yeni ilişkisine dair mutlu bir beklenti de vardır. 

Danışanın umutları olduğu kadar hâlâ şüpheleri de vardır. 
Bir parçası değişime karşı direnç gösterecektir. Sıklıkla rastlanılan, aşırı yapılandırılıyor olma veya olmamışlık (being made over or undone) kaygıları olabilir. Yine de ümidi şüpheciliğinden daha güçlüdür. Bir danışanın ifade ettiği gibi: “Benim de erkek olmaya ve bir ömür boyu diğerlerinde hayranlıkla izlediğim bütün o erkeksi şeyleri yapmaya hakkım var. Bana ait olan kendi erkekliğim, benim hakkımdır.” 

Tedavi, sorunsal alanları açığa çıkarıp odaklanmaya ve karmaşa içerisinde bir netlik yaratmaya yardımcı olacaktır. 
Sağlıklı, erkek erkeğe ilişkiler geliştirmek, tedavide ilk aşamada yapılması gereken işlerden birisidir; böylelikle danışanda, hayatın getirdiği güçlüklerin üstesinden gelmeye dair, genel bir başarma hissi gelişir. Şaşırtıcı bir şekilde kişisel güç, atılganlık, kendini kabul ettirme ve erkeklerle ilişkiler konuları ön plana çıktığında, başlangıçtaki cinsellikle ilgili konular ge- 


nellikle geri plana düşer. 
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Tedavinin ilk aşamalarında, kuvvetli bir umut ve durum üzerinde hakimiyet hissi ile birlikte yeni ve güçlü bir farkındalık boyutu, geçici olarak cinsellikle ilgili eski örüntülerin (pattern) yerini alır. Homoseksüel ilgilerde, hatta genel olarak cinsel uyarılmada azalma olabilir. Bu umudun gücüdür ki umudun değeri hiçbir zaman azımsanmamalıdır. 

Buna rağmen, davranıştaki bu ani değişim, akratım (transferans) iyileşmesi belirtisi de olabilir. Yani danışanın semptomlarındaki geçici azalma, çatışmaların çözümlenmesinden değil de terapistini memnun etme arzusundan dolayı, duygularının sublimasyonundan (yüceltme)*5 kaynaklanıyor olabilir. Aktarım iyileşmesinin kaynağı, danışanın, terapistinin onu iyileştirme gücünü elinde bulundurduğuna dair, kendini doğrulayan fantezilerine (self-fulfilling fantasy) dayanır. Bu iyileşme, bir anlamda terapist ile danışan arasında bilinçdışı düzeyde gizil bir anlaşmanın sonucunda oluşur. Danışanın kendini “iyi çocuk” gibi gösterme dürtüsü ve “iyileştirilmiş” görünerek terapisti memnun etme arzusu, seans sırasında yorumlanmalıdır. Bu dinamik bir kez açığa çıkarılıp anlaşıldıktan sonra, terapist ve danışan artık daha derin bir dürüstlük içinde tedavi sürecinde ilerleyebilirler. 


45 yüceltme (sublimation): Psikanalizde, kişi veya toplum için tehdit olusturabilen ve bu nedenle kabul edilemez olarak değerlendirilen cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin, toplumca kabul edilebilir, hatta arzu edilir olan kanallara yönlendirilerek yeniden şekillendirilmesi ve içgüdüsel olmayan, öğrenilmiş dışavurumlar biçimine dönüştürülmesi. Örneğin, suçluluk yüklü cinsel arzular romantik, şiirsel veya sanatsal yaratıcılığa; röntgencilik itkileri bilimsel araştırmalara; tehlikeli saldırganlık itkileri boks ve futbol gibi spor alanlarındaki rekabete yönlendirilebilir. Bu tür yönlendirmeler hem kaygıya karşı etkili bir savunma oluşturur hem de kişiye yeni doyum alanları yaratır. (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 
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Umidin başlangıçtaki güçlü yükselişinden hemen sonra, önceki cinsel duyguların geri gelmesi, danışanın önünde uzun bir mücadelenin beklemekte olduğunun işaretini verir. Ancak bu eski duygu ve örüntülerin (pattern) yeniden ortaya çıkması, ümitsizliğe kapılmaya neden olmamalıdır. Danışana, yaşadığı bu durumun, doğal gelişim sürecinde sıkça karşılaşılan, ümit ve düş kırıklığı (disillusionment) arasında gidip gelme döngülerinden biri olduğu açıklanmalıdır. 

Zamanla cinsel arzuların yoğunluğu yeniden azalacaktır. 
Danışan, hayatında önemli yeri olan erkeklerle, karşılıklı eşitliğe dayanan, daha yakın ilişkiler geliştirmeyi sürdürdükçe cinsel çekicilik atfettiği şeyleri başka bir açıdan görmeye başlayacaktır. Erkek arkadaşlarını kişisel düzeyde ne kadar fazla tanırsa onlar üzerine cinsel fanteziler kurma ihtimali de o derece azalacaktır. Kişi bir bütün olarak ön plana çıktıkça kişili- 


ğini oluşturan vasıflarının erotik gücü geri planda kalacaktır. 


Kendini Kabul 

Popüler gey söylemine göre, eğer bir erkek, homoseksüelliğinden kurtulmaya çalışıyorsa bu onun kendini olduğu gibi kabul edemediği anlamına gelir. Popüler psikoterapiler dahi bu yanlış ikilemi savunur. 

Onarım terapisini eleştirenler, danışanların tedaviye gelmesini sağlayan birincil unsurun suçluluk duygusu olduğunu iddia ederler. Suçluluk duygusunun, başlangıçta danışanın tedaviye başvurmasında motive edici önemli bir etkisi olabilir, ancak suçluluk duygusu hiçbir zaman başarılı bir tedavinin temeli değildir. Hatta terapide geçen birkaç aydan sonra, danışan tipik olarak suçluluk duygularında azalma olduğunu ifa- 


de eder. Burada azalmış olan şey, gerçekte geçerli olan suçluluk duygusu değil, çok uzun bir süredir yaşanmakta olduğu için normal olduğu sanılan aşırı suçluluk duygusudur. 

Suçluluk duygusundaki azalma, ilk etapta yaşanan bir rahatlama hissi ile gerçek olamayacak derecede iyi bir gelişme olarak görünse de; daha sonrasında bazı danışanlar, bu kez suçlu hissetmedikleri için suçlu hissederler. Hatta, eski istenmeyen alışkanlıklarına geri dönmelerini engellemesi için ihtiyaç duyduklarını düşündükleri suçluluk duygularını azalttığı için, terapisti dahi suçlayabilirler. Ancak danışan aşamalı olarak, iyileşmeye dair gittikçe derinleşen kararlılığının, daha öncesinde onu “hizada tutan” baskıcı kafa yapısının yerini alarak yeni bir destekleyici yapılanma oluşturduğunun farkına varacaktır. 

Aşırı suçluluk duygularından kurtulmanın en iyi yanı, zihni özgür bırakmasıdır. Böylece kişi, davranışlarının kendilik duygusuyla bağdaşmamasından kaynaklanan ve doğal olarak yaşanan rahatsızlık duygusunu açıkça görebilir hâle gelir. Basit olarak, bu rahatsızlık ve kendinden memnun olmama hissi, geçerli olan suçluluk duygusunu ifade etmektedir; yani kişinin olmak istediği kendisiyle bağdaşmayan bir şeyi yapıyor olmasından kaynaklanan, kendisine karşı hayal kırıklığı. Farkına varılması güç olan fakat derinden derine hissedilen bir duygu olarak yaşanan bu, kişinin kendi kendisinden memnuniyetsizlik duygusu, uzun vadeli kalıcı bir değişim sağlamak için, aşırı suçluluk duygularına göre çok daha etkilidir 

Aşırı suçluluk duyguları kişiyi; zayıflık ve kendine acıma hislerini pekiştiren, kendi kendisine zarar verdirici (self-defeating) eski düşünce örüntülerinin içine hapseder. Aşırı suçluluk hissi, onarım terapisinin başlangıcında yüzleşilen zorluklarla başa çıkabilmek için mutlaka gerekli olan öz güveni yıkmaktadır. Kendini kabul ve bütünlüğe ulaşma yönündeki samimi arzu, gelişmenin yolunu açar. Kendini kabul sayesinde kişi, iyiye gideceğine olan inancı ile acıya katlanabilme yeteneğini kazanır. 

Bir danışan, kendi gelişim sürecine giden yolun nasıl açıldığını şöyle anlatmaktadır: 


Homoseksüelliğimle ilgili sürekli düşünür ve kahrolurdum. Homoseksüellik benim gücümü almıştı. Beni depresif hâle getirmişti. Korkaktım, telaşlıydım, mutsuzdum; homoseksüellik yüzünden kapana kısılmış gibi hissederdim. Homoseksüel olduğum için ve cinselliğimi yaşamadığım için, kendime karşı dürüst olamadığıma inanırdım. 

Şimdi bana normal geliyor; acıkıyorum, aksileşiyorum ve homoseksüel hisler yaşıyorum. Artık bu hisleri inkâr etmiyorum, onlarla hareket de etmiyorum ama onların farkına varıyorum, onları anlıyorum. Homoseksüel duygularım sadece, şu anda kim olduğumun anlık çekilmiş bir fotoğrafı gibi. Bu duygular bana nerede olduğuma dair bir şey anlatıyor. 

Homoseksüelliğimi kabul etmek demek, onay anlamında değil, aşinalık anlamında; “Evet bu benim, tuhaf ama ben buyum.” Bu hâlim yalnızlık veya umutsuzluk getirmek zorunda değil. Artık homoseksüellik tarafından kapana kısılmış hissetmiyorum. Bunun yerine kendi kendime şöyle diyorum: “Bak, işte yine başlıyorum, yaptığım şey bu.” 

Anlamlı ve derin arkadaşlıklar kurma ihtiyacı hissettiğimde, homoseksüel duygularım depreşiyor. Hareketlerimi duygudan ziyade, bilgi ile yönlendirmeye çalışıyorum. Duyguya yeni bir anlam vererek enerjiyi yönlendirebilme seçeneğinin bana sağladığı bir güç var. Homoseksüelliğimin derinininde yatan dürtünün, aslında erkek erkeğe samimi dostluk ilişkisine (male intimacy) içten içe beslediğim arzu olduğunun farkına vardım. 

Kendimi o duygulara bırakmak yerine, birebir ilişkilerdeki eksikliğimin nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. İşte o zaman cinsel enerjinin ortadan kalktığını ya da anlamlı ölçüde azaldı- 


ğını görüyorum. 
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Bilgisayar dilinde “default” diye bir kavram vardır. Yeni bir komut veremediğiniz takdirde program kendi işleyişine otomatik olarak devam eder. Burada bizim “default”umuz homoseksüellik (...) ve yeni komutumuz erkek erkeğe samimi arka- 


daşlık (male intimacy). 


Cinsiyet Rollerinin Gücü 

Cinsiyet kimliği, kadın erkek herkesin varoluşunu kurgular; bireyin toplum içindeki yaşam tarzını ve topluma katılımını belirler. Cinsiyet kimliği, esasen bütün bireysel kimliklerin temelini oluşturmaktadır. Bizler, her birimiz, sadece basit anlamıyla “bireyler” olmaktan çok daha fazla şey ifade ediyoruz. 
Gel gör ki, gey özgürlük hareketleri, kadın hareketinin bazı radikal kollarıyla birlik olup doğuştan getirilen cinsiyet farklılıklarını inkâr etmesi ve cinsiyet rollerine dair kavramları yerden yere vurması için sosyal bilimlere baskı uygulamışlardır. Örnegin “seksist olmayan dil”46 kuralı getirilmiştir ki bu, insanın en temel farklılıkların inkâr etmek demektir. Modern bilinç, sağlıklı erkeklik ve kadınlık imajlarını yavaş yavaş yitirmektedir. 

Annesiyle olan bağından özgürleşme sürecinde, bir oğlan çocuğunun, tam olarak bir erkek olabilmek için yardıma ihtiyacı vardır. Kim olduğunu bilme ihtiyacındadır ve bunu ona ancak başka bir erkek anlatabilir. Annesi, insan doğasının kökeninden gelen kendi yetişmesinin bilgisiyle ona ne olduğunu söylemiştir. Fakat baba, kendi kökeninin dış dünyada yetişmiş olması yönüyle, ona kim olduğunu söyleyebilecek kişidir. Erkek çocuğuna, bireysel bir kimlik bahşetmek suretiye baba, 


ona dünya üzerindeki kendine özgü yerini tanımlamış olur. 


16 “non-sexist language”: Öznenin cinsiyetine dair atıfta bulunmayan dil 


kullanımı. 
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Kişinin kendini, kendi kendisine tanımlayabilmesi öylesine temel bir ihtiyaçtır ki, hiçbir şey olduğumuzu söylemektense, herhangi bir şey olduğumuzu söylemeyi yeğleriz; bu şey her ne olursa olsun. Baba desteği olmadan büyüyen bir genç adamın, homoseksüel ilişkiler yoluyla nasıl bireysel kimlik arayışına girebildiğini görebiliriz. O aslında kendi erkeklik (maskulen) kimliğine olan ihtiyacını erotize etmiştir. 32 yaşında bir danışanın ilk seansında söylediği gibi: “Problemimin aslında homoseksüellikle değil de erkeklikle ilgili olduğundan 


hep şühe etmişimdir.” 


Androjenlik 

Sağlıklı erkeklik ve dişiliğin pek de takdire şayan bir şey olmadığı kültürümüzde, bugün, androjenlik herhangi bir sogulamayla karşılaşmamaktadır. Popüler kullanım şekliyle bu terim, her iki cinsiyetin seyreltilip hafifletilmiş (diluted) ya da cinsiyetsizleştrilmiş (neutered) versiyonu anlamında kullanılan cinsiyetsizlikle (genderlessness) eş anlamlı hâle gelmiştir. 
Hâlbuki, gerçek androjenlik, kelimenin doğru manasıyla, erkekliğin ve kadınlığın her ikisinin birden kişilik içerisinde tam olarak bütünleştirilmesini ifade eder. 

Bir kimse, kendisinde diğer cinsiyete ait yönleri geliştirmeye geçmeden evvel, öncelikle kendi birincil cinsiyetini ortaya koyabilmelidir. Kendisini tamamıyla kadın (feminen) cinsiyetiyle özdeşleştiren genç bir kadın, yumuşaklık, incelik ve şefkat gibi vasıfları benimseyecektir; daha sonra bu vasıflarının yanı sıra girişkenlik, kendini kabul ettirme, hakkını savunma ve bağımsızlık vasıflarını da geliştirebilir. Bu erkeksi (maskulen) vasıfları, yine kendi kadınlığının (feminenliğinin) kaynağından 


geliştirecektir. Aynı şey erkek için de geçerlidir. Tamamen erkek (maskulen) kimliğinde bir erkek, sadece agresif, saldırgan ve risk alıcı bir kişi olmayıp aynı zamanda empatik, anlayışlı, hassas ve duyarlı da olabilir. 

Kendini gey olmakla özdeşleştirmiş bir erkek, daha gelişmiş olduğunu varsaydığı, adrojen tarzını kabullendirmek adına, cinsiyet farklılıklarının anlam ve önemini sıklıkla küçümseyip azımsama gişiminde bulunur. Ne var ki gey kültüründe androjenlik, kadınlığın (feminenliğin) hakiki olarak özümsenmesinden ziyade kadınlığın, kadınsı davranışlar (effeminacy) biçiminde alaycı bir taklididir. 

Kadınlığın hakiki olarak kişiliğin bütünlüğü içerisine entegre edilmesi, ancak yaşamın ileri safhalarında, kendi birincil erkekliğini (maskulenlik) tamamen özümsedikten sonra ortaya çıkar ve karşı cinsle yaşanan yakınlık yoluyla gelişir. Karşı cinse ait yönleri kendi kişiliğimiz içinde bütünleştirme yoluyla, bütün bir insan olma yolunda (full humanity) ilerleriz. Tamamlanmış bir insan olarak, bu bütünleşmiş varoluş hâline, kendi öz cinsiyetimizin özelliklerinden ödün vererek, onları varoluşumuzdan ay- 


rıştırarak ya da yok sayarak erişilemez. 


Cinsiyet Rolünü Güçlendirme Tedavisi 

Adrojenliğin ideal olarak gösterilip yüceltildiği bir kültürde, homoseksüelliğin başarılı olarak tedavi edilmesi baltalanmıştır. Toplum, cinsiyete bağlı özelliklerin, davranışların ve algılamaların bilicinde olmalı ve onların değerlerini takdir etmelidir. Danışanlar onarım terapisinde ilerleme gösterdikçe, cinsiyete dair farklılıklara ve bu farklılıkların bireyi nasıl zenginleştirdiğine dair derin bir anlayış geliştirirler. 

Tedavideki erkekler, tipik olarak daha erkeksi, olgun, 


güçlü ya da “yetişkin” (her danışan bu cinsiyet güçlenmesini 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kendi deyimiyle tarif ediyor) olarak alıgıladıkça hemcinslerine karşı hissettikleri çekimin daha az rahatsız edici ve daha az zorlayıcı hâle geldiğini ifade ediyorlar. Kendileri hakkında olumlu düşünüp kendilerini iyi ve güçlü hissettikleri zaman, homoseksüellikle ilgili takıntılı düşünceleri gözle görülür derecede azalıyor. 

Danışanlar, aynı zamanda bu durumun tam aksini de ifade ediyorlar, şöyle ki: Geriye doğru bir kötüleşme ya da reddedilme yaşantıladıklarında spontan homoseksüel fanteziler, takıntı derecesine kadar artış gösteriyor. Böylesi hayal kırıklığı, cesaret kırılması veya başarısızlık duygularını, genellikle tanımadıkları erkeklerle yaşanan (anonymous) cinsel ilişkiler takip ediyor. 

Kişinin kendisine yönelik olumsuz duyguları ve hemcinslerle ilgili cinsel fantezileri ve davranışları arasındaki klinik olarak gözlemlenmiş ilişki, bize homoseksüelliğin eksik ve bozuk yapısı hakkında bir şeyler söylemektedir. Hiç evli bir adamın, “Kendimi zayıf hissettiğim ve erkeksi hissetmediğim zamanlarda, zihnim karımla sevişme ihtiyacıyla ilgili takıntılı düşüncelerle doluyor” diyebileceğini düşünebilir miyiz? Hatta daha da garibi, “Kendimi güçlü ve iyi hissettiğim zamanlarda, karımla sevişme arzumu büyük ölçüde kaybediyorum” diyebileceğini düşünebilir miyiz? Homoseksüel dürtüde cinsel davranışla doğrudan hiçbir ilgisi olmayan fakat tamamıyla erkeğin kendisiyle ilgili algısına dayalı bir motivasyon vardır. 

Danışanların tanıklıkları, birçok homoseksüel erkekte hemcinse yönelik erotizmin (same-sex eroticism), erkeksi (maskulen) güçteki eksikliğin sembolik olarak onarımı için kullanıldığına dair güçlü bir kanıt sağlamaktadır. Birkaç farklı danışan, diğer erkeklerde buldukları şeyin ne olduğunu şöyle tarif ediyorlardı: 

Danışan #1: Bazı erkeklerin kendilerine özgü, özgür bir ha- 


vaları var; sanki istedikleri her şeyi sorunsuzca yapabiliyor ve 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paçayı kolayca sıyırabiliyorlar. Sanki umurlarında bile değilmiş gibi, onlar için son derece doğal bir şey bu. İşte beni çeken şey, bu içsel özgürlük ve güç. Heteroseksüel ev arkadaşım Bill gibi. “Eğer istersen her şeyi yapabilirsin” derdi ve bazen de yapardı. Kendimi öylesine tutuk hissederdim ki, sanki “Ah ben böyle bir şeyi hayatta yapamam?” der gibiydim. Ben buna hayrandım, o gücü istiyordum 

Danışan #2: Çok fazla kontrol sahibi olan bir adamdan etkileniyorum. O güç ve kontrol var ya, hep bunlardan kendime bir şeyler çekmek istedim ve her şeye böylesine hâkim olabilmek... 

Danışan #3: Benim meselem erkeklik kimliğimden kopuk olmak. Erkeklerle bir aradayken kendimi onlardan biri gibi hissedemiyorum. Kendimi onlar tarafından kabul edilmiş hissetmiyorum. Erkeksi bir vasıf olarak gördüğüm bir şeyi yapmakta ya da ifade etme etmekte güçlük yaşıyorum. Risk almak erkeksi bir özellik, hedef belirlemek de erkeksi bir enerji gerektiriyor ve bu beni çok ürküten bir şeydir. İster bir erkek arkadaş olsun, isterse bazı spor türleri gibi erkeksi bir etkinlik olsun, erkeksi olana (maskulen) karşı her zaman olağanüstü bir tutku besledim. 

Kendimi kopuk hissettiğim erkekliğe ulaşmak için değişik yollar ararken, aslında diğer erkekleri cinsel olarak arzulamak istemediğimin farkına varıyorum. Görüyorum ki, onların bir parçası olduğumu hissedebilmek; onlarla bağlantılı, onlara eşit hissedebilmek ve diğer erkeklerin benden daha fazla, benim daha az olduğumu hissetmemek için ilişki kurup onlarla bağlanmaya çalışıyorum. 

Danışan #4: Bir erkeği tanımlayan şey nedir? Bir erkeğin özünde olması gereken şey nedir? Hemen söyleyeyim, güçtür. 
Bu güç duygusu, kişiyi diğerleri üzerinde güçlü bir konuma getiren fiziksel kuvvet veya liderlik biçiminde, kişinin kendisi 


üzerinde bir güç olabilir. 
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Artık istediğim şeyin gerçekte ne olduğunu biliyorum, o veya onun gücü değil; istediğim ben, olmayı istediğim ben. İhtiyacım olan kendinden eminlik duygusuna tamamen sahip olmak istiyorum, hiçbir şeyden korkmak istemiyorum. Yoluma çıkabilecek her şeyle başa çıkabilecek beceriye sahip olmak istiyorum, sadece bir odaya girip kapıyı kapatmak istemiyorum. 
Hep istemiş olduğum türde arkadaşların peşine düşebilecek 


bir öz güvene sahip olmak istiyorum. 


Erkekliğini Tanımlamak 

Psikoterapide ele alınması gereken en öncelikli sorulardan biri, danışanın erkekliği (maskulen) tam olarak nasıl algıladığı ve bu erkekliğe hangi yönleriyle sahip olduğu ve olmadığıdır? 

Tedaviye başlayan erkeklerin çoğu, bir şekilde, hiçbir zaman tam olarak büyüyememiş olmak gibi bir duygu yaşadıklarını ifade ederler. Kendilerini çocuklar veya genç oğlanlar olarak duyumsayabilirler. Bu erkeklerin çoğu için erkeklik, yetişkinlikle aynı şey, hatta eş anlamlı gibidir. Erkeksi hissetmek demek, kendini yetişkin hissetmektir; aynı şekilde yetişkin hissetmek de erkeksi hissetmektir. 

Danışanın kendisini ne zaman daha az veya ne zaman daha çok erkeksi hissettiğini tesbit etmeyi öğrenmesi, terapinin başarılı olabilmesi için şarttır. Denemeler yoluyla, danışan bunun farklı zamanlarda değişik yoğunluklarda yaşantılanan sübjektif (öznel) bir his olduğunu keşfedecektir. 

Danışanın kendi erkeksi kimliğindeki eksikliklerin farkına varması önemlidir çünkü bu ona, diğer erkeklerde aradığının ne olduğunu söyleyecektir. Diğerlerinde özellikle aradığı şeyin, aslında kendi kendisinde eksikliğini hissettiği şey olduğu- 


nun farkına varmak, onu epey şaşırtabilir. Bazen yaslanıp dayanabileceği baba figürleri arar, bazen de kendi benlik duygusunu destekleyecek ayna imajlar peşinde koşar. Belli bazı beden tipleri, üslup veya tarzlar onun için büyüleyici olabilir. 
Çok sayıda erkek danışan, tarz olarak belli bir erkeksi gücü çekici bulduklarını ifade ederler; özellikle kendine güvenen, cana yakın, rahat ve enerjik kişilik tarzı çekici gelmektedir. Homoseksüel danışanlar sıklıkla erkeksiliğe özgü temel niteliklere karşı duydukları hayranlığı dile getirirler: bağımsızlık, kişinin kendi hayatı üzerinde kontrol sahibi olması, kendini ortaya koyup hakkını savunabilme, girişkenlik, kendinden eminlik ve yine danışanların sıkça değindikleri “fiziksellik” (physicalness). İlk birkaç seans içinde danışan, bu çekici bulduğu özellikleri tanımlayabilir ve böylece onun için bu erkeklerin gizemini çözme süreci başlamış olur. 

Kişisel gelişim sadece homoerotik davranışları bırakmak suretiyle davranışsal bir değişimi değil, aynı zamanda kişinin kendini tanımlamasında (personal identification) daha derin bir dönüşümü de içerir. Bu dönüşüm, kendisi hakkında daha farklı hissedebilmesini sağlayacak, dünyayı tam olarak erkeközdeşimli (male-identified) bir erkeğin perspektifinden görebilmek için farklı şekilde bağ kurabilmesine imkân tanıyacakur. Kişi, kendi cinsiyet kimliğine sahip olduğunda, bu kimlik- 


le birlikte hayat veren bir güç de kazanır. 


Babayla Barışma 

Yetişkin erkeklerin, babalarıyla çok kısa bir görüşme sonrasında bile ne denli altüst olabildiklerini görmek beni hep hayrete düşürmüştür. Normalde gayet mantıklı, aklı selim, 
30 yaşında bir adam, bir hafta sonu ziyareti veya bir telefon 


görüşmesinin ardından depresyona girebiliyor ya da öfkelenebiliyor. Babayla yaşanan bu acı verici görüşmeleri çoğu kez, homoseksüel erkeğin tanımadığı kimselerle rastgele (anonymous) cinsel ilişkilere geri döndüğü bir gerileme evresi (regressive phase) takip eder. 

Genelde homoseksüel erkeğin babasıyla ilişkisini karakterize eden, belirli nitelikte bir öfke söz konusudur. Heteroseksüel erkekler de aynı şekilde babalarıyla düşmancıl bir ilişkileri olduğunu ifade etseler de arada niteliksel bir fark vardır. Heteroseksüel erkeğin öfkesi, genelde teslimiyetçi bir kabullenme ile birliktedir. Fakat homoseksüel erkek, durumu olduğu gibi kabul etmesine engel olan, şiddetli bir kin ve derinlerde kökleşmiş bir antipati beslemektedir. 

Birçokları, bir danışanın babasıyla uzlaşma sağlamayı başarması ve hâlihazırda babasının kabulünü kazanması gerektiği gibi bir yanılgıya kapılırlar. Bu yanlış anlamanın altında, homoseksüellikten kurtulmak için babada olan bir şeye ihtiyacı olduğuna dair bilinçdışı inanç yatar. Bu düşüncenin kökleri, danışanın babasını, erkekliğini onunla paylaşma ya da ondan esirgeme gücüne sahip olarak algıladığı çocukluk anılarına dayanır. 

Danışanın tedavisinde önemli bir adım, kendisini dönüştürmek için gereken gücü elinde bulunduranın artık kendisi olduğunun farkına varmasıdır. Danışanın babasını affedebilmesi, bu gücü elde etmesinde merkezi önem taşır. Özellikle babanın değişmeyeceği veya değişemeyeceği vakalarda, danışanın, iyileşmenin kendi tutumlarındaki değişim yoluyla geleceğinin farkına varması daha da önem taşır. Bir danışanın dediği gibi: “Birçoğumuz babalarımızın değişmeyeceğini biliyoruz. Sadece babalarımıza elimizden geldiğince yakın olmaya çalışacağız ve bu olacak. Onları gerçek anlamda değiştiremeyiz, çünkü onlar hep aynı kalacaklar.” 
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Yine burada danışana, kendisine asıl zararı verenin babası değil de kendisinin ondan savunmacı kopuşu olduğunun hatırlatılması gerekebilir. Şimdi yapması gereken, ilk önce babasından başlayarak bütün erkeklere karşı olan bu savunmacı tutumundan vazgeçmektir. 

Babayı affetmek kolay bir görev değildir çünkü bu, genellikle babayı; sevgi, şefkat ve onayını göstermedeki yetersizliği de dahil, bütün eksiklikleriyle, olduğu gibi kabul etmek anlamına gelir. Genç bir erkek için, babası tarafından sevgi görmeye dair bütün hayallerini gömmesi gerektiğinin farkına varmak, çoğu zaman âdeta bir ölüm gibi yaşantılanır. Babasını anlaması, affetmesi ve sevmesi demek, paradoksal bir şekilde babasına baba olması gibidir. Ona kendisinin, yani oğulun isteyebileceği şeyi vermek gibidir. Babaya karşı merhamet ve şefkat duymak, onu affetme sürecinin son adımıdır. Merhamet duygusu çoğu kez danışanın, babasının babasını ve onun kendi oğluna nasıl davranmış olduğunun anlamasıyla birlikte gelişir. 

Neredeyse bütün danışanlarım, babalarının kendi babaları hakkında söyleyecek çok az şeyleri olduğunu ifade ederler. Bazen bu “gölge baba”nın izleri, iki nesil öncesine kadar sürülebilir. Yani homoseksüellik probleminin temelleri, daha önceki bir nesilde yatıyor olabilir. 

Danışan, homoseksüelliğinin çözümünde ilerledikçe, bu süreçle eşzamanlı olarak babasına bir kişi olarak ve bir erkek olarak değer vermeye başlar. Bu aşamada başlangıçta rahatsızlık duymasına rağmen, aslında babasına ne kadar benzediğini keşfedecektir. Babasında olan ani öfke patlamaları, katı görüşlülük, kolayca suçlama ve duygularını doğrudan ifade etmede zorlanma gibi özelliklerin aynısı, benzer şekilde ken- 


disinde de görülebilmektedir. 
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Bu noktada gey ideolojinin, babayla olan bu problemlerdeki ortak paydayı inkâr etmeye devam ettiğini belirtmek ilginç olacaktır. Bunun sonucu olarak, homoseksüelliğin gelişimsel bir problem olduğunu kanıtlamada anahtar rolü olan önemli bir parça, görmezden gelinmiş olur. Hatta, babaya dair önemli olabilecek her şeyi kabullenmekten kaçınmaya yönelik kökleşmiş bir eğilim vardır. Çoğu gey erkek, uzun zaman önce, babanın hayatlarında her ne şekilde olursa olsun hiçbir rol oynamayacağı kararını almışlardır. Hatta babanın öneminin böyle savunmacı bir tutumla yadsınmasının, psikanalizin ilk zamanlar anne üzerine vurgu yapmasında katkısı olmuş olabilir. Analistler, anneleri hakkında konuşarak zaman ve para kaybetmeyi yeğleyen hastaları tarafından yanlış yönlendirilmiş olabilirler. 


Prognozu*’ Etkileyen Faktörler 

Değişme motivasyonun başarılı bir tedavide birincil belirleyici olduğu, birçok araştırmada tesbit edilmiştir. (Hatterer 1970, Mayerson ve Lief 1965, Monroe ve Enelow 1960, Schwartz ve Masters 1984, Stekel 1930, van den Aardweg 1985, 1986). Motivasyonun anlamı, danışanın homoseksüel bir kimliği reddetmede ikircikli olmaması (unambivalent) ve heteroseksüel olmaya yönelik bir çaba içinde olmasıdır. Olumlu prognoz için diğer işaretler; kendine acıma düşkünlüğünün olmaması, olumlu bir benlik duygusu; stres ve hayal kırıklığıyla (frustrasyon) başa çıkabilecek, güçlü bir egoya sahip olmaktir. Yine heteroseksüel fanteziler ve rüyalar da son derece olumlu işaretlerdir. Aynı zamanda, danışanın aile ilişkileri ne kadar güçlü ise prognoz da o derece olumludur. 


47 Prognoz (prognosis): Hastanın durumuna ve diğer insanlarda gözlenen 
seyrine dayalı olarak, hastalığın seyri ve muhtemel sonucu konusunda hekim tarafından yapılan tahmin. (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 
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Geleneksel değerler ve kişinin kendini heteroseksüel toplumun bir üyesi olarak görebilmesi de homoseksüel yaşantı üzerinde düşünmede bir çerçeve sağlaması bakımından önemli derecede destekteyici rol oynar. Onarım terapisine giren danışanlar, psikolojik gelişimin, kimliklerini gey alt kültürüne teslim etmekle elde edilemeyeceğine kuvvetle inanmışlardır. Tedavinin başarılı olmasında etkili olan diğer faktörler; dürtüsel davranışlara karşı kendine hakim olabilme ve hazzı erteleyebilme yeteneği, kendine hedefler tayin edebilme yeteneği ve geçmiş yaşantılar ile deneyimler üzerinde düşünebilme, konuşabilme ve onlardan öğrenebilme kapasitesidir. Kendi kaderlerini çizebilme gücüne sahip olduklarına inanan danışanların, kaderci bir tutum benimsemiş olanlara veya yaşamı kendi kontrolleri dışında başlarına gelenler olarak görenlere kıyasla, homoseksüelliklerinin üstesinden gelme şansları çok daha yüksektir. Kişinin kendi duygularını tanıyabilme yeteneği gibi, kendine ve başkalarına karşı dürüst olabilmesi de tedavinin başarısında önemli rol oynar. Cinsiyet farklılıklarının değerinin takdir edilmesi de tedavi planına önemli ölçüde destek olur. 

Cinsel olarak daha az aktif olan erkeklerde prognoz daha olumludur. Cinsel davranışın alışkanlık yaratan doğası düşünülürse, danışan homoseksüel olarak ne kadar aktifse tedavinin seyri de o denli zor olur. 

Bu sebepten dolayı, liselerde gey onaylayıcı danışmanlık servislerinin yerleştirilmesi son derece zararlı olabilir. Zira bu danışmanlık servislerinde başlangıç aşamasındaki homoseksüel davranış, aktif olarak desteklenmektedir. Şayet aynı ergen, heteroseksüel bir yetişkin olarak gelişme arzusunda ise, bu durumda sadece bir cinsel alışkanlık örüntüsünü kırma güçlüğüyle değil, aynı zamanda bu davranış örüntülerini besleyen gey benlik-özdeşimiyle (self-identification) de uğraşmak zorunda kalacaktır. Değişme motivasyonundan sonra, yine çok önemli iki nokta ise kişinin kendine karşı sabırlı olması ve mücadelenin uzun süre de- 


vam edecek bir süreç olduğunun kabul edilmesidir. 


Yaş Faktörü 

Onarım terapisine başlayan homoseksüel danışanların ortalama yaşı, 20'li yaşlar ile 30'lu yaşların başıdır. Diğer birçok terapist de, bu yaş grububunun tedaviye en açık (receptive) grup olduğunu gözlemlemiştir (Bieber1962, Mayerson ve Lief 1965, Rubenstein 1958). Bu dönem, ailenin gence akranları gibi evlenmesi için baskı uyguladığı, erken yetişkinlik evresidir. The Boys in the Band adlı müzik grubunun, “30'undan sonra artık sevgilini oda arkadaşın olarak takdim edemezsin” diye bir dizesi vardır. 

Ancak evlilikle ilgili tek itici güç, sosyal baskı değildir. Bu yaşlar, özel bir ilişkiye başlamaya yönelik doğal arzunun en yoğun hissedildiği ve Tecrit Olma (İsolation) ya da Yetişkin Yakın İlişkisi (Adult İntimacy)48 arasında karar verilmesi gereken zamandır (Erickson 1958). Bu evrede, kişinin ömür boyu sürecek bir ilişkide karar kılması gerekmektedir ve bu ilişkide partnerinin hangi cinsiyetten olacağını bilmek durumundadır. 

20'li yaşların başlarından önce tedaviye başlamanın, kendine özgü güçlükleri vardır. Ergenlik dönemindeki genç, cinsel dürtülerini en yoğun hâliyle yaşamaktadır ve gizillik, izolasyon ve ya- 


bancılaşma yıllarının ardından; birçok genç erkek için gey dün- 


18 tecrit olmaya karşı yakınlık (intimacy versus isolation). Erikson'un psikososyal gelişim evrelerinden altıncısı. Genç erişkinlik dönemini kapsayan bu evrede, kişinin paylaşmayı ve başkalarının sorumluluğunu almayı öğrenmesi gerekir. Kalıcı yakın ilişkiler, ait olma duygusu ve kendini adama, bu evrede kazanılması gereken diğer olumlu özelliklerdir. Bu özellikleri geliştiremeyen bireylerde bir yalnızlık ve tecrit edilmiş olma duygusu ortaya çıkar. (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim Sanat Yayınları) 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yası romantik, duyumsal, gayri ahlaki ve benimseyici (embracing) nitelikleriyle görünmektedir. Aynı zamanda bu dönem, libidinal dürtünün en yüksek derecede, kişisel kimliğin ise en kırılgan olduğu zamandır. Bu evrede ergen, yeni yaşantılar deneyimlemek ister. Daha sonra fikrini değiştirebilecek olsa bile, öz değerlendirme (self-reflection), kararlılık ve özünü inkâr (self-denial)* gerektiren bir tedavi önermek, bu yaştaki bir ergenin kaldırabileceğinden fazladır. Tek başarılı ergen vakam, ailesi ve sosyal çevresinin şefkatle desteklediği, 17 yaşında bir danışandı. Yaşamında onun için önemli olan bütün insanlar, yaşamının yönünü değiştirmesi için ona yardım etmekte son derece kararlıydılar. 

Yine, daha ileri yaşlarda, 35 yaşın üstündeki erkeklerde de prognoz zayıftır. Çünkü, derinden kökleşmiş çok sayıdaki cinsel davranış örüntüleri, değişmekle ilgili küçümseyici ve kötümser bir tutum geliştirmelerine sebep olmuştur. Buna rağmen, yine de ileri yaş grubundan yüksek motivasyonlu erkeklerde, özellikle de sadece ara sıra cinsel olarak aktif olanlarda 


olumlu sonuçlar alındığına dair veriler vardır. 


Tedavi 

Onarım terapisi yoluyla gelişim, bir yönüyle gey modelindeki açılma sürecine (coming out of the closet) benzer. Yani, bu, sürekli devam eden bir süreçtir. Genellikle, bazı homoseksüel arzular, tamamen kaybolmaz veya hayat döngüsü içinde belirli zamanlarda yeniden ortaya çıkar. 

Bu yüzden, “tedavi” yerine, kişinin benlik özdeşimindeki 


(identification of self) dönüşümle başlayan bir anlam değişmesi 


49 özünü-inkâr (self-denial). Kendi arzularını bastırma, doyumdan vazgeç- 


me. Genellikle, gerçek ya da hayali suçlardan ötürü kişinin kendini cezalandırması anlamına gelir. (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 
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olarak, “dönüşüm” hedefi üzerinde duruyoruz. Şimdi evli olan bir ex-gey (eski-gey) erkeğin ifade ettiği gibi: “Uzun yıllar gey olduğumu sandım. Sonunda anladım ki gerçekte ben gey değil de homoseksüellik problemi olan, heteroseksüel bir erkektim.” 
Kişinin kendine bakışındaki bu temel değişim, homoseksüel davranışın doğasına ve yaşamın erken dönemlerinde karşılanmamış sevgi ihtiyaçlarına dayanan motivasyonal kökenine yönelik yeni bir kavrayışı getirir. Yaklaşık bir yıldır onarım terapi- 


sine devam eden bir danışan, duygularını şöyle tarif ediyordu: 


Homoseksüel hislerim daha önce her ne idiyse, artık öyle değil. 
Hâlâ varlar, hâlâ oradalar ama beni eskisi gibi altüst etmiyorlar. 
Gelişme gösteren noktalar; bu hislerin beni duygusal olarak nasıl etkilediği, beni ne kadar sarstığı, kendime olan güvenimi ne kadar etkilediği ve bu duyguların ne kadar zorlanımlı (kompül- 


sif) olup zihnimi ne kadar meşgul ettiği. 


Sabık bir kadın taklitçisi, şimdilerde evli ve ergenlik dönemini yaşayan üç oğul babası olan başka bir erkeğin yorumu şöyleydi: “Artık bu homoseksüel fanteziler, sanki kulagimda bir sinek vızıltısı gibi.” Baska bir erkek ise şöyle açıklyor: “Daha önceleri büyük harfle ‘H’ ile, şimdiyse küçük ‘h’ ile yazılan bir problem.” 

Bazı terapiler doğrudan heteroseksüel dönüşüm üzerine odaklanmış olsalar da onarım terapisi; kişisel güç, cinsiyet kimliği ve öz imajı ile ilgili meseleleri etkilemesi bağlamında, homoseksüel durumla ilgili daha geniş çaplı bir bakış açısını benimsemiştir. Onarım terapisi, değişimi uzun vadeli ve aslında büyük bir ihtimalle yaşam boyu sürecek bir süreç olarak görür. 25 yaşındaki bir danışan, kendi değişim sürecini aşağıdaki mektupla açıklamıştı: 


13 aydır grup terapisindeyim ve diyebilirim ki bu süre hayatımın 


en anlamlı, en verimli ve en önemli devresi oldu. Başlangıçta beni 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homoseksüelliğime çare aramaya sevk eden şey, Kataolik inancına duyduğum sevgiydi, çünkü kendimi suçlu ve mutsuz hissediyordum. Fakat bugün kendi gösterdiğim gelişim ve gruptaki diğer erkeklerin gösterdikleri gelişimin bana vermiş olduğu motivasyon ile terapiye gelmeye devam ediyorum. 

Terapi, kendim, geçmişim ve bu durumda olmama katkıda bulunan şeyler hakkında çok şeyi anlamama yardımcı oldu. Örneğin, ben 3 yaşındayken babam annemi terk etti ve ben, özdeşim kuracak ya da bağlanabilecek bir erkek modeline asla sahip olamadan büyüdüm. Bunun sonucu olarak, kendimi hiçbir zaman gerçek bir erkek gibi hissetmedim ve büyürken kendimi hiçbir zaman diğer erkeklerden biri gibi göremedim. Bu durum, erkeklere kaşı özel bir ilgi duymama sebep oldu ki hatırladığım kadarıyla bu ilgi, altı yaşlarındayken başladı. 

Terapi, diğer erkekler etrafında kurmuş olduğum fantezi dünyasını yıktı. Öz güvenim ve erkeklik duygum gelişti. Olumlu etkiler işteki başarıma ve erkeklerle yeni kurduğum arkadaşlıklara da yansıdı. Hatta flört etmeye bile başladım. Gelecekteki hayatımda evlilik ve çocuklar görüyorum. Babamla ilişkim hâlâ çok iyi olmasa da onu durumumdan haberdar ettim, o da bana sevecenlikle yaklaştı. 
Diğer erkeklere duyduğum ilgi hâlâ tam olarak tükenmiş değil ama kesinlikle azaldı. Geçmişte beni hem ürküten hem de çeken diğer erkekler, bugün benim için çok daha az tehdit edici. Hemcinslerime karşı duyduğum ilginin 90100 kaybolacağını düşünmesem de, karşı cinse olan ilgimin baskın geleceğine ve yeni hayatımı devam ettirebileceğim bir noktaya geleceğime inanıyorum. Bütün bu gelişmelerin ortaya çıkmasında, terapi sayesinde nasıl geliştireceğimi öğrendiğim bütüncül erkek erkeğe arkadaşlıkların, ibadet ve dua ile desteklenmiş bir manevi hayatın önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. 


Eğer, tedavi yerine değişim kelimesini kullanmamız kulağa kötümser geliyorsa, diğer psikiyatrik durumlar için de aynı kri- 


terin söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. Gerçekten de, sigarayı bırakma ve belli bazı fobiler için uygulanan en temel davranis değiştirme59 programlarının dışında, hiçbir psikolojik tedavi yöntemini kesin iyileştirici olarak kavramsallaştırmak mümkün değildir. Alkolik bir kimsenin içme arzusu hiçbir zaman tam olarak iyileşmez fakat başarılı bir tedavi, ona ömür boyu sürecek olan, durumuyla etkili bir başa çıkma yolu sunar. 
Düşük öz güvenli kişi, şüphelerinden ve güvensizlikten hiçbir zaman tam olarak kurtarılamaz, ancak kendinden eminlik noktasında gelişme gösterir. Aynı şekilde, Alkoliklerin Yetişkin Çocukları'nın (ACA’s/Adult Children of Alcoholics) bütün sorunları tamamen ortadan kaldırılabilir mi? Bu yüzden meseleyi; homoseksüelliğin “tedavi”si yerine sağlıklı ve erotik olmayan (nonerotic) erkek erkeğe ilişkilere dayanan, doğru bir temel üzerinde gelişim açısından ele almalıyız. Artık bundan sonra, bazıları için cinsellikten uzak bekâr bir yaşam (celibacy) çözüm olabilirken, bazıları için de heteroseksüel evlilik ümit edilen hedef olacaktır. 

Tedavi yöntemi ve hedefi ne olursa olsun, herhangi bir terapinin geçerliliği, bu terapinin, danışanın hayatına olan genel etkisiyle ölçülür. İyi terapi, spesifik bir semptomu ortadan kaldırmaktan daha fazlasını yapabilmelidir. Eğer bu, o kişi için doğru tedavi ise getirdiği özgürlük ve iyilik hâli (well-being), kişiliğin bütün yönlerine yayılacaktır. En önemlisi de iyileşmeye doğru yol aldıkça birey, kendi kişisel gücünün git- 


tikçe daha fazla farkına varacaktır. 


50 davranış değiştirme (behavior modification): İşlemsel şartlandırma ilkelerine dayalı olarak insan davranışını değiştirmeye yönelik kullanılan tekniklerin ortak adı. Davranış değişikliği yaratmak için çevresel etkenler, özellikle de davranışın sonuçları sistemli bir şekilde kontrol edilir. 
Bu teknikler arasında pekiştirme, cezalandırma, şekillendirme, sistematik duyarsızlaştırma, biyofeedback vb. sayılabilir. (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim Sanat Yayınları) 
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Aktarım 

Psikoterapinin en kritik ve genellikle en acı veren boyutu, danışanın daha önceki ilişkilerinden terapistine yansıttığı hislerine dürüstçe bakabilmesidir. Tedavinin seyri boyunca, danışanın çözümlenmemiş bilinçdışı çatışmaları, savunmaları ve daha önceki önemli ilişkilerinden kalma arzuları terapiste aktarılır. Danışan, terapisti bir zamanlarki çocukluk hâlinin gözlerinden görür. Aktarılan duygular; korku, öfke, saldırgan-savunmacı tepkiler>! ve cinsel arzuları içerir. 

Aktarım tepkisinin en önemli iki özelliği, tekrarlayıcılığı ve uygunsuzluğudur. Bu tepkiler terapötik ilişki için uygunsuz olmasına rağmen, danışanın geçmişindeki önemli ilişki yaşantılarıyla tam olarak örtüşmektedirler. Aktarım tepkileri her ilişkide ortaya çıkabilse de terapist-danışan ilişkisi; bağımlılık, yoğunluk ve samimiyet içeren yapısından dolayı, güçlü aktarım tepkilerini özellikle tetikler. Bu durumda terapist, kendi 


çözümlenmemiş duygularından ötürü danışanın aktarımına 


31 agressive-defensive reactions 
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tepki vermemelidir ve rahatsızlık hissi yaşamamak için, zamanından önce aktarımın önünü de kesmemelidir. Terapistin aktarıma gösterdiği nazik, anlayışlı ve hoşgörülü yorumu sayesinde danışan, kendini eski algısal ve davranışsal örüntülerinden ayrıştırmaya başlayacaktır. 

Her ne kadar bütün aktarım olguları yapısal olarak ikircikli (ambivalent) duygular içeriyorsa da pozitif ve negatif aktarım arasında ayrım yapmakta yarar vardır. Terapist ile danışan arasındaki işbirliğini kolaylaştıran ve danışanın terapi sürecinde ilerlemesini sağlayan, terapiste yönelik pozitif duygular; güven, sevgi (affection), ilgi, saygı ve hayranlıktır. Negatif aktarım tepkileri ise; alınganlık, düşmanlık, güvensizlik ve kin duygularını içerir; aynı şekilde bu duygular da doğru şekilde 


yorumlandığı takdirde danışanın ilerlemesini sağlayabilir. 


Onarım Terapisinde Aktarımla İlgili Konular 

Homoseksüel danışan tedaviye, taşıdığı büyük umutla çelişkili olarak, korku ve derinde yerleşmiş güvensizlik duygularıyla gelir. Hâlâ baba sevgisine ve baba tarafından kabul edilmeye karşı derin bir özlem duymaktadır. Terapistine gerçekçi olmayan (unrealistic) olumlu özellikler atfederek, kendisini tam olarak anlayacağını umduğu erkekle yoğun bir ilişki yaşama ihtimali ile heyecan duymaktadır. Fakat, aynı zamanda “negatif aktarımın ortaya çıkması için de yoğun bir yatkınlık” söz konusu olabilir (Wallace 1969, s.356). Bu yüzden, danışan genellikle, terapisti kendisine karşı eleştirel olarak algılayacaktır. Bu ikircikli (ambivalent) duygular, genelde babayla yaşanan hayal kırıklığının (frustrasyon) yeniden sahneye konulmasıdır. 

Homoseksüel danışan, kendisi için önemli olan erkeklerle 


ilişkilerinde eşitlik ve dengeyi sağlamakta güçlük yaşar; genelde onları ya değersizleştirir ya da idealize eder. Bu durum, bilhassa terapistiyle olan ilişkisi için geçerlidir. Gecikmeler, iptal edilen seanslar ve ödeme yapmayı unutmak, düşmanca duyguların pasif şekilde dışa vurumudur. Diğer aşırı uçta ise sert çıkışlar ve protestolar vardır. Terapiste, kendisini yerle bir edebilecek güce sahip, her şeye gücü yeten (omnipotent) erkek imajı yansıtabilir veya onu sahtekâr, paragöz ya da ikiyüzlü biri olan değersizleştirebilir. 

Diğer yandan, kendini değersiz görüp terapistin ilgisine dahi değmediğini düşünüyor olabilir ve bu yüzden ihtiyaç hâlinde ücret indirimi veya randevu saatinde değişiklik istemesi gerektiğinde çekinceli davranabilir. Dahası, değersizlik duygusu terapiste ne söyleceğini bilememek şeklinde yüzeye çıkabilir çünkü terapistin zamanını harcadığını düşünmektedir. 

Terapisti önce idealize edip sonra da değersizleştirmek yaygın bir eğilimdir. Danışan, terapiste olduğundan çok fazla değer biçme ile değerini küçümseme arasında gidip gelir. 
Terapisti küçümsemede bir sonraki aşama, muhtemelen onun erkekliğini veya hetoreseksüelliğini sorgulamak olacaktır. Ya da onu çok güçlü, kendinden çok emin, kendine çok güvenen ve benzeri biri gibi görerek idealize edecektir. 
Çoğu kez danışan, terapistine karşı romantik duygular besler. Böyle bir durumda, terapistin bu erotik boyuta karşı empatik fakat tepkisiz olması gerektiğini söylemeye gerek yok. 

Bu gibi durumlarda, aynı cinsle kurulan samimi ve yakın ilişkinin meşru olduğu, ancak bu ihtiyacı meşru olarak tatmin etmenin cinsel ilişki yoluyla olamayacağı, nazikçe fakat kesin bir dille danışana anlatılmalıdır. 

Erotize edilmiş aktarımın diğer yönü, korku ve düşmanlık hisleridir. Genelde, kendisi için yıkıcı olacağı düşüncesi ile tera- 


pist tarafından eleştirilme korkusu vardır ve danışan, kendisini 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terapiste yönelik hislerinden korumak için sarkastik yorumlar 


yaparak alaycılık maskesinin arkasına saklanabilir. 


Negatif Aktarımın Değeri 

Doğru yorumlandığı ve doğru anlaşıldığı takdirde negatif aktarım tepkileri, değerli bir terapötik fırsat oluşturabilir. 35 yaşında, çok güçlü pozitif aktarım yaşayan bir danışanım, her cuma benimle olan randevusu için gidiş-dönüş üç saatlik bir yol katediyordu. Onu ciddi ölçüde ihmal etmiş ve duygusal olarak istismar etmiş olan babasına karşı hâlâ derin bir incinmişlik ve kin duymaktaydı. Bir gece, bütün akşam randevularımı iptal etmek zorunda kalmıştım fakat sekreter hatası yüzünden, bu danışana ofisime gelmek için yola çıkmadan önce ulaşılamamıştı. 
Onca yolu katedip de kapalı bir ofisle karşılaştığı için, doğal olarak oldukça incinmiş ve kızgındı. Zararına karşılık olarak ona, bir sonraki seansı için ücret almamayı teklif ettim. O ise, fazladan üç ücretsiz seans daha talep etti. Bunu, onun derin öfkesini yatıştırabilmek amacıyla kabul etmiştim. Buna rağmen yine de istismar edilmişlik duygusu devam etti ve zararının tazmin edilmesine yönelik bitmeyen beklentileri sonunda, ilişkimizi tam anlamıyla tek taraflı adaletsiz bir noktaya getirdi. En sonunda babasıyla olan ilişkisindeki olumsuz duyguları, yoğun bir şekilde bana aktarmış olduğunu görebildi. 

Negatif aktarım, terapistin erkekliğini küçümsemek şeklinde de ortaya çıkabilir. Danışan terapiste “Senin erkekliğin gerçek mi (...) yoksa sadece göstermelik bir kılıf mı?” diye sorabilir. 

Tedaviye gelen 46 yaşındaki bir danışan, bana karşı oldukça yoğun bir pozitif aktarım yaşıyordu. Seanslara severek geliyordu ve ömür boyu çekmekte olduğu sorununa, sonunda çare 


bulacağına gerçekten inanıyordu. Haftalık seanslara 5 ay devam 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ettikten sonra, birdenbire gerçeğin farkına vardı (disillusioned). 
Seanslarının çoğu, orgazma ulaşmak için girdiği komik biçimde umutsuz çabalarını detaylı bir şekilde anlattığı; otostop çektiği yol kenarlarında başından geçen aksilikler ve karşılaştığı “üç kâğıtlarla” ilgili rezil, acayip ve oldukça eğlendirici haftalık hikâyelerle geçiyordu. Birkaç sefer, bu hikayeleri bana neden anlattığını onun için yorumlamaya çalıştıysam da anlatmaya devam etti. Bana aşırı değer biçtiği aşikârdı ve beni eğlendirmeye çalışması, benimle olan ilişkisini kendince doğrulama yoluydu. 

Bir hafta, geçerli gibi görünen bir nedenden dolayı seansı iptal etti. Sonraki hafta keyifsiz bir hâlde geldi ve bana karşı tutumu soğuktu. Ona gerçekten bir faydamın dokunup dokunmadığını sorgulayarak başladı. “Bütün bu teoriler kulağa çok iyi geliyor ama gerçekten bir işe yaracaklar mı?” dedi. Sonra, şüpheleri tedavi programından bana geçti. Benim onun tipi olup olmadığımı ve benden yola çıkarak bir erkeklik kimliği geliştirip geliştiremeyeceğini sorguladı. Daha erkeksi bir terapistle kendini daha rahat hissedeceğini söyleyerek “Acaba terapiyi bitirmeli miyiz?” diye sordu. En sonunda da benim de homoseksüel olduğumdan şüphelendiğini söyledi. 

Konuşmasını bitirdiğinde ona, bana kalırsa asıl etkin ve verimli çalışmamızın, bu noktadan sonra başlayacağını söyledim. Önceki eğlendiricilik rolünden vazgeçmiş ve sonunda bana karşı olan gerçek duygularını ifade etmişti. Şimdi başarması gereken, beni olduğumdan ne daha az, ne de daha fazla görerek ilişkimizdeki kaşılıklı eşitliği korumaktı. Artık o ve ben, daha önceden tutunmakta olduğu, benim onu iyileştirecek olağanüstü güce sahip olduğum fantezisi olmaksızın, gerçek anlamda birlikteydik. Bu yeni diyalog ve yorumlama düzleminde iki seans yaptık. Aşağıdaki sözler bu seanslardan bi- 


rinde söylenmişti: 
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Tedaviyi bitirmekle tehdit ederken, diğer bütün erkeklere yapmış olduğum şeyi sana da yapacaktım (...) seni çöpe atacaktım. 
Eğer gerçekten bir ibne olsaydın (...) diğer bütün ibnelerin bana yapmış olduğu gibi; beni lanet olası, boktan bir duruma, yani sıfıradüşürmenden korkuyordum. 

Senden nefret ettiysem bunun sebebi babama olan nefretimdi. 
Tıpkı babamın beni iğdiş ettiği gibi ben de seni iğdiş ettim. Babam, erkekliğini benimle paylaşmayı reddetti. Beni güçsüzlüğe terk etti. Sen de babam gibi beni ihmal edecek misin? 

Her erkekte bu örüntüyü tekrarladığımı görüyorum. Diğer erkekleri “şey”leştiriyorum. Son birkaç hafta boyunca seni bilincimin dışına itme ihtiyacında olduğumu fark ettim. Seninle ilgili 


hiçbir olumlu duygu hissetmek istemiyordum. 


Terapinin verimli olması için, her ne kadar acı verici olsa dahi, böylesi bir negatif aktarım üzerinde çalışılması zorunludur. Bu tür aktarımlar doğru anlaşıldıkları takdirde, tedavide ilerleme için çok önemli bir fırsat olabilir. İşleme süreci, gelişimin önünü tıkayan geçmişteki blokların çözümlenmesinde en önemli araç olan aktarım yoluyla ve bu aktarımın çözümlenmesi ile gerçekleşir. Negatif aktarımın ne ifade ettiği anlaşılmadan terapi asla sonlandırılmamalıdır. 

Deneyimlerime dayanarak diyebilirim ki, babayla erken dönemli ilişkiler ne derece düşmancıl ve travmatik ise psikoterapide de o derece yoğun bir bastırılmış öfke ortaya çıkar. 
Küçük bir oğlan çocuğu olarak danışan, babasıyla başa çıkamazdı. Hiçbir tatmin elde edememişti ve ne yaparsa yapsın babasına karşı kazanması mümkün değildi. 

Danışanın diğer üyelerin varlığından destek aldığı grup terapisinde, terapiste yönelik düşmanca duyguların açığa vurulması daha sık görülür. Grup terapisi esnasında terapistin doğrudan eleştiri ve saldırılara maruz kalma olasılığı çok daha fazladır. Burada yine grubun sağladığı terapötik fırsatları görüyoruz; öyle ki negatif aktarım bir problem olarak görülmek yerine, etkin bir şekilde kullanılabilir. Böyle durumlarda negatif aktarımın aslında genellikle altta yatan pozitif bir aktarıma karşı bir savunma olduğu hatırlanmalıdır. 

Pozitif aktarımda bile, danışan bazen bilinçsiz olarak kendi tedavisinin ilerlemesini engelleyecek şekilde çalışıyor olabilir. 
Terapistin etkinliğini zayıflatmanın bir yolu olarak onunla çok samimi arkadaş gibi olmaya çalışabilir. “Eğer terapistim olmasaydın, eminim ki çok iyi arkadaş olabilirdik” diyerek, dışarıda buluşmayı teklif edebilir. İşveli, espirili, eğlendirici olabilir ve terapistin önünde sahte bir imaj takınarak rol yapıyor olabilir. 

Kendi gerçek kimliğini ortaya sermek, danışanda kaygı uyandırır fakat aynı zamanda gerçekte olduğu kişi olarak kabul edilme arzusu da duyar. Bazen bu kaygı, ısrarlı zorlanımlı (kompülsif) konuşmalar şeklinde ortaya çıkar; bazı danışanlar kelimeleri yeterince hızlı bulup çıkaramazlar. Bu, bir çeşit kendini hissizleştirme yoludur. Kendi kendinden kaçan, gerçek kendisi olmaktan ve bilinmekten korkan danışan, terapist tarafından yavaşça kendisine ve kendi hakiki hislerine geri döndürülür. 

Birçok danışan, soğuk ve uzak duran terapistlerle (ki bu klasik psikanalizde standart tekniktir) yaşadıkları, kendilerinde hayal kırıklığı uyandıran ve nihayetinde verimli olmayan terapi deneyimlerini aktarırlar. Bu yaklaşım tam olarak, homoseksüel danışanın hiç tahammül edemeyeceği şeydir. Kendisine çok soğuk ve mesafeli davranan babasından dolayı incinme yaşamıştır ve şimdi hakiki bir kişisel ilişki kurma arzu ve ihtiyacı içindedir. Terapist hiçbir zaman sert, soğuk-uzak, ilgisiz veya otoriter olmamalıdır. Böyle bir terapistle danışan, terapiyi öfke içinde terk etmese bile, en azından aşırı derecede bir hayal kırıklığı ile terk edecektir. 

Danışan; sevecen bir ilgi ve hakimiyet dengesini kurabilmiş, belirgin (salient) baba niteliklerine sahip bir terapiste karşı güçlü bir çekim duyar. Bu, ona en fazla yarar sağlayacak olan danışman tipidir. Terapist, aynı zamanda kendi erkekliginden (maskulenlik) emin olmalıdır. Samimi ve gerçek olmalıdır, gerektiğinde hatasını rahatlıkla kabul etmeye hazır olmalıdır ve danışanın bu hatasını göstermesine müsade etmeye de istekli olmalıdır. Terapist, şeffaf ve savunmacı olmayan bir tutum benimsemeli, ancak sık sık kendi eksikliklerini itiraf ede- 


rek de danışanı bunaltmamalıdır. 


Direnç 

Onarım terapisinde direnç, birkaç değişik biçimde görülür. Bazı danışanlar, hiçbir zaman tam olarak terapinin kendilerine fayda sağlayacağına ikna olmayıp sürekli olarak terapiyi sorgularlar. Bu danışanlar, aynı zamanda terapisti motive eden etmenleri de sorgulayabilirler. Tekrar tekrar, terapistten bu konuda güvence vermesi istenir ve terapist, danışanı gerçekten önemsediğini ispatlamak durumunda bırakılır. Terapistin, iyi adam olarak algılanma ve yardımcı olan kişi olarak yeterli hissetme ihtiyacı, bu tür danışanlar tarafından daima baltalanır. 
Terapisti sanki önemsiz biriymiş gibi görerek müdehalelerini umursamamakla birlikte, terapist ile kişisel bir bağlantı kurmaya karşı bir ilgisizlik ve isteksizlik de olabilir. 

Özellikle yoğun bir direnç, genelde büyük bir hamlenin atıldığı, önemli bir seansın akabinde ortaya çıkar. Grup terapisinde, danışan birdenbire, kendisinin neden diğerleri gibi o gruba ait olmadığına dair mazeretler ileri sürmeye başlayabilir. 
Örneğin, “Hiç kimse beni anlamıyor” der. Bu aslında eski bir problem olan, kendini akranı olan erkeklerden farklı hissetmesinin yeniden sahneye konmasıdır. 

Çoğu direncin kaynağında güven eksikliği yatmaktadır. 


Güven duygusu, danışana içgörü kazanma ve yeni davranışlar denemeyi göze alma cesaretini verecek olan pozitf aktarımın oluşmasında bir ön şarttır. Özdeşim kurmada, yani kendini tam olarak diğer bir kimsenin bir parçası gibi hissedebilmede, güven duygusu esastır. Danışan, kişisel gücünün büyük bir bölümünü, kendisine yeni bir yaşam tarzında rehberlik etmesi için güvenmek zorunda olduğu bir adama, yani terapiste emanet etmektedir. 

Direncin kaynaklarından bir tanesi de danışanın cinsel hazlarından özveride bulunması gerektiği beklentisidir. Danışan, bu hazlardan vazgeçmesi gerektiğini tamamen kabul etmiş olsa dahi, bir yanı hâlâ, zevk ve heyecan verici olan bu gizemli yönünü bırakmak istemez. Bunun yanı sıra, çocuklukta takındığı sahte “iyi çocuk” rolünden sonra, dışa vurmak için şiddetli bir arzu duyduğu, içindeki “vahşi, yaramaz oğlan”ı da bastırması gerekmektedir. Bir danışanın ifade ettiği gibi, “Degismek istiyorum (...) ama henüz değil. Son bir yaz istiyorum.” 

Direncin bir diğer ve belki de daha büyük bir sebebi ise kişinin, o tek ve özel ruh eşi arayışından vazgeçmesinin gerekmesidir. Ackerley (1968), hiçbir zaman elde edilemeyen o “İdeal Arkadaş” için kendi arayışını şöyle anlatır: 


İdeal Arkadaş, hep benim bulunduğum yerden başka bir yerdeydi ve ancak başka bir yola sapmış olsaydım onu bulmuş olacaktim. Benim bulunduğum otobüste olmayan o yakışıklı ve çekici oğlanlar, hep benimkinin yanından geçen otobüste olurlardı. 
Tünellerde ben umutsuzca cehenneme doğru batarken, yürüyen merdivenler şeytani bir acımasızlıkla yanımdan geçerek onları 


yukarı taşırdı (5.132). 


Danışan; arkadaşı, sevgilisi, sırdaşı ve ruh eşi olacak, en derin ihtiyacı olan sevgi ve anlayış ihtiyacını giderecek olan o 


adamla karşılaşma rüyasını seneler boyunca beslemiş olabilir. 
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Özdeşim Kurmanın Reddilmesi 

Homoseksüelliğin asıl temelleri erkek çocuğun, babayı ve onun temsil ettiği erkekliği reddetmesine dayanmaktadır. Bu bilinçdışı direnç biçimi, daha sonra psikoterapide “özdeşim kurmanın reddedilmesi” olarak tekrardan su yüzüne çıkar. 

Özdeşimin reddedilmesi, genellikle terapinin en başlarında ya da tedavinin bazı kritik evrelerinde görülür. Çocuksu bir direnç tipi olarak psikanalitik literatürde, diğer bir kişinin herhangi bir olumlu yönünü tanıma ya da bu yönüyle bağ kurmaya karşı isteksizlikle beraber, ayrım yapmaksızın bu kişinin tamamen reddedilmesi olarak görülmüştür. Özdeşimin reddedilmesinin en yaygın biçimi, belli bir konuyu, ilişkiyi bloke edecek şekilde rasyonalize etmektir. Çoğu kez, bir anlaşmazlık noktası veya görüş ayrılığı, danışanın bireysel terapiye veya grup psikoterapisine devam edemeyeceğine kanaat getirmesine neden olur. Grup terapisinde, kendini diger üyelerden ayıran bir neden bulur; ya çok gençtir ya çok yaşlı, eğitimsel veya sosyolojik farklı bir arka plandan gelmektedir, çok uzun süre gey yaşam tarzının içinde bulunmuştur veya hiç bulunmamıştır. Bunu, terapistin ve terapi grubunun aniden ve tümüyle reddedilmesi izler. Hâlâ değişmekte kararlı olmasına rağmen, özdeşimi reddetmesi danışanı, problemini kendi başına çözmek uğruna terapisti ve diğer grup üyelerini reddetmeye itmektedir. 

Özdeşimin reddedilmesi, esasen kaynağını, küçük erkek çocuğun incinme ve zarar görme ihtimaline karşı geliştirdiği kendini koruma manevrasından almaktadır. Bu manevra, hem pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) oğlan hem de homo- 


seksüel yetişkin için, reddilme korkusuna karşı savunma işle- 


52 refusal to identify 
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vi görür. Aynı zamanda bu, danışanın homoseksüel davranışı bırakırken yaşadığı engellenme duygusuna (frustrasyon) karşı 


birincil savunma mekanizmasıdır. 


Kadın Terapistin Rolü 

Homoseksüel erkeklerin çoğu, erkekler tarafından kabul görmeyeceklerini düşünme eğilimdedirler ve kadınların yanında, kendilerini daha huzurlu ve rahat hissederler. Bu sebepten ötürü, birçokları problemleriyle ilk uğraşmaya başladıklarında kadın bir terapisti tercih ederler. Ancak, onarım terapisinde homoseksüelliğin iyileşmesi, erkeklerle birlikte çalışma yoluyla gelmektedir. Kadın bir terapist, genel anlamda yardımcı olabilir ancak sadece bir erkek, başka erkeklerle yaşanan çelişkili hislerin, özellikle de güven ve erkekler tarafından kabul görme ihtiyacıyla ilgili problemlerin yeniden sahneye konmasını tetikleyebilir. Erkeksi (maskulen) kimlik, ancak başka bir erkek aracılığı ile bulunabilir. 

Yol gösterici bir model olarak çocuğun cinsiyet kimliğinin şekillenmesindeki gelişimsel modele yeniden müracaat etmeliyiz. Çocuğun ilk ve birincil özdeşimi annesiyle kurulur, sonrasında babayla duygusal bir bağ kurabilmek için özdeşimini anneden ayrıştırması (disidentify) gerekmektedir; daha sonra da kendi erkek yaşıtlarıyla ilişki kurmaya geçmesi gerekir. 
Onarım terapisi, bir anlamda bu gelişimsel sürecin yeniden sahneye konulup yaşanmasıdır. 

Kadın terapist, sonraki aşamadaki gelişimsel görevin duygusal anlamda temelini hazırlayabilir. Danışana, öz güveni, özdeşim kurmayı, duygularını ifade etmeyi ve terapötik ilişkide güveni öğretir. Onarım terapisi modelinin çerçevesi içinde ka- 


dın terapistin rolü, danışanın erkek bir terapiste kendini teslim 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etmesinde köprü vazifesi görmektir. Kadın terapistten erkek terapiste geçiş süreci, danışanın her iki terapisti dönüşümlü olarak görebileceği, birlikte devam eden seanslar ayarlanması konusunda danışanla anlaşılarak kolaylaştırılabilir. Böyle bir düzenlemede danışan, kadın terapiste erkek terapistle ilgili korkularından, eleştirilerinden ve şüphelerinden söz etmekte serbesttir. Bu sayede kadın terapist, güvenle ilgili bu konular üzerinde çalışarak, üstesinden gelme sürecinde danışana yardımcı olabilir. Her durumda, randevu programının her üç kişi tarafından da iyi anlaşılmış olması gerekir. Zor olabilen bu geçiş süreci, terapistler arasında yakın iletişimi ve terapötik konuların her ikisi tarafından da karşılıklı olarak anlaşılmasını gerektirir. Her iki terapist de tedavinin değerine inanmalı ve danışanın direncini önceden sezinleyebilmelidir. Direnç, danışanın erkek terapisti eleştirirken kadın terapistle birlik olmaya çalışması biçiminde ortaya çıkabilir. Bu direnç, genelde bir “yanlış anlaşılma” olarak, özellikle de danışanın, kendisinin bazı yönlerinin kabul edilmediğine dair hissinden dolayı ortaya çıkar. Danışan, bilinçdışının etkisiyle, eleştirel baba beklentisi içindedir. Buna karşın, kadın terapistin, “iyi anne” rolünü üstlenerek geçiş sürecini aktif olarak kolaylaştırması gerekir. Ne reddederek ne de bağımlılık duygularını besleyerek, danışanın endişelerine karşı duyarlı olmalı, onu zorlamamalı fakat desteklemelidir. En önemlisi de, erkek terapistin ve ebeveynlik sürecinin yeniden tekrarlanmasının (reparenting process), tedavideki önemine inanmalıdır. 

Erkek terapiste geçiş sürecinde, çocukluk dönemi örüntüleri genellikle kendilerini tekrar ederler. İlk yanlış anlaşılma durumunda, homoseksüel danışan genelde kendisini haksız bir şekilde kullanılmış ve ihanete uğramış hissederek, büyük bir ihtimalle babasıyla yaşamış olduğu “Ben bu adama karşı 


galip gelemem” hissini yeniden yaşantılar. Bu tarz bir baba figürünü reddetme eğilimi, babanın yetersizliğini kanıtlamak suretiyle ona karşı öfkesini dolaylı olarak ortaya koymak ve anneyi kendi tarafına çekmek şeklinde kendini gösterir. 
Kadın terapist, tedavi sürecine güvendiği takdirde, iyi bir anne olarak kendi koruyucu anne çemberinin dışına çıkması ve o adamla başa çıkması için danışanı cesaretlendirerek, danışana destek olmalı ve babanın görünürdeki haksız tutumuna karşı danışanın konumunu açıklığa kavuşturmalıdır. Danışanın ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet edebilmek için kadın terapist, danışanın kendisine sığınmasına izin vermek isteyen, kendi korumacı annelik içgüdüsüne karşı direnmelidir. 
Homoseksüel danışanlarla çalışılırken her zaman için birincil zorluk, erkeklere güven olgusudur. Görünürde bir haksızlık söz konusu olduğunda, karşılıklı diyaloğu sürdürebil- 


mek için güven gereklidir. 


Karşı Aktarım 

Terapistin kendi çözümlenmemiş çatışmalarının danışanla olan ilişkiye yansıması anlamına gelen karşı aktarım, homoseksüellerin tedavisinde iki belirli şekilde ortaya çıkabilir. Böyle bir problem, terapistin, danışanın kendi kapasitesine uygun olarak doğal gelişim seyrinde ilerlemesine izin vermeyerek danışanın, “terapist için” olmasını istediğinde ortaya çıkar. Terapistin, tedavi sürecinde birbiri ardına gelen ilerleme ve çıkmaza girme döngüleri karşısında sabırsızlığa düşme eğilimi olabilir. Terapist kendini ispatlamak için, bir iyileşme oranı sunmak ve başarılı bir tedavi örneği sağlamak gibi bir çıkar güdüyor olabilir. 

Aşırı derecede ego-yatırımının yanı sıra, terapistin aşması gereken ikinci önemli zorluk, danışanın düşmancıllığına (hos- 


tility), kendi düşmancıl savunmacılığıyla (hostile defensiveness) karşılık vermekten kaçınmaktır. Terapist, negatif tutumları tolere edebilmeli ve ne savunmacı ne de küçümseyen (patronizing) bir tutuma girmeden karşılık verebilmelidir. Yine terapist, danışanın düşmancıl tutumlarını hemen yorumlayarak meseleyi kısa kesmek isteyebilir. Bunun yerine terapist, duyguların dışa vurumunun yöneldiği nesne olma rolünü üstlenebilmeli ve bunu tolere ederek anlayış göstermelidir. Her şeyden önce en önemlisi, terapistin başlagıçtan itibaren danışanı, kendine özgü bir insan olarak kabul ederek onunla güvenilir ve samimi bir ilişki geliştirebilmesidir. Terapist, bir birey olarak danışana karşı duyarlı olmalı ve onun verdiği mücadeleyi anlayan biri olarak saygı ile muamele etmelidir. Bazı terapistler, çok sayıda homoseksüel danışanın gösterdiği duygusal bagimlihk ve yoğun ihtiyaçlar karşısında rahatsızlık yaşayarak kendilerini kontrolden çıkmış ya da boğuluyormuş gibi hissederler. Terapist, oğlu “için” var olmaya hazır olan, “yeteri kadar iyi” bir baba olabilmelidir. Ona ulaşarak, samimiyetle ve şefkkatle kendisinden birşeyler verebilmelidir. İlişkiyi kendi ihtiyaçlarıyla yönlendirmeden ya da bulandırmadan, dolaysız ve dürüst bir yolla danışana meydan okumalıdır. 

Karşı aktarım alanındaki bir diğer tehlike de, kendi hemcinslerinden sevgi görme ihtiyaçlarını tam olarak giderememiş bir terapistin, danışanın ona göstereceği hayranlığa karşı duygusal olarak bağımlı hâle gelecek olması ve bunu elde etmek için danışanı manipüle etmesidir. Terapistin kendisindeki, cinsellikle ilgili olmasından korktuğu duyguları (öyle olsun ya da olmasın, ki gerçekte, öyledir) kışkırtabilecek, aşırı derecede baştan 


çıkartıcı ve tahrik edici bir danışanı kontrol altında tutabilmesi 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gerekir. Terapistin danışanla cinsel bir yakınlaşmaya müsaade etmesi durumunda, bunun danışan için son derece yıkıcı sonuçlar doğuracağını söylemeye dahi gerek yok. Başlangıçtaki kısa süreli haz ve heyecan döneminin ardından, danışan güven duyabilme yeteneğini kaybedecek, kendini kullanılmış ve istismar edilmiş hissedecektir. Terapötik ilişki yıkılmış olacak ve danışan bütün psikoterapilere dair inancını kaybedecektir. 
Terapistin yaptığı iş, kendi içindeki çok sayıda kendine özel ve şahsına yönelik kişisel süreçlere dayanmaktadır. Bu nedenle terapist, duygularının net olarak farkında olmalı ve de- 


vamlı olarak kendi motivasyonlarından emin olmalıdır. 
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Erkekliğe Giriş Olarak Onarım Terapisi 

Psikoterapi modellerinin çoğu, iki kategoriden birinde ele alınabilir: “erkeksi-girişimci” (masculine-initiatory) veya “kadınsı-açılımcı” (feminine-unfolding). Açılma modeli, kadınsı (feminen) psişeyi yansıtır ve göreceli olarak, kişiyi yaşamla uyum hâlinde bir ilişki içinde görür. Bir danışana kabul edici bir ortam ve yeteri kadar geniş zaman sağlandığı takdirde, kendi içindeki doğal akışın, onu kendi bütüncül kimliğine götüreceğini varsayar. Hümanist psikoloji ekolleri, özellikle de Rogerian ekol, bu psikoterapi yaklaşımını sergiler. Günümüzde hâkim olan bilinç, gittikçe artan bir şekilde kadınsılaşmakta olduğundan, bu açılımcı kişisel gelişim modelini anlamak, okuyucu için nispeten daha kolay olacaktır. 

Kadınsılığın işlevi, bütünleştirmek ve birleştirmek iken erkeksi bilinç böler, isimlendirir ve bireyselleştirir. Genelde, erkeksi bilincin kaba ve sert olduğu ve bir şekilde insancıl olmadığı (unhumanistic) düşünülür; dolayısıyla erkeksi yaklaşım, 


bugünün terapötik camiasında pek itibar görmez. Bu nedenle, 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günümüzde erkeksi-girişimci (maskuline-initiatory) terapötik süreç pek popüler değildir. Erkeksi-girişimci terapi, tek boyutlu ilerleme algısıyla, tipik olarak doğrusal (linear) erkeksi (maskulen) düşünceyi yansıtır: “Bu noktadan, o noktaya doğru ilerleyeceğim.” Gelişimi, ya “kazanılacak” ya da “kaybedilecek,” bir seri görev veya sınanmalardan ibaret görerek, olayları birbirini izleyen ardışık süreçler biçiminde kavramsallaştırma eğilimi vardır. Bu hiyerarşik başarı anlayışı, erkeklerin kardeşlik cemiyetlerinin giriş törenlerinde ve diğer benzeri ayin ve geçiş törenlerinde de görülmektedir. 

Girişimci tedavi yaklaşımı (initiatroy treatment), erkeksi (maskulen) psişenin bu özel fonksiyonunu yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Erkekler terapideki gelişimlerini ölçebilmek için kilometre taşlarına gereksinim duyarlar. Genellikle erkekler, duygusal yaşantıları ve ilişkileri hakkında doğrudan konuşmakta güçlük yaşarlar ve kendilerini dolaylı yoldan; olaylar, görevler ve objeler aracılığıyla ifade etme eğilimindedirler. Kadınlar, bu tür referans çerçevelerine daha az gereksinim duyarlar. Onlar için, ilerlediği duyumunu hissetmek, gelişim olduğunun kanıtıdır. 

Kişisel gelişim bağlamında, bir erkeğin skor tutma ihtiyacı son tahlilde pratik olmayabilir. Öte yandan, bir erkeğin böylesi elle tutulur, somut sonuçlar elde etme arzusunu basit ve gelişmemiş görerek gözardı edebilecek olsak bile, erkekler için gerçek anlamda etkin bir terapi, kişisel gelişimin bu erkeksi (maskulen) tarzının karşılığını vermek durumundadır. 

İnsanlık tarihi boyunca, bir erkek çocuğun erkeklik dünyasına adım atışı, daima bir çeşit giriş (initiatory) sınanması ile olmuştur. Mircea Eliade der ki; bütün insanlığın varoluşu bir dizi zorlu giriş sınaması veya bitmez tükenmez çilelerden 


oluşmaktadır. İnsanoğlu kendi kendini böylelikle yaratmıştır. 
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Bu geçiş ayinlerini yakından incelediğimizde, her zaman için bir tür belirleyici seçim veya mücadele gerektirdiklerini görürüz. Bu nedenle, erkeksi-girişimci (masculine-initiation) tedavi, sistemli olarak irade ve kararlılıkla hareket etmeyi gerektirir ki bu, genellikle en kolay veya en zevk verici olanın tam tersi yönde karar almak anlamına gelir. Erkeksi girişimci (masculine-initiation) tedavinin felsefesi şudur: “Eğer olmasını beklemeye kalkarsak, bu hiçbir zaman olmayabilir.” Bu felsefe, embriyoloji biliminden bir analoji ile örneklenebilir. Fetüs ikincil hormonal değişiklikler geçirmediği takdirde dişi olarak kalır. 
Bu, “önce Havva, sonra Adem” prensibi olarak anılmaktadır (Money 1988). Benzer şekilde, erkeksi kimliğin gerektirdiği görevler tamamlanmadığı takdirde, kişi kadınsı olarak kalır. 
Onarım terapisi, spontan olarak doğal akışı içinde, kendiliğinden esinlenme sürecine pek de fazla güvenmez ve danışandan terapistin rehberliği altında kendi kaderini tayin etmesini bekleyerek danışana daha fazla sorumluluk yükler. Bu terapi türünde, terapist özellikle yol gösterici (direktif) bir rol oynar. 
Açılım modelinde terapist, nispeten pasif bir tavırla var olarak değişim ve gelişimin ortaya çıkmasını sağlarken; girişimci terapist, terapide aktif olarak vardır ve zorlayıcıdır. Girişimci terapist, kişisel gelişime yardımcı olan bir rehber, akıl hocası, lider, model ve koç olarak tedavide daha öğretici bir rol üstlenir. Bir taraftan destekleyici, bir taraftan da yüzleştiricidir; tıpkı belirgin (salient) bir baba figürü gibidir. O, cinsiyet güçlenmesinin ve gelişimsel bütünleşmenin elde edilebilir olduğuna dair güvence sağlamaktadır. Homoseksüelliğin oluşum sebeplerinden birinin, erkekliğe girişteki başarısızlık olduğu göz önünde bulundurulduğunda erkeksi-girişimci terapi, homoseksüellik 


probleminin tedavisine özellikle uygun düşmektedir. 
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Ego Güçlendirme ve Kendini Kabul Ettirme 

(Self-Assertion) 

Parçalanmış veya yaralanmış bir kimlik her yönüyle, özellikle de cinsiyet kimliği gibi çok önemli bir yönüyle her zaman için ego kuvvetini ve kişisel gücü azaltır. İçsel kuvvet, net bir “Ben buyum” (I am) duygusundan gelir; “Ben yapacagim” (I will) kararlılığından ve “Ben yapabilirim” (I can) öz güveninden (Horner 1989) beslenir. Homoseksüel duyguların çözümlenmesi, kişisel gücün gelişimiyle ilintilidir. Danışanın kendisi, gittikçe daha fazla, diğerlerinin içinde çekici bulup arzuladığı o erkek hâline geldiğinde, iyileşme yolunda ilerliyor demektir. Daha önce de belirtildiği gibi, özdeşim kurduğumuz şeyi cinselleştirmeyiz; biriyle özdeşim kurdugumuzda artık ona karşı cinsel ilgi duymayız. Her zaman için, kendimize değil, ötekine doğru çekim duyarız. 

Homoseksüel bir erkeğe, çekici bulduğu şeyin ne olduğunu sorun; büyük bir ihtimalle size öz güven, kendine hâkim olma ve kendi hayatının sorumluluğunu üstlenme tavrı oldugunu söylecektir. Bir kadına bir erkekte neyi çekici bulduğunu sorun, genellikle oda homoseksüel erkeğin söylediklerinin aynısını söyleyecektir çünkü o da bu erkeksi niteliklerden yoksundur. Bu demek değildir ki güçsüzdür, gücü vardır ancak bu güç, kadınsı formdadır. 

Homoseksüel çekim duyma, en yoğun hâliyle, danışanın kendi erkeksi gücünü ortaya çıkarmanın yeni yollarını denemeye başladığında görülür. Bir meslektaşa veya patrona karşı koymak, kariyer değiştirmek, kendi evine taşınmak; bunların hepsi eski pasif, uyumlu, itaatkâr ve kendinden ödün verici davranış örüntülerinin yerini alan içsel güce dayanmaktadır. 


Danışan kendini, sanki gelişmemiş bir kası çalıştırıyormuş gibi, çabucak bitkin düşmüş ve yorgun hisseder. Çoğu kez, kontrolünü yitirme duygusu yaşanır. Bu duyguya yenik düşmemek için, kendi erkeksiliğini ortaya koymak için verdiği uğraşın stresini kısa bir süre için bastıracaktır. Yaşamın erken dönemlerinde, aile ortamının sahte “iyi çocuk” imajından fazlasını verememiş olması, zayıf ve kırılgan olduğuna dair varsayımını beslemiştir. Çoğu zaman, istenmeyen cinsel ilişkinin öncesinde kişi; kendisiyle duyguları, bedeni ve çevresi arasında genel olarak bir kopukluk (disconnectedness) duygusu yaşar. 
Can sıkıntısı (boredom), kaygı (anxiety) ve depresyon; duygulardan gelen doğal enerji akışını engeller, kişiyi kendi hakiki öz benliğinden koparır ve kişinin kendi kişisel gücünün farkına varmasını engeller. Kendini nasıl yenileyeceğini bilemeyerek, cinsel birleşmenin verdiği heyecanı, duyguların akışının “fitilini ateşlemek” için, gücü alevlendirip harekete geçirmek 


için kullanır. Grup terapisindeki bir danışan şöyle diyordu: 


Kendimi ayılmaya başlayan bir alkolik gibi hissediyorum. Terapide geçirdiğim üç aydan sonra, şimdi kendimi gerçeklikle daha bağlantılı hissediyorum ve gelecek için heyecan duyuyorum. Kendimi kabul ettirme (assertion), benim en önemli meselem. Neredeyse hiçbir zaman girişken olup kendimi ortaya koyamadım. Tartışmalardan hep kaçınmışımdır veya dürüst ve açık olmak yerine, gergin ve savunmacı bir şekilde tartışmışımdır. Bu, çok yorucu bir davranış tarzı. Biliyorum, bunun benim yıkıcı cinsel alışkanlıklarımla ve sapkınlıklarımla çok yakından ilgisi var. 

Kendimi ifade edebilmeye başlayıp “ayık” ve bilinçli kaldığım sürece, bu davranış tarzları azalıyor. Aynı zamanda, ilişkilerim de daha dürüst ve daha az savunmacı hâle geliyor. Öz güvenim gelişiyor. Erkeksiliğim (maskulenlik), daha yeni yeni geliştirmeye başladığım bir şey. Diğer erkeklerle ilişkilerimde dürüst ve dobra dobra oldukça erkeksiliğimi keşfetmeye başlıyorum. 
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Danışan aşamalı olarak dışlandığı, değersiz görüldüğü ve kolayca hafife alındığına dair eski hislerinden kurtulur. İlgi çekmeye çalışmak yerine, kendini ifade edip hakkını savunabilmeye ve diğer erkeklere ulaşabilmeye başlar. Diğer erkeklerle olan ilişkilerinde kendini; verici, hatırı sayılır, sözü dinlenir ve becerikli biri olarak deneyimledikçe, diğerlerinden daha güçsüz ve alıcı durumunda hissetmeye yönelik bilinçdışı eğiliminden vazgeçecektir. İncitilmiş ve çaresiz olduğuna dair bilinçdışı varsayımların üstesinden gelebilmek, danışanın kendini sürekli olarak başarılması gereken yeni görevlerle zorlamasını gerektirir. 
Terapi boyunca değişim ve gelişime götürecek uygun fırsatlar kollaması için cesaretlendirilir. Bu uygulamalarla, içsel bir kuvvet (momentum) duygusunun farkına varır. Bir danışanın dediği gibi: “Karşılaştığım zorluklara hep dolambaçlı yollardan yaklaştım, şimdi doğrudan üzerlerine gitmeyi öğreniyorum.” 

Girişkenlik ve kendini kabul ettirme (assertion) eğitimimizde ilerledikçe, ilgili bazı konuları ele alıyoruz. Bunlar; kendini kurban konumunda görme duygusu, diğer erkeklerin takdirini kazanmak için kendinden özveride bulunma ve düşmancıl bağımlılık (hostile dependency) konularını kapsıyor. 
Tedavideki erkekler, başka bir erkek için kendilerini “kaybetme” eğilimi gösterdiklerini, peşinden de diğerlerinin kabulünü kazanmak uğruna kendilerinden ödün vermek zorunda 


kaldıkları için öfke yaşadıklarını sıklıkla dile getirirler. 


Bağlanma 

Son yıllarda, genellikle erkek ilişkilerine istinaden kullanılan popüler bir terim olan bağlanma (bonding) tabirini sıkça duyar olduk. Tigerin 1969 yılında yaptığı tanımlamaya göre 


bağlanma, iki bireyin, belli kavramlara biçtikleri ortak değerler sebebiyle birbirlerini seçtikleri, selektif bir sürecin sonucunda oluşur. Birbirlerini selektif bir süreç yoluyla seçmiş olduklarından dolayı, bağlanma iki birey için de öz güven sağlar. Bağlanma ilişkileri yakınlık, aşinalık, güven ve paylaşım (disclosure) özelliklerini taşır. Böyle bir ilişkide, sahte benlik bir kenara bırakılarak öteki ile dürüst bir iletişime imkân sağlanmıştır. Erkekler arası bağlanma, karakteristik olarak, ortak bir fiziksel aktivite veya ortak bir görev yoluyla oluşur. Karşılıklı yüz yüze oturup birbirlerine açılabilen kadınların aksine erkekler, birlikte yaptıkları şeyler yoluyla, dolaylı olarak birbirleriyle bağ kurarlar. Erkek özdeşimini (male identification) besleyip büyüten, bu tür bağlanmadır. 

Çocukluk ve ergenlikte büyük olasılıkla az sayıda erkek arkadaşları olduğundan, çoğu homoseksüel erkek, akranlarının bir araya gelererek birbirlerine fıkralar, abartılı cesaret gösterileriyle ile ilgili hikâyeler, kız tavlama serüvenleri ve benzeri şeyler anlattıkları, erkekliğe giriş evresini kaçırmıştır. 
Bu erkek erkeğe dostluk soncunda oluşan bağlanma, nihai olarak erkeksi bir kimlik duygusunu pekiştirme amacına hizmet eder. Gençlere özgü bu ritüelden mahrum kalmış olan homoseksüel yetişkinin, hâlâ bu erkeksi bağlılık (connectedness) duygusunu bulma ihtiyacı vardır. Bir danışan bunu şöyle ifade ediyordu: “Arkadaşlıklar kurmak (...) içimdeki ateşi tutuşturdu. Tüm bu kendime güven hissini, yeni erkek arkadaşlarıma bağlıyorum. İçini dökebileceğim, iyi bir arkadaşa sahip olma düşüncesi, yılmadan yola devam etmemi sağlıyor.” Bir başkası: “Erkek arkadaşlara sahip olmak, sanki bu gelişimsel saati yeniden başlatıyormuş hissi veriyor. Her ne kadar, gelişimsel olarak oldukça yaşlı olsam da böyle hissediyorum.” 

Yetişkinlikte yaşanan bu, erkek erkeğe bağlar kurmaya başlama girişimleri, bazen kişisel sınır ve güç konularıyla ilgili korkuların uyanmasına neden olur. Bu korkuların altında yatan şey, temel bir güven meselesidir. Danışan, yanlış yönlendirilmiş bir öfke tarafından şaşırtılmadan ve itaatkâr bir sahte benliğin onu geri çekmesine izin vermeden, kafa karışıklıkları ve yanlış algılamaların ötesini görebilmek durumundadır. Kendini kınayıp durma (self-condemnation) ve değersizlik duygularının üstesinden gelebilmesi gerekir. Gitgide danışan, incinebilirliğini (vulnerability) nasıl gösterebileceğini, gerektiğinde yardım istemeyi ve diğer erkeklerden öğrenebileceği derslere kar- 


şı açık, saydam ve alıcı olmayı öğrenecektir. 


Kendini Sözel Olarak İfade Edebilme Zorluğu 

Etkin bir şekilde kendini ifade edebilmek, homoseksüel erkekler için çoğu zaman önemli bir mesele olmuştur. Bu anlaşılır bir durumdur, zira kendini etkin bir biçimde ifade edebilmek, kişiler arası ilişkilerde kendini ortaya koyup kabul ettirebilmede vasıta işlevi görür. Çekinmeden konuşabilmek ve gerektiğinde sesini yükseltebilmek, erkeksi (maskulen) karakterin bir parçasıdır. 

Terapinin gidişatı boyunca çok sık dile getirilen, suskun kalma, içten içe öfke duyma ve kendini ortaya koyamama şikâyetleri, homoseksüelliğin önceden öngörülebilen semptomları olarak kabul edilir. Danışan, kendini zayıf görerek kendini ifade edemeyeceğini düşünebilir; kendini tek kelime edemeyecek hâlde dilsiz, nutku tutulmuş veya felçli gibi donup kalmış olarak duyumsayabilir; ya da kendini tepkisel, provoke edici, dolayısıyla da kendi kendine zarar verecek (self-defeating) bir tarzda ifade edebilir. 

Homoseksüel erkeklerin büyük ölçüde sözel oldukları söy- 


lense dahi, klinik tecrübelerim, çoğu erkeğin ihtiyaç ve isteklerini doğrudan ve kesin bir ifade ile açıkça söyleyebilmekte zorlandıklarını göstermiştir. Bu erkekler küçük birer oğlan çocuğu iken ihtiyaç ve isteklerini açıkça dile getirmeleri yolunda teşvik edilmemişlerdi ve bireysel ifadeler, aile sistemi içinde hoş karşılanmıyordu. Heteroseksüel erkeklerin, duygularını ifade etmede daha fazla zorlandıkları söylenir fakat asıl homoseksüel erkeğin, duygularını, ihtiyaç ve isteklerini söze dökerek ifade edebilme ve dolayısıyla da işe yarar sonuçlar elde etme noktasında güçlük yaşadığı görülmektedir. Homoseksüel erkek, yaşadığı incinmeyi, hayal kırıklığını, öfkeyi, haksızlığı, yalnızlığı, yani yakınma ve şikâyetlerini iyi bir şekilde dile getirebilir; ancak diğer kişiden kesin, kararlı ve doğrudan taleplerde bulunmaya sıra geldiğinde bocalayıp kalır. Bir danışanın açıkladığı gibi: “Sorularımı dikkatlice kurup öyle bir şekilde sorarım ki cevabı daha gelmeden satır aralarından okuyabileyim. Gelecek olan cevabı, “hayır” yanıtı almayacak şekilde yönlendirmeye çalışırım. Açıkça vurgulanmış bir istek, bana açıkça vurgulanmış bir ‘hayır’ getirebilir ve ben bunu duymaktan korkarım. Grup terapisinin yapılandırılmamış formatı, grup terapisine özgü bir zorluk olarak, her bir grup üyesinin grubun yardımını ne şekilde talep edeceğine dair karar vermesini gerektirir. Grup, konuşarak veya konuşulmadan alınan ortak karara göre; kimin, ne uzunlukta, hangi konuda ve ne amaçla konuşacağına dair karar almak zorundadır. Diğer üyelerin ihtiyaçları ve istekleriyle bağlantılı olarak kendi ihtiyaç ve isteklerini belirlemek, her üyenin kendi sorumluluğundadır. Grup terapisine katılmak, aynı zamanda danışanları, eski pasif dinleme alışkınlıklarını da bırakmaya zorlar. Pasif dinleme; konuşmacının özgün yaşantısına odaklanmak yerine, kendi öznel çağrışımlarını harekete geçiren, yer değiştirmiş ve ben merkezli (self-centered) bir işitme eylemidir. Bir savunmacı 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kopma biçimi olarak pasif dinleme, duygusal soyutlanma politikasının (emotional isolationism) devamlılığını sağlar. Öte yandan, aktif dinleme, dinleyicinin konuşmacı ile arasında hissettiği bir bağlantıdır. Bu bağlantı yoluyla dinleyici, söylenilen şeyin kendisinde içsel olarak hissedilen bir karşılık bulmasına müsaaede eder. İçsel olarak hissedilen bu karşılığa dogal olarak, tavsiyeler, sorular veya yorumlar gibi davranışsal bir karşılık eşlik edecektir. 


Sahte Benlikten Sıyrılmak 

Homoseksüel erkek genellikle, çocukluk yıllarından getirdiği bir sahte benlik taşır. Eebeveylerinden birinin veya her ikisinin beklentilerine uymak uğruna takındığı, kendi gerçek benliğinden ödün vermesine mal olan “iyi çocuk” rolüdür bu. 
Bu sahte benlik, iki aşırı uçtan birinde kendini gösterebilir. Bu, aşırı derecede enerji harcamayı gerektiren, abartılı bir neşe ve canlılık (overanimated), yapmacık roller, kendini abartılı olarak dışa vurmak şeklinde veya hayalperestlik, pasif kopukluk ve bütün bunların ötesinde kişisel enerjiyi kısıtlayan, hiçbir şeyden zevk alamayan bir bıkkınlık şeklinde olabilir. Danışan için değişimi özellikle zor kılan şey, eski aşina olduğu bu sahte benliğin yerine ne koyacağını henüz keşfedememiş olmasıdır. Olgun bir hayat perspektifi, kendine hakimiyet, samimi yakınlık kurabilme ve güven duyabilme kapasitesi olan, huzur içinde yeni bir benlik duygusu geliştirebileceğine dair umudu vardır ancak henüz buna tam olarak inanmış değildir. 

Kararsızlık, kendinen şüphe etme ve çaresizlik duyguları yüzünden kendini çıkmaza sokma eğilimine karşı terapist, zorlama ve destek olma arasında en uygun (optimal) dengeyi sağlamalıdır. Terapist, üstesinden gelinmesi gereken yeni zor- 


luklara dikkat çekerken bir yandan da danışanın kendi kişisel 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gücünün farkındalığını devamlı olarak beslemelidir. Çoğu zaman, danışanın uzun ve detaylı şikâyet öyküsünün tam ortasında, “Peki, istediğin nedir?” diye sormak için sözünü keserim. Bu basit müdahale, onu kendi içsel yönelimine döndür- 


menin bir yoludur. 


Rekabet 

Eski-gey (ex-gey) yazar ve psikolojik danışman Colin Cook, bir gün göle inen bir patikadan aşağı yürürken yaşadığı bir izlenimi anlatır. Arkasından gelmekte olan, 20'li yaşların başlarındaki dört beş genç adam, patika yoldan aşağı, onun yanından fırlayıp geçerek kendilerini suya atarlar. Colin, onların gölün içinde birbirleriyle güreşmelerini ve dibe dalmalarını, gülerek birbirlerini suyun altına daldırmalarını ve oynamalarını izler. Bu hallerine bakarak Colin, hiç şüphesiz onların heteroseksüel olduklarını anlar (Cook 1990). 

Homoseksüel danışan, genelde rekabetten kaçınma eğiliminde olduğundan terapi, danışanın repertuarındaki içsel kaynaklarının yoklanıp denenmesini içermelidir. Heteroseksüel gelişimi daha ileri olan danışanlar, iş ortamlarındaki zorluklarla yüzleşmek ve gerektiğinde erkek otorite figürüne karşı etkin biçimde (fakat tepkisel olmadan) sesini yükseltmek gibi fırsatları yakalamada genellikle daha hızlı ve atiktirler. Güç mücadelesini yaşantılamak için ve kişinin kuvvetini, kendine denk olan bir diğeri ile karşılaştırması için rekabet önemlidir. Biliyoruz ki “Demir demiri biler; insan insanı biler.” Pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) oğlan, tipik olarak, babayla itiş kakışlı sert oyunlar yoluyla fiziksel temas kurma fırsatına sahip olmaz, sonrasında da yaşıtlarına özgü fiziksel rekabetlere katılmaz. Çoğu zaman, o emin bir mesafeden izlerken, yaşıtları itişip kakışarak birbirleri karşısında kendi kuvvetlerini hissetmektedirler. 
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Erkeksilik (maskulenlik), doğuştan gelen bir şekilde fiziksel bedenle bağlantılıdır ve kişinin bedensel etkinlikten yoksun kalması, erkeksilik (maskulenlik) duygusunu azaltır. 
Danışanlar, enerji harcatan fiziksel etkinlikler, özellikle de rekabet gerektiren sporlarla meşgul olduklarında kendilerini daha erkeksi hissettiklerini söylemektedirler. Zamanla, gruptaki üyelerin çoğu, sporla ilgili bazı erkeksi ilgiler geliştirirler. 
Bu birisi için bir arkadaşıyla yürüyüşe çıkmak, bir diğeri için iş arkadaşıyla haftada bir tenis oynamak anlamına gelebilir. Bir başkası için ise bu, spor salonuna gitmek olabilir; ancak dikkat dağıtacak unsurların olmadığı, özellikle “heteroseksüel” bir spor salonuna gidilmelidir. Bir danışan, fiziksel aktivite ile erkeksilik (maskulenlik) arasındaki bağlantıyı şöyle açıklıyor: 


Bir arkadaşımla güreşirken veya zorlu bir tenis maçında, kendimi gerçek anlamda erkeksi hissediyorum. Otuz yaşında olabilirim ama bir şey uk ediyor ve içimde hızlı bir canlanma oluyor; bu enerjiyle birlikte kendimi gerçekten erkeksi hissediyorum. Tenis oynadığım erkeklere karşı hiçbir cinsel ilgi hissetmiyorum (...) o erkek, ben de erkeğim ve ben, o kişiyle eşit düzeydeyim. 

Geçen gün tenis oynadım, sonra her zamanki gibi oyun-sonrası içkimizi içmeye gittik. Gatorade... bu spordan sonra içmen gereken şey. Terlemek iyi bir histi. Sonra etrafıma bakındım, gazetecide bir erkek dergisi gözüme çarptı. Derginin kapağında bir kadın vardı ve ben onu arzuluyordum. İçimden. “Ah bu kız şimdi burada olacaktı...” diye geçirdim. 

Hatırlıyorum çocukken, sanırım beş yaşlarındayken, güreşmeyi ve diğer çocuklara vurmayı severdim. Bir zaman sonra, bu benim için “saldırgan” bir spor hâline geldi ve bıraktım çünkü saldırgan olmamalıydım. Ama o temastan hoşlanıyordum. Bu tam olarak ne zaman kesildi ve ben ne zaman değişmeye başladım, bilemiyorum. 
Bıraktığım için kendime bir nevi öfke duyuyorum. Çok kereler kendimi suçladım. Durmak yerine, eğer kendimi zorlamış olsay- 


dım, pes etmemiş olsaydım, bugün farklı olabilirdim sanıyorum. 
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Gey taraftarları çoğu zaman, erkekler arasındaki tarihsel rekabeti, sosyal kötülüğün kaynağı olarak sunsalar da biz, rekabeti gerçekte, erkek psişesinin doğal ve köklü bir parçası olarak görüyoruz. Rekabet, erkekler arasında samimi yakınlığa bir engel teşkil ediyor olabilir fakat yine de erkeklerin erkeksi (maskulen) kuvvetlerini keşfetmelerinin yolu rekabettir. 
Hatta, belki de tek yoludur. 


Cinsel Olmayan Erkek İlişkileri 

Daha önce de gördüğümüz gibi, homoseksüelliğin onarımın- da, erkeklerle cinsel olmayan yakın ilişkilerin kurulması merkezi bir rol oynar. Hemcinslerle kurulan arkadaşlıkların, psikoterapi almaksızın homoseksüellikle başa çıkmada kendi yollarını keşfeden erkeklerin hayatında terapötik etki yaptıkları görülmüştür. Büyük dilbilimci ve filozof Ludwig Wittgenstein da böyle bir adamdı. 1919'da Wittgenstein, ailesinin bulunduğu şehri terk ederek Viyana'ya yerleşmişti. Biyografisinde açıklandığı gibi: 


Wittgenstein, şimdi üçüncü mahalleyi bulacaktı; uygun olduğu için seçilmiş, beklenmedik bir şekilde uygun. Sadece on dakika yürüyerek (...) cinsel açıdan emrine âmade delikanlıların bulunduğu, Prater'in çayırlık park alanına çabucak ulaşabilirdi. Wittgenstein, bu mekânı bir kez keşfettikten sonra, oradan uzak durmasının neredeyse imkânsız olduğunun dehşetle farkına varacakt. Arkadaşlarına söylediği gibi, güçlükle kontrol edebileceği bir şeytan tarafından büyülenmişcesine, her hafta birkaç gece, odasın- 


dan ayrılıp hızlıca Prater yolunu tutacaktı (Bartley 1985, s. 40). 
Bulduğu çözüm yolu iki yönlüydü: 


Wittgenstein, iki şartı da içeren ortamlar veya durumlar aradı: Sokak gençleri ve onlar gibilerle gelişigüzel ve kolay cinsel ilişkilere yönelik arzusunu uyandıran şeylerden uzaklaşmak ve etrafının, onu “yeniden hayata döndürecek” platonik ilişkiler yaşamaktan zevk alacağı gençlerle dolu olması. Böylece tatlı ve yumuşak huylu yakışıklı genç erkeklerle bir dizi yakın arkadaşlık geliştirdi (...) Wittgenstein, bu gençlere duygusal açıdan çok bağlanacaktı (...) Ardından, bu dostluklardan meşru görüşmeler olarak yararlandı; onların arasında yaratıcı, samimi, hatta eğlenceli biri hâline gelmişti. (s. 42-43) 


Kısacası, Wittgenstein iç çelişkisini, “problemin ortaya çıkma ihtimalini yok edecek bir şekilde yaşamaya” (s. 42) azmederek ve erkeklerle erotik olmayan arkadaşlıklar kurarak 


çözümlemişti. Bir danışanın açıkladığı gibi: 


Arkadaş edinebilmek, çocukluğumdan beri en büyük problemim oldu. Fiziksel olarak benden daha küçük veya daha az agresif olan erkeklerle arkadaşlık kurmak daha kolay. Beni ürkütüp göz dağı veren, tipik maço erkeklere yaklaşmak benim için çok zor. 

Beni çoğu zaman ürküten bu erkeklerle arkadaşlık kurmayı başarabildiğimde (...) bu benim kendi erkeksiliğimin (maskulen) yeniden onaylanması anlamına geliyor. Gelişme çağındayken genelde problemim buydu. Belli bir çocukla gidip arkadaş olmayı deneyeceğim yerde, “onunla arkadaş olamam çünkü onun kadar iyi değilim” diye düşünerek kendimi aşağılardım. 

Şimdi artık bir yetişkinim, öyle bir adamla arkadaş olmayı başardıgimda, cinsel yön tamamıyla yok oluyor. Ve bu durum erkeksiliğimi (maskulenlik) tekrar onaylıyor çünkü böylesi bir kimseyle, onu 


cinselleştirmeksizin yakınlaşabildiğimi hissediyorum. 


Homoseksüelliğin erkek erkeğe arkadaşlıklar yoluyla dogal olarak söndürülmesinin bir başka örneğine, Green (1987)in The Sissy Boy Syndrome (Kız Gibi Oğlan Sendromu) adlı kitabında rastlanır. Green, kitabında genç bir erkeği anlatmaktadır. Bu gençte “erkeklere karşı cinsel ihtiyaç, erkekler tarafından gelecek cinsel olmayan ilginin yerini alan bir şey 


olarak görülmektedir.” Genç adam der ki: 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Erkeklerden görmeyi beklediğim ilgiyi, arkadaşlarım sayesinde bulduğumu düşünüyorum (...) böylece cinsel ya da romantik ilgilerim azaldı. Kişisel duygularımı konuşabileceğim insanlarla arkadaşlıklar kurmaya başladıkça, onlarla olası bir cinsellik yaşama ihtiyacı veya onlarla cinsel ilişki yaşamaya dair düşünceler yok oldu (...) Benim yaşlarımdaki erkeklerle pek fazla ortak ilgi alanım olmadığını biliyordum ve bunun yanlış olduğuna dair bir his taşıyordum. Şimdi arkadaşlarımla ortak ilgilerim var. Artık kendim hakkında eskisi gibi olumsuz duygularım yok; eskisi gibi, spor ve benzeri şeylerle ilgilenmeyen biri değilim. (s.365-366) 


Homoseksüellerin fantezi ve davranışlarında değişebileceklerine inanmayan Green, bu vaka ile ilgili olarak ne yapacağını bilmiyordu. Vakayı basitçe “incelenen örneklem grubunda atipik bir örnek” olarak adlandırdı ve bu genç adam üzerinde daha detaylı bir incelemede bulunmadı (özel yazışma). 

Leonardo da Vinci'nin de homoseksüellikle ilgili bir problemden mustarip olduğu söylenir. Ancak o, aksi yönü seçmiş ve kendini yakın erkek arkadaşlarından tecrit etmişti. 

Bu durumun, onun meşhur yalnızlık ve depresyon yıllarına katkısı olmuş olabilir. 

Freud (1911), homoseksüel enerjilerini sosyal hizmetlere yönlendiren homoseksüellerin, topluma en fazla katkıda bulunanlar olduğuna inanıyordu. Ona göre, “haz veren davranışlara yönelik bir tutku karşısında tavır alanlar”, erotik ilgilerin süblimasyonu (yüceltme) yoluyla “bütün insanlığı ilgilendiren meselelerde, özellikle aktif katılımlarıyla ön plana çıkarlar” (s.61). 

Cinsellik ve romantik heyecanlarla dolu, ideal erkek arkadaşlığını bulmanın hiç bitmeyen rüyası, gey erkeği bağımlılık yaratan ve sürekli hayal kırıklığı yaşatan bir kısır döngüye 


mahküm eder. Kendini bu kısır döngüden kurtarabilmek için, 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cinsel heyecan içermeyen rahat bir arkadaşlığın değerini takdir edebilmeyi öğrenmelidir. İlk başlarda bu renksiz, sıradan erkek arkadaşlığına razı olmak, bir bakıma “azla yetinme” hissi verir. Bu aşamada kişi, “sıkıcı, alelade” arkadaşlıklara dair alaycı ve küçümseyici, kinik bir tavır takınmaya yatkındır. 


Homoseksüel-Heteroseksüel Erkek 

Arkadaşlıklarında Yaşanan Problemler 

Kızların, ilişkileri ön plana, grup etkinliklerini ise ikinci plana aldıkları; erkeklerin ise tam tersi yönde davrandıkları gözlenmiştir (Sanford ve Lough 1988). Önceliklerdeki bu farklılık, aynı zamanda homoseksüel erkeklerle heteroseksüelleri de birbirinden ayırmaya yarar. Birçok homoseksüel, heteroseksüel erkeklerle arkadaşlık kurmakta zorlandıklarını ifade ederler. Homoseksüel erkekler, “duygu paylaşımı” arzusunda olabilirken, heteroseksüel erkekler daha çok birlikte paylaşılan etkinlikler yoluyla ilişki kurmak isteyeceklerdir. Homoseksüel erkek, spor veya benzeri etkinlikler yoluyla ilişki kurmak için genelde yeteri kadar hazırlıklı değildir. Bir danışan, yaşadığı hayal kırıklığını ifade ederken şöyle diyordu: 


Heteroseksüel erkekler spor hakkında konuşuyorlar çünkü bu onlar için emniyetli. Fakat, ihtiyacımızdan dolayı, bu bizim için gerçek bir tuzak. Biz ciddi ölçüde bir paylaşım istiyoruz ama bunu ifade ettiğimizde her şey daha kötüye gidiyor çünkü onların tek istediği spor hakkında konuşmak. Bu gerçek bir madde-22 (catch-22)53 gibi hissettiriyor insana. Paradoksal bir durum; iletişim kurabilmek için hiç ilgilenmediğin bir konu hakkında ko- 
53 Catch 22, Türkçeye “Madde 22” adıyla çevrilmiş, Joseph Heller'in 1961 
yılında yayınlanan meşhur romanının adıdır. Bu romanla birlikte deyim- 


leşen catch 22, çözümsüzlüğü, içinden çıkılması mantıksal açıdan mümkün olmayan çıkmaz bir durumu, bir kısır döngüyü ifade eder (ç.n.) 
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nuşmak zorundasın. Adamların duygularına ulaşabilmek için 


önce spordan konuşmak zorundasın. 


Başka bir danışan da aynı fikirdeydi: “Böyle olması gerekiyor, mesela Rams5* hakkındaki gerçek duyguların nedir?” 

Bazen bu tutum homoseksüelin, kendisinin sıradan erkeklerden daha üstün olduğuna inanmasına sebep olur. Cinsel yöneliminin bir sonucu olarak, kendisinin, sıradan heteroseksüel erkeğe göre daha duyarlı, sanata eğilimli, kültürlü ve bir bakıma daha elit olduğunu varsayar. Bu elitizme sadece bireylerde değil, aynı zamanda bazı gey gruplarında da karakteristik bir özellik olarak rastlıyoruz. 


Erkek Arkadaşlıkları Kategorileri 

Erkek erkeğe arkadaşlık çeşitlerini, homoseksüeller için onarıcı değerlerine göre gittikçe artan sırada, dört kategoride ele alabiliriz: 

Gey arkadaşlıkları, erotik çekim olasılığı yaratır ve karşılıklı olarak istismar edilmeye müsait, cinsellikle ilgili gizli bir gündem olasılığını barındırır. Dürüst olması gereken arkadaşlık; her iki taraftan da karşıdakinin cinselliğe açık olduğuna dair ipuçları kolladığı, kur yapmalar ve üstü kapalı imalarla bulandırılmıştır. Her iki tarafın oynadığı oyunlar, hileler ve yönlendirmeler, ilişkide eşitlik ve karşılıklılık kurma girişimlerini sabote eder ve bu tip arkadaşlık ilişkisinin değerini azaltır. 

Cinsellik içermeyen (celibate) homoseksüel arkadaşlıkları, diğer gey olmayan homoseksüel erkeklerle kurulan arkadaşlıktır; birbirini özel bir şekilde anlama ve empati kurma imkânı sunar. Buna rağmen, bu tip arkadaşlıklar, genellikle hetero- 


seksüel bir erkek olan, o gizemli erkeğin arayışı yüzünden ya- 


54 bir Amerikan futbolu takımı (ç.n.) 
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rıda kesilme potansiyeli taşımasıyla sınırlıdır. Tepkisel savunmacı kopma ve aynı-cins olma çelişkisi (same-sex ambivalence), bu tür ilişkilerde yaşanabilecek diğer zorluklar arasındadır. Bu tip arkadaşlıklar, homoseksüellerin yaşadıkları güçlükler hakkında daha az anlayış sahibi olan heteroseksüel erkeklerle kurulacak daha zorlayıcı güçlükler içeren arkadaşlıklar için bir ön hazırlık işlevi görür. 

Heteroseksüel, cinsel olmayan çekim içeren arkadaşlıklar, bir bakıma daha fazla kıymetlidir. Hayat şartları, danışanın sıklıkla bu tarz erkeklerle iletişim içinde bulunmasını gerektirir fakat o, bu tip bir arkadaşlık kurmak için motivasyon duymamaktadır. Bir erkek sıradan göründüğünde ve daha önceden aşina olunan cinsel çekim duygusu da olmadığında, genelde ona karşı bir küçümseme tavrı vardır ve böyle bir erkek, tipik bir şekilde hiç ilgi çekici olmayan, sıkıcı biri olarak görülür. 
Ancak bu tarz bir arkadaşlık, erkek erkeğe bağlanma duygusunu yaşama imkânı sunabilir. Danışanın homoseksüelliğinden kurtulmak için yaşadığı mücadeleyi heteroseksüel arkadaşına açması, özel bir terapötik değer taşır. Danışan için son derece riskli ve kaygı uyandırıcı bir zorluk olarak bu açılma, ihtiyatlı ve önceden iyi hesaplanmış bir kumar oyunu gibi olmalıdır. 
Buna karşın, anlayışla karşılandığı takdirde bu açılımın sonucu son derece iyileştirici bir tecrübe olacaktır. Bu paylaşım, ilişkideki dürüstlüğe ve samimiyete yeni bir derinlik getirecek, aynı zamanda da savunmacı kopmanın sürdürülmesine hizmet eden bir rasyonalizasyonun yıkılmasını sağlayacaktır: Eğer beni gerçekten tanısaydı, beni asla kabul etmezdi. 

Heteroseksüel, cinsel çekicilik içeren erkek arkadaşlıkları, danışanın erotik çekim hissettiği erkeklerle kurulan arkadaşlıklardır ve iyileşme için en büyük imkânı bu tip arkadaşlıklar sağlar. Sadece böyle bir ilişki yoluyla, erotik cazibenin gerçek 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dostluğa dönüşmesi mümkün olabilir. Bu durum, uzak olarak algılanan erkeğin gizeminin çözülmesi demektir. Erkeğin yakışıklılığı ve erkeksi (maskulen) niteliklerine karşı estetik olarak beğeni duyma her zaman için var olabilse dahi, cinsel fantezilerin karşılıklı saygıya dayalı bir arkadaşlığa uygun düşmeyeceği, giderek artan bir şekilde belirgin hâle gelecektir. Danışan gittikçe artan bir şekilde kabul edilmeyi ve aşinalık duygusunu yaşantıladıkça, zaman içinde bu, özdeşim kurmaya doğru gelişecektir ve başlangıçtaki cinsel duygular, doğal olarak azalarak kaybolacaktır. Cinselikten kardeşliğe (örn., eros'dan philida) doğru bu dönüşümsel (transformasyonel) yer değiştirme, erkek homoseksüelliğinin iyileşme yaşantısında (hea- 


ling experience) esastır. 


Dönüşüm (Trasformasyon) 

Sürekli bir anlam dönüşümü, tedavinin seyrinde, danışanın gittikçe artan bir şekilde gerçek motivasyonlarının farkına varmasıyla birlikte ortaya çıkar. Hep kuşku duymuş oldugu şeyin, yani duyduğu homoerotik çekimin ardında yatan şeyin, bir özdeşim eksikliği olduğunun farkına varır. İçgörü ve öz farkındalık (self-awareness) 55 kaçınılmaz bir şekilde erotik illüzyonu değiştirecektir. Tıpkı bir oyunun gösterimi sırasında, bir sahnede dekorun düşmesine şahit olan sürekli bir tiyatro izleyicisinin, o sahneyi bir daha asla aynı illüzyonla görememesi gibi. 

Bu anlam dönüşümünü bir danışan, seanslarından birinde şöyle tarif etmişti: 

55 öz ayrımsama (self-awareness): Dikkatin, kişinin kendi üzerinde yogunlastigi öz-bilinçli bir durum. Kişinin, başka insanlardan ve şeylerden 


ayrı bir varoluşa sahip olduğunun bilincinde olması. Kendini bilme ve anlama yetisi (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 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Danışan: Son haftalarda sokaklarda gördüğüm erkeklere duyduğum çekim hissinde bir değişiklik fark ettim. Yani ortada bir çekim olduğu kesin ama artık bu işten sıkılmaya başladım. Bundan önce, cinsel ilişki sonrası daha yarım saat geçmezdi ki, ben dışarı çıkıp yeniden aranmak isterdim. Fakat şimdi, bunun ne kadar boş bir şey olduğunu, ilişkiye girmeden önce hissediyorum. Önceleri bunun boş bir şey olduğunu ilişkiden hemen sonra hissederdim ama artık önceden hissediyorum. 

Terapist: Bu tedavinin çok önemli bir parçası (...) son noktaya kadar görebilmek ve o boşu boşunalığı görebilmek. 

Danışan: Evet (...) (güler) ama şimdi o çekimi bile duymadigim bir yere gelmek istiyorum (...) sadece boşu boşunalık duyayım, o kadar. 

Terapist: Güzel, bu da olacak. Sen tedavide ilerledikçe, çekim duygusunu ve boşu boşunalığını yaşantılaman, gittikçe daha yakın zamanlı olarak birlikte ortaya çıkacak. 

Danışan: Bazen kendimi, cinsel fanteziyi daha güzel hâle getirerek, bu boşu boşunalık hissini uzaklaştırmaya çalışırken buluyorum. Daha öncesinde fantezi kendi kendine kontrolü ele alırken, şimdi, kaçınılmaz olan o boşluk hissini erteleyebilmek için, enerjiyi fantezi kurmaya yöneltmem gerekiyor. Bir şekilde, alışkın olduğum eski duygulara tutunmaya çalışıyorum. 

Başka bir danışan bir cinsel deneyimini aşağıdaki gibi an- 


latıyordu: 


Her şeyin tam ortasında, ansızın kendimi bir çocuk gibi hissettim. 
Birdenbire, “Ben sadece bir çocuğum, diğerinin neye benzediğini görmek için “dokun bana' oyunları oynayan bir çocuk” diye düşündüm. Cinsellik oyunlarını ilk kez keşfeden iki küçük çocuk gibi. 
“Şey, sende de bendekinin aynısından var mı?” der gibi. 

Sanki çocuklukta yaşayamadığım bir şeyi telafi ediyormuş gibi bir his vardı. Ona dokunmak, ergence ve aptalca hissettiriyor- 


du;sanki bunun ardında sahici hiçbir şey yoktu. 
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Kadınlarla İlişkiler 

Homoseksüel, genç bir erkek, çekici bir kadınla karşılaştığı zaman, savunmacı bir önlem olarak ilişkiyi arkadaşlık seviyesinde tutar. Bir kadınla arkadaşlık kurmak çok kolaydır. Onunla rahatça ve aşina olduğu bir şekilde saatlerce konuşabilir. Bu tür ilişkiye son derece alışkındır çünkü bu, çocuklukta anneyle, kız kardeşlerle ve onların bayan arkadaşlarıyla kurmuş olduğu ilişkilere çok benzer. Burada başarılması gereken görev, çocuklukta oynamayı öğrendiği, karşılıklı etkileşime dayalı (interaksiyonel) “iyi çocuk” rolünün ötesine geçebilmektir. Sağlıksız dişinin (feminen) yarattığı deforme edilmiş bir ürün olan “iyi çocuk” rolü, mutsuz bir evliliğin yarattığı hayal kırıklığını telafi ederek kendini tatmin etmek isteyen anne tarafından beslenmiş olabilir. 

Böyle bir adamdan, kadınlarla planotik arkadaşlıkların ötesine geçmesini beklemek, onu neredeyse kesin bir başarısızlığa itmek demektir. Geçmiş yıllardaki psikanalitik tedavilerin başarısızlıklarının en önemli sebebi, danışanın zamanından önce heteroseksüel ilişkilere teşvik edilmesiydi. 
Aşırı sahiplenici anne üzerine vurgu yapan önceki teori, homoseksüeli kadınlardan korkan biri (heterofobik) olarak görüyordu. İronik bir şekilde, homoseksüelin bir kadına cinsel olarak yaklaşmaya gelişimsel olarak hazır olmamasının nedeni, aslında erkek korkusudur. Danışan için, bir kadınla arkadaşlık kurmak çok kolay olabilse de bu arkadaşlığı cinselleştirmek imkânsız olabilir. Öte yandan, erkeklere karşı doğrudan cinsel çekim duyacak fakat arkadaşlık kurabilmek için çaba sarfetmesi gerekecektir. 

Aslında, kadınlarla romantik ilişkilerin, son aşamalara 


kadar terapide hemen hiç değeri yoktur ya da çok az değerlidirler. Onlar hazır olmadan önce danışanları böyle ilişkiler geliştirmeye teşvik ettiğimde; dürüst olmadıkları, yapay ve sahte davrandıkları düşüncesiyle kendilerini rahatsız hissettiklerini söylerek geri döndüler. Kendilerini kadını sanki bir deneyde kullanıyormuş gibi görüyorlardı. Duyguları davranışlarıyla örtüşmediğinden dolayı, ilişkinin sömürücü oldugunu düşünüyorlardı ve genel olarak, hemen hepsi bir başarısızlık duygusuyla geri döndüler. Danışanı kadınlarla çıkmaya teşvik adına bu klinik girişimler sonuçsuz kalıp danışanda hayal kırıklığı uyandırmanın yanı sıra, bu durumun yarattığı baskı, danışanla olan ilişkimi de zedeledi. Bu erkeklerin hepsi istisnasız olarak aynı şekilde, erkeklerle olan ilişkilerin daha anlamlı, daha yoğun, daha tatmin edici ve ken- 


dileri için daha uygun olduğu hakkında konuşuyorlardı. 


Terapötik Rüya Çalışması 

Bazen rüyalarda açığa çıkarılması gereken iyileştirici bir hikmet saklıdır. Özellikle de etkileyici veya rahatsız edici bir rüya, kendiliğinden bilince çıkageliyorsa terapide mutlaka üzerinde konuşulmalıdır. 

Terapide ilerleme kaydeden, 26 yaşında bir danışan, homoseksüelliğini daha açık biçimde görebilmeye başlamıştı. İleriye yönelik hedefleri olan bu genç, üç farklı ortamda gördüğü 


bir rüyayı anlattı: 


Bir adamla birlikte yataktayım ve onu öpüyorum. Ereksiyon yaşamıyorum çünkü tahrik olmamışım. Ereksiyon olmadığımı saklamak için belime sarılı bir havlu var, çünkü diğer adam ereksiyon hâlinde. “Neden onu öpüyorum, okşuyorum? Bundan hoşlanmıyorum. Neden buradayım?” diye düşünüyorum. 

Sonra zihnim, geniş açıdan bir çekim alabilmek için geriye 


doğru geliyor ve bunun bir film seti olduğu ortaya çıkıyor. 
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“Cok güzel! Kes! İyi işti!” diyorlar ve yaptığımın sadece bir iş 


olduğunu fark ediyorum. 


Bazı duygusal olarak bastırılmış (repressed) danışanlar, rüyaların keşfedilmesi yoluyla içlerindeki yaşama gücüyle yeniden bağlantı kurabilirler. Ancak, yine de uyarmak gerek; rüyalar üzerine düzenli olarak enerji harcanması, onarım terapisinde vurgulanan dışadönüklüğün aleyhinde işleyen bir regresif eğilimi besleyebilir, ki dışadönüklük onarım terapisinin önemle üzerinde durduğu bir şeydir. Danışanlar, içsel imajlarla fazla yoğun bir şekilde meşgul hâle gelme riskiyle karşı karşıya gelebilirler, oysa bunun yerine pratikteki dışsal zorluklar üzerine odaklanmaları gerekmektedir. 


Bibliyoterapi 

Kitaplar ve diğer okuma materyallerinin terapötik amaçlı kullanımı, onarım terapisinde önemli ölçüde destekleyici rol oynar. Teyp kasetleri, videolar, ex-gey grupların çıkardıkları süreli yayınlar ve terapi ortamının dışındaki diğer eğitsel kaynaklar, çoğunlukla yalnız yaşanmakta olan kişisel mücadeleye destek sağlar. Uluslararsı Göç (Exodus International), Cesaret (Courage), Adsız Homoseksüeller (Homosexuals Anonymous), Yeniden Doğuş (Regeneration) ve Eyleme Dönük Sevgi (Love in Action) gibi daha ileri aşamadaki birçok grup, gey propagandası ve kültürümüzün popüler medyası tarafından yaratılan demoralize edici kafa karışıklığına karşı dengeleyici işlev görmektedir. 
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Bütün danışanlar, ilk grup toplantısında çekingen, hatta korkulu olurlar. Zihinlerinde, “Allah korusun, tanıdık biriyle karşılaşabilirim!” korkulu düşüncesi vardır. Gey olmayan homoseksüel erkeklerin çoğu, kendileriyle aynı mücadeleyi paylaşmakta olan diğer erkeklerle daha önce hiç oturup problemleri hakkında açıkça konuşmamışlardır. 

İlk seansta diğerleri hakkında yoğun bir merak duygusu hâkim olsa dahi, sonradan günlük yaşantılarında kendilerini tanıyan birisine kişisel detayları ifşa etmekle ilgili büyük bir korku söz konusudur. Bu erkeklerin bulundukları durumdan ötürü gurur duymadıklarını göz önünde bulundurursak, gizlilik konusundaki bu hassasiyetin gerçekçi bir temeli olduğu anlaşılır. Bu erkekler, çok uzun bir süre cinsel duyguları ve içsel prensipleri arasında ahenksizlik yaşamışlardır. 


Süreç 
Grubun bir parçası olduktan sonra her erkek, burasının ken- 


disini emniyette hissettiği, anlaşıldığı ve kabul gördüğü bir yer olduğunu keşfeder. Terapi formatı, yapılandırılmamış ve açık uçludur. Her erkeğin, konuşmaya hazır hissettiğinde söz alarak terapiye katılması beklenir. Erkekler grup içinde, ortak problemlerini, deneyimlerini, kendi mücadeleleri sonucunda zorlukla kazanılmış içgörülerini ve fikirlerini paylaşırlar. En önemlisi, tam bir erkek kimliğine sahip olmak için yaşadıkları içsel zayıflık duygusunu ve acıyı çözümleme arzusu gibi ortak bir amacı paylaşırlar. 
Bir danışan şöyle açıklıyordu: 
Benim için grup, uzağı göremeyen bir miyop iken yeni bir çift gözlük takmak gibi oldu. Bundan öncesinde, sadece belli belirsiz, bulanık, anlaşılmaz görüntüler ve şekiller görebiliyordum. 
Bir diğeri ise şöyle diyordu: 
Buraya gelmeden önce erkeklik eksikliğinden (male deficit) mustarip olduğumun farkında vardım. Buraya geldim, çünkü bu konuda ne yapmam gerektiğini bulmak için yardıma ihtiyacım olduğunu biliyordum. Daha önce bu konuda hiçbir zaman fazla bir ilerleme kaydedememiştim, çünkü bir boşlukta çabalıyordum, tamamen tek başımaydım ve bu konuda hiç kimseyle konuşmuyordum. Burada benimle aynı şekilde hisseden ve aynı sıkıntıları yaşamış erkeklerle bir dostluk ve yoldaşlık ortamı bulmamla birlikte, çözüm- 


ler üzerinde konuşup tartışmaya başlayabildim. 


Homoseksüel grup için geçerli olan özel dinamikleri ele almadan önce, grup süreçlerinin temel bir modelini anlamamız gerekir. Bu model, üç iletişim seviyesine bölünmüştür. 

Grup psikoterapisindeki bütün etkileşimler (interaksiyon), en az terapötik olandan en çoğa doğru olmak üzere, üç kategoriden birine yerleştirilebilir. 

1. Düzey: Dışında olma (Without) 
2. Düzey: Dahil olma (Within) 


3. Düzey: Arasında olma (Between) 
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1. Düzey Hafif boşluk: “Dışında olma,” grup seansının ilk aşamasının tipik özelliğidir. Hem grup terapisinde hem de bireysel terapide 1. Düzey, emniyetli bir ısınma konuşması işlevi görür. Genelde, o hafta boyunca neler olduğuna dair konuşulur. Bu, içteki motivasyonlar üzerinde hiç durulmadan, sadece dışsal olayların aktarılmasıdır. 

2. Düzey: “Dahil olma,” iki veya daha fazla kişinin, üyelerden birinin içsel süreçlerini, yani o üyenin aktardığı olayların ardındaki motivasyonu incelemeye ve açıklığa kavuşturmaya başladıkları aşamadır. Anlatılan olayların ortaya çıkmasında, o üyenin nasıl bir rol oynadığını anlamaya yönelik, paylaşılan bir çaba söz konusudur. 

3. Düzey: “Arasında olma,” en terapötik, kişisel olarak en zorlayıcı olan ve güven inşa etme noktasında en riskli fakat aynı zamanda da en büyük fırsatı sunan düzeydir. Bu, grubun en az iki üyesinin, birbirleri ile o sırada yaşanmakta olan ilişkileri hakkında konuştukları zaman gerçekleşir. Üçüncü düzeyde zamanlama çok önemlidir ve üyeler, şimdiki zaman için konuşmalıdırlar. Birbirleri ile ilgili olumlu ve olumsuz duygularını o anda ifade ederlerken ne yaşantıladıklarını, o yaşantı gerçekte olmaktayken, o anda yaşanmaktayken tarif ederler. 

3. Düzey ve doğrudan diyalog aşamasını geçmek için hatırı sayılır bir zaman gerekebilir. Grup üyeleri bu düzeyde kolayca incinebilirler ve büyük oranda yaklaşma-uzaklaşma>® ve kusur bulma tutumları söz konusudur. Bir üye incindiğinde, genellikle grubun kendisine gerçekten faydası olup olmayacağına dair şüpheleriyle ilgili üzeri örtülü gön- 
56 yaklaşma-uzaklaşma çatışması (approach-avoidance conflict): Olumlu 
(arzu edilen) bir hedefe ulaşmanın, aynı ölçüde hem arzu edilen hem de 


arzu edilmeyen sonuçları bulunduğu durumlarda yaşanan çatışma (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 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dermeler yapar. Bütün gruplar için, 3. Düzey, en fazla getirisi olan düzeydir. İlişkide karşılıklı eşitiliği, eleştirip zorlama (“kulağını çekmek”) ve destek verme (“sırtını sıvazlama”) dengesi ile birlikte yaşantılama imkânı sağlar. Grup seansları, bireysel terapinin yerini alacak şekilde kullanılmamalı, ancak bireysel terapide devam etmekte olan çalışmaya ek olarak yardımcı ve tamamlayıcı olmalıdır. 


Karşılıklı Eşitlik (Mutuality) 

Bizim gruplarımızın ilk seanslarında, bir başlangıç aşaması olarak “hata-bulma”57 evresi yaşanır. Grupla özdeşim kurmaya karşı direnç vardır: benim tipim değiller, çok yaşlılar, çok gençler, çok çapkınlar, çok hovardalar, çok saflar vb. Bu, gruptaki her erkeğin savunmacı kopmasının ilk dışa vurumudur. Bu savunmacı kopma homoseksüeli, hayatında onun için önemli olan bütün erkekleri iki türe indirgemesine sebep olan, hayal kırıklıklarıyla dolu, yıldırıcı (frustrating) bir örüntünün içine hapseder: Diğer erkekleri ya değersizleştirir, küçümser, reddeder ve aşağı bir konumda görür ya da yüceltir, hayranlık duyar ve idealize eder. 

Bir erkeğin ölçek üzerindeki yeri; “tipine”, bilinçdışında, kendisinde eksik olduğunu hissettiği ve diğer kişinin sahip olduğunu zannettiği, değer verilen bir erkeksi atıfın sembolik temsiline göre belirlenir. Onu büyüleyen bu nitelikler, genellikle o kişinin karakteriyle çok az ilgilidir ve gerçekçi bir aşinalık geliştikten sonra, o kişi bir bütün olarak genellikle cinsel cazibesini kaybeder. Kişiyi duygusal anlamda felce uğratan bu ölçülendirilmiş ilişki örüntüsü, grup terapisi sürecinde ye- 


niden sahneye konulur. Tip takıntısı, homoseksüel ilişkilerin- 


57 “blemish-finding” 
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de yaşanan çoğu öfkenin ve hayal kırıklığının kaynağıdır ve çoğu gey ilişkisinin karakteristik olarak gelip geçici ve istikrarsız olmasının sebebidir. 

Diğer erkeği değersizleştirme veya ona aşırı değer vermenin yanı sıra, üçüncü bir olası tepki çeşidi ise karşılıklılıktır (mutuality). Karsihkhhk özelliğiyle öne çıkan bir ilişki dürüstlük, açıklık ve eşitlik niteliklerine sahiptir. Yaş, statü veya eğitim noktasında dengesizlik olsa dahi karşılıklı olarak birbiriyle derin bir paylaşım, dengeleyici görevi görür. Karşılıklı eşitliğe dayalı ilişkiler grup psikoterapisinin hedefidir, çünkü iyileşme hemcinslerle etkileşimin bu düzeyinde oluşur. İlişkide karşılıklılık, erkeksi özdeşime giden pasajın yolunu açar. Her erkek bu pasaj yoluyla iyileşme sürecine girer. Bekaret yeminini tutmakta zorluk yaşayan genç bir grup üyesi yaşadıklarını şöyle izah ediyordu: 

Uzun bir süre boyunca bastırdığım ihtiyaçlar söz konusuydu. 

Grup terapisinde geçirdiğim bir yıldan sonra, geleceğim için 

daha fazla umut beslemeye başladım. Şimdi artık diğer erkeklerden gelen sevgi, şefkat ve kucaklamaları cinselleştirme eğilimim çok daha az ve onlarla, cinsel duygular araya girmeden 

ilişki kurabiliyorum. 

İkinci bir genç adam: 

Eğer diğer erkeklerle samimi dostluk kurmaya yönelik hiçbir yeni olumlu yaklaşım olmaksızın, sadece cinsellikten kaçınmam 

gerektiği düşüncesi ile terapiye gelmiş olsaydım, gerçek bir değişim için umutlu olabileceğimi sanmıyorum. Şimdi, cinsellikle 


ifade edilmesi gerekmeyen, gerçek ve samimi bir dostluğa ihtiyaç 


duyduğumu kabul ettim. 
Bir grup üyesi, grup deneyimini şöyle tarif ediyordu: 


Grubum, her gün ihtiyacım olan erkeksi enerjiyi sağlıyor bana. 


Bu benim için güçlü, yoğun ve zenginleştirici bir deneyim oldu. 
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Grubumuz, hepimizin ihtiyaç duyduğu ve hayatımızın ilk yıllarında mahrum kaldığımız baba oldu bizim için. Bir güç var, aramızdaki varlığıyla bizi birbirimiz için verici, iyileştirici ve ilgili 


tutan bir oluş bu. 


Bu grupların görünürdeki ana konusu homoseksüellik olsa dahi, gerçekte altta yatan süreç, evrensel olan erkekliğe giriş, gelişme ve değişimdir. Özel olarak üzerinde durduğumuz mesele, belli bir davranışın söndürülmesi olsa da, bu gruplar bütün insanlar için ortak olan, bütünlüğe doğru gelişme görevine adanmıştır. Gruptaki erkekler, hepimiz için, tam yetişkinliğe doğru ilerlemede başarmak zorunda olduğumuz güçlükler olduğunu ve her birimizin, geçmişteki gelişimsel başarısızlıklardan kaynaklanan ve üstesinden gelinmesi gereken, kendine özgü kişisel engelleri olduğunu görürler. Yalnızca insana özgü özellikler olan, kendi üzerinde düşünebilme (selfreflect), kendi kendini değerlendirebilme ve pozitif değişimi 


seçebilme yetenekleri, insan doğasının gerçek mucizeleridir. 


Grup Üyeleri Arasında Savunmacı Kopma 

Bütün psikolojik tedaviler, gelişime karşı bir çeşit direncin üstesinden gelmek durumundadır. Çok basit bir şekilde ifade edecek olursak, homseksüelliğin tedavisi erkeklere karşı savunmacı kopma direncinin çözülmesidir. Grup terapisi, savunmacı kopmanın tespit edilmesi ve üzerinde çalışılması için önemli bir fırsattır. 

Bazen, bütün grup terapi üyelerimizin, sanki birbirini iten negatif yüklenmiş mıknatıslar gibi göründüğü zamanlar olur. 
Birbirine karşı bir hassasiyet ve samimi bir ilgi olmasına rağmen, aynı zamanda bütün grup sürecini felce uğratabilecek 


olan, ihtiyatlı bir tetiktelik ve eleştirellik de vardır. 
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Savunmacı kopma, erkek bağlanmasını ve özdeşimi bloke eden mekanizmadır. Orijinalinde, çocuklukta erkekler yüzünden yaşanabilecek incinmelere karşı bir korunmadır. Şimdi ise, yetişkin erkeklerle dürüst, samimi bir yakınlaşma ve karşılılıklı eşitliğe dayalı bir ilişkinin önündeki engeldir. Homoseksüel, erkeklerle özdeşim kurarak erkeksi gelişimini tamamlamaya yönelik doğal arzu ile erkeklerle olan ilişkilerinde korku ve öfke yaratan savunmacı ayrışması arasında sıkışıp kalmıştır. Savunmacı kopmanın dışa vurum şekilleri; düşmancıllık, yarışmacılık, güvensizlik ve kabul görmeme endişesi olarak görünür. 
Grup üyeleri ihanet ve aldatılma konularında hassastırlar, çünkü çocukluklarında kendilerini kandırılmış ve ihanete uğramış hissetmişlerdir. Korkaklık, kolay incinebilirlik, savunmacılık, ilişkide kırılganlık ve yeni yeni oluşmakta olan güvenin, en hafif bir yanlış anlaşılma ile kolayca yıkıldığını görürüz. 

Grup terapide diğer erkeklerle bağ kurmaya karşı en çok karşılaşılan direnç suskunluktur. Sessiz kalmak bir ifade biçimidir; dilsiz ve suskun bir ifade biçimi. Bu demektir ki, “İlgilenmiyorum, karışmıyorum; senin söylediklerinden etkilenmiyorum.” Bazı danışanlar, duygularını tanımlamada, dolayısıyla da söyleyecek bir şey bulmada zorluk yaşarlar; diğerlerinde ise hissettiklerini ifade ederek kendini ortaya koyma güçlüğü vardır. 

Homoseksüeller arasındaki iletişimde çok sık gözlemlenen iğneleyicilik ve istihza, önemli bir terapötik mesele hâline gelir. 
İğneleyici olmak, saldırganlık ve agresyonun örtülü hâlidir; hoş bir his değildir ama esprili bir iğneleyici söz işiten kimse, ima edilen düşmanlığa doğrudan tepki gösteremez. İğneleyicilik, homoseksüel erkeğin hem karşısındakini, hem de kendisini küçültüp zayıflatmak için kullandığı yaygın bir silahtır. 

Esprili, masumca ya da kabaca yapılan bir iğnelemenin gücü, karşılık verilmesi güç olan niteliğinden kaynaklanmaktadır. Kişi, incindiğini söyleyecek olursa iğnelemeyi yönelten kişi, içeriğinden dolayı sorumluluk almayarak masumiyet iddia edebilir. Örtük düşmancıllığın bir biçimi olarak iğneleyicilik, erkekler arasında oluşmasını umduğumuz samimi ve dürüstçe yüzleşme tarzının tam karşıtıdır. Sonuç olarak, özellikle grup terapisi uygun bir ortam sunduğundan dolayı, danışanlar sık sık birbirini iğneleyici sözler kullanabilirler. 

İlginçtir ki, Gey Onaylayıcı Terapi (Gay Affirmative Therapy/ GAT) de, grup üyeleri arasında güven kurmada tam olarak aynı güçlükle karşı karşıya kalmaktadır. Onların şüphe, güvensizlik ve direnç tanımlamaları, çarpıcı bir biçimde bizimkiyle aynıdır. Gey kimliğini teşvik eden bir terapinin, tam olarak aynı kişiler arası güçlüklerle karşılaşmak zorunda kalması, bizim homoseksüel durumun karakteristik özelliği olarak bir intrapsişik dinamiğin (savunmacı kopma) söz konusu olduğuna dair varsayımımızı pekiştirmektedir. Her iki terapi modeli de intrapsişik dinamiği farklı biçimde tanımlamaktadır. Bize göre bu, savunmacı kopmadır; GAT ise bunu, sosyal 


olarak yüklenilmiş “homofobia” olarak görmektedir. 


Sıradan Erkekler ya da Gizemli Erkekler 

Bizim grup terapisi sürecimizde danışanlarımızın, erkekleri sıradan ve gizemli olarak ikiye ayrıldıklarını görüyoruz. Gizemli erkekler, danışanı hem şaşırtan hem de cezbenden, esrarengiz erkeksi (maskulen) nitelikler taşırlar. Bu tip erkekler, olduğundan aşırı değerli görülür, hatta danışanın kendisinde olmasını dilediği niteliklerin cisimleşmiş hâli olarak idealize edilir. 

Tanıdık gelen ve gizemli olmayan, yani arzu edilen o nitelikleri taşımayan erkeklerle arkadaşlık geliştirmeye karşı ise bir direnç söz konusudur. Sıradan erkekler değersiz görülür, bazen de hor görülüp küçümsenerek reddedilir. Sonuç olarak, danışanların çoğunun, erkeklerle karşılıklı eşitliğe dayalı ilişkileri ya çok az olmuştur ya da hiç olmamıştır. Homoseksüel, diğer erkekleri bu iki kategoriden birine yerleştirmek suretiyle kendi kopuşunu (detachment) gerekçelendirmektedir. Arkadaşlık için gerekli olan karşılıklılık için, kendini ya çok aşağıda ya da çok üstün görmektedir. Diğer grup üyeleriyle ilk tanışmada yaşanan ilgi ve heyecanın ardından, genelde bu duyguların yerini, düş kırıklığına bırakmasının bir nedeni, gizemli olmayan erkeklerle arkadaşlık kurmaya karşı olan bu dirençtir. Danışan gruptaki diğer erkekleri, “O da en az benim kadar zayıf” diye değerlendirir ve onlara karşı küçümseyici, hor gören bir tavır alır. Daha kadınsı (effeminate), daha duygusal olan, incinmeye yatkın “en zayıf” grup üyelerine karşı, özel bir nefret ve iğrenme duygusu besleyebilir. 
Bu direncin bireysel terapide çözümlenmesi önemlidir. 
Terapistin görevi, bu savunmayı karşılamak ve aslında bu grup üyelerinin gruba sunacak bir şeyleri olduğunu, danışana göstermektir. Terapist, danışana, daha zayıf bir grup üyesine yardımcı olmanın, onun kendi gelişimine doğrudan nasıl faydalı olabileceğini gösterebilir. Başkalarına öğrettiğimiz bir dersi daha iyi öğrendiğimizi, danışana hatırlatmak gerekebilir. 
Kendisinden daha zayıf grup üyelerine yardım ederek kendi erkeksi (maskulen) emniyet hissini derinleştirmiş olacaktır. 
Terapötik deneyimin temel amacı, erkeklerin gizemini çözerek, onları cinsel obje olmaktan çıkarıp gerçek kişilere döndürmektir. 28 yaşındaki bir danışan, erkekleri iki belirgin kategoride algılamasına dair kendi çözümlemesini şöyle aktarıyordu: 


Her homoseksüel deneyimin hemen akabinde, bir şeyin eksik olduğu hissi doğuyor. Diğer erkekle kurmak istediğim yakınlığı elde edememişim. İstediğim şeyin aslında seks olmadığı duygusuyla kala kalmışım. 

Buna karşın heteroseksüel arkadaşım Bob'la olan ilişkim bunun 


tam tersi (...) Onunlayken seksüel olma ihtiyacı hissetmiyorum. 
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Ona cok yakin olmak, istedigim her seyi arkadasligimizdan elde etmek fakat cinsellikle ilgili bir düşünceyi dahi akla getirmemek... 
Kendimi bu tür arkadaşlıklara vermek, beni gerçekten güçlendiri- 


yor ve bana destek oluyor 


Grup Psikoterapisinde Aktarım Tepkileri 

Tıpkı bireysel terapi seanslarında olduğu gibi, grup terapisinde de geçmişteki çözümlenmemiş duygular yeniden sahneye konur. Grup seanslarında görülen çok çeşitli negatif aktarım tepkilerinin içinde en yaygın rastlanılanı, bir üyenin kendini koruma amaçlı olarak kendini diğer bir üyeden duygusal olarak uzaklaştırması anlamındaki savunmacı kopmadır. Bazen iki ya da üç üyenin diğerlerine karşı aralarında gruplaşarak kendilerini ayırdıklarını görürürüz. Öte yandan, gruptaki diğer erkeklerin ona karşı adil davranmadıkları ya da onu anlamadıkları iddiasıyla tek bir bireyin kendini gruptan koparmasına daha sık rastlanır. Bu tek kişilik kopma, erken çocukluktan gelen bir yaşantıyı yeniden sahneye koymadır. Bir grup erkeğe yapılan duygusal yatırım, erkeklerle bir arada olmaya dair geçmişteki birçok belirsizliği yeniden harekete geçirir. Eğer danışan kendine karşı dürüstse, erkeklerin arasında olmamaya dair mazeretler yaratmış olduğunun farkına varacaktır. Bir erkeğin farklılığı, kendini ondan ayırması için bir gerekçe değildir. 

Gruptan ayrılan bir üyenin kendi içinde ikirciklilik yaşadığı çoğunlukla açıkça ortadadır çünkü diğer üyelerle grup toplantıları dışında görüşmeye devam edebilmektedir. Grupla olan bağını ve gruba ait olma duygusunu sürdürmek arzusundadır ancak kendi davranışlarının sorumluluğunu almasını ve motivasyonlarını dürüstçe açıklayıp ortaya koymasını gerektiren terapötik süreç, kendisini fazlasıyla tehdit altında hisset- 


mesine sebep olmaktadır. Kendini gruptan ayırmak, bir şekil- 


234 


ONARIM TERAPİSİ 


de özel hissettirerek ona ikincil narsisistik kazanç sağlamaktadır. Oldukça sık olarak, kendisinin farklı ve özel olduğu, hatta bu farklılığının onu çevresine yabancılaştırdığı ve yalnız bıraktığı fantezisinin ardına saklanarak kaygılarını bastırır. Bu durumdaki bir danışanın homoseksüelliğinin iyileşmesinde belirleyici önemi olan soru, “Sıradan erkekle özdeşimimi derinleştirirken, bir yandan da kendi bireyselliğimi nasıl geliştirebilirim?” sorusu olacaktır. 

En zor grup seanslarımız, iki ya da daha fazla grup üyesinin, birbirlerine karşı olumsuz duygularını ifade etme ihtiyacı duydukları zamanlarda olmuştur (iletişim süreçlerinde 3. Düzey). Duyguların incinmesine neden olan bir tartışma, bazen erkeklerden birini grubu terk etme tehditi ileri sürmeye kadar götürür. Böyle zamanlarda, diğer üyeler grup süreciyle ilgili düş kırıklığı yaşarlar. Grupta yaşanan böylesi çatışmaları, grubun işe yaramadığının ve gruba katılma kararı vermekle hata 


yapmış olduklarının delili olarak yorumlarlar. 


Öfkeyi İfade Etmede Yaşanan Problemler 

Öfke ile ilgili problemler, grup terapinin seyrinde kaçınılmaz olarak kendini gösterir. Danışanların çoğu, çocukluklarında düşmanca tutumların hoş karşılanmadığı ev ortamlarında büyümüş; her türlü öfke gösterisi yüzünden kötü hissettirilmişlerdir. Eğer bir şekilde bir öfke dışa vurumu olduysa bile, bu ebeveyn tarafındandır ve bütün aile üzerinde duygusal tahribata neden olmuştur. Genelde köşesine çekilmiş oturan bir adam olan baba öfkelendiği zaman, bu incinmenin etkisini hafifletecek duygusal destek, ilişkide ya çok azdır ya da hiç yoktur. Üstelik, çocuğun savunma olarak kendi öfkesini gösterme- 


sine izin verilmez; o da küskünlük içinde somurtup bir köşeye 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çekilmek durumunda kalır. Sonuç olarak, aşağıdaki çocukluk dersleri derinden kökleşmiştir: (1) Bana yönelmiş olan öfke, benim reddedilmem anlamına geliyor ve (2) bana kendi öfkemi ifade hakkı tanınmıyor, yani öfkemi ifade etmeye değmez. 
Çocuklukta öğrenilmiş bu iki dersin (öfke gösteremem veya bana karşı gösterilmesine katlanamam) etkisi, özellikle gruptaki üyeler ilişkilerinde bir zorluk yaşadıklarında kendini gösterir. Öfkenin dışa vurumu hem öfke gösteren kişi için hem de muhatabı için zorlayıcı bir durumdur. Öfkesini ifade eden kişi, gerçekten de öfkesinin kabul ve saygı görmesi için bu yeni fırsata ihtiyaç duyuyor olabilir. Diğer yandan alıcı durumda olan kişi, bir birey olarak saldırıya uğramışlık ve reddedilmişlik hislerinden kaçınmakta zorlanabilir. Soğukkanlılığını ve kendine hâkimiyetini yeniden kazanmada ve diğer adamın hâlâ arkadaşı olarak kalacağına güvenmede ciddi anlamda zorluk yaşabilir. Burada en önemli olan, grup sürecindeki güven unsurudur. Gruptaki erkekler, böyle bir grupta yardımseverlikle birlikte, kendiliğinden gelişen bir eşitlik ve adalet olduğunu henüz öğrenmemişlerdir. Aralarındaki bireysel faklılıkları bağdaştırmak için gerekli esnekliğe ve yeterliliğe sahip olduklarına güvenmeyi henüz öğrenmemişlerdir. Aşırı duyarlılıkları, kolay incinirlikleri ve savunmacı tutumları yüzünden, ortak bir mücadeleyi paylaşmakta olduklarını unutabilirler. 
Bu erkeklerin her biri, küçük birer oğlan çocuğu iken, o zamanlar katlanılamaz gibi gelen, erkeklerle olan ilişkilerin zorluguna karşı bir çözüm olarak savunmacı kopmayı seçmiştir. Ancak verdiği bu kararın gelecekte onun için bedelinin ne olacağını hayal bile edememiştir. Şimdi bir yetişkin olarak, her biri başka bir seçenekle karşı karşıyadır: Bu çocukluk kararına inatçı bir biçimde sıkı sıkıya yapışmak ya da iyileşmenin mümkün olduğu 


inancıyla kendini, güvene dayalı bir ilişkiye açmak. 
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Umut ve Umutsuzluk 

“Neden ben?” sorusu homoseksüel danışan tarafından sıklıkla sorulur, özellikle de bir başarısızlık ve cesaret kırılması söz konusu olduğu zamanlarda. Önceki bölümlerde, bu soruyu psikodinamik açıdan cevaplamıştık. Ancak, varoluşsal “Neden ben?” sorusuna cevap vermek, çok daha güçtür. 
Bu kolay bir cevabı olmayan, manevi (spritüel) bir sorudur. 
Hayatın bütünlüğüne yeniden doğmak uğruna acı çeken bir adam, daha geniş bir doğum ve ölüm, zevk ve acı ve tekrar doğum döngüsünün bir parçasıdır. Homoseksüel ikilem; yabancılaşma ve uyum sağlama, ölüm ve yeniden dirilme ve yogun bir şekilde yaşanan iç çatışmanın bu asırlık dramının, güçlü bir şekilde açığa vurulmasıdır. Homoseksüel problem, acılar yolundan (via dolorosa)58 geçerek, bütünlüğe doğru gelişmeye bir geçit sunmaktadır. 

Homoseksüel erkeğin mücadelesi ile hayatını ahlaki bir ideale adayan kişi arasında, güçlü bir benzerlik vardır. Kişi, hayatının hakikatine dair dönüşüme hizmet eden (transformasyonel) bir içgörüye sahiptir ve bu hayatı her zaman mükemmel biçimde yaşamasa da her şeye rağmen, kendini adamış olduğu bu seçilmiş yola doğru hayatını yönlendirir. 

Bütünlüğe ulaşma çabası, bir şeylerden vazgeçebilmeyi ve bilinmeyene doğru bir inanç atılımı yapabilmeyi gerektirir. Yalınlık, her şeyden sıyrılmış bir çıplaklık, kontrolün teslim edilmesi ve bu kontrolün daha yüce bir güce sunulması söz konusudur. 
58 Hıristiyanlara göre, Hz. İsa'nın Kudüs'te Romalı askerler tarafından yakalandıktan sonra, sırtında çarmıhıyla yürüyerek, çarmıhta ölüp üç gün 


sonra yeniden dirileceği mezara konulmasına kadar olan durakları izleyen, “acılar yolu” anlamına gelen yol (ç.n.) 
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En umutsuz anların tam ortasında her erkeği; yalnızlığının, yılgınlığının ve hayal kırıklığının ardında bekleyen yeni yaşamın bilincine vardırmaya çalışırım. Böyle zamanlarda acı çekmekte olan erkeği, sonuna kadar gitmesi için desteklemeye çalışırım: Acıdan kaçmamak, kaçınmamak, uzak durmamak; acıyı önlememek, yansıtmamak, öfke veya suçlama ile etrafa saldırmamak fakat bunun yerine, çekilen acının öte yanında onu yeni bir hayatın beklediğine güvenerek acı ile oturup ona nufüz ederek acının içinden geçmek... 

Erkeksi (maskulen) kimliğin elde edilmesi, yaşam boyu devam eden bir süreç olabilir. Buna rağmen, bir erkeğin geçmişte mahrum kaldığı şeyler her ne olursa olsun, bütünlüğe doğru gelişme fırsatları, yaşam boyu varlığını sürdürecektir. 
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Giriş 

Genellikle birinci ya da ikinci seansta onarım terapisinin danışana yardımcı olup olamayacağını tahmin etmek mümkündür. Danışan, genellikle ilk aşamada onarım terapisinin ana unsurlarının kendisine uyup uymadığını anlar. Homoseksüelliğinden dolayı açıkça sıkıntı içinde olan ve değişme yönünde çalışmaya kararlı olan erkekler, tipik olarak onarım terapisinin, tam aradıkları şey olduğunu düşünürler. Eğer ilk seans, onarım terapisinin işe yararlığı veya gey yaşam tarzı alternafinin etik yansımaları hakkında bir tartışmaya saparsa bu, danışanın bu terapi için henüz hazır olmadığının bir işaretidir. 

Bazı danşanlarla çalışılırken, yaşadıkları suçluluk duygusunun ardında yatan motivasyonları daha ileri boyutta araştırmak gereklidir. Suçluluk duygusu, bilince yönelik tehlikeye işaret eden, duygusal bir tepkidir. Homoseksüelliğinin üstesinden gelmeye samimi bir şekilde motive olmuş bir danışan, hissettiği suçluluk duygusunu gerekçelendirmek için ikna edi- 


ci sebepler sunabilir. Eğer bu konuda derin bir kararlılıkla azmetmişse ve homosekseül davranışıyla ilgili olarak yaşadığı suçluluk duygusunun nedenlerini netleştirip açıklığa kavuşturabiliyorsa büyük olasılıkla terapide başarı sağlayacaktır. 

Bazı danışanlar onarım terapisinin öncüllerini kabul ederler, ancak terapiyi sonuna kadar götürmek için gereken ego kuvvetine sahip değillerdir. Bu durumdaki erkekler, görünüşte- ki kararlılıklarına rağmen, genelde ilk birkaç ay içinde terapiyi bırakırlar. Ego kuvvetinden yoksun olmak bir danışanı, gey yaşam tarzının cazibesine karşı savunmasız bırakır. Homosekseüel erkeklerin büyük bir oranında, orta derece ile ağır derece arasında değişen sınır kişilik bozukluğu (borderline) özelliklerine rastladım. Bu erkekler, bireysel seansların ve grup seanslarının destekleyici yapısının değerini takdir ediyor olsalar dahi, ağır basan sosyal uyumla ilgili kaygıları, cinsel yönelimle ilgili sorunlarını çoğunlukla gölgelemektedir. Genel olarak bütün bu erkekler, homoseksüel davranışı azaltma konusunda zayıftırlar. 
Bu konuda fazla başarılı olamayan diğer danışanlar, aileleri veya eşleri tarafından getirilen danışanlardır. Kendi motivasyonları ile hareket etmedikleri (self-motivated) sürece, bu danışanlar, genelde birkaç seans, sevdikleri insanları memnun etmek için ya da problem hakkında benim ne söyleyeceğimi duymak için kalırlar. Fakat en nihayetinde terapiyi bırakırlar. 

Fazla başarı gösteremeyen bir diğer grup ise bu kitapta tarif edilen sendroma uymayan danışan tipidir. Bu erkeklerin çoğu, belirgin narsist özellikler gösterirler; abartılı bir şekilde kendini önemli görme ve ayrıcalıklılık (entitlement) duygularına eşlik eden, dışa karşı etkileyici görünme fakat başka insanlara karşı çok az empati besleme gibi. Başkaları tarafından hayran olunmaya duydukları şiddetli ihtiyaçtan dolayı, kenileriyle aynı cinsten bir sevgi objesi seçmişlerdir; genelde bu seçilen kişinin fiziksel özelikleri de kendilerine benzer. 
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Ne var ki, “bu öteki kendi”nin idealize edilmesi, çok kısa bir süre içinde küçümsemeye ve hor görmeye dönüşebilir. Bu tip danışan, genelde erkeklerle arkadaşlık kurmada veya kendini ortaya koyup ifade etmede özel bir zorluk yaşamaz, erkek cinsiyet kimliği bozukluğuna dair herhangi bir işaret göstermez ve bizim modelimizle örtüşmeyen bir aile geçmişi vardır. Bizim bahsettiğimiz tedavi konuları, onun kendi meseleleriyle ilgisizdir. Bu tipteki danışan, genelde terapi arayışında değildir ancak ailesi veya onun gey aşk maceralarına tahammül gösteremeyen karısı tarafından terapiye gitmesi yönünde baskı görmüştür. 

Danışanların çoğu “kaymalar” yaşarlar fakat değişim yönünde çaba sarf etmeye devam ederler. Danışanların terapiyi bırakma sebebi, devam eden ve istenmeyen homoseksüel davranışı kontrol edememek değildir. Terapiyi bırakanlar daha çok, hedeflerine ulaşma kararlılığını ve azmini yitirdikleri için bırakırlar. 
Sonrasında, bazıları fikir değiştirerek aylar, hatta yıllar sonra geri dönerler. Hatta bazı erkekler yıllar sonra homoseksüellik dışında başka problemler için terapiye geri dönerler; bazılarında homoseksüellik, pskoterapi olmaksızın azalmıştır. 

Bazı danışanlar daha önce hiç terapi görmemiş, hatta şimdiye kadar hiç kimseyle bu sorunları hakkında konuşmamışlardır. Bu erkekler homoseksüellikleriyle ilgili güçlü bir rahatsızlık hissi duymaktadırlar ve genelde bu terapinin tam olarak aradıkları şey olduğunu düşünürler. 

Danışanların birçoğu, daha önce terapi görmüştür. Daha önceki tedavileri, cinsel yönelimlerinin değişimini desteklemek amaçlı olmuş olabilir ancak genelde terapistler, tedavi meseleriyle ilgili bilgilerinin azlığından dolayı etkili olamamışlardır. Bu terapistler, genelde sevgiyle hatırlanırlar ancak herhangi bir davra- 


nışsal değişikliği desteklemek adına çok az etkileri olmuştur. 
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Bu danışanların bir kısmı ise daha öncesinde, gey onaylayıcı terapi görmüşlerdir ve birkaç seans sonrasında, bunun onlar için uygun bir tedavi olmadığı netlik kazanmıştır. Bazı durumlarda danışanlar, bu terapiye uzunca bir süre devam etmişlerdir. Bu danışanlar, terapistlerinin onlara, gerçek duygularına karşıt nitelikteki telkinlerde bulunmaya çalıştıklarına dair bariz izlenimlerini aktarırlar ve genelde bunun nedeninin, terapistin kendisinin de gey-özdeşimli (gey-identified) olmasından kaynaklandığını hissederler. 

Onarım terapisinin arayışında olan erkekler, tipik olarak homoseksüel ilgilerinden dolayı rahatsızlık ve utanma duyarlar. Bu arzuları, genellikle, onların muhafazakâr değer sistemleriyle, dini arka planlarıyla ve en önemlisi, olduklarına inandıkları kendileriyle zıt düşmektedir. 

Aşağıdaki başlangıç seansı, oldukça tipik bir danışanla gerçekleştirilmiştir. 


İlk Seans 
(Olin, 26 yaşında, uzun boylu, zayıf, görgülü, yumuşak sesli ve iyi giyimli bir danışan. Yaşına göre bir bakıma genç gö- 


rünüyor.) 


Terapist: Pekâlâ, sizin için ne yapabilirim? Sizi buraya getiren şey nedir? 

Danışan: Benim özel problemimle ilgili çalıştığınızı duydum ve burada bir ofisiniz olduğunu öğrendim. Bir arkadaşım sizi görmemi tavsiye etti. Sanırım en büyük endişem, yani sizi görmek isteme nedenim (...) sanırım bu daha çok cinsellikle ilgili ve sanırım ben anlamaya çalışıyorum, neden kaynaklandığını anlamak için (...) her neyse, ne demek istediğimi anlı- 


yorsunuz herhâlde. Yani... 
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Terapist: Çözmeye çalıştığın şey tam olarak nedir? 

Danışan: Haa... cinsel yönelimim ama bazı zamanlar gey olduğumu düşünmüyorum, yani... 

Terapist: Neden gey olduğunu düşünmüyorsun? 

Danışan: Yani, bütün her şey yüzünden... Nasıl olduğunu söyleyeyim sana... Ben erkeklerle yaşamak istemiyorum. Bir erkekle bir ilişkim olmasını istediğimi düşünmüyorum. 

Terapist: Bir erkekle ilişkin oldu mu hiç? 

Danışan: Bir kez. 

Terapist: Erkeklerle cinsel ilişki kurmakla ilgili düşüncelerin var mı? 

Danışan: Böyle düşüncelerim var, bilirsin, gey mastürbasyonu ve bütün bu cinsellikle ilgili düşünceler, tamamen erkek cinselliğiyle ilgili. Ve bu beni korkutuyor. Sonra kafamdaki düşünceler beni bitiriyor. Bu yol nereye varır ve hayatının geri kalanında bunu yapmak istiyor musun, diye soruyorum. 

Terapist: Erkeklerle cinsel ilişki yaşamak istiyor musun? 

Danışan: Hayır. Ben bununla savaşmayı denemek istiyorum. Aslında öyle hissediyorum ki, belki de ben biseksüelim ve bana yıllardır sıkıntı yaşatan bu. 

Terapist: Kaç yaşındasın? 

Danışan: Yirmi altı. Ve... (sessizlik) 

Terapist: Yani sen biseksüel olmak istemediğini söylüyorsun. 

Danışan: Hayır, istemiyorum. Heterosekseül olmak isterdim, tam anlamıyla. Bir aile kurmayı çok isterdim ve beni içten içe kemiren şey bu. 

Terapist: Yani sen kadınlara karşı çekim hissetmek istiyorsun. Kadınlara karşı biraz ilgin var mı? 


Danışan: Sanırım, biraz. Çok sayıda bayan arkadaşım var. 
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Terapist: Neden gey olmak istemiyorsun? 

Danışan: Hmm, en önemli nedenlerinden biri, evlenip çocuk sahibi olmayı gerçekten çok istiyorum. Gey yaşam tarzının, sonunda insanı yalnızlığa götürdüğünü biliyorum. 

Terapist: Sen kalıcı olacak bir ilişkide güven ve emniyet istiyorsun. Daha önce hiç psikoterapi gördün mü? 

Danışan: Evet. Dört ay kadar bir psikoloğa gittim. Bana sürekli, büyük bir olasılıkla gey olmadığımı söyledi durdu. Ona göre her şey benim kafamdaydı. En sonunda ona dedim ki, “Bak, ben gerçekten gey olduğumu düşünüyorum. Gerçekten de bu konuyla ilgili sorunlar yaşıyorum. Bu durumdan hoşnut değilim. 
Değişmek istiyorum ya da her ne yapmak zorundaysam (...) ” Hani bütün geçmişini ortaya döküp irdelemek gerektiği görüşü vardır ya, o da o görüşteydi, bilirsin (...) ve onunla olan bütün problemim buydu. Yani demek istediğim, bana şöyle dedi: “Hah evet işte, bu duyguları hissetmenin sebebi şu, şu, şu.” Ben de dedim ki, “Tamam, bir sonraki adım nedir?” O da, büyük olasılıkla bu duyguları anlamlandırmada bana yardımcı olacağını söyledi. Terapiyi terk etmeden önce ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım. Ondan sonra başka bir adama gittim, o da bu konuda yapılabilecek bir şey olmadığını söyledi. Gerçekte bu konuda değiştirilebilecek hiçbir şey yok, dedi. Eğer gey olmak istemiyorsan, muhtelemelen yapabileceğin en iyi şey, sadece cinsellikten uzak, bekâr bir hayat yaşamak, diyordu; hayatının geri kalanında bekâr yaşa! 

Terapist: (Gülüyor) Yani birisi dedi ki, hayır sen gey değilsin ve diğeri de dedi ki evet öylesin, o hâlde hep bekâr kal. 


Danışan: Aynen öyle. 


(Danışan, daha önceki terapistlerin, şikâyetlerine verdikleri yanıtlar yüzünden hayal kırıklığı ve yılgınlık yaşamıştı. Bu ilk 


seansımızda, biraz umut duyabilmesi için, ona onarım terapisinin 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diğer terapilerden ne açıdan farklı olduğunu açıkça göstermek istedim, böylece biraz umut besleyebilirdi.) 


Terapist: Kendini yeterince erkeksi (maskulen) hissediyor musun? 

Danışan: Galiba hayır. 

Terapist: Daha önce bu konu hakkında hiç düşündün mü? 

Danışan: Pek düşündüm sayılmaz. 

Terapist: Bu konu hakkında düşünmek, senin terapinde asıl gerekli olan şey. Erkeklikle tam bir özdeşim kurulamamış olması, bir erkeğin diğer erkeklere karşı cinsel ilgi beslemesine sebep olabilir. Sen kadınsı (feminen) görünmüyorsun, görünüşünde senin erkeksi hissetmediğini belli eden hiçbir şey yok (...) Ama sen içinde şüphelerin olduğunu söylüyorsun. Gelisme çağında erkek arkadaşlar edinmede problem yaşadın mı? 

Danışan: Şey, gerçekten bilmiyorum. Öyle gibi görünüyordu. Çok fazla taşındık ve taşındığımız her muhitte, etrafta benim yaşlarımda hiç erkek çocuk yoktu. Gariptir, arkama baktığımı hatırlıyorum ve hep bir sürü kız çocuğu olurdu. Etrafta erkek çocuklar olsa bile, erkek kardeşimin yaşındaydılar. Kardeşim benden yedi yaş küçük, yani gerçekte benim arkadaşlık kurabileceğim hiç kimse yoktu. Okulda birkaç tane erkek arkadaşım oldu ancak bunda da sorun şuydu; küçükken birlikte takıldığım erkeklerin çoğuyla arkadaşlığım bir şekilde cinsellikle ilgili bir şeye dönüştü. 

Terapist: Oğlanlarla cinsel bir ilişki yaşadığın zamanlarda, bana kalırsa sen aslında onlara duygusal olarak yakın olmak istiyordun, onlarla bağ kurmaya çalışıyordun. Bence sen, cinsel ilişki yaşama yoluyla, erkek özdeşimi ve yakınlığına olan ihtiyacını hafifletmeye çalışıyordun. Babanla nasıl 


bir ilişkiniz vardı? 
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Danışan: Ah, oldukça kötüydü. 

Terapist: Ne bakımdan? 

Danışan: Şey, gerçek babam ben bebekken ölmüş. Yani hiçbir zaman onunla bir ilişkim olmadı. Ama dört yaşımdan itibaren beni yetiştiren bir üvey babam oldu. Onunla çok farklıyız. O... 

Terapist: Baban öldüğünde kaç yaşındaydın? 

Danışan: Yeni doğmuş bir bebekmişim, iki aylıkmışım. 

Terapist: Sahi mi? Ve sonra sen dört yaşındayken bu adam geliverdi. 

Danışan: Dört yaşlarındaydım. 

Terapist: İyi biri miydi? 

Danışan: Hmm yani, çocukken neler olup bittiğinin farkında değildim. Onun gerçek babam olmadığını bana ne zaman söylediler bilmiyorum. Ama o benden çok farklı. Çok sessiz, bir bakıma duygusuz gibi (...) Ama birçok yönden bize karşı iyiydi. 

Terapist: Biz dediğin kim? 

Danışan: Kız kardeşim ve küçük erkek kardeşim. 

Terapist: Bana biraz daha üvey babandan bahset. 

Danışan: Maço karakterli bir adam, bilirsin. Bir çiflikte yetişmiş... İri yarı, yapılı bir adam. Çok sessiz; bense daha açık sözlü, dobra biriyim. Sanırım duygularımın çoğu belli oluyor... Sanırım ben daha duygusalım... Duyguları görmek, duyguları hissetmek isterim. Bir keresinde üvey babamda bir göz yaşı damlası gördüm. Sadece o kadar. Tahmin edebileceğin gibi, bunu gördüğümde şok olmuştum. Sanırım bu onu şaşırttı. 
Şey gibi... Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. 

Terapist: Yani, birkaç aylık olduğun zamanla, sen dört yaşındayken annenin yeniden evlendiği zaman arasında kalan dönemde baban yoktu. 


Danışan: Doğru. 


246 


ONARIM TERAPİSİ 


(Bu danışan, kritik cinsiyet özdeşimi evresi olan 2 yaş civarında bir baba figürünün olmadığı zamanlarda sıklıkla rastlanan gelişim örüntüsünü sergilemektedir. Yine de, hâlâ üvey babasıyla 


ne derece özdeşim kurduğunu araştırmak istiyoruz). 


Terapist: Hiç babana daha yakın olmak istediğin oldu mu? 

Danışan: Üvey babama mı? Şey, bazı zamanlar; özellikle yaşım büyüdükçe daha çok. Şimdi bu daha kolaylaşıyor, çünkü onu daha iyi anlıyorum. Uzun bir süre ben bir bakıma... ondan korkmuyordum ama onun etrafındayken garip bir şekilde beceriksiz oluyordum. Küçüklüğümden beri, sabah kalkardım ve onun çoktan uyanmış olduğunu görürdüm. Mutfakta bir arada olurduk ve ona ne diyeceğimi bilemezdim. Gerçekten tuhaftı. O hiçbir şey konuşmadan kendi kendine hâlinden gayet memnundu. Ben öyle değilim. Ve sanırım o da bazen benim yanımdayken garip hissedip ne yapacağını bilemiyor. Annem aşağı gelir ve “İkinizi böyle bir arada görmek harika bir şey” derdi. Sanırım üvey babamla konuştuğum zaman, o da benimle konuşmaktan hoşlanıyor. Bazen benim oturduğum odaya gelir ve benimle konuşmaya başlardı ama bu beni her zaman şaşırtırdı. 

Terapist: Senin daha fazla gayret göstermen gerekiyordu. 

Danışan: Oh, evet çünkü şey... Ama o öyle biri değil. 

Terapist: Yine de, kulağa, asıl mesafe koyan senmişsin gibi geliyor çünkü baban seninle konuşmaya istekliymiş. 

Danışan: Evet ama bence bu iki taraflı bir şey. 

Terapist: Bana annenle olan ilişkinden bahset. Onunla nasıl geçiniyorsun? 

Danışan: Sanki annemle iki ilişkim varmış gibi hissediyorum. Bir yönden, onu seviyorum ve bu gerçekten harika bir şey. Diğer yönden, sürekli çatışma hâlindeyiz. O çok, çok inat- 


çı; hepsi üste çıkan, mütehakkim biri. 
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Terapist: Mütehakkim? 

Danışan: Evet... Davranış tarzı olarak. 

Terapist: Erkek akranlarınla ilişkilerinde problem yaşadığın oldu mu hiç? Diğer oğlanlarla bir aradayken kendini rahat hissediyor muydun? 

Danışan: Şey, evet. (Sessizlik) Biraz rahatsız hissediyordum. 

Terapist: Neden rahatsız hissediyordun? 

Danışan: Çünkü bazı sebeplerden dolayı istiyordum ki... Onlarla samimi olmak ve yakınlaşmak istiyordum. 

Terapist: Cinsel bir yakınlaşma mıydı istediğin? 

Danışan: Bazen. 

Terapist: Bence senin yapmaya çalıştığın şey, o erkeksi (maskulen) özdeşim duygusunu elde etmeye çalışmaktı. Erkeklikle bağ kurmaya çalışıyordun. Ve bu ihtiyaç cinsellik olarak dışa vuruluyordu. 

Danışan: (Sessizlik) Ama aynı zamanda onu reddettim. 

Terapist: Neyi reddettin? 

Danışan: Cinsel yakınlık istediğimi. Utanıyordum (...) Garipti ama aynı zamanda hem hoşuma gidiyor hem de utanç veriyordu (...) (sessizlik) 

Ortaokuldayken bile, yaşıma göre küçük gösteriyordum. 
Etrafımda bana bakan daha büyük oğlan çocuklar olurdu, alışveriş merkezinin civarında beni takip ederlerdi ve ben kendi kendime sorardım, “Ne halt ediyorum da bu çocukların dikkatini üzerime çekiyorum?” Bana kalırsa, sanırım buna izin veriyordum çünkü birine yakın olma ihtiyacım vardı ve bu ihtiyaç hep devam etti. Her zaman bana asılan birileri oluyordu, ben de bazen bunun olmasına izin verdim. 

Terapist: Sana bu soruları soruyorum çünkü çok sayıda homoseksüel erkek bu soruları aynı şekilde yanıtladı. Sana “Babanla ne tür bir ilişkin vardı?” diye sordum. Sen, “zayıf,” 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olduğunu söyledin. Birçok araştırma tekrarla homoseksüellerin çocukluklarında babalarıyla ilişkilerinin zayıf olma eğilimi gösterdiklerini söylüyor. Bazen anneleriyle ilgili problemleri de oluyor ve genelde çok yakın erkek arkadaşları olmuyor. Oğlanlarla cinsel bir ilişkin olduğu zamanlarda, bence sen gerçekten de onlara duygusal olarak yakınlaşmaya, onlarla bağ kurmaya çalışıyordun. Bu tam da yetişkin erkek homoseksüellerin sıklıkla yaptığı şey. Cinsel ilişki kurarak, erkek özdeşimine ve yakınlığına olan ihtiyaç hafifletilmiş oluyor. Bu nedenle, böyle bir vakada tedavinin temeli, erkeklerle, onları cinselleştirmeksizin, yakın ve samimi ilişki geliştirebilmeyi öğrenmek olacak. Peki, lise yıllarındaki arkadaşlıkların nasıldı? 

Danışan: Lise yıllarımda utangaç biriydim. O zamanlar birçok sosyal arkadaşım oldu, hepsi de homoseksüeldi. Bir tür kız arkadaşım da oldu. O kilisede çok aktifti. Onunla çıkardık. Bir sürü gey arkadaşı vardı. Onlarla ilk kez karşılaştığım- da, sanki onlarda aradığım bir şey varmış gibi geldi. Bu, sosyallikti. Çok dışa dönük ve aktiftiler. Sanki şey gibiydi. “Oooh, vav, bunlar gey!” Böylece ben de dışarı çıkmaya, gece klüplerine takılmaya başladım. 

Terapist: Bütün o gece klüpleriyle ilgili izlenimlerin nedir? 

Danışan: Şimdiki izlenimim mi? O zamanki mi? 

Terapist: O zamanki ve şimdiki. 

Danışan: Hmm, dışarı çıkmayı ve dans edip eğlenmeyi hep sevmişimdir. Sebeplerden biri de bu, olayın sosyal yönü... 

Terapist: Ne tip adamlarla tanışmaya çalışıyordun? 

Danışan: O zamanlar mı? Sanırım... sadece herhangi biriyle. Dışarı çıkmak, eğlenmek ve konuşup vakit geçirmek falan isteyebilecek biriyle. 


Terapist: O hâlde bana o zamanki ilişkilerinden bahset. 
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Danışan: Bu, iki yıl kadar önceydi... Şu, Jack adındaki adamla birlikteydim ve bu ilişkiden dolayı kendimi rahatsız hissediyordum. Onun benden daha iyi olduğunu düşünüyordum. Onun gerçek bir işi vardı, benimse yoktu. 

Terapist: Bu ilişki ne kadar sürdü? 

Danışan: Altı ya da yedi ay kadar. İlgi gördüğümü ve korunduğumu hissediyordum. Sonra ne olduğuna gelince, o yoluna devam etti ve ben gerçekten çok acı çektim. Kendimi onun tarafından terk edilmiş hissettim. Sonra fark ettim ki, geleceğim için hiçbir şey yapmıyordum. Tıkanıp kalmıştım, dönüp hayatımın ne yöne gittiğine bakmak zorundaydım. 

Terapist: Jack ve sen nasıl tanıştınız? 

Danışan: Jack'le bir gey barda tanıştım... Bir erkekle birlikte olmaya ihtiyacım olduğunu hissetmiştim. O yakınlığa ihtiyacım vardı, birine yakın hissetmeye ve sevildiğimi hissetmeye ihtiyacım vardı. Böylece, benim evime gittik. Tereddüt içinde oyalanıp durduk. “Sadece arkadaş olamaz mıyız?” diyorduk. 
Cinsel ilişki kurmak isteyinceye kadar karasızlık içince oyalandık. Sonra üç saat boyunca seviştik. 

Terapist: Üç saat! 

Danışan: (Kahkaha) 

Terapist: Sanki dünya rekoru kırmış gibi söylüyorsun! Ne gurur verici. (Kahkaha) 

Danışan: Gerçekte olanı söylüyorum, üç saat, evet aynen böyle oldu. Uzun bir süre boyunca cinsellik, bizim arkadaşlıgimizin ve ilişkimizin temeli oldu. Bir yıl kadar önce, ben onu kafamdan atana kadar bu böyleydi. 

Terapist: Ondan kurtuldun mu? 

Danışan: Oh evet. İlk bırakan kişi olmaya çalıştım, sonra 


o, “zavallı küçük oğlan” bakışı falan takındı. Sonunda o bir iş 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bulduğunda fakına vardım ki, “Aman Tanrım”, ben de bir iş bulmak zorundaydım. 

Terapist: Neden bir iş bulman gerektiğini hissetin? 

Danışan: Çünkü, ben ondan yaşça büyüktüm ve bir iş bulmam gerekiyordu. Beverly Hills Otelinde iş bulmuştu. En büyük korkularım gerçek oluyordu. Her şey yıkılıyordu. O bir şey olmaya başlıyordu! Takım elbise giymeye başladı ve gerisi geldi. 

Terapist: Neler oluyordu? 

Danışan: En korktuğum şey oluyordu. O, bir değeri olduğunu fark ediyordu. Bunun öncesinde, bir değer ifade ettiğini ona söyleyen hep bendim. Sonra da beni terk etti. Ben de geçen yıl boyunca düşündüm durdum ve fark ettim ki... 
(sessizlik) bu benim için iyi olmamıştı... Mutsuz olmuştun. 
Tıkanıp kalmıştım. 

Terapist: Seni ona bağlı tutan hayal kırıklığından kurtulman gerektiğini fark ettin. (Sesizlik) Söylesene... hayatta yeterince girişken olabildiğini, kendini yeterince ortaya koyabildiğini hissediyor musun? 

Danışan: Sanırım, galiba ben kendimi ortaya koymaya başlamak için sağlam bir temele sahip değilim. Kendimi sallanan bir zemindeymiş gibi hissediyorum, bilirsin ya... 

Terapist: Peki, gey sevgili aramaktan neden vazgeçtin? Hâlâ homoseksüel hislerin var mı? 

Danışan: Evet, bu hisler hakkındaki tavrımı söylemem gerek. Gerçekten tepemi attırıyor, çok öfkeliyim. (Kızgınca) Hayatımı fazlasıyla mahveden bu hislerden hoşlanmıyorum. 

Terapist: Bu öfkeyi sevdim çünkü öfke, seni bu durumun dışına itmeye yardım edecek bir enerjidir. Bu, kendine acımaktan ya da depresyona girmekten, çok daha faydalı. Ancak öfkeyi kendine değil, onun yerine homoseksüelliğe yöneltmen konusunda dikkatli olmalıyız. 
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Danışan: Söylediğim gibi, daha önce terapi gördüm. Beni terapiye gitmeye sevk eden bir sürü neden vardı, dipteki asıl mesele hep cinsellikti. Öte yandan diğer meseleler de vardı; kariyerle ilgili kararlar, ilişki problemleri, kendimle ilgili duygular. Ama cinsel problem her zaman işin içine karıştı. Hayatımdaki farklı farklı şeyleri değiştirip durdum ama her seferinde öyle bir noktaya geldi ki, o değişim artık işe yaramıyordu. Sonra artık ben de umursamamaya başladım, denemekten vazgeçtim ve depresyona girdim. Önceden olduğu kadar depresif değilim ama bu, hep asıl mesele oldu. 
Başka konular da var. Mesela baba meselesi, anlatmak zaman alır ama hep bu duyguyu yaşadım. Hiçbir zaman birine güvenebileceğimi hissetmedim. Hiçbir zaman anlatabilecegimi hissettiğim biri olmadı. 

Terapist: Eminim. 

Danışan: Kendimi çöplüğün dibinde hissediyordum. Bu, cinsellik olarak ortaya çıktı; bir sürü fantezi, bir sürü pislik. 

Terapist: Davranış boyutunda mı? 

Danışan: Hayır, artık değil. Bilirsin, mastürbasyon, pornografi. Eskiden tuvaletlere giderdim ve bilirsin hani, orada erkeklere bakardım. Ama artık yapmıyorum. Bu, utanç duyduğum bir şey. 

Terapist: Biraz önce hissettiğim şeyler, senin için bir anlam ifade ediyor mu? (Danışanın, içinde kendini cesaretlendirecek şeyler bulabileceği bazı konulara geri dönmeye çalışıyor.) 

Danışan: Evet. 

Terapist: Homoseksüel olmayan erkeklerle ilişkilerin oldu mu? 

Danışan: Elbette. Yine de şunu itiraf etmeliyim ki, arkadaş edinme konusunda daha rahat olabilmeyi isterdim. 

Terapist: Erkeklerle olan ilişkiler çok önemli. Bazı erkek- 


ler, kendilerini kötü ya da zayıf hissettikleri zamanlarda veya 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bir başarısızlık ya da hayal kırıklığı yaşadıklarında sanki diğer erkekleri daha fazla cinselleştirdiklerini söylüyorlar. Kendilerini iyi ve emniyette hissettiklerinde, kendilerinden emin olduklarında, düzenli bir hayatları olduğunda ve her şey yolunda gittiğinde, cinsellikle ilgili düşünceleri azalıyor. Yakışıklı bir erkeğe baktıkları hâlde ona karşı cinsel açıdan zorlayıcı duygular hissetmeyebiliyorlar. Sende de böyle oluyor mu? 

Danışan: Evet. Bende de böyle oluyor. 

Terapist: Diğer erkeklere karşı çok hassas mısındır? Onlar tarafından kabul görmeye çalışır mısın? Ya da seni onaylamalarını ister misin? Ve herhangi bir suçlamayla karşılaştığında çok hassas davranır mısın? 

Danışan: Evet... Şunu fark ettim, bir masanın etrafında otururken adamın biri, beni hafife alan belli belirsiz bir şey bile söylese, bundan çok derin anlamlar çıkarıyorum ve bunu ki- 


şisel bir şey olarak alıyorum... 


(Danışan, erkeklerle ilişkilerinde yaşadığı aşağılık duygusu üzerinde fazlaca düşünmüş görünüyor. Burada bazı aktarım ko- 


nularını açıklamanın uygun olacağını düşündüm.) 


Terapist: Böyle durumlarda depresyona giriyordun, öyle değil mi? 

Danışan: Evet öyle. 

Terapist: Bu bizim ilişkimizde de olabilir. Yani şunu demek istiyorum, eğer terapiye devam etmeye karar verirsen ve terapötik bir ilişki geliştirirsek, seni önemsemeyip hafife aldıgim gibi bir his yaşayabilirsin. Eğer böyle bir şey hissedersen, bununla ilgili konuş benimle. İçindekini doğrudan söyle, burası bunun tam yeri. Bu çok önemli bir nokta. 


Danışan: Tamam. 
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Terapist: Diğer erkekler seni hafife aldıklarında depresyona girdiğinden bahsediyordun... Depresyondan nasıl kurtuluyorsun? 

Danışan: Pek emin değilim. Kendime abanıyorum. 

Terapist: Cinsel fanteziler? 

Danışan: Evet. 

Terapist: Yani diğer erkeklerle ilişkilerinden dolayı kendini kötü hissettiğinde, cinsel fantezilere yöneliyorsun. Peki sonrasında nasıl hissediyorsun? 

Danışan: Berbat. Sanki beni iyice dibe sürüklüyor. 

Terapist: Kesinlikle. Bak biz burada ne diyoruz. Heteroseksüel erkeklerle oturup kalkarken birisi sana “Canın ceheneme” diyor. “Senin de canın cehenneme” gibi bir cevap vermek yerine, senin bir anda bütün dengen bozuluyor. Öfkeni doğrudan o adama yansıtmak yerine, bunu cinselleştiriyorsun. 
Seni geçici bir süreliğine depresyondan çıkarması için cinsel olarak rahatlama arayışına giriyorsun... Haklı mıyım? Ben sadece, bu görüşmemizde sana söylediklerimin senin için bir anlam ifade ettiğini umuyorum. 

Danışan: Aaa, evet. Mükemmel bir şekilde anlamlı. 

Terapist: Bu sana gerçekçi geliyor olmalı. 

Danışan: (Sessizlik) Evet, benim durumuma çok uyuyor. 

Terapist: Onarım terapisinde, kendin hakkında daha olumlu hissetmeye başlaman gerekir. Daha kendinden emin, kişisel olarak daha güçlü hissetmelisin. Cinsel duygularının nereden kaynaklandığını anlamaya başladığında, cinsel fantezilerin ve mastürbasyon azalma göstermeli. Evde annenle beraberken veya dışarda mahalledeki küçük kız çocuklarıyla oynarken, diğer oğlanlar caddelerde aylaklık ediyor veya ortalığı dağıtıyorlardı. Aralarında erkek erkeğe bir bağ kuru- 


yorlardı. Sense kendini onlardan ayırarak, yalıtılmış savunmacı kopma yapıyordum. Yani, bu bağ kurma çalışmasını şimdi yapman gerek. 

Danışan: Bu ne kadar sürer? 

Terapist: Her insan birbirinden farklıdır. Bu, aşamalı olarak gerçekleşir. Yani birden bire buum! Heteroseksüelim, heteroseksüel oldum gibi bir durum değil. 

Danışan: Anlıyorum. 

Terapist: Öncelikle bazı faydaları yaşantılamaya başlamalısın. Depresif hissettiğin zamanlar olacak, hiç ümidinin olmadığı zamanlar olacak; cinsellikle ilgili düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının kontrolden çıktığı zamanlar olacak. 
Ancak, homoseksüel davranışlarda aşamalı olarak genel bir azalma olmalı. Bir zaman gelecek ki, bir erkeğe baktığın zaman, “Yakışıklı bir adam ama ona karşı cinsel çekim duyuyorum” diyeceksin. Eğer burada terapiye devam etmeye karar verirsen, yavaş çalışacağız. Ben hızı önemsemiyorum. Kendi hızında ilerleyeceksin. Bunu bilmen gerek. Şimdi senin hakkında bilmem gerektiğini düşündüğün başka bir şey var mı? 

Danışan: Şey, gerçekten, değişmek istediğimi hissediyorum ve yalnızca yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum. 
Bütün bu işlerden çok yoruldum... 

Terapist: Bunu anlayabiliyorum. Herhangi bir sporla uğraşıyor musun? 

Danışan: Evet. Golf, yüzme ve tenis. 

Terapist: Güzel. Sana fiziksel olarak aktif olmanı öneririm. Egzersiz, öncelikle depresyonuna karşı sana yardımcı olacak. İkincisi, kendini daha güçlü ve daha sağlam olarak duyumsamanı sağlayacak. Egzersiz yapıp kendimizi daha güçlü hissettiğimiz zaman, kendimiz hakkında daha iyi hissederiz. Üçünçüsü ise fiziksel egzersiz, diğer erkeklerle iletişim kurmanın bir yolu olarak önem taşıyor. Bu, bir bağ geliştiri- 


255 


Dr. JOSEPH NICOLOSI 


yor. Babanın oğluyla ilişkisi, bir şeyler yapma yoluyladır. Baba, annelerin kızlarıyla yapabildiği gibi, oğluyla oturup kahve içmez. Bir spor salonuna gitmek sana faydalı olacaktır. Hiç spor salonuna gittin mi? 

Danışan: Hayır. 

Terapist: Peki, bunu düşünebilirsin. Bu seansın başında, son terapistinin sana spesifik bir yön çizmediğinden şikayet etmiştin. Sanırım beni daha farklı bulacaksın. 

Danışan: Bunu görebiliyorum. 

Terapist: Benimle ve bu terapiyle kendini rahat hissedeceğini düşüyor musun? 


Danışan: Evet. En azından, denemek istiyorum. 


Bu danışan, bireysel seanslara devam etti ve sonrasında grup terapisine katıldı. Şimdilerde oldukça iyi gidiyor; tedavinin ilk ve en önemli hedefi olan sağlıklı, erotik olmayan, eşitliğe dayalı erkek arkadaşlıklar geliştirme yönünde iyi bir ilerleme kaydediyor. 

İlk seanstan sonra büyük olasılıkla devam etmeyecek olan danışanlar, tipik olarak ebeveynleri ya da eşleri tarafından getirilenlerdir. Homoseksüelliklerinden dolayı sıkıntı yaşıyor olsalar dahi, homoseksüel özdeşimli kalırlar; kendilerini “ben buyum?” diye kabul ederler. Gey yaşam tarzının sıkıntı verici yönlerine karşı yardım almaya açıktırlar, ancak onarım terapisinin ilkeleriyle fikir uyuşmazlığı içindedirler. 
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19. Bireysel Psikoterapi ile İlgili Konular 


Sahte Kimlik 


Vaka 1 

(Harry adındaki bu danışan 52 yaşında. Boşanmış bir adam ve bir muhasebe şirketi var. Harry'nin vakası, homoseksüel erkeklerde sıklıkla rastlanan sahte kimliğin klinik özelliklerini gösteriyor. Bu vakadaki Harry de “iyi çocuk” olarak yetişmiş.) 


Danışan: Bir keresinde anneme, babamı terk etmesi gerektiğini söylemiştim. Ona dedim ki: “Anne, ben olsam, onun bu saçmalıklarını çekmezdim.” 

Terapist: Homoseksüel oğullar genellikle annelerine babayı terk etmesini söylerler! 

Danışan: Peki ama neden? 

Terapist: Çünkü sen babayı uzun bir süre önce terk etmiştin. Şimdi annenin de aynı şeyi yapmasını istiyorsun. Babana karşı onunla özdeşim kurdun. 

Danışan: (Güler) Evet. Belki de öyle oldu. Ama ona söylediğim şey, yine de iyi bir tavsiyeydi. 
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Terapist: Annen, kocasından alamadığı duygusal ödülleri senden aldı. 

Danışan: Ama neden ben? Hep annemi mutlu etmek zorunda hissettim. 

Terapist: Bir şekilde sen seçildin. 

Danışan: Şirin bir çocuktum. Altı yaşımdayken çekilen bir fotoğrafım var; güzel bir kıyafetle çekilmiş, kıvırcık sarı saçlarım vesaire. Bir kişiliğim vardı. Şarkı söyler, herkesi eğlendirirdim, ben... 

Terapist: ... Sen özeldin. 

Danışan: Evet... Özeldim... Ama bunları konuşurken kendimi rahat hissetmiyorum. (uzun bir sessizlik) 

Terapist: Çocukken özel bir çocuk olarak muamele görmenle ilgili konuşurken neden rahat hissetmeyesin ki? 

Danışan: (Sessizlik)... (biraz kızgınlıkla) Çünkü özel mu- 


amele gördüğümü düşünmüyorum. 


(Danışan, özel olmak ama gerçekten özel olmamak arasındaki çelişki ile yüzleşiyor. Bu durum, istismar edilmiş bir çocukta yaygın olarak görülen paradokstur. Ebeveynleri, bir yandan onda belli özel yetenekler fark etmiş olmalarına rağmen, diğer yandan onun ihtiyaçlarını kabul etmede veya gerçek kimliğini ona aksettirmede ba- 


şarısız olmuşlardır.) 


Terapist: Bir çocuk olarak kendin olmamak nasıl bir şeydi? Şarkı söylüyordun, bütün ilgiyi üzerinde topluyordun... Şirindin... resimlerin çekiliyordu... nasıl bir şeydi? 

Danışan: Ben herkesi memnun etmeye çalışıyordum. Hayatımı hep başkalarını memnun ederek geçirdim. Annemin idari yardımcısı rolünü oynayarak başladım ve o zamandan be- 


ri bu rolü oynamaya devam ediyorum. 15 yıl boyunca karıma 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da yönetici yardımcılığı yaptım. Bütün hayatım boyunca hiçbir zaman, bir numara olmadım. Bu benim rolüm olmuştu. 
Annemin sağ koluydum. Epey bir zaman önce, bir arkadaşım bana, “Harry, sen başarıdan korkuyorsun” demişti. 

Terapist: Hiçbir zaman hayatının yönetimi senin elinde olmadı. Bütün bu homoseksüellik meselesi de bununla ilgili. Hayatının kontrolünü eline almak. Neden kendi gücünden korktugun konusuna dönmek istiyorum... Bu nereden geliyor? 

Danışan: Yani... kendi gücümden korkmak nereden mi kaynaklanıyor? 

Terapist: Evet. 

Danışan: Korkuyorum sadece. Babam kimsenin bir yıldız olmasına müsaade etmezdi. 

Terapist: Ama bana öyle geldi ki, sanki yıldız sendin! Kendini ortaya koyup ifade etmene, bireysel gücünü göstermene hiç izin verildi mi? 

Danışan: Çocukken piyanoda çaldığım kısa bir parça vardı. Öfkeli olduğum zamanlarda piyanonun başına geçer, tuşlara hızla vurarak “Kalp ve Ruh” adlı o parçayı çalardım. 
O zaman onlar da öfkeli olduğumu bilirler ve bana gülerlerdi. (öfkeyle) Bana çok gülerlerdi... Bu garip bir şey! Bana hep çok gülünürdü. 

Terapist: Ciddiye alınmıyordun. 

Danışan: Hayır alınmıyordum! 

Terapist: Yani sen bu parçayı çaldığın zamanlar, bu senin öfkeli olduğun anlamına geliyordu. Ailen sen öfkelenince ne yapardı? 

Danışan: Gülerlerdi. 

Terapist: Kimse “Niye kızgınsın? Neyin var?” diye sormaz mıydı? 


Danışan: Hayır sormazdı. 
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Terapist: Proteston görmezden geliniyordu. Çocuk bu şekilde gücünü yitirir. Ya görmezden gelinir ya da cezalandırılır. 
Senin durumunda, sana gülmeleri bir cezaydı. 

Danışan: Ama ben hep öfkeliydim. 

Terapist: Her zaman mı? 

Danışan: İçimde. 

Terapist: Bana biraz bundan bahset. 

Danışan: Mesela, annem için alışverişe giderdim. Dokuz ya da on yaşlarımdan bahsediyorum. Bir listeyle gidip bütün alışverişi yapıyordum. Dükkâna girmemle birlikte, eczacının veya manavın şöyle dediğini işitirdim, “Annen şimdi aradı, şunu veya bunu almanı istedi.” 

Terapist: Ve sen nasıl hissederdin o zaman? 

Danışan: Bilmiyorum. (uzun bir sessizlik) 

Terapist: Haydi. Kendini o küçük çocuğun yerine koy. Ne hissediyordu? 

Danışan: Bilmiyorum. (uzun bir sessizlik) 

Terapist: Bunun yerine ne yapıyor olabilirdi? 

Danışan: Diğer oğlanlarla oynuyor olabilirdi. 

Danışan: Bu, dokuz on yaşlarındaki bütün oğlan çocuklarının yapmak istedikleri şey değil midir? Küçük oğlanlar anneleri için alışverişe gitmeyi isterler mi? 

Danışan: Alışverişten nefret ederdim. Bugün dahi, hâlâ alışverişten nefret ederim. 

Terapist: Hiç annene alışverişe gitmekle ilgili duygularını ifade etmeyi denedin mi? 

Danışan: (Emin bir şekide vurgulayarak) Böyle bir şeyi hiç hatırlamıyorum. 

Danışan: Başka bir olay daha var... Yedi yaşlarında falan olmalıyım. Annem ara sıra uzanıp biraz kestirirdi... Ben yatağının 


yanında durup ona yelpaze yapardım (uzun bir sessizlik). Öyle 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bir ikilik var ki içimde. Ben güçlü bir adam olabilirim ama bir yanım öylesine... zayıf ki. Çocukken ne cehenneme böyle bir şey yapmayı istemiş olabilirim ki? Bu, yapılabilecek en aptalca şey olmalı. Günlük güneşlik bir günde, dışarıda çocuklarla oynamak varken, içeride annemi yelpazelemek... 

Terapist: Bütün bunları neden yapmış olduğunu anlıyor musun? Eğer neden olduğunu anlamazsan, o zaman sadece küçük, aptal bir çocuk olduğuna inanacaksın ki bu sana hiçbir şey kazandırmaz. Bu, gey erkeklerin yaptığı bir hatadır. Çocukken seçmiş oldukları şeyin bu olduğuna inanırlar. 

Danışan: İlgi çekmeye ihtiyacım vardı. 

Terapist: Bu sadece bir ilgi arayışı meselesi değildi, bir kimliği gerçekleştiriyordun: “Bu sensin, oğlum. Senin bu ailedeki rolün bu. Sen busun, çocuk.” Bu kimliktir. 

Danışan: Sanıyorum kardeşlerimin de bunda payı vardı. 

Terapist: Nasıl? 

Danışan: Onlar da buna katıldılar. 

Terapist: Bana nasıl olduğunu anlat. 

Danışan: Bana güldüler. Hepsi bunu destekledi. Bu bütün ailenin katıldığı bir şeydi. Üç ağabeyim hiçbir zaman bana karşı nazik olmadılar. Bunun hep farkındaydım. Hep ağabeylik edebileceğim küçük bir erkek kardeşimin olmasını isterdim. 
Beraber oynadığım hayali bir erkek kardeşim vardı. 

Terapist: Onarıcı bir fantezi (Terapist, teorik bir bağlantıyla ilgili yorumda bulunma fırsatını değerlendiriyor.) 

Danışan: Ben onunla çocuk olabiliyordum, bir erkek çocugu olabiliyordum, ağaçlara tırmanıyordum. Bir yerde herkesin bu duruma katkısı oldu. 

Terapist: Bu davranışları neden yaptığını anlamadığın sürece, çok kolay bir şekilde “Ben hep böyleydim” diyebilirsin. Ancak bastırılmış öfke, sana başka bir hikâye anlatıyor. Pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) çocuklar, genelde böyle “iyi çocuk” rolündedirler ve kullanıldıklarını inkâr ederler. Hayatta ilerlemek istiyorsan kendi gücünden ve cinsiyetinden nasıl bir hile ile mahrum bırakıldığını anlaman gerekir. Yoksa, “ben zaten böyleydim” diye inanacak ve öfkeyi başka bir yere yönelteceksin. 

Danışan: Ama böyle konuşman beni korkutuyor. 

Terapist: Evet, hep o kendi gücüne sahip çıkma korkusu. 
Korktuğun nedir? 

Danışan: Korktuğum nedir? Benim korkum... sana bunu tam olarak söyleyeceğim. Geçen hafta bir kadınla tanıştım. Ya bu kadın gerçek bir dişiyse, seksüel bir kadınsa, cinsellikten gerçekten hoşlanan bir kadınsa... Bu beni korkutuyor. 

Terapist: O kadının senden bekleyebileceğini düşündügün, kendini yeterince güçlü hissetmediğin o nitelikler neler? 
(Terapist, danışanın korkusunun kaynağını anlamaya çalışıyor.) 

Danışan: Yani şey... Bu benim diğer erkeklerde çekici bulduğum şey gibi bir şey. 

Terapist: Bir kapıyı kapatıyorsun ama öbür kapıyı daha açmadın. İronik biçimde, bu bir ilerleme işareti. Birlikte çalışmamıza karşı çok güçlü olumlu hislerin vardı. O kadar ki bir parçan çok hızlı değişmenden korkuyor. Burada bir kontrolden çıkmışlık hissi söz konusu ve alışılmış olana geri dönmeyi istiyorsun. Seanslarımızdan cesaret bulmuştun, belki de biraz fazla cesaret bulmuştun. 

Danışan: Kendimi aptal gibi hissettim. Şu geçen hafta yaptığım şey gibi. (Danışan hamamda bir yabancıyla tanışmış ve cinsel ilişkiye girmişti.) 

Terapist: Belki de kendini bir kez daha aptal gibi hissetmeye ihtiyacın vardı. Giderek kendini homoseksüel davranışlardan ayrıştırıyor ve homoseksüelliğini aşma göreviyle daha çok özdeşleşiyorsun. 
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Danışan: Evet. Orada tanıştığım adama karşı hiç ilgi duymamıştım. Hatta o bana “Ben seni ararım” dediğinde, bilirsin, bu sanki bir tehditmiş gibi geldi, sanki şantaj gibi... Normalde bu beni korkuturdu ama bu sefer umurumda olmadığını hissettim. Çünkü hamamlara giden bu adamın gerçek ben olma- 


dığını biliyordum. 


(Üç Hafta Sonra) 

(Bu seansta annenin, sahte “iyi çocuk” rolüne ne şekilde katkıda bulunduğunu görmekteyiz. Cinsellik ve saldırganlık, erkeksi kimlik özelliklerini karakterize eder. Anne ise sistematik olarak bu özellikleri onaylamaktan kaçınmıştır. Bu sahte rolü besleyen kişi genelde annedir çünkü tipik olarak, babanın oğlanın ha- 


yatında önemsiz bir etkisi vardır.) 


Danışan: Annemle birlikte yürüyüşe çıktığımızı hatırlıyorum. 30, 31 yaşlarındayım ve annemin bana, “Harry, sen yapabilirsin. Bunu yapabilirsin, Harry. Her ne olursa olsun kafana koyduğun her şeyi yapabilirsin” dediğini hatırlıyorum. Ama hiçbir zaman onun, benim söylediklerimi duyduğunu hissettigimi hatırlamıyorum. 

Terapist: Yani 30 yaşındayken annenle yürüyordun ve annen “Yapabilirsin, Harry, yapabilirsin, Harry” diyordu. Sense, annenin senin duygularını hiçbir zaman gerçekten anlamadığını hissediyordun doğru mu? 

Danışan: Doğru. 

Terapist: Sanki bir tür klişeyi tekrarlayıp duruyordu. 

Danışan: Ve diyor ki, “Senin harikulade bir hayatın var.” 
Bunu bana söyleme görevini o üstlenmişti, annem böyle biriydi, bana derdi ki... 

Terapist: Arkasından git, peşine düş... 
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Danışan: Peşine düş, babamın tam tersine... Bu eskilere uzanan bir şey, Joe. Taa benim bir çekirge gibi küçük, diz boyu olduğum zamanlara kadar gider. Bunu yaşam boyu görebiliyorum, anneme hep ben baktım. Annemin duygularıyla ilgili her şeye daima itina gösterdim. Ben çocukken, annem şehrimizdeki Our Lady of Guadalupe kilisesindeki Meryem heykeline çok düşkündü ve her pazar, o heykele sadakatimizi sunmak için beni de kendisiyle birlikte kiliseye götürürdü. Onunla giden bir tek bendim. 
Annem hakkında neler hissettiğimi anlıyor musun? 

Terapist: Evet. Ve bana kalırsa annenle konuşmalısın... 
Onunla konuş, sanki o da şu an bu odada bizimle berabermiş gibi... 

Danışan: Konuşmaya korkuyorum ama eğer yapmazsam biliyorum ki bunun köküne inemeyeceğim. Bütün bunlarda annemin büyük payı oldu ama nasıl olduğundan emin değilim. Düşünsene Joe, o ölünceye kadar terapiye başlamadım. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyordum ama sanırım şunu anlamıştım ki, eğer daha önce terapiye başlamış olsaydım cenaze hazırlıklarına katılamayabilirdim. Anneme yönelik, yüzleşmek istemedigim, çok fazla öfke yüklü duygum vardı ve onun ölümüne dek bu duygularla yüzleşmek istemedim. Onun cenaze hazırlıkların- da çok güzel bir iş çıkardım, çiçekler ve her şey harikaydı. Bütün her şey çok güzel ayarlanmıştı, ince zevkliydi. “Dik kafalı” davranmak istemiyorum, yani seninle konuşurken sadece zihnimle sınırlı kalmak istemiyorum (...) ama eğer şu Gestalt şeyini yaparsak, annemle ilgili üzerinde düşünmek istemediğim bazı duygulara inmekten korkuyorum, onun yüzüne bakamamaktan... 
(uzun bir sessizlik) Bir de şu var tabii, ben karar verene kadar sen de böyle bekleyeceksin, değil mi? (gülüyor) 

Terapist: Hep söylediğimiz gibi, bu senin zamanın, senin 


paran, senin hayatın. 
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Danışan: (uzun bir sessizlik) Pekâlâ, seninle konuşarak bir yere varabileceğimi sanmıyorum, Joe. Eğer böyle sadece kafamın içinde tutarsam... O hâlde sanırım annemle konuşmayı denemeliyim. 

Terapist: Haydi, şimdi annenin bu odada olduğunu düşünelim. Onu tam burada hayal et. Burada, koltukta oturuyor. 
(Terapist “anne” imgesini stimüle etmek için yastıklar koyuyor ve danışanın arkasına oturuyor. Danışan başlamaya çalışıyor.) 

Danışan: Şey... Anne, seninle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Esasen, seninle cinsel bir problemle ilgili konuşmak istiyorum. (uzun bir sessizlik) 

Terapist: Neler oluyor? 

Danışan: (Terapiste) O bana cevap verirken, ben zar zor ağzımı açıp bir kelime söyleyebiliyorum. “Cinsellik” kelimesi ile ilgili sorun yaşıyor. Biliyorsun Joe, o bu kelimeyi asla kullanmazdı. Zor anlar yaşıyor. Yani kullandığı kelimeleri seçme şeklinden, zor anlar yaşadığı belli. Ona bunun bir homoseksüellik problemi olduğunu söylemek istiyorum. 

Terapist: Pekâlâ, o hâlde bunu söyle ona. Yüzünü ona doğru dön ve söyle. (Danışanların çoğu, cinselliğin asla konuşulmadığı, özellikle baskıcı ve tutucu evlerden geldiklerini anlatırlar. Bu ailelerde anneler tipik olarak, cinselliğin pis veya günah olduğunu ima eden bir ses tonu ayarlamada oldukça etkilidirler.) 

Danışan: (Uzun bir sessizlik) 

Terapist: Sözünü mü kesiyor? Seni nasıl durduruyor? 

Danışan: Babamla bile konuşamazdım. Hep babam için mazeretler bulurdu. “Babayı rahatsız etme, o çok meşgul ya da çok yorgun. Baba ofiste çok zor ve yoğun bir gün geçirdi.” 
Böylece hiçbir şekilde babayla bir diyalog olmuyordu. Onun 


her zaman morali bozuk oluyordu. 
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Terapist: Annen seni nasıl kontrol ederdi? 

Danışan: Göz yaşları, mesela. Bütün bunları hatırlamak acı vermeye başladı. Yalnızca üzerinde konuşmak bile çok fazla acı ve hüzün veriyor. Bütün bildikleri buydu. Bunu bilerek yapıyorlardı, bana rol oynamıyorlardı. (sessizlik) Suçlayıcı olmak istemiyorum, anne... Ama... homoseksüellikle ilgili konuşmak zor, o kelimeyi söylemek bile zor ama sana şunu söylemek istiyorum, ben şu anda homoseksüelliğim yüzünden terapideyim. (sessizlik) 

Terapist: Sana bir şey söylüyor mu? 

Danışan: Hayır. Beni duyup duymadığını bile bilmiyorum. 
Umurunda olduğunu da sanmıyorum. 

Terapist: Sahi mi? Söyle ona, anlat ona. 

Danışan: (Uzun bir sessizlik, danışan tıkanıp kalmış gibi görünüyor.) 

Terapist: Harry, annene ne söylemek istiyorsun? Senin hakkında ne bilmesini istiyorsun? Söyle ona. 

Danışan: Pekâlâ, bilmeni istiyorum ki, anne... (sessizlik) Sana tam olarak ne olduğunu söylemek benim için çok zor ve söylesem bile, bu pek bir işe yaramayacak. 

Terapist: Annen şu anda ne hissediyor? O ne hissediyor? 

Danışan: Diyor ki, “Neden bunun için dua etmiyoruz?” 
Anne, şu anda benim yapmak istediğim şey bu değil. Çok dua ettim ama bu gerçekten pek bir sonuç vermedi. (sessizlik) Annem “Her şey iyi olacak,” diyor. Ama işin aslı şu ki, bu hiç de iyi değil. 

Terapist: Ben senin gördüğün gibi anneni göremiyorum. 
Bu yüzden onun söylediklerini bana anlatman gerekecek. Yüz ifadesi nasıl, mesela. Ben onu göremiyorum. 

Danışan: Orada öylece çok ciddi, resmi ve en düzgün biçimde oturuyor. Her zamanki giyimiyle, takılarıyla; saçından 


tek bir tel, olması gereken yerin dışına taşmadan, kusursuz... 
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Orada oturuyor, son derece pasif biçimde, sanki bu öylece geçip gidecekmiş gibi, sanki, “Bırak Herold konuşsun, bırak da Harold bunu kafasından atsın” der gibi. Bu geçip gidecek ve biz her zamanki gibi devam edeceğiz. (daha yüksek sesle) Anne, ne söylediğimi dinle bir! Duy beni! Bunun öylece geçip gideceğini sanma... (uzun bir sessizlik) Hâlâ orada öylece oturuyor... Hiçbir tepki almıyorum. (yüksek sesle, acı içinde) Ah! 

Terapist: Ondan ne istediğini söyle ona. Ona bir ip ucu ver. 

Danışan: Seninle konuşmak bana çok zor geliyor. Bütün o yıllar boyunca seninle harika bir iletişimimiz olduğunu düşünüyordum. Birlikte ne de güzel uzun uzun muhabbet ediyorduk. Düşünüyordum ki... (sessizce)... Ah evet. Tanrı'm. Ne lanet olası bir oyun oynamışız. (yüksek sesle, kızgınlıkla) Şu anda ne yapmak isterdim biliyor musun? Tamamen dürüst olacağım. Şimdi burada otuzbir çekmek istiyorum. Buna inanmıyorum. (ağlamaklı) İnanamıyorum! (başını elleri arasına almış, sessizce ağlıyor, uzun bir sessizlik) 

Terapist: (Yumuşak bir sesle) Harry, anlatmaya devam et. 
Neler oluyor? 

Danışan: (Uzun bir sessizlik) 

Terapist: Annene neden otuzbir çekmek istediğini anlat. 

Danışan: Çünkü galiba... Ah, evet, sanırım onun benim kahrolası bir çükümün olduğunu bilmesini istiyorum! Benim cinselliği olan bir insan canlısı olduğumu! (sessizlik) Bu bir ilk, ilk kez onun bulunduğu bir ortamda cinsellikle ilgili bir şey düşündüm! (güler) Hem de şiddetli bir şey. 

Terapist: Mastürbasyon dürtüsünün, bir çeşit kendini ortaya koyma yöntemi olduğunu görebiliyor musun? 

Danışan: Evet. Gerçekten de bunu hissediyorum. Annem, öyle iğdiş ediciydi ki, onun önünde boşalmak istiyorum. Gerçekten bunu vücudumda hissediyorum. (uzun bir sessizlik) 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Terapist: Eğer bunu yapmış olsaydın, bu anneni etkiler miydi? Onda bir tesir bırakır mıydı? 

Danışan: Hayır, pek değil. Şu anda sadece onun için üzülüyorum. Ona acıyorum... Bütün o yıllar boyunca nasıl da onu koruyup kollamış olduğumu görüyorum. (anneye) Senin hakkında fanteziler bile kuruyordum, seni gözümde nasıl da yüksek bir yere koymuştum. Sen hep Bakire Meryem olarak kalacaksın. Nasıl bir yaşam biçimi ama! (Şimdi danışan gerçek duygularını yaşantılamaya başladığı için, annesini daha gerçekçi olarak algılamaya başlıyor.) 

Hayatının son yıllarında ona ben baktım. (anneye) Sen huzur evindeyken bile hâlâ hepimizi, bütün çocuklarını kontrol ediyordun, özellikle de beni. Sana bakan bendim. Huzur evindeki hâlin gözümün önünde. Vücududunun kontrolünü kaybetmişti. (korkulu) Hiç de kolay bir şekilde ölmedi. Yaşadığı gibi öldü, dirençle ve inatla. Uzun süre yaşama tutunmak için direndi. Ölmek üzereyken, teslim olmadı. Zorlukla nefes alıp veriyordu ve o son nefesi bir türlü veremedi. Annem yaşadığı gibi öldü. Ölüme boyun eğmeyi reddetti! 

Şimdi bütün bunlardan bir anlam çıkarmaya çalışıyorum... 
Benimle konuşmayacak. Lanet olası bir dart oku alıp ona fırlatsam bile tepki alamayacağım. 

Terapist: Seninle annen arasındaki dinamik de işte tam olarak öyle. 

Danışan: Beni görmesini istiyorum; gücümü, erkeksiliğimi görsün istiyorum, bu yönümü kabul etmeyi reddediyor. Bu sıkı sıkıya inatçı bir yadsıma. Ona ne şekilde ulaşabileceğimi anlamaya çalışıyorum. Bütün ihtiyaçlarımı karşıladı, o iyi bir anneydi, bana para verdi. O maddi anlamda iyiydi ama onun Harry’si, tam olarak bir adam değildi. 


Terapist: Tam olarak erkeksi mi değildi? 
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Danışan: Ben bir erkeğim, anne. Ben öyle hissediyorum. 
Tam anlamıyla bir erkeğim. Ben senin küçük oğlun değilim. Anne, ben hep böyleydim ve böyle olmaya da devam ediyorum. 
(sessizlik, ağlamaklı bir hâlde devam ediyor) Onun bilmesini öyle güçlü bir şekilde arzu ediyorum ki... Ben cinselliği olan biriyim, bir penisim var ve bu iyi bir şey, güç veren bir şey. (uzun bir sessizlik) Allah'ım, ailemin beni anlamasına ihtiyacım var. 

Terapist: Anlamanın önce kendiden başlaması gerekir. Sonra diğerlerinin de bunu bilmesini sağlayabilirsin. 

Danışan: Evet. Ama ben ergenliğe ulaşmadan önce onların da bir sorumluluğu vardı. 

Terapist: Kesinlikle. 

Danışan: Şu anda olup bitenlerin sorumluluğunu üstleniyorum ama (ağlayarak) onlar da bu durumu benim yaratmadığım gerçeğinin sorumluluğunu üstlenmeli! Ben devam ettirdim ama onlar yarattı. 

Terapist: Kesinlikle. Seni gerekli şekilde donatmadılar. Bu doğru. 

Danışan: Annemin beni anladığını hissetmedim, Joe. 

Terapist: Doğru. 

Danışan: Her şeyin farklı olduğunu düşündüğüm, bütün o yıllar için kızgınlık duyuyorum. Beni anladığını sanmıştım. 
Beni hiçbir zaman gerçekten tanımadı; ihtiyaçlarımı, bir erkek olarak gerçekte kim olduğumu asla bilmedi. 

Terapist: Seni gerçek anlamda anlamadığını fark etmen üzüntü veriyor. Sen her şeyin farklı olduğuna inanıyordun ve bu inanç, sahte benlik tarafından destekleniyordu. O inanç sisteminde yaşamış olduğun için bir yas söz konusu. Bir tarafta sahte benliğin yası, diğer tarafta ise annenin seni tam olarak gördüğü ilüzyonunun yası. 


Danışan: Ve ben bunu hissediyorum. 
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Terapist: O inanç sistemi, ailenin bir parçası olmanı mümkün kılıyordu. 

Danışan: Hiçbir zaman olmamış bir ilişki. Bu benim ilüzyonumdu. Ama sürdürmem gerekiyordu. O benim annemdi ve ben onu, olduğu gibi sevdim. O bana hayat verdi, birçok şey verdi ve ben ona müteşekkir olmak istiyorum. Hayatımda çok fazla kontrol vardı. Şu anda onunla ilgili bütün bedenimi saran, aşırı bir titreme hissediyorum. Sanırım, annemle ilgili yanılsamalarım, babamla ilgili olanlardan daha fazlaydı. 

Terapist: Kesinlikle öyle! Babanla ilgili bir yanılsama yoktu. Sen onu redettin. O var olmayan biriydi, olmayan bir kişiydi. Sahte benlik, anne-oğul ilişkisinin sonucunda oluşuyor. 
Onun senin üzerine yansıttıklarından. Babayla olan problemin ise, onun var olmaması. 

Danışan: Herkes annemi olduğu gibi sevdi ama o kadın gerçek değildi. Bütün her şey bir yanılsamaydı. O, öyle iyi ayarlanmıştı ki. Annemi hiç kızgın görmedim. 

Terapist: Bu onun sahte rolüydü. 

Danışan: Kesinlikle! Ne çocuklukta ne de yetişkinlikte, bir kez olsun annemin bana sarıldığını hatırlamıyorum. Şimdi sadece annemin gerçekte kim olduğunu çözmeye çalışıyorum. 
(gülüyor) 

Terapist: Sen o gerçek kadını arıyorsun. 

Danışan: Cenaze hazırlıklarını asla yürütemezdim. 

Terapist: Kesinlikle! Belli bazı şeyler vardık ki çok iyi bir şekilde hazırlanmış olmak zorundadır. 

Danışan: Onu gerçekten de orada otururken gözümde canlandırıyorum. Kendine mahsus tarzıyla öyle kontrollü ki. Ona söylediğim şeyleri söyleyebildiğime şaşıyorum ama bunları söylemeye ihtiyacım vardı. Söylemiş olduğum için kendimi iyi 


hissediyorum. Bu cinsellikle ilgili... ama daha güçlü ve etkili. 
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Terapist: Küçük bir erkek çocuğu için, penis onu anneden ayıran şeydir. Eğer bir penisi olmasa, anneye bağlıdır, aynı kızlarda olduğu gibi. Senin mastürbasyon fantezin, bir çeşit kendini anneden ayırma, bireyselleştirme girişimi. Bu, seni ondan özerk ve bağımsız kılan şey. Bir yetişkin olarak ise kadınlarla cinsel anlamda bir samimiyet kurarsın. Ama bunu ancak penisi olan biri olarak yapabilirsin. 

Erkeği kadın tarafından geri-yutulmaktan (reengulfed) koruyan şey penistir. Kadından farklı olmak, problemin bir boyutudur; daha derindeki mesele ise sahte benliktir, ilişki kur- 


duğu hiç kimseye karşı gerçek olmamaktır. 


Öfkenin İfade Edilmesi 

Çoğu homoseksüel; itaatkâr, sahte bir benlikle yaşayarak “iyi çocuk” olarak büyümüştür. Anne babalar, bireyselleşme ve erkeksi güç elde etme çabalarını sabote ederek oğullarındaki bu sahte benliği beslemiş olurlar. Bu sahte, uyumlu ve itaatkâr benliğin varlığını sürdürebilmesi için, çocuğun öfkesini yadsıması gerekir. Öfke, gerçek erkeksi benliğin sıyrılıp ortaya çıkması için bir yol açacağından, uyumsuzluk yaratacaktır. Bunun sonucu olarak, birçok homoseksüel yetişkin; öfkeyi hissetmek, yapıcı biçimde ifade etmek, hatta başkası tarafından gösterilen öfkeyi karşılayabilmekte çok zorlanır. Öfkeyi ya bastırırlar ya da tepkisel öfke patlamaları yaşarlar. Her iki öfke biçimi de yapıcı değildir ve kişinin kendi kendisine zarar verir (self-defeating). 

Yapıcı olarak ifade edilebilmesi için öfkenin, patlama biçiminde, acımasız ya da yıkıcı bir öfke olmaması gerekir. Öfke diğerlerini manipüle etmek ya da kontrol etmek için kullanilmamalı ancak güçlü bir şekilde yaşanan, kendini ifade ihtiya- 


cını karşılamak için kullanılmalıdır. 
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Danışanların çoğu, geçmişte yaşadıkları öfkelerini ifade etme girişimlerini hatırlarlar. Öfkenin açıkça dışa vurulduğu iki evre vardır: çocuğun yürümeye başladığı 2-3 yaş civarında ve ergenlikte. Her iki evre de ayrılma-bireyleşme59 evreleridir. 
Bazılarında, cinsel başkaldırı uğruna, ergenlikte öfkenin açık- 


ça dışa vurulmasından feragat edilmiştir. 


Vaka 1 

(32 yaşında bir erkek olan Matt, yıllar boyunca sahte bir rolü yaşamış olduğunu yoğun bir şekilde hissediyor. İtaatkâr, pasif, her şeye uyan, erkeksi olmayan (non-maskulen) “iyi çocuk” olması yönünde manipüle edilmiş. Ebeveynlerinin her ikisiyle de zayıf bir ilişkisi olmuş ve özellikle babası tarafından kontrol edildiğini hissediyormuş. Ailesinin yönlendirmesi ile kaybettiği kişisel gücünü yeniden kazanmak için, kendisine yüklenmiş olan sahte rolü üzerinden atmaya çalışıyor. Burada, yaşadığı yoğun ikircikliliği (ambivalance) ve kendi öfkesine karşı duyduğu korkuyu görüyoruz.) 


Danışan: Son iki hafta boyunca, kırılma noktasında olduğumu hissettim. Sanki tam yüzeyin altında yoğun bir patlama var, bir öfke patlaması veya ağlama gibi... Onun dışarı çıkmasına müsaade etmek için ne yapmam gerektiğini görmek üzereyken 


ben o fırsatı es geçiyorum. Kendimi kapatıyorum ve kendime 
59 ayrılma-bireyleşme (separation-individuation): Psikanalist Margaret 
Mahler'in, anne-çocuk ilişkisinde sembiyotik evreyi izleyen ve bebeğin, giderek kendini annesinden ayrı gördüğü, kendine ait bireysel bir kimlik duygusu ve nisbi bir özerklik kazandığı evre için kullandığı terim. 
Mahler bu evreyi dört alt evreye ayırır: farklılaşma, deneme, barışma (yani, deneme döneminde ağır basan, annenin nispeten farkında olmama durumundan, anneye yönelik aktif yaklaşım) ve ayrılma-bireyleşme (yani, kendine ait farklı bir kimliğin, ayrılığın ve bireyselliğin farkına varma) (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 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bunu ifade etme izni vermiyorum. Ben hiçbir zaman, büyük öfke patlamaları yaşayan biri olmadım ama bazı durumlarda sanırım bu benim için iyi olabilirdi. 

Terapist: Yani sen öfkenin ya da üzüntünün yukarı doğru gelmekte olduğunu hissettin ve onu aşağı geri gönderdin? 

Danışan: Evet. Ama ben öfkeyi aşağıya göndermedim, aşa-Siya ittim. 

Terapist: Onu aşağıya ittin, öyle mi? 

Danışan: Evet, bu bir seçimdi. Önceleri bu otomatik olarak olurdu şimdiyse bunu bir seçim yaparak pekiştirdim. 

Terapist: Yıllar boyunca bu otomatik olarak oluyordu, öyle mi? 

Danışan: Kendimle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Çok uzun zaman boyunca bunu yaptım. Sonra, olaylarla başa çıkma şeklimde kökten bir değişim yapmaya ihityacım olduğunu düşünmeye başladım. 

Terapist: Ani bir öfke çıkışının seni farklı bir yere, kendin hakkında farklı hissettiğin bir noktaya getireceğini fark ettin, öyle mi? 

Danışan: Evet, bundan eminim. 

Terapist: Ama öfkeyi nasıl ifade edeceğin sana öğretilmedi. (Bu noktada, terapist danışanın şu an yaşamakta olduğu zorluğa odaklanmış olsa belki daha fazla yardımcı olabilirdi. Ancak terapist bunun yerine geçmişe dönüyor.) 

Terapist: Şimdi bu öfke sorunun nasıl geliştiği üzerinde düşünelim. Öfkeni nasıl bastıracağını bilerek doğmadın. Bu sana baban tarafından öğretildi. Ailenin öfkeni kabul etmeyişini içselleştirdin ve böylece, yıllardan beri öfkeni otomatik olarak bastırdın. Şimdi kendi terapinde belli bir yere vardın ve öfkeni dışarı çıkararak ve onunla bağlantı kurma ihtiyacı duyduğunun farkına vardın. 
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Danışan: Geçmiş yıllar boyunca süre giden yaşamımın örüntüsüne bakıyorum da öfkenin içimde büyüyüp gelişmesini her zaman hissedebiliyorum. Sonra da onu bastırıyorum. Şimdi ise öfkenin daha sık yukarı çıktığını görüyorum. Bu sanki, lunaparkta inip çıkan hızlı tren gibi. Öfke yükseliyor, sonra aşağıya, depresyona doğru gidiyor. Kendimi öfkeye bırakmak yerine, “gidip biraz uzanayım” diyorum ama sonra uzanmış yatarken “Bu çok saçma, bugün gereğinden fazla uyumuştum zaten” diye düşünüyorum. Öfkeye nasıl tepki göstermem gerektiğini hep biliyordum sanırım. Şimdi en azından, öfkem hakkında konuşurken kendimi daha rahat hissediyorum. 

Terapist: Bunu bir gelişme olarak görüyor musun? (Terapist cesaret verici bazı ilerlemeleri göstermeye çalışıyor, ancak danışan daha iyiye doğru gittiğini yadsıyarak öfkeyi kendisine yöneltiyor.) 

Danışan: (Tereddütle) Evet. Ama hâlâ, öfkenin dışarı çıkmasına izin vermek üzerine konuşmama rağmen, bunu yapmıyorum. 

Terapist: Öfkeyi dışa vurmakla ilintili herhangi bir duygu var mı? 

Danışan: Gerçek bir şey duygusu var... (uzun bir sessizlik)... 
gerçek bir hayal kırıklığı (frustrasyon) duygusu. 

Terapist: Şunu fark ediyor musun; öfke yukarı geldiğinde, sanki “Yeterince hızlı veya yeterince iyi bir şekilde gelmiyor!” 
diyerek onu kendine doğru yöneltiyorsun. 

Danışan: Öfke hakkında konuşmanın bana bir faydası olmuyor. 

Danışan: Çünkü kelimeleri hissetmedin. Öfke ile konuşmak yerine, öfke hakkında konuşuyorsun. 

Danışan: Biliyorum. Yıllarca bunu yaptım. Hakkında konuşmanın, değişimi gerçekleştireceğini düşünmüştüm. 
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Terapist: Sen sadece öfkeyi ifade edememenin seni soktugu çıkmaz üzerine konuşmayı yeğliyorsun. Sana hayal kırıklığı yaşatan bu. 

Danışan: Evet. Ve işte bunu bir türlü ifade edemiyorum. 
Aslında şu anda fena hâlde vuruyor. 

Terapist: Vuran nedir? 

Danışan: İlk kez gerçekten korku hissediyorum... hatta sesim titriyor. (belirgin bir şekilde duygusal) 

Terapist: Kaçma. Korkuyla kal. 

Danışan: Bu çok zor çünkü otomatik olarak kaçıyorum. 
(çok yumuşak bir sesle) İlk kez, gerçekten hissediyorum; sen konuşurken... hayır, gitti bile! 

Terapist: Bu duyguya geri dönmeyi istiyor musun? 

Danışan: Evet. 

Terapist: Gerçekten istiyor musun? 

Danışan: Evet... deniyorum. (uzun bir sessizlik) 

Terapist: Orada kal. Dayan. 

Danışan: (uzun bir sessizlik) Görüyorsun işte, yapamıyorum. Bütün yapabildiğim duyguyu tanımlamak. Acıyı hissetmekten korkuyorum, cezalandırılmış o küçük çocuğun üzüntüsünü hissetmekten... 

Terapist: Bu acı tarafından yönetiliyordun. Sanki çok uzun bir süredir incitiliyormuş gibi yaşadın. 

Danışan: Şimdi buna bakmak istiyorum. (çok yumuşak bir sesle) Çünkü bu acıtıyor. Çok yoğun bir hüzün yaşıyorum. (gergin bir kahkaha) Bu benim için korkutucu bir şey çünkü hiçbir zaman bu kadar duygusal hissetmedim kendimi. Hayatımdaki hiçbir şeyle ilgili konuşurken bu kadar duygusallaşmadım. 

Terapist: Ne hissettiğini görebiliyorum. Ne hissettiğini 


hissedebiliyorum. 
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Danışan: Ve... bu çok zor. (yumuşak bir sesle ve hüzünle) Geriye bakıyorum da, aklıma bir sürü mutsuz an geliyor. Şu anda bile fazla öfke hissedemiyorum, boğucu bir hüzün baskın geliyor. Ve kendimi kapattığımı görüyorum. Artık daha ileri gitmek istemiyorum. 

Terapist: Bu yaptığının ne kadar faydalı olduğunu hissedebiliyor musun? Hüznünü açman seni güçlendiriyor. Bu güç, senin gerçek bir parçanın öne çıkıyor olmasından kaynaklanıyor. 


(Danışanın mükemmeliyetçi imajı, gerçek duygularının incinebilirliğini göstermekten, özellikle de başka bir ekeğin önünde göstermekten korkmasına sebep oluyor. Kendisi, bu gerçek duyguların zayıflık göstergesi olduğuna inanıyor.) 


Danışan: Ben bilinçli olarak, gerçekten ilerleme göstermek istiyorum ama bunu iki saniyeden fazla yapamıyorum işte. Kasıtlı olarak kendimi kapatmayı seçmek, bir alışkanlık olmak- 


tan öte bir şey. 


(Bu noktada terapist, bu danışanın (ani bir katartik çıkış yaşamacağını fakat büyük ihtimalle birbiri ardınca devam eden bir dönüşüm döngüsü yoluyla duygularını yavaş yavaş serbest bırakacağını düşünmeye başlıyor.) 


Terapist: Bak, Matt, senin durumunda bu yavaş yavaş olacak. Ani ve büyük bir patlama şeklinde değil. Duygularına doğru yaklaştığını görüyorum sonra da geri çekiliyorsun. Sadece gün içinde derin duyguları bastırdığın zamanlara dikkat et. Çok uzun bir süre bunu, farkında olmaksızın yapmışsın. 

Danışan: Her şeyin bir hamlede bitip hallolmuş olmasını isterdim, aslında bu beni her şeyden çok kızdırıyor. 

Terapist: Kendine özgü tarzınla nasıl da eleştirel olduğunu görüyor musun? Matt’in işleyiş biçimi bu şekilde değil. Tek bir büyük patlama (big bang), Matt'in tarzı değil. 
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Danışan: Bunun yapılması gerekiyor çünkü ben artık daha fazla böyle devam edemem. Bundan böyle oyunlar oynayamam. 

Terapist: Bundan böyle oyun oynamak gibi bir seçenek yok zaten. Bu sadece zaman meselesi, içindekini boşaltmak için zamana ihtiyacın var. 

Danışan: Şu “iyi adam”a karşı tiksinti duyuyorum. Eğer hayatımın geri kalanında öfke nöbetini bastırma dönemlerinin ardından depresyona girmeye devam edeceksem... Şu yaşlı, manik-depresif eşcinselleri görüyorum da ben öyle olmak istemiyorum. 

Terapist: Geri dönemezsin artık. Çok fazla şey biliyorsun. 

Danışan: Evet. Ama... bir şeyler olmakta ve bu çok rahatsızlık verici. Kendimi çok aptal hissediyorum. (Kıkır kıkır gülmeye başlıyor ve âdeta isterik bir hâl alıyor.) 

Terapist: Aptal olan nedir? 

Danışan: Bu benim için gerçekten utanç verici. 

Terapist: Aptal ve utanç verici olan nedir? 

Danışan: (Uzun bir sessizlik, kahkaha) Bu utanç verici (hâlâ kıkır kıkır gülüyor.) 

Terapist: Bu hüzün ve öfke senin kendini çok kolay incinebilir, hissetmene sebep oluyor. Biliyorsun, birkaç haftadır duygularınla daha fazla irtibat hâlinde oldun. Ama şu anda, senin savunman, içeriden gelen hareketlenme ile kalmak yerine, dışarı çıkmak ve nasıl göründüğünle ilgilenmek; tıpkı bir aktör gibi. Ne zaman hisseden benliğine erişsen, kaçıp geriye, gözlemleyen benliğine dönüyorsun. 

Danışan: Aralarındaki açığı hissediyorum. İşte bana hayal kırıklığı (frustrasyon) yaşatan bu. Hatta şu an konuşurken bile. 

Terapist: Hissetmeye başlıyorsun, sonra da ondan uzaklaşıyorsun. Gerçek benliğe yaklaşıyorsun, sonra da ondan kaçıyorsun. Uyumlu ve itaatkâr bir benlik uğruna, kendi gerçek benliginden; yani kendini ortaya koyabilen, erkeksi (maskulen) benliğinden vazgeçerek ailenin yanında varlığını koruyabildin. Bir şekilde kendini kullanılmış hissediyordun ancak bunun nasıl olduğunu bilmiyordun. Açık burada. Hakkında konuşmakla, kendini gerçekten bu duyguyu hissetmeye bırakmak arasındaki açık. 
Gerçek olmak ya da rolde olup kendini gözlemlemek. 

Danışan: Ne yaptığımı tam olarak görüyorum. 

Terapist: Korkutulup sindirilerek, sahte olmak durumunda bırakılmıştın. Şu anda dıştan yönlendiriliyorsun; bir özbilinç (self-conciousness) ,©° sanki bir tiyatroda oynuyormuş gibi kendinin farkında oluş hâli söz konusu. 

Danışan: İşte bu yüzden ondan bu kadar korkuyorum ya, çünkü onun gerçek ben olmadığını biliyorum. O başka biri ve 


korkutucu olan da bu. 


Vaka 2 

(27 yaşındaki, nazik ve tatlı dilli olan bu adam, bir kartpostal firmasında grafiker olarak çalışıyor. Babanın uzak ve soğuk, annenin ise yönlendirici ve kontrol edici olduğu, ahlaki açıdan katı bir aileden geliyor. Çocukluğunda oldukça pasif, uyumlu ve itaatkârken; sonrasında, uyuşturucu kullanan, hem de okuduğu lisenin kampüsünde uyuşturucu satan, asi bir ergene dönüşmüş. 
Ancak terapiye başladığı zamandan itibaren, “iyi çocuk” rolü ona 


yeniden hâkim olmuş ve öfke hissedemiyor.) 


Terapist: Ergenlik döneminde çok öfkeliydin, ne var ki 


bugün o öfkeni açığa vurmakta zorluk yaşıyorsun. Ne oldu? 


60 öz-bilinç (self-consciousness). 1. Genel anlamıyla, kişinin başkalarından 


ayrı bir insan olarak kendi sosyal kimliğinin farkında olması. 2. Kişinin, insanların arasındayken kendi güdülerinin, davranışlarının vb. farkında olması ve görünümü ile davranışlarının, başkaları üzerinde bırakacağı izlenim konusunda aşırı duyarlı olması (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 
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Danışan: Öfkemden korkar hâle geldiğim bir nokta hatrlayabiliyorum. O noktadan sonra bir daha asla patlamasına izin vermeyeceğime dair kendime kendime küçük bir karar aldım. 

Terapist: Neden? 

Danışan: Belki de verebileceğim zarardan korkmuştum. 

Terapist: Ne zararı? 

Danışan: Bunun annemi incittiğini gördüm. Eğer babamı incitseydi zerre kadar umurumda olmazdı. Babam bana her zaman, ne yaparsam yapayım işe yaramaz olduğumu hissettirdi. 
(uzun bir sesizlik) Ne zaman çok heyecanlı bir şekilde okul projeleriyle onun yanına gitsem, o hep projelerin nasıl işe yaramayacağını gösterirdi. Hep olumsuz tarafını gösterirdi, ona göre fikirlerim aptalcaydı. Babamı üzüp üzmemeyi umursamaktan vazgeçtim artık. Ama öfkemin annemi incittiğini gördüm... ve belki de beni incittiğini gördüm çünkü öfkemin beni, ailenin geri kalanından ayırdığını gördüm. 

Terapist: Öyle mi? 

Danışan: Uzun vadede, anlıyorum ki yüzeydeki huzur ve uyumun devamını sağladı. Öte yandan, artık ailemle hiçbir şekilde huzurlu ve rahat olmadığımı da söylemeliyim. 

Terapist: Karşı gelmekten iki kez vazgeçtin. İlki, babana tutku, heyecan ve masumiyetle yaklaştığın zamandı. Babanın seni kabul etmesini bekliyordun. Bir şekilde hissediyordun ki, “O düzgün bir adam. Bir şekilde bana benziyor. Bunu istiyorum.” Baban seni reddetti, incindin ama babadan tamamen vazgeçmeden önce, araya giren bir protesto dönemi vardı. Bütün diğer iki yaş çocuklarının yaptığı gibi, yaşadığın hayal kırıklığına karşı protesto gösterdin, yaygara kopardın ve onun ilgisini çekmek istedin. Hayal kırıklığı yaşamıştın ve seni hoş- 


nut edecek, olumlu bir tepki almaya çalışıyordun. 
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Normal bir ev ortaminda, ebeveynler protestoyu anlamaya çalışırlar. “Sorun nedir? Neden yaygara koparıyor? Aaa, Baba'nın ilgisini istiyor!” Burada hatanın onarılması şansı vardır. “Aaa, Baba onunla oynasın istiyor, tabii ki!” Böylece baba, oğlunun protestosu ile uyanmış olur. Oysa işlevsel olmayan (disfonksiyonel) aile yapısında, çocuğun protestosu görmezden gelinir. Belki de onun şımarık bir velet olmasını istemiyorlardır. Bu şekilde ilgi çekemeyeceğinin farkına varmasını istiyorlardır. Ya da belki de çocuk, onların düşüncesine göre ait olduğu yerde, yani annesinin yanında durmalıdır. Belki anne onu kendi yanında istemektedir ve her hâlükârda baba, işinden dolayı çok meşguldür. 

İşlevsel olmayan (disfonksiyonel) bir aile sisteminde, ebeveynler protestoya şu üç şekilden biriyle karşılık vereceklerdir: Protestoyu ya görmezden gelirler, ya protestosu yüzünden çocuğu cezalandırırlar ya da bir şekilde onu şımartarak dikkatini dağıtırlar. 

Danışan: Yani ne olur? 

Terapist: Çocuğun yaşadığı hayal kırıklığını gerçek anlamda yatıştırmadan üzerini örtmüş olurlar. Çocuk, babanın ilgisini istemektedir ve anne onu bir kap dondurma veya bir kurabiye ile yatıştırır. Senin durumunda bunun böyle olduğunu 


sanmıyorum. Sen şımartılmadın, cezalandırıldın. 


(Bazı danışanların babaları duygusal olarak yokturlar ve ilgisizdirler, bazılarınınki ise daha aşikâr biçimde düşmancıldır. 
Her iki şekilde de oğlan çocuk, erkek gücünün destekleyici bir rol modelinden yoksundur. Bu aile sisteminde varlığını koruyabilmenin tek yolu, kendi kendine zarar veren, işlevsel olmayan davra- 


nışlarla mümkündür.) 


Terapist: Çocuk protesto ettiğinde ve kimse ilgi gösterme- 


diğinde ne olduğunu tahmin edebiliyor musun? 
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Danışan: Daha yüksek sesle protesto eder. 

Terapist: Eğer hâlâ ona bir tepki göstermiyorlarsa? 

Danışan: Hmm, sanırım en sonunda vazgeçmek zorunda kalacaktır. 

Terapist: Doğru. Ve vazgeçtiğinde ne gibi duygular hisseder? 

Danışan: Hmm, hayal kırıklığı ve engellenmişlik (frustrasyon). 

Terapist: Dışarı yansitilamayan, içselleştirilmiş bir hayal kırıklığı ve hüsran duygusu (frustrasyon), depresyona, yani içe yönelmiş öfkeye ve çaresizlik duygusuna dönüşür. Çocuk şunu öğrenmektedir; “Gücümü göstermek bir işe yaramıyor.” 
Bu tür bir gelişim çizgisinden gelen her homoseksüel, kendini zayıf ve incinmiş hisseder. Herkesin içinde o incinmiş, zayıf, küçük çocuk vardır. 

Danışan: Annemle babamın “Koca bebek seni” dediklerini işitir gibiyim. Kendimi öfkelenirken düşündüğüm zamanlarda aklıma omuzlarını silkerek hıçkıran küçük bir kız çocuğu geliyor. Öfkemi her ne şekilde ifade etmeye kalksam bana böyle hissettiriyor, yani sadece dramatik bir gösteriymiş gibi. 

Terapist: Ama bu bir erkeğin öfkesi değil ki. O küçük kız imajı zavallı, acıklı ve dokunaklı. 

Danışan: Ama ben bunu öyle görmüyorum. Bana öfkelenmenin, sadece beni bir bebek hâline getirdiği söylendi. 

Terapist: Annenle baban senin öfkene hiçbir zaman saygı duymadılar. 

Danışan: Şimdi öyle görünüyor ki, sanki her zaman içimde bir öfkeyle savaşıyorum. (uzun bir sessizlik) Sana beni öfkelendiren şeyin ne olduğunu söyleyeyim. Hâlâ cinsellik konusunda öfke hissediyorum. Kimsenin bana cinsellikten bahsetmemiş olmasına kızıyorum. Aslına bakarsan, bu gece buraya 


gelip sana, “Bana bir iyilik yapar mısın? Bana cinsellikle ilgili 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bilgi verir misin?” demeyi düşünmüştüm. Ben gözlerimi kapayıp kanepeye uzanacaktım ve senin bana cinsellik hakkında anlattıklarını dinleyecektim. 

Terapist: Peki o hâlde, sor bana, sana anlatayım. 

Danışan: (Talep eden bir tonda) Sadece bana cinsellikle ilgili bilgi vermeni istiyorum. O kadar. Bebeklerin nereden geldiğini falan ve bununla ilgili bütün her şeyi bilmek istiyorum. 
Ve bir de pantolonum içinde büyüyen şu sertlik nedir? Sadece bilmek istiyorum. 

Terapist: Bana sorular sor, seni cevaplandıracağım. 


Danışan: Daha şimdi sordum ve sen bana cevap vermedin. 


(Terapist bütün bunların ne anlama geldiğinden tam olarak emin değil ama sorgulamak yerine, bu yeni duruma ayak uyduruyor ve seyrine devam ediyor. Bunun, yorumlanmadan önce tatmin edilmesi gereken, regresif bir ihtiyaç olduğunu bir şekilde hissetmekte. Böylece, hayatın temel gerçeklerini sanki bir çocuga anlatırmış gibi açıklamaya başlıyor. Danışan gözlerini kapatıyor ve dinliyor.) 


Danışan: (Çok sessiz ve hüzünlü bir şekilde) Yalnızca ağlamak istiyorum. 

Terapist: Neden? 

Danışan: Bilmiyorum. Sanki sadece acı ve öfke hissediyorum. 

Terapist: Sana bunların anlatılmamış olmasına kızıyorsun. 

Danışan: (Çok yumuşak bir sesle) A-ha. 

Terapist: Öfkenin bu terapide çok önemli bir yeri var. Öfke, gerçek benlikle olan bağlantı noktası. 

Danışan: İşte bu yüzden öfkemi ifade etmeyi öğrenmek istiyorum. Bana hiçbir zaman cinsellikten bahsedilmediği için bu derece öfkeli oluğumu anladım. Az önce, burada senin söylediklerini dinlerken, on tane daha soru geldi aklıma. Neden hiç kimse bana bilgi vermedi? 
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Terapist: Öfken bilgi eksiklikliğiyle ilgili değil, daha çok seninle ilgili yadsınan bir şeyle ilgili. Cinselliği olan, seksüel bir kişi olarak, temeldeki kimliğin yok sayılıyordu. Öfke bununla ilgili. Seni sanki, cinsiyeti olmayan, nötr biri gibi yetiştirdiler. Senin kimliğinde bir gedik yarattılar. 

Danışan: (Yumuşak bir sesle) İşte bütün hikâye bu. 

Terapist: Birçok ebeveyn, çocuklarıyla asla cinsellik hakkında konuşmazlar. Ancak bir erkek çocuğa bariz bir şekilde atfedilen erkeksilik, onu ileride cinsellikle ilgili gerçekleri öğrenmeye hazırlıklı kılar. Annenle baban seni, cinselliği kesfetmeye hazırlamadılar. 

Danışan: Gerçekten çok zor anlar yaşıyorum... Kendime soruyorum, ben gerçekten bir erkek miyim yoksa bir kız mıyım? Birçok kereler cinselliği olmayan bir varlık olduğumu söyledim. İnsanlar soruyolar, “Peki o hâlde, heteroseksüel misin, homoseksüel misin?” ve düşünüyorum da, sanırım ben cinselliği olmayan bir non-seksüelim, aseksüelim, belki de en iyi ihtimalle biseksüelim. 

Terapist: Birçok homoseksüel, biseksüel olduğunu söyler çünkü ne olduğunu kendisi de bilmemektedir. 

Danışan: Cinsel duygularım var ama onlarla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum, onları nasıl yönlendireceğimi de bilmiyorum. 

Terapist: Cinsel duygularını kimliğinle nasıl bütünleştireceğini bilmiyorsun. 

Danışan: Ve bu beni gerçekten kızdırıyor. Kendimi aldatılmış hissediyorum. 

Terapist: Bu öfkeyi yaşamanda bir sakınca yok! 

Danışan: Evet, ama bu çok zor. Evde ne zaman öfkelensem bu “tamamen uygunsuz bir davranış” olarak görülüyordu. 

Terapist: Kesinlike. Cinsellik ve güç; bunlar kimlikle ilgili iki büyük mesele ve ailen seni ikisinden de mahrum bıraktı. 
Yani senin durumundaki birçok erkek bunu yaşadı. 
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Danışan: (Gülüyor) Bunu söylemenden nefret ediyorum. 
Oysa ben hep tek olduğumu düşünüyordum. 

Terapist: Üzgünüm. Ancak bu, genel bir mesele; bu, erkeksi gücün bir ifade biçimi. 

Danışan: Para. Para verdiler bana. 

Terapist: Peki. Para senin kimlik özdeşimini nasıl biçimlendirdi? 

Danışan: (Yavaşça ve yumuşak bir sesle) Bu bir rüşvetti. 

Terapist: Haklısın. Bu bir rüşvetti. Ve bu sana bir yetkinlik hissi veriyordu. Ne var ki bunun da bir yararı dokunmadı. 

Danışan: Biliyorum. 

Terapist: Öfke, gerçek kimliğine giden bir bağlantı. 

Danışan: Ama bu bağlantı kopmak üzere! 

Terapist: Pekâlâ, kopmasına izin verme. Ona sıkıca tutun ve bırak seni çeksin. 

Danışan: Of, bütün bunlardan çok yoruldum. Bırakayım gitsin istiyorum. Bir sürü içki şişesi alıp, onları odanın her tarafına çarpıp parçalamak istiyorum. Saldırganlaşmak istiyorum. İstiyorum ama hayır, bu hiç de “uygun” değil. Of, artık umurumda değil; bunun dışına çıkmak istyorum, bütün bu mücadeleyi bırakmak istiyorum! 

Terapist: (Yumuşak bir şekilde) Hayır. 

Danışan: Kurtulmak istiyorum. Kaçmak istiyorum. 

Terapist: Hayır, hayır. 

Danışan: Öfkemin dışarı çıkmasına izin vermek istemiyorum. Bu, iş demek, çaba demek. 

Terapist: Bir iş değil bu; sadece kurtulmak, serbest kalmak anlamına geliyor. Asıl zor olan iş, öfkeyi bastırmak. 

Danışan: Biliyorum. Bu yüzden hep aşırı derecede yorgunum. 

Terapist: Çünkü öfkeye nasıl güveneceğini bilmiyorsun. 
Bu uzun çok zaman önce senden kesilmiş olan bir güç. Şimdi seni durduran ise kendi özbilinç (self-consiousness) hâlin. 
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Danışan: İyi bir insan olabilmek için çok çabaladım. Ve... 
korkuyorum. Evet, korkuyorum! İnsanların hakkımda yanlış fikir edinmesinden ve “Bu adam hakikaten zıvanadan çıkmış!” 
demelerinden korkuyorum. Böyle şeylerden gerçekten korkuyorum. İnsanların benim iyi biri olmadığımı düşünmelerinden korkuyorum. Ama ben iyi biriyim. 

Terapist: Sen iyi birisin. Sen gerçekten iyi birisin. Şimdi, öfkelenmenin bir sakıncası yok. (uzun bir sessizlik) Öfken ve öfkenden duyduğun korku arasında takılıp kalmışsın. Sana, öfkene inanmaman ve kendi öfkenden korkman öğretilmiş. 

Danışan: Biliyorum. 

Terapist: Sana verilen mesaj şuydu, “Senin öfkenin hiçbir şeyle ilgisi yok. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir anlamı yok.” 

Danışan: Haklısın. Kesinlikle haklısın. Öfkelendiğim zaman bana güldüler. Hep yaptıkları şey buydu. Gülerlerdi. En sonunda artık ben de onlarla birlikte gülmeye başlayana dek gülerlerdi. Bugün bile, sinirlendiğim zaman gülmeye başlıyorum ve bu beni hasta ediyor. 

Terapist: Onlar seni, protestodan vazgeçmeye yönlendirdiler; olmanı istedikleri cici, itaatkâr, iyi çocuğa dönüşecek şekilde yönlendirdiler. Sen de bunu satın aldın. 

Danışan: Öyle. 

Terapist: Kilitle, stokla ve fıçıla. 

Danışan: Tam bir pısırık gibi yaşadığımı hissediyorum. 

Terapist: Öfkene sahip çıkmak ve ondan güç almak sana öğretilmemişti. Öfke sadece yıkıcı bir güce sahip değildir. Yapıcı da olabilir... Anlamlı ve koruyucu da olabilir. Ancak sana, kendini ondan ayrıştırman (disidentify), öfkene ihanet edip onu satman, onu inkâr etmen öğretildi. Senin evdeki rolün, cici çocuğu oynamaktı. Ama ergenlikte, isyankâr bir dönemin oldu. Uyuşturucu 


kullanıyordun ve pankçılara takılıyordun. Sonra... 
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Danışan: (Araya girerek) Bıraktım. 

Terapist: Bıraktın. 

Danışan: Annemle babamın ilgisini çekmeye çalışmak çok yorucuydu. (uzun bir sessilik, duygusal) Çok kereler babama ondan nefret ettiğimi söyledim... Birçok, birçok kez, tam olarak ne düşündüğümü ona söyleyecek cesareti toplayabildiğim zamanlarda... Ağzımı sabunla yıkamaya kalkardı. Sonra da “Hâlâ benden nefret ediyor musun?” derdi. “Evet.” “İnsanlardan nefret etmemen gerekiyor, bunu biliyorsun. Hâlâ benden nefret ediyor musun?” “Evet.” Beni banyoya doğru sürükler ve sabunu eline alırdı. “Benden hâlâ nefret ediyor musun?” “Evet.” “Hâlâ mı?” 
“Ne yaparsan yap, senden hâlâ nefret ediyorum.” Sonra sabunu alır ağzımı yıkardı. Sabun kalıbını alır, ağzımın içine koyardı, ta ki annem ağlayarak onu durdurana kadar. Öfke beni hiçbir yere getirmedi. Ben de sadece vazgeçtim. 


Babalar 


Vaka 1 
(Evli ve dört çocuklu olan bu danışan, umumi tuvalette erkeklerle cinsel ilişkide bulunma talebiyle asılmaktan dolayı tu- 


tuklandığı için terapiye gelmişti.) 


Danışan: Geçen haftaki seansımızdan çıktığımda duygularımın ve iç çalkantılarımın üzerini nasıl da bir şekilde duygusal olarak örttüğümü düşünüyordum. Hayatıma ve hayatumda neler olup bittiğine bakıyorum ve bununla uğraşmak istiyorum, sadece üzerini örtüp geçiştirmek istemiyorum. 
Tutuklanıp babam ve karım tarafından kurtarıldığım zaman olduğu gibi mesela. 

Terapist: Nasıl oldu bu? 

Danışan: Tutuklandığım zaman, anlayışlı bir karım ve ba- 


na karşı çok cömert olan bir babam olduğu için Allah'a şükrettim. Bazen de olayları bu duruma vardıracak şekilde ayarlayan benim diye düşünüyorum. Öyle bir şey yaptım ki, kendimi gerçek duygularımı hissetmek zorunda kalacağım, trajik bir duruma soktum. 

Terapist: Yani duygularınla temas kurabilmek için krizler yarattığını mı söylüyorsun? 

Danışan: Evet. Bir de... Bu sayede babamla da temas kurabiliyorum... bir şekilde. 

Terapist: Bana biraz daha bundan bahset. 

Danışan: Babam benim ne olduğumu öğrendiğinden beri, sorunumu biliyor olmasından nefret ediyorum ama aynı zamanda da... Onunla gerçekten temas kurabildiğimiz ve onun bana sorunumla ilgili yardım ettiği o an var ya. Ben kötü çocuğum, üzüntüye ve kedere boğulmuş bir hâldeyim, o da beni affediyor. 

Terapist: Senin için orada olduğu tek zaman bu. Seni korumak için orada, senin yanında. 

Danışan: Ama sonra düşündüm de... Tanrım... Babamla tamamen yeni bir düzeyde bağlantı kurabilmek güzel olmaz mıydı... Benim... aciz olmak zorunda kalmadığım bir düzeyde. 

Terapist: Aciz. 

Danışan: “Affet beni, baba...” 

Terapist: Kesinlikle. 

Danışan: İşte son birkaç günde farkına vardığım şeyler bunlardı. 

Terapist: Bu çok önemli bir farkındalık, çünkü sen baban tarafından kabul edilmek, ilgi ve sevgi görmek istiyorsun. Ancak bunu, onun bir dengi olarak, eşit bir düzlemde, erkek erkeğe elde etmek çok zor. Senin zihninde, bir erkekle yakınlaşmak, kendini alçaltmak zorunda olduğun anlamına geliyor. 

Danışan: A-ha. 

Terapist: Cinsel davranışının çoğu da bununla ilgili, öyle değil mi? 
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Danışan: Bu doğru 

Terapist: Bir erkeğe onunla eşit bir düzlemde nasıl yakınlaşacağını bilmiyorsun. Bu senin terapinde çok önemli bir nokta. Erkek erkeğe bir arkadaşlıkta eşitliği yaşantılamaya ihtiyacın var. Böylesi bir arkadaşlığın sana sunabileceği iyi şeylerden faydalanman gerek. 

Danışan: Evet. Ama ben son zamanlarda ne yapıyordum? 
Eski, kötü yaşam tarzım hâlâ devam ediyor. Peki edindiğim o vizyon nereye gitti? 

Terapist: (Danışanın durumundan memnun hâlini bozmak için, beklenmedik bir zorluk ileri sürüyor) Babanla bir seans ister misin? 

Danışan: (Gülüyor)... (sessizlik)... (kahkahalara boğuluyor) 

Terapist: Sana bunu söylediğimde ne hissediyorsun? 

Danışan: Şey, evet, sanırım isterdim. 

Terapist: Ne hissediyorsun? 

Danışan: Şey, yani sadece, daha önce bunu hiç düşünmemiştim. 

Terapist: Ne hissediyorsun? 

Danışan: Bilmiyorum. 

Terapist: Olumlu mu olumsuz mu? 

Danışan: Olumlu gibi sanki. 

Terapist: Bana olumludan daha iyi bir kelime söyle. 

Danışan: (Sessizlik) Neşelendirici! 

Terapist: Güzel! Zorlukla nefes alıyor gibi görünüyorsun. 

Danışan: Evet. (kahkaha) 

Terapist: Bu fikrin olumsuz bir yanı var mı? 

Danışan: Şey, evet... şey, onu düşünmeye başladım burada ve gerçekten... konuşurken... (kahkaha) 

Terapist: Ve ne hissediyorsun? 

Danışan: Onun bunu anlamayacağını. Sadece konuşup 


duracağını. 
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Terapist: Peki o konuşurken sana ne olacak? 

Danışan: (Uzun bir sessizlik )... Sanki... ben sessiz kalırdım heralde. 

Terapist: Peki öyleyse, o tabloya geri dönelim. Sana göre en iyi olacak şekilde, o seansın nasıl geçmesini istersin? 

Danışan : (Uzun bir sessizlik, danışan tıkanıp kalmış gibi görünüyor) 

Terapist: Haydi, bir tablo çiz bana. 

Danışan: Hımm... Ben onunla, bu konuda konuşabilmeyi isterdim. “Bak, ben buyum. Ben bunları çekiyorum. Bunlara katlanıyorum” diyebilecek bir şekilde onunla konuşabilmek isterdim. 

Terapist: Tamam. Haydi şu sandalyeye anlatalım. (Odanın diğer tarafındaki boş bir sandalyeyi işaret ederek) Babana ne istediğini söyleyeceğin zaman, bana söylemek yerine ona söyle. 

Danışan: (Uzun bir sessizlik, tereddütlü) 

Terapist: Ona bak ve ona söyle. 

Danışan: (Yumuşak bir sesle) Ben seni... seviyorum... ve senin de beni sevdiğini biliyorum. Elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum. Bazen benim yaptıklarımdan dolayı, yani homoseksüel davranışımdan dolayı kendini suçlu hissettiğini de biliyorum. Bunun neden kaynaklandığını bilmiyorum... duydugum bu antipatinin. Burada, senden istediğim şey, şimdi beni bir erkek olarak ciddiye alman... sana söylemek zorunda oldugum şeyleri dinlemen. Söyleyeceklerime katılmayabilirsin ama en azından dinle. Surat asıp yüzünü buruşturma veya gözlerini devirme. (gülüyor) Sadece dinle. Bırak senin bir arkadaşın olayım, eşit bir arkadaş... hepsi bu kadar. 

Terapist: Bu kadar mı? 

Danışan: Evet bu kadar. 

Terapist: Başka bir şey var mı? Kendini frenliyor musun? 

Danışan: (Düşünceli bir şekilde) Aslında belki de bir şekil- 


de olabilir, çünkü ağlamıyorum. 
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Terapist: Ağlamak ne için? Ne ifade ediyor? 

Danışan: (Sessizlik) Çocukluk yılları benim için korkunç geçmişti. Ama bu babamla mı ilgiliydi bilmiyorum. Okul korkunçtu. Diğer insanlar korkunçtu, özellikle de oğlanlar. 

Terapist: Doğru... Sen sessiz dururdun. Şimdi, daha önemli olan, orada öyle sessizce oturup babanı dinlerken neler hissediyor olurdun? 

Danışan: (Kahkaha)... İlk duygu, o burada olabildiği için ve karşılık oturup konuşabileceğimiz için neşe ve canlılık hissetmek olurdu ama ikinci duygu onun anlamayacağı, onun değişmeyeceği. 

Terapist: Tamam. Bunlar sadece fikirler. Haydi duygulara geri dönelim. Yani senin gözünde canlandırdığın sahnede baban konuşuyor ve sen dinliyorsun. Bu büyük olasılıkla gerçekçi bir tahmin olsa gerek çünkü sen, ilişkinizi gayet iyi biliyorsun. 

Danışan: Hımm, bunun seninle onun arasında bir konuşmaya dönüştüğünü görüyorum. 

Terapist: Senin hakkında mı? 

Danışan: Benim hakkımda. 

Terapist: Sanki sen “Oğul, danışan, Jack” denilen bir fenomenmişsin gibi. 

Danışan: Bu doğru. 

Terapist: Sen de oturup sadece dinliyorsun. 

Danışan: Bu doğru. (kahkaha) 

Terapist: Gerçekten böyle olmuş olsa nasıl hissedecektin? 

Danışan: Hımm... dışarıda bırakılmış, aşağılanmış... ciddiye alınmamış... çocuk gibi. 

Terapist: Güzel. Peki, bu çok önemli. Şimdi derin bir nefes al. Bunun ne şekilde farklı olmasını isterdin? 

Danışan: (Uzun bir sessizlik) Bir şekilde bütün bunların 


dağılmasını isterdim. 
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Terapist: Bana bundan bahset. 

Danışan: Senin bana söylediklerin benim hakkımda, ama babam soyut konuşuyor. Yani konuştuğu şey... kişisel değil, ben... 
değilim. 

Terapist: Bu neden senin için yeterli olmuyor? 

Danışan: Bu şekilde, benim ona ne hissettiğimi söyleme imkânım olmuyor. 

Terapist: Baban korkutucu muydu? (Burada zalim baba stereotipi uymamakta. Babanın hatası pek belirgin değil, çözülmesi daha zor, bu da danışanın hatayı tam olarak anlamasını zorlaştırıyor.) 

Danışan: Hayır, pek değildi. Kesinlikle çok kızgın olabilirdi ama hayır, öyle değil. 

Terapist: Çocukluğunun korkunç olduğunu söylüyorsun. 
Ancak babanın terör kaynağı olmadığını da söylüyorsun. O zaman bu korkunç çocukluk yıllarını onunla birlikte anmanın nedeni nedir? Arada nasıl bir bağlantı var? 

Danışan: Bazen bir şeyler yapmaya zorlanıyordum. 

Terapist: Baban tarafından mı? 

Danışan: Şey, aslında annem tarafından. Altıncı sınıfta bir okul oyununda peri gibi bir şey, yani bir çeşit melek olmaya zorlandığımı hatırlıyorum. Sahnede hani şu gümüş renkli taytlardan giymek zorundaydım. Dünyada bundan daha fazla yapmak istemediğim hiçbir şey olmamıştı. Ama annem ve öğretmenim bana bunu zorla yaptırdılar ve utancımdan öldüğümü hatırlıyorum. Düşünmüştüm ki “Zaten her hâlukârda beni böyle düşünüyorlar...” 

Terapist: Nedir o düşündükleri? 

Danışan: (Sessizlik) Kız gibi, “kız gibi” yani. 

Terapist: Peki babanın bununla nasıl bir ilgisi var? 

Danışan: Onları durdurabilirdi... bunun olmasına engel 


olabilirdi. Bana farklı davranmış olabilirdi, böylece ben de bel- 
291 


Dr. JOSEPH NICOLOSI 


ki onlara karşı durabileceğimi hissedebilirdim ve hayır diyebillirdim. Belki de annemin bana farklı davranmasını sağlayabilirdi, annemin bana yaptırdıklarından beni koruyabilirdi. 


Savunmacı Kopma 

En önemli terapötik hedeflerden biri, danışana erkeklerden savunmacı kopma kavramını öğretmektir. Danışanların çoğu, bu eğilimi çabucak anlayarak kişisel olarak özdeşim kursalar dahi, tam olarak ne zaman ve ne şekilde diğer erkeklerden ken- 


dilerini kopardıklarını belirlemeleri gerekir. 


Vaka 1 

(Bu danışan dini bir cemaat üyesi ve hayatındaki en önemli kişilerden biri, cemaatte üst konumda bulunan, çok yardımsever ve destekleyici bir adam olan Peder Frank. Danışan, savumacı kopma manevralarını tespit etmeye başlıyor ve bununla mücadele etmeye çalışıyor.) 


Danışan: Son zamanlarda kendimi diğer erkeklerden kopardığım zamanları daha çok fark eder oldum. Uzun bir süre boyunca bunu yaptığımın farkında değildim. Şimdi Peder Frank'a farklı bir tutumla davranmaya çalışıyorum. 

Terapist: Savunmacı olduğun zamanlarda Peder Frank'a karşı tutumun nasıl? 

Danışan: Savunmacı olduğum zaman, ben... Çok az temas kuruyorum. Etkileşimi çabuklaştırarak az bir düzeyde tutuyorum... minimal ilişki. Gerçek anlamda bağlantı kurduğumu hissetmiyorum. İşte bu tam böyle. Gerçekten bağlantı kurmuyorum. 

Terapist: Bağlantı kurduğunu hissetmiyorsun, öyle mi? 

Danışan: Ona güvenmiyorum. Beni inciteceğini hissediyo- 


rum. Bunun doğru olmadığını biliyorum ama dışarıya “Uzak 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dur” diyen sinyaller gönderiyorum. Onun ofisinde oturmuyorum mesela. Bu kendimi koparıp ayırma eğilimine karşı durmam lazım. 

Terapist: Peki bunu nasıl yapabilirsin? 

Danışan: Sadece rahat olarak ve güvenerek... Basit bir şekilde sadece onun yanında olarak. Bir çeşit “ruh fakirliğiyle”. 
Sadece... üzerine bir zırh almadan içeriye girmerek. 

Terapist: Bunu beğendim; “bir çeşit ruh fakirliği”, yani bir çeşit savunmasızlık. Bir çeşit sadelik ve açık olma tutumu. 

Danışan: Onunla beraberken, kendi kendime diyorum ki, “İşte böyle, boş bir kap gibi ol, boş bir kap gibi ol.” Ama istikrarlı değilim. Hâlâ kısa süreli. Hâlâ biraz tutuğum. Bazen söyleyecek kelime bulamıyorum. 

Terapist: Kelimeler aramızda bağlantı kurmamızı sağlayan şey olduğundan, kopmanın bir biçimi de basit olarak sadece söyleyecek kelimeleri bulamamaktır. 

Danışan: Bazen ne diyeceğimi bilemiyorum. 

Terapist: Peki, onun yanındayken kendini nasıl hissediyorsun? 

Danışan: Hiçbir şey hissetmiyorum, sadece bir hiç. 

Terapist: Bak işte görüğün gibi, diğerlerinden savunmacı 


kopmanın gerçek kaynağı bu. Kendi duygularımızdan kopuş. 


Vaka 2 

Aşağıdaki vaka, savunmacı kopmanın tipik bir açıklaması niteliğindedir. 

Terapist: Şu anda nasıl hissediyorsun? 

Danışan: Hımm... Seansın başlarına doğru heyecandan karnıma ağrılar giriyordu... ama benimle ilgili açıklamalar yap- 


maya başladığında, böyle enerjik kıpırdanmalar hissetmeye 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başladım... Sanki şey gibi yani, “galiba, bir yerlere varıyoruz! 
Bunun bir anlamı var!” Konuşma boyunca birkaç sefer karnımda o ağrıları hissettim. Sen bir şey söylüyordun, ben de o enerjik hissi yaşıyordum ve belli etmemek için gülümsüyor ya da gülüyordum. Bir şey söylediğimde ve sen bana onun ne anlama geldiğini açıkladığında, bu bana kendimi iyi hissettiriyor. 
Bu bana bir ümit olduğu hissini veriyor. Birisi buna bir anlam veriyor! O bana neler olduğunu anlıyor! Sanki, o benim hakkımda konuşuyor, o bana beni anlatıyor ve bu bana... sanki bir yerde, insanların bana iltifat ettikleri, beni onaylayıp takdir ettikleri zamanlardaki gibi hissettiriyor. 

Terapist: Senin korkun, erkekler tarafından görülmek. Bu savunmacı kopmadır. Seni gördüğüm zaman ve senin hakkında görüşlerimi paylaştığım zaman, bu seni hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyor. 

Danışan: Yaa... 

Terapist: Senin hakkında yorumda bulunduğum zaman, seni şu anda olduğun kimse olarak net olarak gördüğümü biliyorsun ve bu seni biraz korkutuyor ama aynı zamanda heyecanlandırıyor da çünkü bu tam olarak istediğin şey; bir erkeğin seni gerçekten görmesi. Savunmacı kopmanın tam zıttı, biriyle konuşmak ve onu tam olarak, gerçekçi bir şekilde görebilmektir. Bu, savunmacı kopmayı yarıp dışına çıkabilmeyi sağlar. 
“Burada benim hakkımda konuşan bir adam var. Şu anda, kim olduğum hakkında konuşuyor. Bundan kaçamam. O gerçek beni görüyor ve bu beni korkutuyor.” 

Danışan: Ama yine de istediğim şey bu. Erkeklerin beni görmelerini istediğim için tepem atıyor. Bir arkadaş bana nasıl olduğumu, ne yapıp ne ettiğimi sormadığında çok sinirleniyorum. Bir erkeğin seni görüp anlayabilmesinde insanın içine iş- 


leyen bir şey var. 
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Onarıcı Dürtü 

Bu örneklerde onarım dürtüsünün, kadınlarla başarılı ilişkiler kurabilen bir erkekle olan ilişkinin erotikleştirilmesi şeklini aldığını göreceğiz. Heteroseksüel bir erkeği baştan çıkartmak, gey literatüründe sık rastlanan bir temadır. Heteroseksüel erkekler çelişkili bir biçimde, hem küçümsenir hem de çekici bulunurlar (The Advocate, 1989). 


Vaka 1 

(24 yaşındaki Will, evli bir erkek olan Tom ile seksüel bir ilişki yaşıyor. Will’i şaşırtan şey, arkadaşının hem kadınlarla hem de erkeklerle cinsel ilişkide bulunabilmesiydi. Evli arkadaşı onun için sembolik bir “geçiş nesnesi,”®! yani arzu ettiği fakat korktuğu kadınlarla samimiyet kurabilmesinde bir köprü oldu. 
Böylece, Will kendisinde olmasını arzuladığı şeye, arkadaşının aracılığıyla yaklaşma şansı elde ettmişti. ) 


Danışan: Tom bende merak uyandırıyor çünkü o evli. Bunu nasıl yapabildiğini çözmek istiyorum. Biliyorsun yani... Bir erkeği tavlamaya çalışıyor ve yine de hâlâ evli kalabiliyor. İkisini bir arada dengelemeyi nasıl beceriyor? 

Terapist: Bir ayağı gey dünyasında, diğer ayağı da evlilik hayatında. 

Danışan: Evet, aynen öyle. Ve ben Tom'u umut verici bir çıkış noktası olarak görüyorum. İçinde bulunduğum problemlerden bir çıkış yolu. Aslında tam da benim korktuğum yaşam 


tarzının içinde, yani evli olmak ve bir aile kurmak. 


61 geçiş nesnesi (transitional object): Bebeklerin, 4. aydan başlayarak, 


kendini rahatlatmak, kaygısını hafifletmek, uykuya dalmak vb. için seçtiği nesne. Bu bir yalancı emzik, biberon, oyuncak ayı, “güvenlik örtüsü, vb. olabilir. Bu nesneler bu işlevlerinin yanı sıra, bebeğin dış nesneleri kontrol etmesi ve kendi benliğini dış dünyadan ayırt etmesi için bir firsat da tanımış olur (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü,. Bilim ve Sanat Yayınları) 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Terapist: Bana, Tom'da seni çeken niteliklerin neler oldugunu söyle. 

Danışan: Şey... girişken, sosyal, her şeye hâkim... bu tür şeyler. 

Terapist: Bunu erkeksi (maskulen) bir güç olarak görebiliyor musun? Senin için ideal olan erkeksiliğe ulaşmanın bir seviyesi gibi mi? Bunu nasıl cinselleştirdiğini görebiliyor musun? 

Danışan: Evet. Çünkü bende olmayan bir şeye erişmeye çalışıyordum ve onu kendim için istediğimi fark ettim. Aslına bakarsan, başlangıçta beni asıl çeken şey, onun evli olmasıydı. 
Kulağa garip geliyor ama karısıyla cinsel ilişkisinin nasıl oldugunu öğrenmek istedim. Ne zaman ve ne sıklıkta ilişki kurduklarını bilmek istiyordum. Bir yanım bunu sormak istiyordu, kendi kıskançlığım yüzünden. Bunu aynı zamanda hem duymak istemiyordum hem de istiyordum. 

Terapist: Peki gerçekte ne oldu, ona sordun mu? 

Danışan: Önce bir şekilde dolaylı olarak sorduğumda, hiçbir şey söylemiyordu. Ama sonra doğrudan sordum. Onu karısıyla cinsel ilişki kurarken düşünmek, sanki beni bir şekilde tahrik etti. 

Terapist: “Seni tahrik ettiğini” söylerken ne kastediyorsun? 

Danışan: Hımm şey, onunla ilk tanıştığım zamanlarda, onu bir nevi üstün görüyordum. Bu yakışıklı adam, evli oldugu hâlde yine de erkeklerden hoşlanıyordu ve bütün bunları böylesine başarılı bir şekilde nasıl yürütebiliyordu? Bütün bu şeyleri nasıl yapabilmişti? Ben erkeklerden hoşlanıyordum ve kızlardan hoşlanmak istiyordum ama bunu nasıl yapabileceği- mi bilmiyordum ve işte tam bu noktada, kadınlarla hiçbir problemi olmayan Tom karşıma çıktı. Bunları duymanın beni 


bir şekilde tahrik ettiğini ona söylemek zorunda kaldım. 
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Terapist: Ve işte sen, kadınlarla cinsel ilişkiye girebilme konusunda kendine pek güvenmiyorsun. Demek ki Tom, senin için bir geçiş nesnesi, korkulan kadın unsuru ile aranda bağlantı sağlayan bir nesne. Kendini Tom'a yakın hissediyorsun, bu sayede eğer Tom kadınlarla ilişki kurmada başarılı olabiliyorsa, belki sen de onunla olan bağlantın yoluyla kadınlarla ilişki kurmada başarılı olabilirsin. Tom ile olan özdeşimin yoluyla o erkeksi gücü kazanabilirsin. Onun aracılığıyla, bir ayağını o arzuladığın öteki dünyaya atmış oluyorsun. 

Danışan: O dünyayla bağlantı kurmamı sağlayan bir ayak. 

Terapist: Evet, evlilik hayatıyla bağlantı kurmanı sağlayan. 
Bu tıpkı köpeklerden korkan bir çocuğa, babasının, “Senin elini tutacağım, diğer elimle de köpeğe dokunacağım ve ikinizi birbirinize yakınlaştıracağım” demesi gibi. Burada sorun şu ki, sen Tom tarafından cinsel olarak tahrik olmuştun. Onunla özdeşim kurmak yerine, sen onu cinselleştirdin. Bu bir hata, yani bir regresyon (gerileme)®?. Cinsel haz (gratification), özdeşim sürecini bulandırır. 

Danışan: Yani bu durumda, ben onunla cinsel ilişki kurarken, onun sahip olduğu o şeyleri gerçekten elde ettiğimi hissediyordum. 

Terapist: Doğru. Fakat sadece vekaleten, Tom'ın aracılıgiyla diğer dünyada var olabiliyordun. 

Danışan: Onu çekici bulmam, bana: arkadaşlarımın ve benim, hep kendimize benzeyen erkeklere hayranlık duyduğumuzu hatırlatıyor. Mümkün olduğunca çok kendimize benzeyen erkeklerden hoşlanıyorduk, çünkü kendimiz için bir takviye bulmuş oluyorduk. 


62 gerileme (regression). Biliş ve gelişim psikolojisinde, yeni ve karmaşık 
bir sorunla karşılaşan kişinin, bu yeni durumla başa çıkmanın yollarını öğrenmeye başlaması için, daha önceki bir düşünme tarzına gerilemesi (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 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Terapist: Kesinlikle. 

Danışan: O bana benziyor. Herkes birbirimize çok benzediğimizi söylüyor... Biliyorsun, benim istediğim şey, onun sahip olduğu o ilişki. Mesela, bunu düzenli olarak nasıl yapıyor? Yani demek istiyorum ki, benim de bir kadınla cinsel beraberliğim oldu ama bunu devamlı bir ilişkiye dönüştürecek şekilde sürdüremedim. 

Terapist: Onun bir kadınla, cinsellikle ifade bulan duygusal bir ilişkisi var. Senin sürdürmeyi başaramadığın nokta bu. 

Danışan: Evet. Kendimi zayıf hissettiğim ve korktuğum şey bu. 

Terapist: Cinsel ilişkiye girmek kolay, ancak bir kadın için 


hissedilen şeyler korkutuyor. 


Vaka 2 

(Elliott, 26 yaşında, homoseksüellikle ilgili çelişkilerinden ötürü bir yıldır terapi gören bir danışan. Son iki yıldır, heterosekstiel oda arkadaşı Sam ile saplantılı biçimde bağımlı, yoğun bir ilişki sürdürmekte. Sam'in kadınlarla rahat, kendinden emin bir şekilde başarılı ilişkiler kurabilmesi, onu özellikle cazip kılıyor. 
Sam’e olan bağımlılığı cinsel nitelikteymiş gibi gelse de Elliot, kendi heteroseksüelliğini geliştirmeye devam etmekte kararlı. Elliott, Amerika'nın ortasındaki bir eyalette, insanlardan uzak, münzevi bir çiftlikte doğup büyümüş. Katı kuralcı, dogmatik biçimde dindar ve duygual açıdan yoksun bir aile hayatı olmuş. Elliott çiftliği terk edip Los Angeles'e yerleşmiş ve orada, gelecekte iyi bir aktör olmayı hedefleyen Sam ile tanışmış. Sam'in yakışıklılığı, çekiciliği ve dışa dönük, cana yakın tarzı Elliott’un kendisinde eksikliğini çektiği nitelikler. Bu yüzden Sam onu hemen cezbetmiş. Sam ise, görünüşe göre, Elliott'u, biraz cinsel eğlence için ama asıl kendi narsist ilgi görme ve hayran olunma ihtiyaçlarını doyurmak için kullanmış. Kadınlarla ilişki kurmada başarılı olmasına rağmen, görünüşe göre Sam'in kendisi de erkek ilgisine yönelik bazı narsist ihtiyaçlara sahip. Elliot'un her şeyden çok kafasını karıştıran şey, bu homoseksüellik yönü. Elliot, hâlâ Sam'in onun kadınlarla ilişki kurmasına yardım edeceği fantazisine tutunsa da Sam, oda arkadaşının bu acemice çabalarını sürekli olarak küçümsemekte. 

Burada, aynı cinse yönelik çekim duygusunda sıkça rastlanan güç ve bağımlılık dengesizliğini görüyoruz. Aynı zamanda, Elliott'un sahip olamadığı iyi baba için duyduğu içten gelen dogal özleme ve terapist tarafından evlat edinilme fantezilerine de 


tanık oluyoruz) 


Danışan: Hep bir desteğe ihtiyaç duydum. Sam bana bunu veriyor... Bu sanki oturma odasına girip babanla konuşmak gibi. Babana canını sıkan, seni üzen şeyleri anlatıyorsun; baban da sırtını sıvazlıyor. 

Terapist: Oysa, baban senin sırtını sıvazlammıştı, poponu pataklamıştı. 

Danışan: Ah evet. Aslına bakarsan omuzlarımın ortasına vururdu çünkü bu daha çok acı veriyordu. Ama ben Sam'le ne ile yüzleşmekte olduğumu konuşmak istedim. Bir omuz istedim, yani bilirsin hani şey gibi, “Tanrım Sam, şu kızla çıkıyorum ve biraz gergin gibiyim. Ya onu kaldıramazsam ve kızı hayal kırıklığına uğratırsam diye korkuyorum.” Sadece kuşkularımı birisine açmak istedim ama sadece herhangi birine değil, Sam gibi birine. 

Terapist: Neden Sam'le konuşmak istiyordun? Geçmişte hep cesaretini kırdığını söylemiştin. 

Danışan: Biliyorum ama arkadaş olabilecek birisini arıyor- 


dum; bana gaz verebilecek, destek olacak, arka çıkacak, kızı nasıl idare edeceğime dair ip uçları verecek iyi bir arkadaş. “Hiç merak etme, gayet iyi olacaksın” gibi şeyler duymak istiyordum. 
Homoseksüel olduğumu bildiği hâlde arkadaşlığını kaybetmeyeceğim birisi. Beni hiçbir şekilde aşağı görmeyecek... 

Terapist: Peki sana şunu sorayım. Bu duygulardan herhangi biri, mesela yaslanacak sıcak bir omuz araman gibi, bu ideal arkadaşa karşı hissettiğin duygulardan herhangi biri, sana cinsel bir hismiş gibi geliyor mu? 

Danışan: Belki, eğer öyle olmasına izin verirsem, öyle. 

Terapist: Bana biraz bundan bahset. 

Danışan: Yani, bir yerde, “Pekâlâ, birinin sana sarılmasını isterdin” diye düşünüyorsun. Birisi sırtımı sıvazlıyor... ve sanırım yakınlıktan dolayı bu, bir tür cinsellik hissi veriyor. 

Terapist: Sanki hayranlıktan duygusallığa, oradan da cinselliğe doğru kayıyor. 

Danışan: Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Ama onu tam burada durdurmam gerek. Onu bana sarılırken gözümün önünde canlandırabiliyorum, “Oh, her şey yolunda” diyor ve bana sarılıyor çünkü korkmuşum. Bu sanki, ben onu kafamda yüksek bir yere koymuşum gibi... “O harika bir adam. Ona hiçbir şey olmuyor... Kendine güvenle ilgili hiçbir problemi yok” diyorsun ve eğer dikkatli olmazsan, onunla ilgili cinsel fanteziler kurmaya başlayabilirsin. Keşke babam bana böyle destek olmuş olsaydı. 

Terapist: İşte mesele bu. Babandan elde edemediğin şeyi elde etmek. 

Danışan: Hiç evlat edinmeyi düşündüğün oldu mu? 

Terapist: Kimi? Seni evlat edinmeyi mi? 

Danışan: (Gülüyor) 

Terapist: Seni yanımda evime götürmemi mi istiyorsun? 


Danışan: Ailem seninle tanışmış olsaydı çok iyi olurdu. 
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Yol Gösterici Bir Rehber İhtiyacı 

(Boşanmış ve 11 yaşında bir oğlan babası olan, 53 yaşındaki bu danışan, kompülsif (zorlanımlı) cinsel davranışlarını kontol etmede yardım almak için terapiye gelmişti. Dışarıdan bakıldığında düzenli ve başarılı bir hayatı olmasına rağmen, kompülsif olarak, gey hamamlarına ve baştan çıkarıcı erkek fahiselere dadanmıştı.) 


Danışan: Biliyorsun ben gerçekten psikolojik anlamda bir öksüzdüm. Hiç gerçek anlamda bir babam olmadı. 

Terapist: Biliyorum. 

Danışan: Ve... Kendi kendime diyorum ki, peki ben nereden bir baba bulacağım? Şimdi kendimi iyileştirebilmek için ne arıyorum? Aradığım bir baba mı? Aradığım bir... 

Terapist: Bir rehber arıyorsun. Sana yardım etmesi için bir erkek imajı arıyorsun. Kendi erkekliğini (maskulen) bulabilmek için arıyorsun. Bu iğdiş edilmiş, cinsiyetsizleştirilmiş benliğin dışına çıkabilmek için. Aradığın şey bu ama sen bu arayışı cinselleştirdin. 

Danışan: Ama sen o adamla kurmam gereken o ilişki hakkında konuştuğun zaman, merak ediyorum; onunla olan arkadaşlığımızda ben ona ne vereceğim? 

Terapist: Bu çok önemli bir soru. Gerçek şu ki, ona kendini veriyor olacaksın. Gördüğün gibi, erkeğin tek ihtiyacı, yol gösterici bir rehber bulmak değil, aynı zamanda erkeğin başka birisine rehber olma ihtiyacı da var. Evde bir oğlun var. Oğlun için çok iyi bir şey yapıyorsun. Ama aynı zamanda senin de bir baba olma ihtiyacın var. Benim bir terapist olmaya ihtiyacım var. İşinde, bir sağlık teknisyeni olarak çalıştığın işinde, diğer insanlara yardım etmeye yönelik bir ihtiyacın var. Yani, ilişkideki katılımınla sen de rehbere bir şey veriyorsun. Onun kendi doğasındaki rehberlik özelliğini gerçekleştirmesine imkân 


tanımış oluyorsun. Anlıyor musun? Bu kendi içinde yeterlidir. 
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Danışan: Bunu anlıyorum ama bu konuda hep zorluk yaşadım. Ah... Hiçbir zaman insanları kullanmak istemedim. 


Kendimi bu konuda hep rahatsız hissetmişimdir. 


(Bir rehber arayışı tipik olarak, akla başka birini “kullanıyor” olma sorusunu getirir. Bu kuşku özellikle güçlüdür çünkü homoseksüel, genelde bir erkekle olan ilişkide makul beklentile- 


rin neler olabileceğini anlamakta zorluk yaşar.) 


Terapist: Çünkü bu “kullanma” düşüncesini duyuyorsun. 
Bu senin değersizlik duygunun bir tür rasyonelleştirilmesi. 
Tıpkı, “sana yakın olmak istemiyorum” veya “benim homoseksüel olduğumu anlayabilirsin”de olduğu gibi. Bu senin degersizlik duygunun rasyonelleştirilmesi. 

Danışan: Görüyorsun işte, hep korkuyorum. Ben hep korkmuşumdur, hep insanları kullanmaktan korkmuşumdur. Şimdi, cinsel bir bağlamda insanları kullandığımı biliyorum... ama onları gerçekten o bağlamda kullandığımı sanmıyorum. 

Terapist: Önemli bir soru, onları neden kullanmıyorsun? 

Danışan: Hımm, buna şu açıdan bakabilirsin: İki insan bir şey üzerinde anlaşmış, böylece kimseye bir zarar gelmiyor. 
Ama buna başka bir açıdan da bakılabileceğini biliyorum. Homoseksüellerin gerçek anlamda baştan çıkarıcılar olduğuna inanıyorum, yani biz başka bir yaralı adamı istismar ediyoruz. 

Terapist: Yaralı bir adamı ne şekilde istismar ediyor olabilirsin? 

Danışan: Yani, eğer bütün homoseksüellerin yaralı oldugu, yalnız olduğu ve sevgi arayışında olduğu varsayımını kabul edersen ve birisine görünüşte bir çeşit sevgi, yalnızlıktan kurtuluş ve bunun gibi şeyler sunuyorsan... 


Terapist: Bu, özel ilgi göstermek demek. 
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Danışan: Evet. Partnerini karşılıklı olarak yaşanan bir hayalde (delüzyon)©3 kullanıyorsun. Bu çift taraflı bir şey ama yine de onu kullanmış oluyorsun. 

Terapist: Bu güzel bir nokta. Ama rehberlik kullanmakla ilgili bir konu değil. Bu son derece hakiki, karşılıklı olarak birçok fayda sağlayan ve son derece kişisel bir ilişkiyi içerir ki seni korkutan da bu. O kişiyi kullanacağınla ilgili kaygı duymaya başladığın nokta bu. Kişisel olmayan, cinsel bir ilişkide, karşındaki kişiyi kullanmakla ilgili bir endişe taşıman gerekmiyor. İkiniz de birbirinizi kullanıyorsunuz; çabucak yaşanıyor, bitiyor, dışarı çıkıyorsunuz ve ellerinizi yıkıyorsunuz. Bu, içinde takılıp kaldığın boş ilişkilerle dolu, berbat bir döngü. 


Heteroseksüel Arkadaşlar 


Vaka 1 
Bu vaka, uygun türdeki heteroseksüel arkadaşlara kendini 


açmanın değerine bir örnektir. 


Danışan: Yeni şeyler oluyor. Bu adamın adı Alex, onunla spor salonuna gidip birlikte egzersiz yapmaya başladık. Bu benim için iyi bir şey çünkü orada yalnız olmayıp başka bir ekekle beraber olmak önemli. 


(Danışaların çoğu, spor salonuna gitmekle ilgili ümit ve korkularını birlikte dile getirirler. Burası, hem tahrik unsuru olan hem de iyileştirici bir şekilde erkeklikle (maskulenlik) bağ kurma duygusunu sağlayan, heteroseksüel erkeklere özgü ortamlardan biridir.) 


63 kuruntu (delusion): Dış gerçeklik konusundaki yanlış çıkarsamalara, yorumlara dayanan ve inandırıcı, makul, herkes açısından yeterli gibi gözüken tersine kanıtlara rağmen inatla korunan ve kişinin içinde yaşadığı kültür veya alt kültürün inanç sisteminin bir parçası olmayan, yanlış ve yersiz inanç (Kaynak: Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları) 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Danışan: Spor salonu benim için gerçekten faydalı çünkü bu sayede başka bir erkeğin yanında olabiliyorum ve vücudumu geliştirmek için çalışıyorum, ki zaten bunun için oradayım. 

Terapist: Çok iyi bir imkân. 

Danışan: Doğru yolda tutuyor. Fantazileri ya da en azından davranışları kontrol altında tutuyor. Oğlanlara falan bakmak için o ıssız mekâna daha az gider oldum. 

Terapist: Seni daha erkeksi bir bakış açısında tutuyor. 

Danışan: Alex beni iyi etkiliyor. Hakkımda her şeyi biliyor, yani cinsel mücadelelerimle ilgili her şeyi. 

Terapist: Senin hakkında her şeyi biliyor mu? 

Danışan: Evet, Alex'in erkek kardeşi biseksüel, bunun faydası oluyor çünkü bu konu hakkında konuşabiliyoruz. Ama Alex, bir çividen bile daha düz bir heteroseksüel. 

Terapist: Bir oktan da mı daha düz? 

Danışan: (Gülüyor) Daha düz olan her ne ise. O iyi bir adam ve hayatımda çok önemli bir etkisi var. 

Terapist: Böyle bir arkadaşın olduğu için çok şanslısın. 

Danışan: Mücadelemde bana çok destek oluyor ve karşılıklı paylaşımda bulunuyoruz. Bana açık saçık kitaplar satan yerlerle ilgili problemini anlattı, bilirsin hani, pornografik yayınlar, aynı benim yaptığım gibi. Ve bu olağanüstüydü. Onunla bu konuda konuşabilmek güzel. Birbirimize cinsel davranış kalıplarımızı (pattern) detaylı olarak açtık ve ben, kendi cinsel eğilimlerimi anlatırken, bunun ne kadar aptalca bir şey olduguna neredeyse gülebilirdim. 

Terapist: Gülebilirsin çünkü bir mesafe kazandın. Bir arkadaşla paylaştığın, kişisel bir porbleme objektif olarak bakabilirsin. Dahası, utanç duyduğun bir yönünü, heteroseksüel bir adamla paylaşmanın senin için özellikle iyi olduğunu dü- 


şünüyorum. Bu sayede onun tarafından kabul görmeyi yaşantilayabiliyorsun ve heteroseksüel erkeklerin de kendilerine gö- 


re bazı sorunları olduğunu görebiliyorsun. 


Vaka 2 

Bu vaka, kişinin homoseksüelliğini heteroseksüel bir arkadaşa açıklamasında, kötü verilmiş bir karara örnek. Burada açıklama, sağlıklı nedenlerle değil de bunun, arkadaşı kendisi- 


ne daha çok yakınlaştıracağı fantezisi ile yapılmıştı. 


Danışan: Bir arkadaşlıkta diğer erkeğe sunabilecek hiçbir şeyim olmadığını hissediyorum... Bu gerçekten korkutucu. 

Terapist: Evet bu korkutucu. Ama seni diğer erkeklerden ayrı tutan şey bu. Erkeklerle olan ilişkilerde sürekli hayal kırıklığı yaşamana neden oluyor. 

Danışan: Biliyorum. Çalıştığım firmada başka bir adam var, bütün bölümün süpervizörü. Şu projeyi birlikte yürütmemizi istedi. Kendisi erkeksi (maskulen) bir tip. 

Terapist: Bu ne demek oluyor? 

Danışan: Bilmiyorum. Beni tedirgin ediyor. Barry'de ilgili beni vuran bir şey var, o gerçekten dışarıda aktif olmayı seven biri gibi. (Gülüyor) Ben öyle değilim. 

Terapist: (Gülüyor) Bu ne demek oluyor? 

Danışan: Yani, şöyle düşüneceğinden korkuyorum: “Bundan böyle bu adamla çalışmayayım. Maço değil. Kayak yapmıyor ve böyle haltlarla uğraşmıyor.” 

Terapist: Nasıl yani, işi yapabilmek için onunla birlikte kayağa mı gitmen gerekiyor? Bu da ne demek oluyor? 

Danışan: Pekâlâ, belki de onunla kayağa gidiveririm olur biter! 

Terapist: Mesele bu değil. Zaten sana, “Benimle kayağa ge- 


lir misin” diye sormuş da değil. (gülüyor) 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Danışan: Sadece biliyorum ki onunla aramızda bir bariyer olacak. 

Terapist: Evet ama... O bariyer senin kafan. 

Danışan: Bu durumda o bağlanma olmayacak. 

Terapist : İstediğin bu mu? 

Danışan: Evet. 

Terapist: Bu bağlanma, onunla olan ilişkin yoluyla olmayabilir. Burada sadece birlikte bir iş yapıyorsunuz. Eğer duygusal ihtiyaçların başka erkekler tarafından karşılanmış olsaydı, ondan böyle bir beklentin olmayacaktı. Bu tek adam üzerine çok fazla duygusal yatırım yapıyorsun 

Danışan: Biliyorum. 

Terapist: Seni bloke eden şey, kendi değersizlik duygun. 
“Eğer homoseksüel olduğumu bilselerdi asla benimle arkadaşlık etmezlerdi” diyerek bunu rasyonalize ediyorsun. 

Danışan: Beni ürkütüp tedirgin edebileceklerini anlayacaklarını mı düşünüyorum acaba? Muhtaç durumlara düşebileceğimi anlayacaklarını mı düşünüyorum? İki yıl kadar önce, şu Al adında bir adamla ilgileniyordum. İşte iyi bir arkadaşlık kurabileceğim bir adam, diye düşünmüştüm. Kendisi heteroseksüel ve herşeyiyle iyi. Sonra her şey berbat oldu. 

Terapist: Nasıl berbat oldu? 

Danışan: Yani, bir de baktım ki sürekli adamın peşindeyim. 

Terapist: O da seni reddediyordu, öyle mi? 

Danışan: Onunla 1978'de tanışmıştım. O zamanlar çok gergindim. Adsız Alkolikler toplantısına gidiyorum o zamanlar ve o da gerçekten çok... hoş bir adam. (Gülüyor) Neyse, biz konuşuyoruz. Önce gayet iyi arkadaş olduk ama sonradan işler dengesizleşti. Ben hep onun peşinde dolanıyorum! 

Terapist: Yanlış giden neydi? 


Danışan: Emin değilim. 
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Terapist: Bana öyle geliyor ki, yanlış giden şey, senin kendin olmaman. Kendinle çok ilgilisin (self-conscious), arkadasliga bir sey katmıyorsun. Pasif oluyorsun, onun yönetmesine izin veriyorsun ve kendine ait bir fikir sunmuyorsun. Onun senin yanındaki varlığının, “aurasının” sıcak havasının tadını çıkardığın ve o seni reddetmediği sürece, bu sana yetiyor. Dogallığını, kendiliğindenliğini kaybediyorsun; uyumlu ve itaatkâr sahte benliği takınıyorsun. 

Danışan: Evet, ne demek istediğini anlıyorum. 

Terapist: Sonuç olarak, o da seni sıkıcı biri olarak görüyor. 

Danışan: ... ve yapışkan. 

Terapist: Yani bir müddet sonra sıkıcı gelmeye ve yük olmaya başlıyorsun. (sessizlik) Bu söylediğim sanki sana acı vermiş gibi görünüyor? 

Danışan : (İğneleyici bir şekilde gülüyor) Teşekkürler. 

Terapist: Dürüst olmak gerekirse uyumlu sahte benlik, pek de cazip değildir. 

Danışan: (Uzun bir sessizlik, sonra yumuşak bir sesle) Biliyorum. 

Terapist: Bunun nereden geldiğini biliyor musun, bu istenmediğin duygusu, bu aşağılık duygusu? 

Danışan: Bu çok büyük bir mesele... Nereden geldiğini bilmiyorum. Ben sadece o adamlara asılıp kaldım. Bazen kendi kendime diyorum ki, “Bırak onu gitsin. Onun hakkında düşünüp durmaktan vazgeç, daha fazla üstüne düşme. Siktir et, boşver, unut gitsin. Elde edilecek hiçbir şey yok, bu sadece zaman kaybı, boş yere uğraşma. Sinir bozucu ve sonu olmayan bir şey, bitir artık. Al ile bulacağımı umduğum emniyet duygusu, hiç olmamıştı. Onun bana ihtiyacı yoktu. Ben ona olan ihtiyacımı gösterdikçe, o bana daha da fazla pislik 


muamelesi yapıyordu. Birkaç yıl önce ona kendimden bahsettim yani, cinsel yönelimimi söyledim. Bu durumda ne yapacağını bilemedi. Onda da biraz olabileceğini umuyordum, anlarsın hani, aynı halttan... Sanki, “Eğer ben ona benimkini gösterirsem, o da bana kendininkini gösterecek” düşüncesi. 

Terapist: Kendi fantezisini. 

Danışan: Doğru. Neye mal olursa olsun, öylece atıverdim ortaya. Bunun açığa çıkması gerekiyordu. “Al, sana gerçekte nasıl hissettiğimi söylemek zorundayım. Bununla daha fazla yaşayamam artık.” Bütün hikâyemi bir bir anlattım. 

Terapist: Nasıl tepki verdi? 

Danışan: Sanki hiçbir şeymiş gibi. Sanki bunu hiç söylememişim gibi. Kendim hakkında hiçbir ciddi meseleyi gündeme getirmemem gerekiyor. Hatta ona Adsız Alkolikler toplantılarımın nasıl gittiğini anlattım. Tek söylediği “Ah, öyle mi?” 
oldu. Boşver gitsin. 

Terapist: Kişisel hiçbir şey duymak istemiyor. 

Danışan: Sanki hiçbir şey olmamış gibi yarış arabalarından konuşmaya başladı. Ama bir şekilde, onunla daha önceden olduğumdan daha rahattım. Sonra yeniden, işe yaramaz biri oldum. Şimdi sanki şu... bağlanma ihtiyacında... o özlemde bir azalma varmış gibi görünüyor . 

Terapist: Peki. Burada dur. Neden azalmak zorunda olsun? Senin içinde değişen nedir? 

Danışan: Belki de, Alda bulmayı beklediğim emniyet duygusunun, hiç var olmadığını fark ettiğim için. Şimdi onu kendi başıma bulmam gerektiğini anlıyorum. Ve şimdi bu ihtiyaç başka bir yerden karşılanıyor. Al gibi insanlara bağımlı olmak zorunda değilim. Aptalca bir ilişkiydi o. 

Terapist: Onu başka yerlerde bulduğunu söylerken ne kastediyorsun? 


Danışan: Terapi, grup, başka arkadaşlar. 
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Terapist: Hiç tekrar Al gibi birisiyle, bağımlı bir ilişkiye girebileceğini düşünüyor musun? 

Danışan: Bu çok acı veren bir şey. Bu tıpkı, bir şalgamdan kan çıkarmaya çalışmaya benziyor. 

Terapist: Doğru. Verme yetisine sahip olmayan insanlar- 


dan sevgi ve arkadaşlık tepkileri almaya çalışmak gibi. 


Kadınlara Güvenmek 

Bu örneklerde, kadınlara duyulan güvensizliğin, heteroseksül ilişkiler geliştirmeyi sekteye uğratan başlıca engel olarak öne çıktığını görüyoruz. Bu güvensizlik, cinsellikle ilgili konularda özellikle daha da belirgindir. 

Tipik olarak, homoseksüel eğilimli erkekler kadınlarla çıkmaya başladıklarında açıkça ifade edilen cinsel davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar. Ahlaki ölçütler, bu kararda bir parça rol oynayabilse dahi, bazen de bu kısmen, cinsel performans korkusundan kaynaklanan bir rasyonelleştirme olabilir. Kadın açısından ise sadece bedeniyle ilgilenmeyip kendisine ilgi duyan 


genç bir erkek bulmak, genellikle son derece hoşnut edicidir. 


Vaka 1 
(27 yaşındaki Allan, pasif bir baba ve manipülatif bir annenin bulunduğu, son derece tutucu bir ev ortamından geliyor. Şim- 


dilerde, birkaç aydır bir kadınla çok uyumlu bir ilişki yaşamakta.) 


Danışan: Şu anda, onunla cinsellik yaşamakla uğraşamam. Kendi motivasyonlarımdan hiç emin olamıyorum. Erkekliğimi (maskulenlik) mi denemek istiyorum? Heteroseksüel olduğumu mu kanıtlamaya çalışıyorum. Onu bir denek olarak mı kullanıyorum? 


Terapist: Ben senin akıllıca davrandığını düşünüyorum. 
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Danışan: Ne kadar cok bir arada olabilirsek, birbirimize o denli güvenebiliriz. 

Terapist: Evet. 

Danışan: Birlikte uyuduk ve epey temas oldu. 

Terapist: Tahrik oldun mu? 

Danışan: Oh kesinlikle!... Ama beni geri tutan bir şey vardı. Ona mahremiyet konusunda emin olmam gerektiğini söyledim. Kendi aramızdaki küçük şakalaşmalarımızın, aramızda kalmasını istiyorum. İş yerindeki kız arkadaşlarıyla yatakta ne yaptığımız hakkında konuşmasını istemiyorum. Kendimi rahat hissedebilmeliyim. Küçük şakalar, espriler istemiyorum. 
(Bu danışanın mahremiyet ve şakalarla ilgili endişeleri, kadın öğenin, (feminen) yani aslında annenin, cinselliğini azaltıp yok edeceği korkusundan kaynaklanıyor.) Yaptığımız şeyleri, kız kardeşine şaka yollu anlatmayacağını ya da kız hatta erkek arkadaşlarına bile anlatmayacağını bilmem gerek. 

Terapist: Bu neden bu kadar önemli? 

Danışan: Güven. 

Terapist: Neden korkuyorsun? 

Danışan: Cinselliğim, hassas olduğum, nazik bir alan. 

Terapist: Bu, senin ilk yıllarındaki aile dinamiklerine kadar dayanıyor. Sana hiçbir zaman kendi erkek cinselliğine dair güven duygusu verilmedi. Bu her zaman için baltalanan, görmezden gelinen veya utandırılan bir şeydi. Bu mahremiyetle ilgili meseleleri açarak ona bir anlamda şöyle diyorsun: “Kadın! Sana açılacağım ve erkek cinselligim konusunda sana güveneceğim ama annemin yaptığı gibi bana ihanet etme. Bunu alay konusu yapma. Hor görme. Bana kendimi aptal ya da beyinsiz gibi hissettirme. Bana saygı duymanı istiyorum.” Cinselliğin konusunda bu kadına güvenebileceğinden emin olmak isityorsun. Bu senin çok hassas olduğun bir yönün ve kendi erkek cinseliğini ona 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açmadan önce, onu bir arkadaş olarak tanımak, ona bir arkadaş olarak güvenmek, akıllıca bir tavır. 

Danışan: Ben ona dedim ki, biz seks yapmayacağız. Senin hap kullanmanı istemiyorum. İçinde kimyasal bir maddenin olmasını istemiyorum. Ayrıca annenle babanın evine, iki yüzlü davrandığımızı bilerek giremem ben. Yani dedim ki, (Alaylı ve mağrur bir tavırla) “Ben gelinimin beyaz giymesini istiyo- 


rum!” (Gülüyor). 


(Aşırı derecede bir pervasızlıkla önüne gelenle yatıp kalkan homoseksüel bir erkeğin, bir kadın söz konusu olduğunda nasıl da son derece tutucu ve ahlaki bir hâle gelebildiği ironiktir. Aslında bu değişim, faydalı bir amaca hizmet etmektedir. Kişi önceki yaşam tarzından dolayı duyduğu utanç ile, şimdi kendini o yaşam tarzından tamamen ayırmayı ve yepyeni bir başlangıç yapmayı arzulamaktadır.) 


Danışan: Ona dedim ki, ben senin yaşlarındayken önüme gelenle yatıyordum ve bundan böyle o şekilde yaşamak istemiyorum. 

Terapist: Bu ilişkide şartları senin belirlemeni beğeniyorum. Sen burada, sınırları baştan belirliyorsun ve beklentilerini netleştiriyorsun. Kontrolü kaybediyormuş gibi hissediyor olma- 


man önemli. 


(Homoseksüel arka planı olan erkeklerin, kadınlarla bir ilişkiye başladıklarında, kontrolü kadın öğeye (feminene) kaptıracaklarına dair bir beklentiyle, aşırı derecede ihtiyatlı davranma- 


ları, tipik olarak rastladığım bir durumdur.) 


Danışan: İhanete uğramaktan korkuyorum. Kızların bizim cinselliğimiz hakkında konuşup kıs kıs gülmelerini istemiyo- 


rum. Tabii, annem olsa aynen böyle yapardı. (Annesini taklit ederek tepeden bakıp küçümseyen türde bazı el hareketleri ve mimikler yapıyor.) Sanki böyle bedensel şeyler önemli değilmiş gibi. 

Terapist: Gey dünyasının sana bu derece cazip gelmesinin bununla çok ilgisi var. Gey dünyasından erkek ciselliğinin çok önemli olduğu vurgulanır. Penis üzerine odaklanmak ve bunun gibi şeyler. 

Danışan: Sana fotoğrafını göstermiş miydim hiç? (cüzdanından bir fotoğraf çıkarıyor) 

Terapist: Çok güzel bir kız. Ama ona karşı hislerini bana anlatmadın. 

Danışan: Ah, onu seviyorum. Geçen gece sadece ona sarılıp yatmak istedim ve harikaydı. Ben gerçekten mutluyum. 
Birbirimizi tanıyıp güvenmemiz gerek. Ona dedim ki, geçmişte yaşadıklarımızı paylaşmamız gerek ve sana söylemek üzere olduğum şeyleri seni üzmek için değil... bunu söylemem gerektiğini hissettiğim için söylüyorum... Birkaç kez ona bir erkek fahişe olarak çalışmış olduğumdan bahsettim. 
Ağlamaya başladı ve ben de ağlamaya başladım, çünkü onun üzüldüğünü gördüm ve dedi ki, “Hepimiz hata yaparız”... 
(gözleri yaşarıyor)... İşte bu yüzden o özel bir kız. “Hepimiz hata yaparız” dedi. “Geçmişte sen farklı bir insandın.” 

Terapist: Zaman içinde ona yavaş yavaş cinsel geçmişini ve bunu nasıl değiştirmeye çalıştırdığını da anlatman gerekecek. Bunu bilmeye hakkı var. 

Danışan: Bunun farkındayım. Zaman içinde. Günün birinde bir kıza, para için insanların boşalmalarını sağladığımı anlatacağım asla aklıma gelmezdi! 

Terapist: Haklısın. 

Danışan: Galiba şimdi doğru zaman. Bu konuda ona güvenebileceğimi biliyorum. Bu konuda bana ihanet etmeyecektir. 

Terapist: Seni bırakabileceğinden ya da hafife alabileceginden korkuyorsun. Seninle ilgili her konuda onun güveni- 


ni istiyorsun. 
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Danışan: Kendimle ilgili şüphelerim giderek daha da azalıyor çünkü görüyorum ki annemin yaptığı gibi beni alaya alma- 


yacak. Ortada bir güven olduğu zaman, bu beni tahrik ediyor. 


(Tedavilerinde bu noktaya erişen erkeklerin sayısının pek de fazla olduğu söylenemez ve bazıları bunu başarırken diğerlerinin neden yapamadığı tam olarak netlik kazanmış değildir.) 


Terapist: Diyorsun ki, “Ben cinselliğimi seninle paylaşıyorum... Bunun benim uzun süredir yadsınmış, çok önemli bir yönüm olduğunu görmeni istiyorum. Bu benim dinamik, canlı, hayati bir parçam!” 

Danışan: Geçen hafta ona söyledim... Onu gördükten sonra mastürbasyon yaptığımı ona söyledim. 

Terapist: Ona söyledin. Bunu ona söylerken beklentin neydi? 

Danışan: (uzun bir sessizlik) “Bu sana güvenip güvenemeyeceğimi anlamak için başka bir test. Seninle cinselliğimi paylaşıyorum. Şimdilik sadece sözel olarak, ama güvenimi ortaya koyuyorum. Sana söylediklerim kulağa aptalca gelebilir potansiyel olarak utandırıcı da gelebilir, ama böyle işte.” 

Terapist: Annen seni utandırarak, erkek cinselliğini kendinden koparıp ayırmana neden oldu. Şimdi başka bir kadından, o 


parçanı tekrar birleştirmek için sana yardım etmesini istiyorsun. 


Vaka 2 

(54 yaşındaki bu adam, bir kadınla yakınlaşabilmeye açık hâle gelmek üzere. Bu vakada; kaçınma, kaygı duyma, rasyonalize etme ve homosekseülliğe geri kaçma bariyerlerinin, bir kadınla ilişki kurmaya engel teşkil ettiğini görüyoruz. Bu adamın, duygusal yakınlık içermeyen ve oldukça kısıtlı bir cinsellik içeren on altı yıllık bir evliliği olmuştu.) 
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Danışan: Sana anlatmam gerek Joe, bu şey benim ödümü patlatıyor. 

Terapist: Nedir o şey? 

Danışan: Bu... bütün bu prosedür... bu terapi. 

Terapist: Evet. Zor olacağını sana söylemiştim, zor olduğu için adı “erkekliğe giriş terapisi” zaten. 

Danışan: Dün gece hiç uyumadım. Eve gittim, uyumaya çalıştım ama uyandım. Tekrar uykuya dalamayınca üstümü giyindim ve bir gey barına gittim. Gey erkeklerle bu konuda konuşmak istediğim düşüncesi vardı aklımda. Çok yalnızdım ve “Bakalım, belki birisini bulabilirim” diye düşündüm ama orada hiç kimse yoktu. Sonra başka bir bara gittim, orada da kimse yoktu. Sonra eve gittim ama uyuyamadım. Uyuyamadım... yani... sabah saatin üçüydü ve ben yine ayaktaydım... Arıyordum... Birini arıyordum. 

Terapist: Ne arıyordun? 

Danışan: Konuşacak ve büyük olasılıkla cinsel ilişkiye girecek bir adam. Kim bilir... ne cehenneme arıyorsam. 

Tearpist: Doğru. 

Danışan: Cumartesi gecesi, yine baştan itibaren aynı lanet olası şeyi yaşadım. Ama o gece bir adamla cinsel ilişkiye girdim. Birisiyle konuşmak istiyorum. Bütün bu şeyleri kafamdan atmaya çalıştım. 

Terapist: Kafandan atmaya çalıştığın şey nedir? 

Danışan: Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu konuda çok yalnızım. Birisiyle konuşmaya ihtiyacım var, Joe. Cinsel ilişkiye girdigim o adamla konuşmadım. 

Terapist: Konuşmak istiyordun ama sen bunun yerine cinsel ilişkiye girdin. Bu nasıl oluyor, garip. 

Danışan: Bu acı veriyor. Gerçekten bir arayış içindeyim. 

Terapist: Ben senin bir kadınla bir ilişki kurmak istediğini 


sanıyordum. Ne oldu? 


314 


ONARIM TERAPİSİ 


Danışan: Bundan ödüm patlıyor. 

Terapist: Öyle olduğu muhakkak. Bu yüzden, erkeklerden destek bulabilmek için gey barlarına koşuyorsun. 

Danışan: Bu doğru. Bir kadına yalan söyledim, bu gece için bir kıza randevu vermiştim. Sonra korkuya kapıldım. Vazgeçtim ve onu arayıp yalan söyledim. 

Terapist: Sence bunun, bütün bu karmaşayla, bu üzüntüyle ve bütün bu acıyla bir ilgisi var mı? 

Danışan: Sana karşı dürüst olacağım Joe. Bir kadınla iyi bir seks yapmak istiyorum. Daha fazla bir şey istemiyorum, sadece o kadar. Neredeyse bir geneleve gitme noktasındayım. 

Terapist: Kadınlar hakkında ne denli yoğun bir ikirciklilik yaşadığını görüyor musun? Korkuyorsun, dağılmışsın, ne yapacağını bilmiyorsun. Korku dolusun. Niye bir geneleve gidesin ki? Bir kadınla hoş bir ilişki yaşamanın nesi kötü? 

Danışan: Seks hiçbir zaman benim için bir sorun olmadı. 
Sorun olan, işin geri kalan kısmı. 

Terapist: Bir kadın istiyorsun ve sonra tutup gey barına gidiyorsun? Neden? 

Danışan: Sana söylüyorum işte, korkuyorum. 

Terapist: Hatta cinsellik ihtiyacını doğru cinsiyetle, yani bir kadınla sınırlandırdığında bile, bunun bir fahişe olması gerekiyor. Senin erkek desteğine ihtiyacın var. Erkek arkadaşlığına, dostluğuna ihtiyacın var. Sorun şu ki bu desteği erkek arkadaşlardan alamadığında, bunu cinsel ilişki yoluyla almak istiyorsun 

Danışan: Peki ya dün gece benimle olan, benim evimde kalan arkadaşıma ne diyorsun? O ve ben... o benim evimdeydi. 

Terapist: O senin neyle mücadele ettiğini biliyor mu? 

Danışan: Yoo, hayır, hiçbir şey bilmiyor! 

Terapist: İşte, mesele bu. O sana bu şekilde destek olamaz. 


Ona ya da yakın gördüğün başka herhangi bir heteroseksüel 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erkek arkadaşa, yaşadığın zorluktan ve mücadelenden bahsetmen gerek. 

Danışan: Oooooh! (titrer gibi yapıyor) 

Terapist: Evet... kendini açabildiğin zaman ve bu açılman heteroseksüel bir arkadaş tarafından saygı ile karşılandığında, erkeksi gücüne arka çıkılmasını ve destek görmeyi yaşantılamış olacaksın. 

Danışan: Peki tanımadığım, yabancı biri olur mu... Heteroseksüel bir yabancı? 

Terapist: Eğer bu bir arkadaşlığa dönüşebiliyorsa, iyi. Aksi takdirde bu da aynı fahişelerdeki gibi olur, kişisel olmaz. Bu bir arkadaş olmalı! 

Danışan: Aynı problemi yaşayan bir arkadaş nasıl olur peki? 

Terapist: Cinselliğe dönüşme ihtimali var. 

Danışan: Bu, göze almam gereken bir risk. 

Terapist: Ama neden bu riskli gruba gidesin ki? 

Danışan: Bir alkolik neden diğer alkoliklerle bir araya gelir? Sen konuşurken, korkuya kapılıyorum, gerçekten korkuyorum! 

Terapist: Bundan hiç şüphem yok. 

Danışan: Bana cinselliğin pis bir şey olduğu söylendi ve bana öğretilen her şey, hep bu yöndeydi. 

Terapist: Elbette. Sana kadınları, âdeta Meryem Ana gibi tanıttılar. Bir kadının sevgisini istediğini söylüyorsun ama birine yakınlaştığın zaman, bu kişinin ya bir erkek ya da bir fahişe olmasını istiyorsun. 

Danışan: Ben evliydim. Cinsel ilişkiye girmekle ilgili bir sorunum yoktu. 

Terapist: Cinsel eylemde bulunabiliyorsun, bu bir kadınla olsa dahi... Ancak duygusal olarak ayrısın. 

Danışan: Ona bedenimin... özel bölgelerini göstermekle il- 


gili... veya bu tür şeylerle ilgili bir sorunum yok. 
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Terapist: Sorun senin duygularınla ilgili. 

Danışan: Benim kırılganlığım, benim kalbim. Kaçıp bir erkeğe sığınmak istiyorum, ona sıkıca yapışıp ondan kuvvet almak, seks yapabilmek için cesaret almak ve destek bulmak. 

Terapist: Bir kadınla samimi bir yakınlık kurmak için hazırlıklı değilsin, korkun bu. Şu cümleyi tamamla, “Kadınlardan korkuyorum çünkü onlar...” 

Danışan: Beni hadım edebilirler. Bütün yaşamım boyunca, hiçbir kadınla, hatta karımla bile samimi olmadım. Karımın ölümünden beri, benimle arkadaşlık kurmak isteyen bir sürü kadın oldu. Ben onlara bulaşmak istemiyorum! Kadınlara karşı bu denli güvensiz olduğumu hiç fark etmemiştim. 
Karımla aramda nasıl bir ilişki olduğunu hiç kimse bilmiyor. 
Dışarıdan bakan herkes, her şeyin mükemmel bir şekilde gayet normal göründüğünü düşünüyordu. (ağlıyor) Karım öldüğü zaman, o rüya da öldü. Bu yüzden onun ölümü o denli acı vericiydi. (hıçkırarak ağlıyor) Daha iyi olabileceği rüyası... bir kadınla yakın olabileceğim rüyası. Karımın ölümünden üç hafta sonra bir geneleve gittim. 

Terapist: Birçok homoseksüel erkek, kadınlarla çok rahat bir şekilde cinsel ilişkiye girebiliyor. 

Danışan: Sanırım benim için de aynı şey geçerli. 

Terapist: Bunun geçen görüşmemizdeki, kadınların erkekleri tatmin etmede ne kadar yetersiz olduklarıyla ilgili bütün o konuşmalarla nasıl bir alakası var? Haydi, seninle hayali bir yolculuk yapalım. Gözlerini kapatmanı istiyorum. Kendini bir kadınla birlikte düşün, idealindeki kadınla. Onu istediğin şekilde zihninde canlandır. Onunla birlikte şöminenin karşısında, bir kanepenin üzerinde oturuyorsun. Belki de ikinizin de 


elinde bir kadeh şarap var. Neler oluyor? Anlat bana. 
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Danışan: (Sandalyede geriye doğru yaslanıyor, gözlerini kapatıyor, başı arkada, derin bir nefes alıyor, uzun bir sessizlik) Bu gerçekten güzel bir his, gerçekten rahat hissediyorum. Gerçekten de tahrik olabiliyorum. (uzun bir sessizlik) 

Terapist: Devam et. 

Danışan: Gerçekten de tatlı bir ürperti hissedebiliyorum, cinsel bir heyecan. Onunla cinsel ilişkiye girdiğimi gerçekten hayal edebiliyorum. Ama benim cinselliğim bir kadını incitebilir, burada incitme korkusu var. Eğer dibe, annemle ilgili en derin hislerime inersem, çok öfkelenebilirim herhâlde. 

Terapist: Herhâlde mi? Güldürme beni. 

Danışan: Yani... herhâlde diyorum çünkü henüz o öfkeyle temasa geçmedim. Geçmişe bakıp çocukluğumu düşündüğüm- de, ona vurduğumu hayal edebilirim. (avuç içini yumrukluyor) 

Terapist: Kime? 

Danışan: Vurmak, sadece vurmak. Ben bir kadını incitmek istemiyorum. 

Terapist: Erkek, kadına ancak içe alınıp yutulma (engulfment) korkusu olmadığında yaklaşabilir. Bu gece bu kızla ne yapacağını düşünüyorsun? (Bir kadına ne kadar yaklaşırsa, annesine karşı duyduğu korku ve öfke de o derece artıyor. Kadınlara yönelik güven meselesi daha da belirginleşiyor.) 

Danışan: Muhtemelen onunla buluşacağım ama bağlanmak istemediğimi ona baştan söylerim. 

Terapist: Bu güzel. Böylece sınırları baştan belirlemiş oluyorsun. O tatlı heyecan canlı kalıyor. 

Danışan: Ama hepsi de o özel ilişkilerden istiyorlar. 

Terapist: Açıkça söyle ona. 

Danışan: Ben de öyle yapacağım zaten. Ona açıkça, özel 


bir ilişkiye hazır olmadığımı söyleyeceğim. 
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Pornografi 

Erken yaşlarda kadın pornografisine maruz kalmak, bütün çocuklar için güçlü bir uyarıcıdır (Reisman 1990). Pornografi gören erkek çocuk, kendi annesini kadın figürü kapsamında görme eğilimi gösterecek; bu da onda merak, kafa karışıklığı, incinme, ihanet ve iğrenme duyguları uyandıracaktır. Pre-homoseksüel (homoseksüel öncesi) oğlanda, erken yaşta pornografiye maruz kalmak, heteroseksüel yakınlaşmaya karşı hâlihazırda yapılanmakta olan bariyerleri kuvvetlendirici rol oynayabilir. 


(Bu danışan, erken yaşlarda pornografiye maruz kalarak, aksi tepkiler geliştirdiklerini ifade eden bir grup erkeğe örnek teşkil etmektedir. Bir seanstan alıntılan bu kısımda danışan, kız arkadaşı Alice ile olan ilişkisi ve ona fiziksel olarak yakınlaşmanın nasıl olabileceği hakkında konuşuyor. Daha ileri aşamada bir yakınlaşmayı hayal ederken birdenbire bloke oluyor.) 


Terapist: Kendimizi cinsel bir fanteziye zorlayabilir miyiz? 
Mesela onu cinsel olarak arzuladığını hayal edebilir misin? 

Danışan: (Aniden) Hayır, hayır, çünkü... hayır, onu çıplak olarak görmek istemiyorum. Onu görmek istiyorum ama giysileri üzerinde değilken değil. 

Terapist: Anlıyorum. 

Danışan: Ona bakmak ve onun yakınlığını hissetmek istiyorum. 

Terapist: Onun çıplak olarak nasıl göründüğünü hayal edebilir misin? 

Danışan: Evet. Ama giysileri üzerindeyken daha iyi. 

Terapist: Onun çıplak olması düşüncesi itici mi geliyor? 

Danışan: (Tereddütlü) Evet. 

Terapist: Nasıl bir duygu hissediyorsun? 
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Danışan: (Sessizlik) Şey, onu çıplak olarak hayal edebiliyorum ama bundan hoşlanmıyorum. Hayır. 

Terapist: Duygun nedir? 

Danışan: (Çok uzun bir sessizlik) 

Terapist: O duyguyla kal... Bana o duyguya uygun düşen kelimeler söylemeyi dene. 

Danışan: (Uzun bir sessizlik, fazlasıyla tıkanıp kalmış görünüyor.) 

Terapist: Çirkin? İğrenç? Ucuz? Ürkütücü? Tiksindirici? 

Danışan: (Uzun bir sessizlik) Ürkütücü... hayır. Ürkütücü değil... yapmam gereken şeyden dolayı endişe verici.. 

Terapist: Peki ya bir şey yapman gerekmeseydi? Ya onu soyman ve ona bakman yeterli olsa. Belki de dokunmandtan başka bir beklentisi yoktur. O zaman nasıl hissedecektin? 

Danışan: Hayır. Ben bundan hoşlanmıyorum. 

Terapist: Duygun nedir? Beklentiler anlaşılır bir blok ama onun ötesinde bir blok daha var, sadece onu çıplak görmekten dolayı yaşayacağın bazı negatif duygular. 

Danışan: Evet. Ne olduğunu bilmiyorum ama evet. 

Terapist: Çocukken çıplak kadın gördün mü? Annen miydi bu? Burada bir blok olabilir. (Terapist gelişigüzel yokluyor. 
Terapistin kendisi de tıkanmış.) 

Danışan: Evet... evet. 

Terapist: Bunun gibi bir şey var galiba. 

Danışan: Evet. Çocukluğumda bir şey var. Evet... evet! 
(dik oturuyor, gözleri açık). Dergiler görmüştük. Altı veya yedi yaşındaydım, kuzenim bana ve ağabeyime cinsel ilişkileri ve her şeyi anlattı ve nasıl detaylı anlattığını tam olarak hatırlıyorum. Şey gibi... heyecanla anlatıyordu. Kuzenim çok heyecanlıydı, dergilere bakmıştık. Playboy değildi, daha pis, daha açık saçık dergiler. 
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Terapist: Erkek kardeşin senden daha büyüktü değil mi? 
Bana neler hatırladığını anlat. 

Danışan: Şeyy... 

Terapist: Resimleri hatırlıyor musun? 

Danışan: Bütün hikâyeyi hatırlayabiliyorum. Bir kadın vardı; şişmandı, vücudu çirkindi ve bir satıcıyla konuşuyordu. 
Onu tahrik etmeye çalıştı ve elbiselerini çıkardı. Kadın, hani nasıl derler, adamı diliyle tahrik ediyordu. 

Terapist: Adamı ne? 

Danışan: Bilirsiniz işte, adamı emiyordu ve sarışındı. 

Terapist: O kadını gözünde canlandırabiliyor musun? 

Danışan: Resimleri olduğu gibi hatırlıyorum. İçinde bulunduğumuz odanın (danışan iğrendiğini ifade eden bir mimik yapıyor) kokusunu da hatırlıyorum, bodrumdaydık. (Burada dikkati çeken ilginç bir nokta, resimlerdeki canlı detayların hatırlanması. O anın yoğunluğu, onunla ilgili çağrışım yapan duyularla birlikte hafızada kitlenmiş.) 

Terapist: Nasıl bir kokuydu? (Sahnenin ince ayrıntılarını hatırlaması için danışanı cesaretlendirmeye çalışıyor 

Danışan: O koku... bir şey ıslakken... bir şey nemliykenki koku. 

Terapist: Küf kokulu. 

Danışan: Evet... hmmm. Evet, evet, aynen öyle. 

Terapist: Resimler nasıldı? 

Danışan: Evet, altlarında yazılarla birlikte, bütün hikâye resimlenmisti. 

Terapist: Kaç yaşındaydın? 

Danışan: Altı veya yedi. Bunun bendeki kadın imajına yardımcı olmadığına inanıyorum. 

Terapist: Tabii ki olmadı. Küçük bir erkek çocuğu, “Bununla mı seks yapmak zorundayım?” diye düşünür. 
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Danışan: Yani, “Bundan hoşlanmak zorundasın” anlamına geliyordu. Çünkü onlar senin bundan hoşlanmak zorunda olduğunu bekliyorlar. Dergileri olan kuzenim, on üç yaşlarındaydı. O sertleşmişti ve bilirsiniz... bununla gururlanıyordu. 
Bense sadece şok olmuştum. 

Terapist: Onun sertleştiğini nereden biliyordun? 

Danışan: Çünkü gösterdi, bilirsiniz, pantolonundaki kabartıyı. Ağabeyim ise yüzünde hiçbir ifade belirmeden okuyordu, yani... ilgisiz değildi ama sanki, “Ben kendimi kontrol edebilirim” der gibiydi. Ben de sanki “Tanrım! Bu korkunç bir şey!” 
der gibiydim ve gördüğümüz şeylerden... çok korkmuştum. 

Terapist: Evet. 

Danışan: Ailelerimizle birlikte bir partideydik. Herkes yukarıdaydı ve bizim... onların yanına dönmemiz gerekiyordu ve... herkes aynı görünüyor ama sen şey gibi hissediyorsun... 

Terapist: Seni farklı yapan bir şey gördün. 

Danışan: Evet. Sanki görmüş olduğun şeylerden dolayı sen o partiye ait değilsin, o insanlardan değilsin. 

Terapist: Görmüş olduğun bir şey yüzünden kendini o partide eğlenen insanların bir parçası gibi hissetmedin. Kendini onlardan ayrı hissettin. 

Danışan: Evet. Tam şimdi kendimi Alice'le birlikte çıplak olarak gözümde canlandırmaya çalışırken, o resimlerin çok canlı bir şekilde birdenbire aklıma gelivermesi tuhaf. 
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20. Grup Psikoterapisi Süreci 


Aşağıda aktaracağımız grup toplantısında birkaç genel konu görüşüldü: 

1. Diğer erkeklere ya olduklarından fazla değer biçme ya da onları küçümseme eğilimi. 

2. Erkeklerle yakınlaşmaya karşı direnç (savunmacı kopma). 

3. Erotik olmayan erkek erkeğe arkadaşlıklarla bir destek sistemi geliştirmenin gerekliliği. 

4. Grup üyeleri de dahil olmak üzere, erkek arkadaşlardan makul beklentilerin neler olabileceği meselesi. 

5. Kendini ortaya koyup kabul ettirebilme. 

6. O özel erkek arkadaşı/sevgiliyi bulma hayalinden vazgeçmenin güçlüğü ve değişimin süreklilik niteliğinden dolayı yaşanan yılgınlık duygusu. 

Bu seans, Marco'nun yakın zamanda başından geçen, ona depresyon ve üzüntü yaşatan bazı acı olayları anlatma- 


sıyla açılıyor. 
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Marco: Bütün yılbaşı tatili boyunca kendimi keyifsiz hissettim. Cuma günü yılbaşı partisine gittim. Hiçbir şey beni yılbaşı gecelerinden daha fazla altüst etmiyor. Bir gey için yılbaşı gecesi lanet gibidir. Hiçbir şey bundan daha yabancılaştırıcı olamaz. 

Billy: Öyle mi? Ya Babalar gününe ne dersin? (grup gülüyor) 

Ethan: Peki ya Süper Kupa Pazarlarına ne demeli? (daha fazla gülüyorlar) 

Marco: Yılbaşı günü yapacak hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir davet almadım ve sonunda dedim ki, “Canı cehenneme, kendi başıma bir restorana gideceğim.” Bir tatil gününde yalnız başına bir restorana gitmenin nasıl bir duygu olduğunu biliyor musunuz? Bütün o çiftler; bütün o yakışıklı, güzel görünümlü genç insanlar. Garson hoş biriydi ve bana köşede, pencereyi gören bir masa verdi. Hâlime acıdı sanırım. (alaylı, kinik bir gülüş) 

Pazartesi sabahı ve ben hâlâ keyifsizdim. Sonrasında beni gerçekten çileden çıkaran olay ise patronum Max'in ofisteki şu diğer adam olan Jack'i öğle yemeğine davet etmesi oldu. Max, Jack'i yemeğe davet etti. Beni davet etmedi. Neden beni davet etmedi? Max'in beni işten atmaya çalıştığına dair şu negatif, paranoyakça hisse kapılmaya başladım. Sonra Max, yaptığı bir işte kendisine yardım etmesi için Jack'i çağırdı. “Jack, burda bana yardım edebilir misin lütfen?” Neden benimle konuşmuyordu? Ben “Burada lanet olası bir şeyler dönüyor” diye düşündüm. Nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Kızgındım, umutsuzdum, depresyondaydim ve kendime zarar vermek istiyordum. İntiharı düşünüyorum artık. Hatta nereden bir silah bulabilirim diye düşünüyorum... (sinirli bir kahkaha) 

Sonra o gece eve gittiğimde Max beni aradı ve “Neler oluyor? Sorun nedir?” Oysa öyle şeyler asla olmazdı. (iğrenmiş gibi bir gülüş) Böylesi bir ruh hâline girdiğimde, asla hiç kimse 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neyin var, sorun nedir diye sormazdı. Hep bu şeylerle kendi başıma boğuşmaya terk edilirdim. 

İşte bu defa Max'in beni arayıp benimle ilgilenmesinin gerçekten çok faydası oldu. Ona neler olup bittiğini ve neden bu kadar kötü bir hâlde olduğumu anlatmaya çalıştım. Oldukça ilgiliydi, arayıp hatır soracak kadar nazikti ve benim davranışım, onu telaşlandırmamıştı. Beni kovmadı... Performansımın mükemmel 


olduğunu... kimsenin benden nefret etmediğini söyledi. 


(Marco bu noktada, Max ile ilgili duygularını ve onun telefonunun kendisi için ne anlam ifade ettiğini etraflıca anlatmaya başlıyor. Max'ın gösterdiği ilgiden dolayı ne kadar minnettar ol- 


duğunu öğreniyoruz.) 


O telefon beni gerçekten çok etkiledi. Max benim süpervizörüm, o çok iyi biri, çok enerjik, dinamik. (gülüyor) Olmak 


istediğim gibi biri. Max, yakın olmayı isteyeceğim bir insan. 


Darin: (Marco'ya hitaben) Sen o kötü ruh hâlinden bahsederken, bu bana, bu gibi durumlarda ne yaptığımı hatırlatti. O kelimeyi kullanmaktan nefret ediyorum ama sanırım bende şu somurtup surat asma eğilimi var. (hafifçe gülüyor) İnsanların bana neyin var diye sormalarını sağlamak için bir yol bu. Bu hafta ev arkadaşımla olduğu gibi mesela... Cumartesi günü, öğleden sonra geç vakitlerdi ve ben etrafta koşturuyordum, akşama vereceğimiz parti için hazırlanıyordum ve ev arkadaşımın gelip bana yardım etmesini bekliyordum. 
Sonunda eve geldi ve “Gerçekten çok yorgunum, biraz uzanacağım” dedi. Meğer asıl yorulan oymuş! 

Neyse, gidip ona ne kadar öfkelendiğimi söylemek yerine, içten içe kendimi yiyerek sesimi çıkarmadan onun kalkıp gelmesini bekledim. Kendimi gerçekten aptal gibi hissettim ve sesimi çıkarıp da ona, kendi payına düşeni yapmadığını düşün- 


düğümü söyleyemediğim için kendimden utandım. 
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Billy: Ona ne söylemiş olmayı isterdin? 

Darin: “Kendi payına düşeni yapsana be adam! Bu partiyi vermeye birlikte karar verdiğimizi sanıyordum!” demek isterdim. Ama ben bu surat asıp oturma alışkanlığının nereden geldiğini biliyorum. Ben çocukken, güç elde etmenin tek yolu, annemle babama suskunlukla karşılık vermekti. Bu, en sonunda ilgiyi üzerime çekmemi sağlardı. Her türlü dürüst yüzleşme asla bir işe yaramıyordu, bu yüzden ben de somurtup durdum ve bu, her zaman fark etmelerini sağladı. 

Terapist: Peki bu gerçekten işe yarıyor mu? 

Darin: (Sessizlik) Pek değil. Annemle babam beni duygusal olarak şımartırlardı ama gerçekte beni asıl kızdıran şeyin ne olduğuna hiç eğilmezlerdi. Bana öyle geliyor ki, şimdi bunun bendeki yansıması olarak ilişkilerde insanlardan ne beklemeliyim, ne beklememeliyim bilemiyorum. Bu yüzden de doğrudan hiçbir şey isteyemiyorum, onlar bana gelsinler diye 


bekliyorum. 


(Birçok danışan, öfkeyi ifade etmede benzer zorluklar yaşadıklarını bildirirler. Bu, gerçek duyguların, özellikle de olumsuz duyguların ifadesine izin verilmeyen, çocukluk yıllarından kaynaklanan bir davranış örüntüsüdür. Somurtmak, insanların somurtan kişiye ilgi göstermelerine ve onun duyguları için sorumluluk almalarına sebep olan, sosyal bir duruştur. Öfkenin sorumluluğunu almaksızın, onu dolaylı biçimde ifade et- 


menin bir yoludur.) 


Terapist: Kendini ifade edebilmeyi ve sesini çıkarıp bununla doğrudan başa çıkabilmeyi dilerdin, öyle mi? 

Darin: Aynen öyle. 

Terapist: Sana geri dönersek Marco, bize geçen hafta çok ke- 


yifsiz olduğunu anlattın. Gruba sormak istediğin sorular nedir? 
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Marco: Bilmiyorum. Sadece bunu içimden atmak istedim. 
“Lanet olsun, hâlâ bu duyguları yaşıyorum” diye düşündüm. 

Terapist: Bu yaşadıklarını sadece grupla paylaşmak senin için yeterli oldu mu? Bu seni rahatlattı mı yoksa arkadaşlardan istediğin başka bir şey var mı? 

Marco: Ben... (tereddütlü)... belki de sizlerin ne düşündügünüzü öğrenmek istedim. Sadece paylaşmak ve sizden destek 


almak istedim. 


(Birçok erkek, diğer erkeklerden makul beklentilerin neler ol- 


duğuna karar vermede zorluk yaşar.) 


Brian: Anlattıkların bana tanıdık geliyor. Depresif oldugum zamanlar çok hassas oluyorum, özellikle de yılbaşı zamanları. O zamanlar bana çok acı veriyor. Ama sen konuşurken, aynı zamanda çok fazla öfke de algıladım. “Kendimi öldürecegim, bir silah bulacağım” dedin mesela. Kulağa öyle geliyor ki, sanki senin için öfkeden kurtulmanın yolu, kendinden kurtulmak ya da kendine zarar verme yoluyla öfkeyi kendine geri yöneltmek. Belki de senin öfkenin kaynağı, daha büyük bir meseleye, geçmişteki bir öfkeye kadar gidiyor 


Marco: (Düşünmeksizin) Öyle olduğunu sanmıyorum... 


(Sonrasında, yaklaşık on dakika boyunca yaşadığı olayla ilgili aynı yakınmalara dönüyor. Yaşadığı hayal kırıklığı ve öfkenin yogunlugunun yanı sıra, Brian'ın önerisini de reddetmiş olması, gru- 


bun, araya girip yorum yapma cesaretini kırmış görünüyor.) 


Billy: (Araya girmeyi ve Marco'yu, Brian'ın dikkat çektiği noktaya döndürmeyi deniyor.) Şu andaki konuşma tarzında, “Şu restorana gittim. Bütün o yakışıklı, güzel görünümlü insanlar çift olarak gelmişlerdi. Ben yalnızdım” dediğin zaman- 


kiyle aynı öfkeyi algılıyorum. Neye karşı öfkeli olduğunu bilebilmen için önce, sadece depresyonda olmayıp aynı zamanda öfkeli de olduğunu kabul etmen gerek. 

Marco: Ben de zaten şimdi kendime aynı soruyu sordum; neden bu kadar tepem attı? Elbette, o restoranda üzgün ve yalnızdım, bunun biliyorum... ama neden öfkeliydim? 

Terapist: Doğrusu, neredeyse her zaman öfkeli görünüyorsun. 

Marco: Bu durumumdan ötürü her zaman öfkeliyim. “Allah kahretsin, şu altı ayı terapiye verdim” diye düşünüyorum. 
Bu mücadelenin hiç sonu gelmeyecekmiş gibi göründüğü zamanlarda öfke yaşadığımı biliyorum, sanki tekrar tekrar aynı şey oluyor. Bu şeyin sonu yok. 

Joel: Biliyorum. Yalnızlık, yalıtılmışlık, içteki paranoya hâli. Ben de bu durumdan dolayı müthiş öfkeliyim. Herşeyi böylece bırakıp yaşamıma olduğu gibi, aynen devam edebilmeyi isterdim ama o yoğun, kabına sığmayan öfke hâlâ var. 
Bu benim de sıkıntım, özel yaşamın, yılbaşı gecesi... ama en dipte yatan şey, bu homoseksüellik problemi. Bu yüzden yılbaşı gecesi bu kadar önemli oluyor, sanki şey gibi: “İşte buradayım ve yine yalnızım.” 

Darin: Bu bana tanıdık geliyor. Bu homoseksüellik sorunundan dolayı kaygılanmak, hatta bazen bundan kurtulmamayı istemek! Yani, demek istediğim, bir erkek gördüğün zamanki heyecan, bütün o fantezi... Bütün bunlar, ne kadar istenmeyecek şeyler olsalar dahi, hâlâ heyecan veren bir enerji var. 

Terapist: Ortada bir enerji olduğu kesin. 

Darin: Ölmesine izin vermek istemediğim bir heyecan, hoş bir drama var. Eğer terapide başarılı olursam o heyecan gidecek. 

Terapist: Bu direnç, daha büyük bir enerji kaynağını keşfedememiş olmanla ilgili. O kıvılcım heyecan veriyor ama öm- 


rü çok kısa. 
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Darin: Evet ama sen bunun tam ortasındayken, dışarıda başka neler olduğunu görmüyorsun. 

Terapist: Ama bunun tam ortasında kalmak zorunda degilsin. 

Darin: Ama korktugum baska bir sey daha var: Biz daha ne kadar bir süre bunu yapıyor olacağız? Biliyor musun, bana öyle geliyor ki... Tamam, gelişme gösterdiğimi biliyorum. Bunu görebiliyorum ama üç ya da dört yıl, hâlâ daha böyle çabalıyor mu olacağım? 

Terapist: Bu kuşkulara her kapıldığında, bir seçeneğin var... 
Ya kendin için üzülüp dibe ve daha da dibe gitmek... ya da bir şeyler yapmak ki bu çok basit. Şöyle ki, bir dahaki sefer, senin için anlam ifade eden bir erkekle tanıştığında, ona karşı gerçek kendin ol. Gerçek olduğun zaman, özellikle de bir erkekle birlikteyken, uyanıksındır; bağ kurma sürecine girmiş olursun. Bu fırsatları kullanmaya başladığında, nasıl hissettiğini dürüstçe söyleyebilmeye başlarsın. İçinde kapana kısılıp kalabileceğin, canlılığını yitirmiş, o donmuş animasyon©* hâlindeyken, tatmin getirecekmiş gibi görünen tek şey, o cinsel heyecan kıvılcımı, o yasak dramadır. O pasif, çaresiz, donmuş animasyon saçmalığı eğiliminde takılıp kalmaktan kurtulmak zorundasın. 

Darin: Evet öyle. Ama insanlara korkularımdan bahsetmekten nefret ediyorum, ben... (sessizlik)... bundan nefret ediyorum! 

Terapist: Neden? 

Darin: Bilmiyorum. Kulağa çok zayıf geliyor, yani kadınsı (feminen) bir şey. Sanki şikayet edip duran kişi, küçük bir çocuk gibi... ıyy. Başka bir erkeğe içini dökmek, nasıl kendini iyi hissetmeni sağlayabilir bilmiyorum. Şunu duymak istemiyorum (himaye eden bir ses tonu taklidi yaparak) “Yoo hayır, yazık sana!” 


64 donmuş animasyon (suspended animation): Yaşamsal fonksiyonların geçici olarak yitirilmesi (ç.n.) 
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Terapist: Bu fayda etmiyor mu? 

Darin: Hayır. Ben bundan nefret ediyorum. Ve elbette her zaman için... imajımı korumaya çalışıyorum. 

Terapist: Sana pısırığın teki olmalısın demiyorum. Sadece bir arkadaşa, nasıl bir sıkıntıdan geçtiğini anlatıyorsun. Bunun ille de bir zayıflık ve kadınsılık olarak görülmesi gerekmiyor. 
Yaşadıklarını ve deneyimlerini paylaşıyorsun, sana sıkıntı yaşatan şeyi onunla paylaşıyorsun. Sen, sana şefkat ve sempati 


gösterilmesini istemiyorsun. 

Darin: Hayır. 

Terapist: Birinden sana sempati göstermesini istemiyorsun, seni anlamasını istiyorsun. Ben arkadaşlarıma, uğraşmakta olduğum sıkıntıları anlatırım... Sorunu belki biraz daha farklı, biraz daha iyi görebilmemi sağlamaları için. 

Darin: (Sessizlik) Ah, evet. Ne demek istediğini anlıyorum. 
Birisinin benimle konuşması gibi; arkadaşım Franco'nun benimle konuştuğu gibi mesela, Franco benimle her şeyi konuşur. 

Terapist: Evet. O iyi bir örnek ve o bir heteroseksüel. Onu zayıf olarak ya da kadınsı olarak görmüyorsun, öyle değil mi? 

Darin: Hayır. 

Terapist: Kendini açmayı, zayıflık veya kadınsılık olarak görmek, kendini erkeklerden uzak tutmak için kullandığın bir yol. Bu bir rasyonalleştirme, daha derin ve irrasyonel (gerçek dışı) bir inanışı, makul gösterebilmek için bir bahane. O imajı korumak istiyorsun. Yaşadığın bir sıkıntıyı birisine açmak kendini zayıf hissetmene neden oluyor. Franco, bir erkeğin, pısırık gibi görünmeksizin endişelerini, kafa karışıklıklarını ve hayal kırıklıklarını nasıl anlatabileceğine güzel bir örnek. 

Ama şimdi, Marco'nun kendini neden bu denli öfkeli hissettiğine geri dönelim. Marco, buradaki birkaç kişi, iş ye- 


rinde yaşadığın durum üzerinde ve sonrasında, neden öfke 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yaşıyor olabileceğine dair bazı nedenler ileri sürdü. Brian, bunun senin geçmişinle ilgili olabileceğini söyledi. Joel, bunun belki de homoseksüel durumun kendisinden kaynaklandığını söyledi. Onların önerilerinden herhangi biri üzerinde düşünmek ister misin? 

Marco: (Uzun bir sessizlik, sonra tereddütle) Söyledikleri şeyler kulağa mantıklı geliyor ama bunlarla ne yapacağım ben peki! (kızgınca) Yani demek istediğim, bunlar üzerinde düşünmekle elime ne fayda geçecek? Belki de sadece aşağı yukarı hoplayıp zıplayarak bu öfkeyi içimden atmalıyım. 

Ethan: Daha öncesinde, kendini neden üzgün ve öfkeli hissettiğini bilmediğini söylemiştin. Eğer bunu kelimelere dökmezsen... 

Marco: (Araya girerek)... o sadece beni şaşırtan beklenmedik bir şeydi, yani biliyorum buna eğilimim var ama her şey bir anda oluverdi. Şey gibi, kahretsin! İşte yine başlıyor. Kendimi çok kötü hissettim, Joe'yla olan bireysel seansımı iptal ettim. Kendime diyorum ki, “Kendini o kadar kötü hissediyorsun ki, terapi 


seansına bile gidemiyorsun. Ne kadar berbat bir haldesin!” 


(Burada ister istemez, Marco'nun, van den Aardweg'in kendi kendini dramatize etmek® olarak adlandırdığı döngüye kapıldıgindan şüpheleniyoruz.) 


Sean: Terapide biraz olsun ilerleme görüyor musun? 

Marco: İlerleme gören bir yanım var ama bir yanım bunu görmüyor. 

Sean: Belki de, gerçekten çok depresif olduğun zamanlarda, bazı olumlu şeylere bakıp gösterdiğin ilerlemeyi hatırla- 


mak iyi bir fikirdir, Marco. 


65 self-dramatization 
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Marco: (Sean'ın nezaketine karşılık vererek, kendini dramatize etmekten, kendini-gözlemlemeye©6 doğru bir geçiş yapıyor.) 
Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Sadece iki adam beni öğle yemeğine davet etmedi diye bu kadar asabım bozulmamalı. 
Bu sanki hayatım boyunca kendi kendini tekrar edip duran bir örüntü gibi. Ama sonrasında, hayatımda, beni böylesine düşünceli ve ilgili bir biçimde arayacak bir adam olması. Bu daha önce hiç olmamıştı! Onun aramasını hiç beklemiyordum. 

Billy: Evet. Ve o aradıktan sonra depresyonunun üzerinden kalktığını söyledin. Ama peki ya aramamış olsaydı? 

Marco: Eğer aramamış olsaydı, gerçekten çok depresif olurdum. Birisi ilgilendi, birisinin umurunda. Bu, benim emrinde çalıştığım bir adam; öyle tipik gergin, telaşlı patronlardan değil o... etkilenmiştim. “Bu adama çok şey borçluyum. 
Onun için çalışan bir eleman olarak her zaman, olabileceğimin en iyisi olacağım” diye düşündüm. 

Terapist: Max'in aramasının gerçekten ince bir davranış olduğunu düşünüyorum ama bir telefonun insafına muhtaç kalmadan, acaba kendin için bir şeyler yapabilir miydin, diye merak ediyorum. 

Marco: Kendim için bir şeyler yapmak mı? (Sanki böyle bir ihtimalin varlığını duymaktan afallamış gibiydi.) 

Brian: Diğer bir deyişle, biri seni aramış olduğu için mi kendini tekrar iyi hissettin yoksa aynı sonucu alabilmek için senin yapabileceğin bir şey var mıydı? Merak ediyorum, ya sen birini aramış olsaydın veya birine ulaşmış olsaydın? Mesela deseydin ki, “Ben şu anda bu hâldeyim...“ 

Marco: Şey, er ya da geç bunu yapabilirdim ama sadece 


yapmak istemedim. 
66 self-reflection 
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Joel: Bunun olmasını önlemenin bir yolu, tek bir kişiye karşı bağımlılık yaratmaktan kaçınmaktır. Ya aramasaydı ne olurdu? Sanırım senin, benim ve hepimizin yapması gereken, kendimiz için bir emniyet ağı yaratmak. Şu anda hiç kimsen olmayabilir fakat bu durumu değiştirmen gerek. O anda, Max'in sana verdiği duygu, birinin seninle ilgilenmiş olmasıydı. 

Marco: Evet. O zaman demek ki, buna ihtiyacım vardı sadece. (dramatik bir yüz ifadesi takınıyor) Demek istediğim, yani, İntihar Önleme Servisini aramak istedim! Bir zamanlar onlar için çalışıyordum. Telefonlara bakıyordum! (grup gülüyor) 

Joel: Şunu hatırlamamız gerek; hepimiz, bizi önemseyen insanlardan oluşan bu emniyet ağı geliştirmek için kendimizi zorlamamız gerek. 

Terapist: Joel, Marco'ya verdiğin bu güçlü öğüt, grup terapisinin prensibine dayanıyor: Neden grupta olduğunun en fazla bilincinde olan kişi, diğerleri için en faydalı olandır. 

Joel: Çünkü ben kendimi görebiliyorum... ve sen başkasına yardım ederken, kendin için de daha net görebiliyorsun. 
Kendi çabalarımı onun durumuna uygulayarak, kendi kavrayışımı, kendi problemime uygulamış oluyorum ve bana sorun yaşatan şeyle ilgili net bir algılayış kazanıyorum. 

Terapist: Doğru. “Bunu başkası için ortaya koyuyorum ama bana faydası oluyor.” 

Joel: Son birkaç aydır yaptığım şey bu. Buraya gelip yakınmalarımı söylemiş olsam insanlar, “Peki o zaman bu konuda ne yapacaksın?” diyeceklerdi. (Marco'ya dönerek) Senin böyle yaptığını görüyorum. Problem hakkında konuşuyorsun. Problem hakkında konuşmak çok önemli ama bu sana, altı hafta içinde yeniden patlama noktasına gelmemeni sağlayacak cevapları vermiyor. 


Terapist: Peki şimdi diğer noktaya geri dönelim. 
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(Terapist Joel’in Marco'ya yönelik yorumlarında kalmalıydı. 
Bu, Marco'nun Joel’e dürüst bir karşılık verebilmesi için kıymetli bir fırsat olabilirdi. Bunun yerine terapist, Max'ın neyi sembolize 


ediyor olabileceği konusuna geçti.) 


Düşünüyorum da, o telefon konuşması senin için ne kadar önemliydi. Bunu kendi kelimelerinle duymanı istiyorum. Dediğin şey şuydu: “Max'ın beni aramasına gerçekten müteşekkirim. Bundan böyle artık ona farklı muamele edeceğim. Artık bundan böyle onun için hep iyi bir eleman olacağım.” Bu çok derin bir sadakatle ilgili bir şey çağrıştırıyor. 

Marco: Evet, doğru. 

Terapist: Ama bu adama yaptığın yatırıma bir bak! Artık o farklı bir kategoride, çok özel biri. Yaptığı şeyden dolayı öylesine müteşekkirsin ki ona sadakat yemini ediyorsun. Sana yapugindan o denli etkilendin ki ona sadakat sözü veriyorsun. 
Bundan böyle, onu memnun etmek için iyi bir iş çıkarmaya kararlısın. İyi bir baba için, çok çalışmaya istekliyizdir. Seni tenkit etmiyorum... Bu son derece doğal. Babalarımızı memnun etmek için başarılı olmak isteriz. Babalarımızın bizimle gurur duymasını isteriz. Ama bu kişiye ne tür bir bağlılık ve özveri yatırımı yaptığını görüyor musun? 

Marco: Evet. Bunu görüyorum. 

Terapist: Bu, erkek ilgisiyle ilgili şu meseleye dayanıyor: Özel bir erkek ilgisine o denli muhtaçsın ki, şimdi Jack'in senin hayatında özel bir yeri olacak. Kendi kendini buna inandırıyor olabilirsin. Bu akşamki oturumumuzda henüz kimsenin asıl meseleye değindiğini duymadım. Öfke ve hayal kırıklığının erkek ilgisi alamamakla ilgili oluşundan kimse bahsetmedi. 

Marco: Tamam, ben incinmiştim çünkü Max, olumlu bir 


ilişkim olmasını isteyeceğim bir adam. 
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Terapist: “Olumlu ilişki” derken ne kastediyorsun? 

Marco: Hımm... Belki de, yaptığım işi beğenecek, beni begenecek ve etrafında görmek isteyecekti. Arkadaş olmayı... 

Terapist: Kabul görme meseleleri. 

Marco: Evet. 

Terapist: İstihdam meseleleri. 

Marco: Evet. 

Terapist: Ama bütün bunlar neyle ilgili? Altta yatan daha büyük meseleler neler? 

Marco: Max ile olan ilişkim. 

Terapist: Bundan daha fazlası. Max senin için önemli olan bir şeyi simgeliyor. 

Billy: Bu erkeklerle ilgili. Bir arkadaş başkasına yöneldiği anda, sen kendini reddedilmiş hissediyorsun. 

Marco: Evet... bu doğru. 

Billy: Çünkü ona karşı bir bağımlılık geliştirdin. 

Ethan: Aynı zamanda onu gözünde büyüttün. Onu sanki, senin olmak isteyebileceğin her şeymiş gibi anlattın. 

Marco: Evet, bu doğru. 

Ethan: Sonra en ufak bir reddedilme emaresi ve sen bunalıma gireceksin. 

Terapist: (Gruba bakarak) Bu bize yeni bir problemmiş gibi geliyor mu? (grup gülüyor ) 

Buradaki meseleleri görmemiz gerek, bunlar geçmişte babayla ilgili yaşantılara dayanıyor. Bu bir erkek reddetmesi (male-rejection) meselesi... Bunlar hayatımdaki önemli erkek figürler ve eğer onlar bana tam olarak onay göstermezlerse depresyona giriyorum. Bu iki önemli adam, ki onları önemli yapan benim, birlikte öğle yemeği yemeğe gidiyorlar ve beni dışarıda bırakıyorlar. Bu da bana eski meseleleri hatırlatıyor; dışlanmışlık hissi gibi ya da yeterince iyi olamamak gibi. Dışarıda kalıp içeriye bakmak. (gruba bakarak) Altta yatan bu temaları yakalamamız gerek. Joel'in sorduğu gibi, “Bu konuda ne yapabiliriz?” diye sormadan önce bu konuları anlamamız gerek. Bu duruma nasıl geldiğini bulmamız gerek ki bu daha büyük meselelerin farkına varmak anlamına geliyor 

Sadece bu eski meseleleri oldukları gibi görebilmek bile acıyı bir nebze hafifletiyor. Bu size bir bakış açısı, bir perspektif veriyor; problemle başa çıkabilmek için biraz daha güçlü bir ego kuvveti kazandığınız, faydalı bir kopuş; geçmişte kazanılmış olandan sıyrılmak anlamına geliyor. Problemin gerçekte ne olduğunu bilmeden, telefonu elinize alıp bir arkadaşınızı arayabilir misiniz? 

Marco: Ben romantik illüzyona kapılmışım. O daha genç, daha güçlü, başarılı adamın büyüsüne kapılmışım. Oturmuş bir tavrı var... bir konuşma tarzı var. Mercedes kullanıyor, o gerçekten her şeyi elde etmiş. Lanet olsun, her şeyi nasıl da becermiş. 

Terapist: Bak şu orospu çocuğuna! (grup gülüyor) 

Marco: Ve aksi gibi ben kendimi onunla kıyaslayıp duruyorum. 

Brian: Bunu çok iyi anlayabiliyorum, tam benim de yaşadığım gibi. Bir olayın içindeyken, asıl büyük meseleyi hatırlayamıyorum. İçinde değilsem tam olarak hatırlıyorum. (terapiste dönerek) Peki, böyle durumlarda arayacağımız o arkadaş sen olsan, nasıl yardım ederdin? 

Terapist: Ona sorardım; Eğer öğle yemeğine çıkan iki bayan olsaydı ve seni davet etmeselerdi, bu seni aynı şekilde üzmeyecekti. Haklı mıyım, değil miyim? 

Brian: Evet, beni aynı şekilde etkilemezdi. 

Terapist: (Gruba) Sizi aynı şekilde etkiler miydi? 

Birkaç grup üyesi: Hayır. 

Terapist: O hâlde, bunun erkek ilişkileriyle ilgili olduğu- 


nu biliyoruz. Asıl yaşanan olayın, böylesi bir depresif reaksiyonu gerektirmediğinin farkına varmanız gerek. Destek almak için aradığınız arkadaş bilgi sahibiyse, homoseksüellik meselelerine aşinalığı varsa, bunun erkekler tarafından reddedilme (male-rejection) ile ilgili bir mesele olduğunu anlayacaktır. Telefondaki arkadaşın bazı sorular sorması gerek. Umarım arkadaşınız asıl meseleleri ortaya çıkarır. Böyle bir olay sizi seni neden etkilesin? Bu bilinçdışı bir yansıtma mı? Reddedileceği- 


ne dair beklentin mi var? 


(Terapist, grup üyelerine kendi çözüm yollarını formüle etmek için zaman tanıyarak, cevapları hemen sunmaktan kaçınabilirdi.) 


Brian: Güzel, peki ya sonra? Çünkü hâlâ acı çekiyor olacak. 

Bili: Bu şunun gibi, problemin ne olduğunu anlıyorum ama yine de bileklerimi kesiyorum! (kahkaha atıyor) 

Terapist: Sanki “Durumu anladım ama hâlâ acı veriyor” gibi... Elbette acı verir. Ama sonrasında, “Ne yapabiliriz?” dersin. Onu ararsan, o da müsaitse onunla buluşmak isteyebilirsin. Eğer o anda mümkün olmazsa, belki ertesi akşam... Her neyse. Bazen biriyle görüşeceğini bilmek yardımcı olur, bu bir gün ya da iki sonra olacak olsa bile. 

Darin: Bence asıl önemli şeyi unuttuk; ihtiyacın olduğunda, yanında birilerinin olmasının ne kadar güzel olduğunu. 

Terapist: Mükemmel! Asıl önemli nokta bu: Verdiği tavsiye her ne olursa olsun önemli olan, onun sana yardıma hazır olması. Bu daha önce yaşanan reddilmeyi telafi etmeye yardımcı olacaktır... Sadece onu dinlemek, bir kişiyle bağlantı kurmak... Onunla görüştükten sonra telefonu kapattığında, aşırı bir sevinç yaşamayabilirsin ama büyük bir olasılıkla daha iyi bir durumda olursun. 

Joel: Bu gibi durumlara düşmemizin bir nedeni, başka bir şeyimizin olmaması. Bu adamlara aşırı derecede yatırımda bu- 


lunuyoruz, onları bu kadar önemli hâle getiren biziz. 
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Ethan: Hayatında süregiden başka şeyler de olmalı, aksi takdirde her erkek ilişkisi senin için yıkıcı olabilir. 

Terapist: Gerçek şu ki, homoseksüel erkeğin, erkek erke- ge bağ kurma ihtiyacı daha fazladır. Buna ihtiyacınız oldugunu bilin. Bu yoksun bırakılmış olduğunuz bir alan ve eğer bu ihtiyaç uygun bir şekilde, onaylayıcı arkadaşlıklar içinde karşılanmazsa erotize edilecektir. Etrafınızda erkeklerden oluşan bir arkadaş çemberi geliştirip bunu muhafaza etmezseniz, kendinizi felakete hazırlıyorsunuz demektir. 

Brian: Bu adamlara karşı mutlaka cinsel fanteziler beslemiyorum. Kendimi yapmaktan alamadığım şey, daha çok romantik illüzyon. 

Billy: Evet, ama yaşanan hayal kırıklığı sonuçta homoseksüel davranışa sürükleyecektir. 

Brian: Evet, ya da en azından zihni meşgul eden yoğun cinsel fantezilere. 

Terapist: Doğru. 

Darin: Her iki durum da son derece moral bozucu. 

Terapist: Marco, konuşmanın başında, “Gruptan ne istediğimi bilmiyorum. Sadece bir olayı aktarmak, içimi dökmek istiyorum” demiştin. Ama biz biraz iteledik ve daha derin bir anlayış ortaya çıktı. Burada, kendimizi diğer erkeklere itmekle ilgili direnci görüyoruz, gerçekten bir baş belasına dönüşüp dönüşmediğimizi, ilişkide onlardan çok şey bekleyip beklemediğimizi bilmeksizin... beklentilerimizin ne kadar gerçekçi olduğunu merak ediyoruz. Bunun grup içinde nasıl ortaya çıktığını görüyoruz. Bir çoğunuz kendini geride tutuyor, çünkü diğer erkeklerden tam olarak neyi bekleme hakkınız olduğundan emin değilsiniz. 

Brian: Burada gruptaki erkeklerden de, grubun dışındaki 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bilmiyoruz. Diğer erkekleri kendi gözümde çok mühim, çok önemli hâle getirebileceğimi biliyorum; sanki her şey onların beni beğenip beğenmemelerine dayalıymış gibi... Ya da onları tamamen reddetmeye karar veriyorum. 

Billy: Biliyor musun, ben gelişme çağındayken hep heteroseksüel erkeklerin sahte olduklarını düşünürdüm. Pek fazla heteroseksüel arkadaşım yoktu çünkü onlarla bir alaka kurabileceğimi düşünmüyordum. Bir grup heteroseksüel erkeğin birbirleriyle konuşurken, “Hey, kanka” veya “Hey, ahbab” gibi şeyler söylediklerini duyduğumda... (gülüyor) Eskiden bunu çok aptalca bulurdum. Ama biliyor musun, şimdi bana böyle seslenmeleri gerçekten hoşuma gidiyor. 

Terapist: İşte bu tam olarak heteroseksüel erkeklere karşı yaşanan ikircikli duygular. Onların yakınlaşmaya değmediği, mutlaka sahte oldukları düşüncesi. 

Billy: Ama heteroseksüel davranışların gerçek bir şey olduğunu fark ediyorum. Bu sahte bir şey değil. 

Terapist: Heteroseksüel erkeklerin bir parçası olarak hissetmeme duygusuna karşı kendini korumanın yolu, onların sahte olduklarını varsaymaktir. 

Billy: Yani, bunda insana sahte gibi gelen bir şey var. Ama bunu harekete geçiren şey gerçek. 

Terapist: Bir evcil hayvan ismi gibi, uydurma bir şey var burada ama onun altında yatan, hakiki bir kardeşlik sevgisi var. 

Bu klinik örnekler, bu erkeklerin, kendilerini duygusal olarak var olmayan veya reddeden bir baba ya da baba figüründen uzaklaştırmak için kullandıkları savunmacı kopmanın üstesinden gelebilmek için gerekli olan, daha sağlam bir erkek cinsiyet kimliği uğruna verdikleri mücadeleyi sergilemektedir. Anneyle aşırı derecede yakın bir ilişki, bu kopmayı perçinlemiş olabilir. Böyle bir ilişki, kadınsılıkla (feminenlik) özdeşim kuran ve erkeksi davranışı heyecan verici fakat tehlikeli olarak algılayan bir erkek çocuğu yetişmesine sebep olabilir. Bu çocuklar ergenliğe eriştiklerinde, erkeklerle bağ kurmaya olan ihtiyaçları, onların diğer erkeklere duygusal olarak ve en nihayetinde cinsel olarak yaklaşmalarına sebep olabilir. 

Her ne kadar, homoseksüelliğin tek sebebi bu olmasa da, benim kendi klinik uygulamalarımda gördüğüm, iç çatışmalarını dindirmek amacıyla terapiye gelen ve kendini anlama, sağlıklı biçimde ifade etme, erotik olmayan erkek arkadaşlıklar ve tatmin edici heteroseksüel ilişkiler kurma yoluna adım atan erkeklerin arka planlarında en önemli ro- 


lü oynamaktadır. 
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Erkek homoseksüeller için psikoterapi çok uzun yıllardır araştırılmaktadır. Bu kitabı diğerlerinden ayıran özellik, farklı alanlarda birçok klinik araştırmanın sağladığı bilgilerle örülü olmasıdır: Erkek cinsiyet kimliğinin gelişimi (Abelin 1975, Greenacre 1957, Greenson 1968, Greenspan 1982, Kohlberg 1966, LaTorre 1979, Mahler 1955, Moderly 1983, Money and Ehrhardt 1972, Ross 1979, Stoller 1968), aile dinamiklerinin tarihçesi (Bell ve Weinberb 1978, Bieber et al. 1962, Green 1978, Higham 1976, Mody ve Russo 1979, Tyson 1985) ve erkek homoseksüelliğinin tedavisinde kullanılan psikodinamik psikoterapi teknikleri (Gershman 1953, Hadden 1966, Hamilton 1939, Haterer 1970, Horner 1989, Masters ve Johnson 1979, Nunberg 1938, Ovesey 1969, Socarides 1978, van den Aardweg 1986, Winnicott 1965) gibi. 

Bu kitabın ortaya çıkmasında emeği geçen birçok kişiye teşekkür etmek istiyorum. Onların yardımları olmadan bu kitap 


yazılamazdı. Çalışma ekibime; Jennie Gohn, Margaret Guiteras, Edith Joanis, Joan Multerer, Cindy Anctil ve özellikle kütüphanede saatlerce süren çalışmaları ile bu kitabın ortaya çıkmasını mümkün kılan araştırma asistanım Jeanne Armstrong'a minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. 

Rehberlik merkezi danışmanlık hizmeti veren Thomas Aguinas Kliniğine, destekleri için teşekkür etmek isterim. Beyond Rejection papazlığından bana her zaman destek olan yakın arkadaşım Jim Johnson'a, ayrıca Dr. Jason Aronson'a, düşüncelerimi takdir ederek bana bu kitabı yayınlatma cesaretini verdiği için teşekkür ederim. 

Eşim Linda'ya özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 
Onun yazı yazma yeteneği ve değerli önerileri sayesinde, dağınık düşüncelerim şekillenerek bütünsellik kazandı ve yaklaşık dört yıllık bir çalışma sürecinin sonunda bu kitabın taslağını ortaya çıkardık. Kendisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 

Her şeyden öte, terapiye gelen bütün erkek danışanlarıma, mücadelelerine ortak olma imtiyazını tanıyarak bana öğrettik- 


leri onca şey için derin minnettarlığımı vurgulamak istiyorum. 
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